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	Het fotoalbum

	 

	Nadat ik me in de woonkamer een weg had gebaand tussen mijn ooms en tantes en neven en nichten, kon ik ze dan eindelijk zien.

	Daar zaten ze, in volle glorie, mijn opa en oma. Ja, ik had nóg een opa en oma, maar deze schatten beleefde ik echt als mijn opa en oma. In volle glorie zaten ze daar naast elkaar op het pluchen bankje, allebei stralende gezichten.

	En terwijl opa nu vandaag 80 jaar was geworden, was het hem niet aan te zien, natuurlijk had hij een oude doorleefde kop en zijn ledematen waren wat stram geworden, maar hij straalde iets betoverends jongs uit. Nog steeds had hij die felle sprekende ogen die soms dwars door je heen keken. ‘Aan zijn ogen kun je zien hoe het met opa gaat!’ zeiden mijn ouders altijd tegen mij……nou, bedacht ik nu, dan gaat het dus goed met hem en een lichte jaloersheid kwam bij mij boven toen ik me afvroeg of ik er op 80-jarige leeftijd ook zo zou bij zitten en hoe het dan met mijn ogen zou zijn, want volgens mijn ouders had ik de ogen van opa, een uitdrukking die me altijd deed denken aan een transplantatie-operatie, een naar idee.

	Maar het was mij wel duidelijk: opa, mijn opa had zijn eigen ogen nog en daar was ik hartstikke blij om!

	‘Hoe is het Jeroen’, zei hij glimlachend en knipoogde naar me alsof hij mij duidelijk wilde maken, dat hij wist waar ik aan dacht. ‘Ach, op school balen, maar ik ben blij dat ik hier ben’, zei ik, ‘nou ja, geen enkele school heb ik vroeger leuk gevonden’, zei opa en vervolgde ‘ik heb er verrekte weinig geleerd, veel meemaken jongen en veel reizen, daar leer je van!’ ‘Precies’, zei oma en vervolgde ‘maar wel je school afmaken hoor’. Ze keek me stralend aan en ik voelde me helemaal warm worden van binnen.

	Mijn oma, 68 jaar jong, een schat van een mens, nog steeds blond haar zoals ik haar ook van de foto’s van vroeger kende, foto’s die ik verzamelde en die ik dan inplakte in een fotoalbum en die als titel had: “Mijn opa en oma”, niet zo’n originele titel, maar voor mij veelzeggend.

	Mijn ouders vonden mijn verzamelwoede in het begin wel wat vreemd en hadden toen een poging gedaan om er achter te komen waarom ik nu juist zo geïnteresseerd was in deze opa en oma en niet in die andere twee. Ik had toen iets gezegd in de trant van “uitstraling” en “levenslust”. Ze hadden mekaar toen aangekeken en geglimlacht met een blik van verstandhouding, en toen ze hun blik weer op mij richtten zag ik een glans van blijheid met een tikkeltje verbazing in hun ogen en mijn moeder zei: ‘We snappen het Jeroen, wat jij bedoelt dat herken ik heel goed!’……ze stopte even in de zin en ging toen verder op zachtere toon: ‘Jij hebt zóveel van mijn vader en moeder, jouw opa en oma dus, ga maar mooi verder met je album en als je nog meer foto’s wilt, zal ik voor je zoeken!’

	Ik kreeg de indruk dat mijn ouders me heel goed begrepen, dat ze zelf ook een duidelijke voorkeur hadden maar daar wat moeite mee hadden om dat uit te spreken en toch hadden ze dat net wel gedaan met hun glimogen.

	‘Wat heb je daar’, zei oma tegen mij, ‘Jeroen, hallo!’ Ik kwam weer terug uit mijn gedachten en keek nog steeds in het stralende gezicht van oma. ‘Wat kijk je me aan’, vervolgde ze, ‘ach, hij droomt wat’, zei opa. En schuchter zei ik: ‘Ik vind u zo mooi’. Oma begon heel hard te lachen, met zo’n heerlijke lach dat ik er wel een langspeelplaat van wilde hebben, en opa zei: ‘Je hebt een goede smaak Jeroen, een zeer goede smaak jongen, zij is namelijk de mooiste vrouw van de wereld’.

	‘Hou op’, zei oma, ‘daar word ik verlegen van’, en ze gaf mij en opa een zoen, ‘maar Jeroen’, zei oma, ‘nu moet je ons echt vertellen wat je daar hebt, want we zijn zó nieuwsgierig……!’

	Het moment was aangebroken, ik was zenuwachtig maar al snel voelde ik me ontspannen toen ik die stralende gezichten van opa en oma zag. Ik gaf het fotoalbum en kinderlijk blij namen ze het in ontvangst. En op het moment dat ze het boek opensloegen en de eerste foto’s herkenden, keken ze elkaar een poos ondeugend aan. Toen bogen ze zich naar mij. Opa legde zijn hand op mijn hoofd en keek me glimlachend aan, zijn ogen schitterden. Oma zag er nu nog mooier en jonger uit.

	Fluisterend zei ze: ‘Bedankt Jeroen…..gelukkig geen sokken voor opa’……en met haar ogen wees ze even in de richting van mijn neven en nichten die in deze kamer blijkbaar op bezoek waren bij zichzelf en bij de ooms en tantes, en oma vervolgde ‘van sokken hebben we de kast al vol……een prachtig cadeau, maar we hadden van jou ook niet anders verwacht….dit is echt te gek, nogmaals bedankt….’

	Giechelend begon oma het fotoalbum door te bladeren terwijl opa af en toe een opmerking maakte in de trant van….’oh weet je nog, dat was op het strand van Naxos’….’ja natuurlijk weet ik dat nog’, zei oma dan, en zo gingen ze verder….!

	Een jaar lang was ik bezig geweest om een fotoalbum samen te stellen met jeugdfoto’s van mijn opa en oma, meestal vakantiefoto’s. Het album begon dan ook met de eerste foto’s van hun samen op Naxos, het Griekse eiland waar ze elkaar zo’n 43 jaar geleden hadden ontmoet. En ik had geprobeerd een soort beeldverslag van hun jeugd te maken aan de hand van de verhalen die opa en oma mij vertelden als ik van school gespijbeld had en naar hún toe ging. Bij hun leerde ik veel meer dan op school, en alhoewel ze wisten dat ik spijbelde stuurden ze me nooit terug. ‘We vinden het niet goed wat je doet’, zei opa dan, ‘maar je bent verantwoordelijk voor je eigen daden….en eh….liever hier dan zwerven op straat’. En onder het genot van een kopje koffie begonnen ze dan hun reisverhalen te vertellen.

	Tjonge jonge, wat hield ik veel van deze mensen, zo anders dan andere mensen, door velen met het woordje “gek” bestempeld, maar mensen die dat zeiden die wisten niet beter, die namen de moeite niet om mijn opa en oma te leren kennen en aan die lui hadden mijn opa en oma ook totaal geen boodschap.

	Ze waren dus blij met het fotoalbum, en wat voelde ik me goed. Oma zat nog steeds glunderend de foto’s te bekijken, maar opa…..hij werd steeds stiller….hij wendde zijn gezicht af van het album, keek mij even indringend aan en liet toen zijn hoofd zakken terwijl er grote tranen over zijn wangen begonnen te rollen. Oma deed het album dicht, keek even naar opa met een begrijpende blik en liet haar hoofd steunen tegen zijn schouder. Met betraande ogen keek opa mij weer aan. Hij legde zijn hand in de hand van oma en zei tegen me: ‘Weet je Jeroen…..ik ben nog steeds zó gelukkig met haar….’ en nadat hij dit had gezegd keek hij naar oma, die met haar hand zijn gezicht wat droogde en hem een hoorbare zoen gaf. Daarna keken ze elkaar heel lief aan….en ik….ik stond daar nog steeds voor hun en ik dacht bij mezelf toen ik die schatten zo zag zitten: Wat ben ik blij dat ik op hún lijk!

	 


Take 1

	 

	De brug kwam in zicht. Ik moest nu zorgen dat ik de brug kon naderen zonder gezien te worden. Mijn vriend was er al. Hij zag er niet uit in zijn vermomming.

	We waren nu op het punt aangekomen waar de brug over het water ging. Het was nu uitkijken geblazen. De brug was twintig meter lang en lag open en bloot in het landschap. We hadden niet veel tijd meer, dus het moest nú gebeuren.

	Voorzichtig klommen we op het betonnen gevaarte. We keken voortdurend om ons heen, nog twintig minuten en dan moesten we er zijn, ja zonder gepakt te worden. Het werd warm in onze pakken.

	‘Kan die’, zei Piet tegen me en hij moest lachen. ‘Het is ook geen gezicht joh, zoals jij er bij loopt, maar eh…..ben je zo ver?’

	Ik was zo ver. We zetten het op een lopen en renden zo hard we konden de brug op. Halverwege begon het gedonder. Van alle kanten uit het struikgewas werden we beschoten. Piet en ik lieten ons vallen. ‘Ben je geraakt’, vroeg ik Piet, wiens arm er wat bloederig uitzag. ‘Och ja, een schampschot’, antwoordde Piet en hij vervolgde ‘Jee wat stinkt dat verf, ik hoop niet dat ik er onder kom te zitten’.

	Plotseling stond ik op en rende als een bezetene naar het einde van de brug en liet me daar weer vallen. Mijn aanvallers waren gelukkig wat traag en alle schoten werden gemist.

	‘Piet’, riep ik, ‘ze loeren op jou, probeer te rollen, je bent er bijna’. Heel langzaam zette Piet zich in beweging, maar na een aantal meters stopte hij. ‘Ga door Piet’, moedigde ik hem aan, ‘het gaat niet, het pak zit me in de weg, ik doe het uit’, zei Piet. ‘Niet doen’, schreeuwde ik, ‘dan ben je de klos, dan is het afgelopen met je, kom op, zet door, dit is dé kans Piet’.

	Langzaam deed Piet zijn berepak uit en ging midden op de brug staan in zijn onderbroek.

	‘Ja stoppen maar’, klonk een metalen stem uit de grote speaker, ‘zijn we gek geworden….dit is een miljoenenproject….houdt u daar even rekening mee….u kunt wel gaan’.

	De felle lampen gingen uit en een geroezemoes van stemmen klonk om ons heen. Langzaam liep ik in de richting van mijn vriend, ik sloeg een arm om hem heen en samen liepen we naar de kleedkamers.

	 


Heel gewoon

	 

	Dick van der Elst was een rare. En niet alleen hij, maar ook zijn zus Catharina. Tenminste dat vonden de andere mensen, want Dick en Catharina vonden zichzelf heel gewoon.

	Ja oké, ze zagen er inderdaad wat anders uit. Dick had een kaal hoofd, een leren jackie met allerlei metalen voorwerpen erop en van die zware militaire schoenen. Catharina had haar haar rechtop staan, het was paars geverfd en haar geel-zwarte korte jurk met daaronder haar groene rubberen laarzen zorgden er wel voor dat ze opviel.

	Dick en Catharina gingen iedere dag gewoon naar school, haalden gewoon redelijk goede cijfers, gingen thuis gewoon hun huiswerk maken, aten gewoon, gingen gewoon naar bed als het hun bedtijd was en hadden gewoon hun eigen vrienden. En hun vrienden zagen er gewoon weer heel raar uit volgens de andere mensen.

	En die andere mensen? Die gingen iedere dag gewoon naar hun werk, verdienden iedere dag gewoon hun geld, hadden soms heel gewoon heel gewone kinderen, gingen iedere dag heel gewoon eten en gingen iedere avond heel gewoon naar bed. En hun vrienden zagen er heel gewoon uit, tenminste dat vonden Dick en Catharina.

	Maar Dick en Catharina mochten niet meer in het clubgebouw van de wijk komen. Ze zouden te veel negatieve invloed hebben op de andere kinderen. Er waren hele rellen geweest, met spandoeken en veel tam-tam. En na talrijke vergaderingen besloten de ouders na meerderheid van stemmen dat het beter zou zijn als Dick en Catharina niet meer in het clubgebouw kwamen.

	Tegendemonstraties van Dick en Catharina en hun vrienden en ook heel veel ouders hadden geen invloed.

	De sfeer in het clubhuis was nu niet meer hetzelfde als voorheen. De ouders van Dick en Catharina samen met nog een paar ouders gingen hun eigen clubgebouw starten in een garage van één van de ouders. En weet je….het wijkclubgebouw werd steeds saaier en er kwamen steeds minder jongeren en het clubgebouw van Dick en Catharina werd gezellig, heel gewoon gezellig…..raar hè?

	 


De Sahara

	 

	De kou sneed in mijn gezicht, het was zeven graden onder nul en het was pikkedonker. Met zijn twintigen stonden we bij elkaar tussen de palmbomen. Er werd aan mijn jas getrokken, ‘come come’, zei een mannenstem en hij bleef aan mijn jas trekken. Gewillig liet ik mij meevoeren door die man. De silhouetten van de palmbomen waren nu niet meer te zien. We stonden op een open vlakte waar wat gorgelende en blazende geluiden uit opstegen en voordat ik het in de gaten had stootte ik tegen een kudde kamelen.

	‘Can I sit down’, zei ik tegen de man, ‘yes, yes’, zei hij terug met een ondertoon van vanzelfsprekendheid. Ik ging zitten op het kleedje dat over de rug van de kameel gespannen was en ik voelde de warmte van het beest nu heel goed.

	En toen ging het gebeuren…..eerst de achterpoten half omhoog waardoor ik diep naar voren gebogen werd……daarna de voorpoten tot de knie waardoor ik weer recht zat…..toen de voorpoten zich strekten hing ik achterover en ik zat weer recht nadat ook de achterpoten zich in gestrekte positie hadden geplaatst……ik zat nu twee meter boven de grond, hoog, droog, maar koud, heel koud, het vroor nog steeds.

	Mijn enthousiasme kon ik niet kwijt aan mijn vrouw, want die zat op een kameel in de voorhoede. ‘Hoe zal zij het hebben’, vroeg ik me af….nou…koud in ieder geval. Uit enthousiasme begon ik in het nederlands de kamelenhoeder te vertellen hoe leuk ik het vond, ‘yes, yes’, zei de kamelenhoeder die niets van mij had verstaan, maar waarschijnlijk wel had begrepen wat ik bedoelde, want enthousiaste gevoelens zijn internationaal.

	Zo krampachtig ik mij in het begin vasthield aan de houten steun op de bult van de kameel, zo ontspannen zat ik er nu bij. Het begon wat licht te worden, de lucht kleurde lichtrood, in de verte kwamen meer groepen kamelen naar het hoogste punt van dit gedeelte van de woestijn.

	De kamelenhoeders die hun “vrachtje” hadden afgeleverd, zaten nu diep ineengedoken, met een donkerbruine deken om, bij een vuurtje hun handen te warmen.

	En terwijl ik mijn vrouw in de verte op mij zag staan wachten realiseerde ik me, dat ik nu in de Sahara was….voor de eerste keer in mijn leven in de Sahara! ‘Wauw!’

	 


De oppas

	 

	‘Dit is Jan’, zei moeder. ‘Daar kan ik echt niet mee zitten’, zei Marijke, de oudste van de drie. ‘Jan komt hier vier avonden in de week oppassen’, zei moeder weer. ‘Wij hebben geen oppas meer nodig hoor’, zei Peter, ‘ik ben al 7’. Moeder moest lachen en zei cynisch: ‘Dat geloof ik graag’.

	Toen gaf ze Jan instructies. ‘Chris moet om kwart voor 7 naar bed, Peter moet om 7 uur en Marijke om half 8, wees maar flink streng, want ze zijn erg verwend!’ ‘Dat zal geen probleem zijn mevrouw’, zei Jan.

	‘Goed’, zei moeder, dan kunnen wij nu gaan, jongens lief zijn voor Jan en nu naar bed, want het is al tegen achten. ‘Dag mam, dag pap’, klonk het in koor en weg waren ze. Vader en moeder gingen de deur uit.

	Jan zuchtte eens diep en pakte een glas limonade en een schaaltje crackers met kaas. Toen hij voor de tv zat ging de deur open en de eerste aanval van de treitertjes ging beginnen.

	Peter stond in de deuropening en vroeg aan Jan of hij tv mocht kijken. ‘Nee dat mag niet’, zei Jan, ‘ja maar dit is ons huis, daar heb jij toch niks over te zeggen?’, zei Peter. ‘Daar heb ik niets mee te maken, je moet gewoon gaan slapen, dat moet van je ouders’, vervolgde Jan.

	Toch wel enigszins geschrokken van deze duidelijke reactie van Jan, droop Peter af. Jan kon weer tv kijken, maar hij had nog maar één hap in zijn cracker gezet of de deur ging alweer open.

	Dit keer kwam Chris er aan. ‘Nee, je mag geen tv kijken’, zei Jan alvast om Chris voor te zijn, ‘je moet gewoon naar bed gaan en gaan slapen, morgen is het weer vroeg dag’. ‘Ja maar, ik wilde alleen maar een glaasje melk pakken en…..dat doe ik ook, lekker puh’, zei Chris heel uitdagend, ‘dit is ons huis en daar heb jij lekker niks over te zeggen’, vervolgde Chris.

	Jan was nu van zijn stuk, begon in de gaten te krijgen dat hij hier te maken had met een stelletjes zeikertjes en dacht nog eens aan de woorden van hun moeder die zei dat hij ze streng moest aanpakken.

	Chris was ondertussen in de buurt van de koelkast gekomen, terwijl hij Jan in de gaten hield. ‘Als jij die koelkast open doet, krijg je zo’n pak op je broek van mij dat je de hele avond iets hebt waar je aan kan denken’, zei Jan. Chris twijfelde, deed nog een paar passen in de richting van de koelkast. Jan ging ondertussen opstaan, klaar voor de aanval. Maar het was niet nodig. Rennend roepen van ‘stomme vent, stomme vent’, ging Chris weer naar zijn bed.

	Eindelijk rust? dacht Jan, of zal nummer drie ook nog komen? En ja hoor, daar ging voor de derde keer de kamerdeur open en ja hoor, daar had je haar.

	Marijke zei niets. Ze liep kaarsrechtop, de bovenste knoopjes van haar doorzichtige nachtjapon waren los en ze ging naast Jan op de bank zitten. Jan bleef tv kijken, nam nog een cracker en deed net of ze er niet was. Marijke ging nu nog dichter bij hem zitten, maar heel koel zei Jan: ‘Je moet naar bed, morgen moet je naar school en een beetje fit zijn kan geen kwaad!’ Marijke schoof nu tegen Jan aan, legde haar hand op zijn been, waarna hij haar hand weer wegduwde. Vervolgens pakte zij zijn hand en wilde deze naar haar benen brengen. Jan ging snel opstaan en tilde haar daarbij op en zei lachend: ‘Oh je wilt dat ik je naar bed breng, nou dat kan hoor meisje’. Jan liep met grote passen met Marijke in zijn armen. Zij baalde enorm dat haar verleiding was mislukt en ze schreeuwde en tierde als een wilde.

	Terwijl Jan, ondertussen hevig geïrriteerd, met Marijke de trap opliep om haar weer naar haar kamertje te brengen, schopte hij ook nog even in het voorbijgaan Peter en Chris naar hun kamer. Nadat dit alles was gebeurd en de deuren van de diverse slaapkamers dicht waren, ging hij onder aan de trap staan en riep: ‘Zo….en nu pitten en geen gesodemieter meer!’

	Met een kleine overwinningslach ging Jan weer in de kamer zitten, pakte zijn glas limonade, nam nog een cracker met kaas en ging weer tv kijken.

	En hij dacht bij zichzelf….kinderen…..ze zijn ook allemaal hetzelfde!

	 


De koffer

	 

	Zoals gewoonlijk ontmoette ik mijn vriend bij de brug. Het was een doordeweekse dag. We hadden allebei onze boeken bij ons en waren op weg naar school.

	Onderweg vonden we een merkwaardige koffer. Pedro was de eerste die hem zag. Hij schreeuwde het uit van blijheid…..’een koffer, een koffer’, riep hij. Alhoewel ik zijn enthousiasme behoorlijk overdreven vond, begreep ik hem wel. Pedro kwam namelijk uit een zeer arm gezin, een gezinnetje waar je ieder dubbeltje om moest draaien voordat je hem uitgaf, en dan nog geld overhouden voor een hobby was er niet bij!

	Pedro zijn hobby was het maken van een sprekende pop en die had hij nu bijna klaar en de tijd was aangebroken dat hij voorstellingen in het land zou gaan geven om op die manier wat geld te verdienen. Kijk, je moet weten, in het land waar wij wonen heb je niet van die goede sociale voorzieningen als bijstandsuitkeringen. Als je hier in Spanje niets verdient omdat je geen werk hebt, dan heb je dus écht niets te eten, geen bijstand, niets!

	Het enige wat Pedro nog niet had voor zijn pop om op tournee te gaan was een koffer, nou en die vond hij nu, tenminste dat dacht hij……

	Verdomme, waren we maar via een andere weg naar school gegaan, dan waren we die klote koffer niet tegengekomen.

	‘Een koffer, een koffer’, bleef Pedro roepen. Ik glimlachte begrijpend, maar omdat hij voor mijn gevoel wat hysterisch begon te doen, schreeuwde ik: ‘Ja, zo kan het wel weer hè, het is maar een koffer ja.’ Pedro keek me verbaasd aan. ‘Maar Julio…..voor mijn pop…mijn pop….nu kan ik voorstellingen geven, nu hebben we weer te eten!’

	Ik keek hem aan, het werd stil tussen ons, zo stil dat het geluid uit de koffer nu hoorbaar werd. Argwanend richtten we tegelijk onze blikken op de koffer. Op onze knieen, gedrukt in het zand van het verlaten strand legden we onze oren op het deksel. Duidelijk hoorden we nu een getik, nou ja, even maar en toen stopte het!

	Ik rende schreeuwend weg: ‘Pedro….wegwezen….wegwezen daar…toe dan Pedro….doe niet zo stom….wegwezen Pedro!’

	Het laatste wat ik van hem zag was dat hij met tranen in de ogen de mooie koffer streelde. Eindelijk had hij dan een koffer gevonden voor zijn pop, eindelijk kon hij voorstellingen geven, eindelijk was de armoede voorbij….hij keek zo gelukkig, verdomme wat keek Pedro gelukkig. Ik kon het niet langer aanzien, ik draaide me om……een afschuwelijke knal volgde….!

	De Basken uit Noord Spanje hadden hun zoveelste bom op het strand laten exploderen. Politiek is blijkbaar belangrijker dan een beetje gelukkig zijn. Klootzakken zijn het…..’Pedro, sorry, op school is het niet meer leuk!’

	 


De ringweg

	 

	Honderddertig kilometer per uur reed hij op de snelweg. Het schoot lekker op. Terwijl de rechter baan vol stond met auto’s, viel het hem op dat op de linker baan waar hij reed geen verkeer was. Ook waren er geen borden te zien, vandaar dat de hoge snelheid hem vrij snel over de ringweg bracht.

	Maar toen zag hij de afslag die hij niet mocht missen. Terwijl hij zich manoevreerde tussen de langzaam rijdende file op de rechter baan, daarbij hevig remmend om de andere auto’s niet te vervormen, schoot hij met een snelheid van zo’n 80 kilometer per uur op de afslag, die, na later bleek vol lag met zeer glibberige natte klei.

	Hij voelde direct dat hij geen grip meer had op de weg, zijn auto begon als een slee te schuiven en met veel bijsturen trachtte hij zijn wagen onder controle te krijgen. Als hij nu zou gaan remmen, dan wist hij zeker dat hij de berm in vloog. Zijn snelheid was nog steeds te hoog en helemaal te hoog om de haakse bocht die nu kwam perfect te nemen. Hij moest maar zien, alhoewel hij daar maar een fractie van een seconde de tijd voor had. In een flits schoot de gedachte door zijn hoofd waarom daar net alle automobilisten op de rechter baan reden en waarom niemand deze belangrijke afslag naar het centrum nam, nou hij wist het nu…..met een oorverdovend gekraak schoot hij door de rood-witte afzetting heen en belandde in een paar meter hoge bult zand…….eindelijk stond hij dan stil…..zijn nek deed wat pijn, maar verder was het met hem oké…..over zijn auto zal ik het maar niet hebben, die stond wat na te roken en die werd straks bij zijn vriendjes gestapeld als een big Mac van die amerikaanse hamburgermagnaat, eet smakelijk. 

	Hij stapte schuchter uit, keek wat wereldvreemd om zich heen, klopte het zand van zijn kleren, dat door de voorruit naar binnen was gekomen.

	Een schaperig gelach klonk op….’Gaan we in de zandbak spelen, jochie?’, riep een wegwerker tegen hem…..’Heb je dat bord dan niet gezien, met koeienletters nog wel’, zei een ander. En weer dat schaperig gelach. ‘Je wagentje ken je wel schudde, jochie’, zei weer een ander…..’is al geschud’, zei de volgende…..’maar als je uitgespeeld bent in de zandbak, mot je wel effe verdomd snel een takelwagen halen, want over een uur mot deze weg vrij zijn, want die vent uit Den Haag ken so komme’….’minister van verkeer’, verbeterde een andere wegwerker, ‘over een uur wordt de nieuwe ringweg door hem geopend samen met nog een stelletje van die eikels, en daarvóór gaan die hoge heren natuurlijk eerst nog effe een borrel halen in een congrescentrum’……’en flink vreten’, zei een werker….’en wij hier maar zwoegen!’’, zei een ander.

	De gecrashte automobilist liep in de richting van de wegwerkers. ‘Meneer hep een mooi pakkie an’, zei één van de wegwerkers over zijn kostuum. ‘Ja, dank je’, zei de automobilist en vervolgde: ‘Jullie hadden het over het congrescentrum, maar waar is dat, ik moet daar zijn en wel op tijd.’ 

	Eén van de wegwerkers kwam naar hem toe en zei: ‘Oh nou zie ik het…..u bent het…..sorry hoor’, en hij wees hem de weg.

	Terwijl de automobilist wegliep, draaide hij zich om en riep naar de wegwerkers: ‘Ik zal er voor zorgen dat jullie straks allemaal een borrel krijgen!’

	De wegwerkers keken elkaar verbaasd en ontnuchterd aan en één zei: ‘Shit hé, dat was de minister’…..en een ander zei: ‘Maar rijden kan hij niet!’

	 


Klaas

	 

	Groene snot liep uit zijn neus, een straaltje bloed kwam uit zijn mondhoek en tranen liepen over zijn wangen. Daar zat Klaas. Alweer was deze man van 45 jaar door 6 jongens van 15 in elkaar geslagen, omdat ze dan zo om hem konden lachen.

	Klaas is een mongool, syndroom van Down noemen ze dat ook wel. Klaas is altijd vrolijk en alhoewel hij 45 jaar is, is hij eigenlijk nog maar 8. Klaas begrijpt ook niet waarom ze hem steeds slaan. Klaas begrijpt ook niet waarom niemand hem helpt. Daar zit Klaas dus, hij is verdrietig en heel erg bang.

	Weer komen er jongens aan. Nu zijn het er twee. Klaas kruipt van angst in elkaar. ‘Niet weer, niet weer’, roept hij. De twee jongens gaan naar hem toe en zeggen: ‘Wat is er Klaas, wat zie je er uit, hoe komt dat, hebben ze je geslagen?’ Klaas maakt zich nog steeds klein, zoals een klein kind in angst dat ook altijd doet. ‘Mamma toe, mamma toe’, roept Klaas. ‘Ik denk, dat hij naar het internaat wil’, zegt de ene jongen tegen de ander. ‘Wil je naar Huize Cornelis?’, zegt de ene jongen tegen Klaas. ‘Ja, naar mamma toe, naar mamma toe’, zegt Klaas weer. 

	De jongens willen Klaas helpen met opstaan, maar hij verzet zich hevig. ‘Niet bang zijn Klaas, verdomme wees niet bang, we willen je helpen’, zeggen de jongens. Na enige tijd doet Klaas zijn ogen open, begint een beetje te lachen en zegt: ‘Niet meer au, hè?’ ‘Nee hoor Klaas, wij zullen je niet gaan slaan, wij brengen je naar mamma!’ ‘Naar mamma’, roept Klaas enthousiast en hij begint van blijdschap te springen. De twee jongens geven Klaas ieder een hand en met zijn drieen gaan ze richting het bos, waar Huize Cornelis staat. Onderweg laten ze Klaas allerlei dingen zien zoals paddestoelen, verkleurde bladeren, beukenootjes, kastanjes en nog wel meer dingen die je in de herfst kunt tegenkomen. Klaas geniet er van en de beide jongens genieten omdat Klaas geniet.

	Dan blijven ze alle drie stilstaan op het bospad, het is nog ongeveer 1 kilometer wandelen naar Huize Cornelis en het was tot nu toe zo gezellig. Maar nu wordt de gezelligheid rumoerig verstoord door het geluid van 3 scooters. Als de scooters dichterbij komen zien de beide jongens, dat op elke scooter twee jongens zitten, dezelfde knapen die zonet Klaas in elkaar getimmerd hebben.

	‘Wat doen we’, zeggen de beide jongens tegen elkaar, terwijl ze met ongerustheid en medelijden naar Klaas kijken. ‘Tegen zes klootzakken beginnen we weinig’, zegt de ene jongen.

	De jongens met de scooters stoppen, ze zetten de scooters op de stander en lopen vreselijk stoer en uitdagend naar het trio. Klaas kruipt dicht tegen zijn twee beschermers aan. ‘Zo slijmerdjes, zijn jullie de beschermers van die gek’, zegt één van de zes tegen hen, terwijl hij Klaas recht in zijn gezicht spuugt. ‘Ja, als jullie Klaas niet beschermen dan moeten wij het wel doen, hè!’, zegt de ene jongen, terwijl hij Klaas nog steviger in de arm neemt. ‘Oh, meneer heeft praatjes’, zegt de leider van de bende en spuugt nu ook  die ene jongen recht in zijn gezicht. ‘Kijk, het is dat jullie met veel meer man zijn, daar kunnen wij met zijn tweeën niet tegenop, maar wat had ik zin om jullie een pak op je sodemieter te geven, alhoewel ik denk dat dat waarschijnlijk niets helpt, maar wees in ieder geval niet zo laf om een weerloos iemand als Klaas lastig te vallen.’

	Op het moment dat die ene jongen dit zegt realiseert hij zich, dat dit een regelrechte uitdaging is om zelf een pak op zijn sodemieter te krijgen en hij geeft Klaas snel een duw en schreeuwt tegen hem ‘Klaas, rennen, ren naar mamma.’ Klaas begint aarzelend, maar zet het dan op een lopen, terwijl hij steeds roept: ‘Mamma toe, mamma toe’………

	Ja en die twee jongens, wat gebeurde daar mee…..nou je zult het niet geloven…..daar gebeurde niets mee, want er is toch geen lol aan om gewone jongens in elkaar te slaan, nee het is veel leuker, veel spannender om Klaas in elkaar te slaan, want dan kun je lachen…..!

	Bewust eten

	 

	Om gek van te worden al die diëten en voedingsadviezen! 

	Eerst is pindakaas kankerverwekkend, dan weer is het heel gezond wegens de oliën die er in zitten en misschien krijgen we er over een tijdje wel een soa van,  het moet niet gekker worden! 

	Eerst mag je maar een paar eieren per week eten, omdat het zo slecht is voor je cholesterol,  dan weer mag je er een paar per dag en misschien over een tijdje mag je helemaal geen eieren meer, omdat je anders constant kippenvel krijgt over je hele lijf, nou het moet niet nog gekker worden! 

	'Luister naar je lichaam', zei mijn moeder altijd,  'en alles met mate!'

	En zo gíng het ook altijd, vroeger toen ik nog een kind was. Als ik dan eens ziek was en kotsmisselijk met een teiltje naast me in bed lag, dan kwam mijn moeder bij me en vroeg me dan waar ik trek in had, ze zei er bij dat ik niet moest nadenken, maar het eerste wat me te binnen schoot moest zeggen!

	En ondanks dat ik kotsmisselijk was, zei ik dan bijvoorbeeld spontaan: 'Zoute haring!' 'Goed', zei mijn moeder dan, 'dat ga ik halen!'

	En als ze dan weer terug was en ik de haring had opgegeten, dan bleef dat visje binnen!

	'Ik wil er nóg wel één' , zei ik dan wel eens. 'Luister naar je lichaam, jongen, maar alles met mate!'

	 


In de trein

	 

	Bomen.....weilanden met koeien en schapen.....huizen......boerderijen en fabrieken......ze glijden langs het raam waar achter ik zit in de trein.

	Als ik recht naar buiten kijk, dan merk ik pas hoe hard de trein rijdt.....moe voor mijn ogen....maar als ik schuin naar buiten kijk dan geeft me dat rust, zelfs buiten de stiltecoupé.

	'Mag ik met u meereizen' , zegt een vrouwenstem tegen me. Ik kijk in de ogen van een jonge vrouw van de leeftijd van mijn dochter. 'Ik heb een meereiskaartje, waarmee ik gratis kan reizen als ik met iemand meereis die een geldig vervoersbewijs  heeft.' Ik vind het best. Ze gaat naast me zitten en ontvouwt haar laptop. Ook pakt ze haar portemonnee en haalt er 2 NS kaartjes uit. 'Heeft u belangstelling voor opwaardeerkaartjes om 1e klas te reizen?' Helemaal blij krijg ik van haar de 2 opwaardeerkaartjes en leg haar uit, dat ik om de week van Gouda naar Groningen reis om op bezoek te gaan bij mijn oude moeder van 97 en dat die kaartjes goed van pas komen, omdat ik het af en toe wel lekker vind om 1ste klas te reizen. Ze gaat er verder niet op in en ook ik zwijg en ga weer schuin naar buiten kijken.

	Ik zit bij mijn moeder. Ze zit zoals altijd bij het raam. Ze woont nog steeds zelfstandig met de nodige hulptroepen, zoals thuiszorg.  'Goeie reis gehad', vraagt ze plichtsgetrouw en nadat ik bevestigend heb geantwoord, steekt zij van wal met een, zoals altijd ellenlange klaagzang! Mijn moeder heeft een zeer negatieve manier van praten. Bij haar is het glas altijd half leeg. Ik ben er helaas aan gewend, maar eigenlijk wil ik er niet aan wennen, maar ik realiseer me terdege dat ik haar toch niet meer verander. Soms zeg ik er wat van, maar dan kijkt ze me aan met een blik van onbegrip en voelt ze zich afgewezen en bestraft. Het is dan ook zinloos om mijn moeder te verbeteren.

	Terwijl ze haar verhaal doet met kritiek op de thuiszorg en het eten wat weer niet goed was en dat bepaalde familieleden weer niet geweest waren en dat de hulp in de huishouding weer iets fout had gedaan, dwaal ik af met mijn gedachte......ik kan mijn aandacht er niet meer bijhouden en ik moet denken aan die jonge vrouw in de trein met haar gratis meereiskaartje!

	Mijn moeder is 97 jaar oud, ze klaagt steen en been, ze is zelfs bang om te sterven in haar slaap, de hele dag zit ze in haar stoel, af en toe wat tv kijken, regelmatig een puzzel maken in haar Denksportboekje, 's ochtends komt er iemand van thuiszorg die haar wast en aankleed, tussen de middag wordt haar warm eten bezorgd, 's avonds komt de thuiszorg om haar uit te kleden en haar naar bed te brengen, elke week komt of mijn zus of ik op bezoek om boodschappen te doen en andere klusjes, elke dag komt één van haar buren om de post te brengen en even een babbeltje te maken, maar ze blijft maar klagen!

	Dit is haar reis op deze wereld......97 jaar is ze........op iedereen heeft ze wel wat aan te merken, maar ze realiseert zich jammer genoeg niet, dat zij een gratis meereiskaartje heeft en meereist met iedereen die hun stinkende best doen om het haar naar de zin te maken!

	 


De ramp

	 

	Het is woensdagochtend, de zon schijnt gelukkig weer, de wind is eindelijk gaan liggen. Terwijl ik lui op mijn rug op bed lig, merk ik dat ik eigenlijk nog vreselijk moe ben. Maar ja, dat is ook  geen wonder, want twee dagen lang, twee volle dagen lang zijn we bezig geweest om het puin te ruimen. Twee dagen lang, twee volle dagen lang hebben we het gehuil gehoord van mensen die pijn hadden, die we niet konden bereiken, die we dood moesten laten gaan.

	En nu lig ik hier, moe, niet voldaan en ik zie het nog steeds voor me. Wat begon het ook raar, zo plotseling, die knal, die afschuwelijke knal…..bagage vloog in het rond, muren stortten in en de balie waar ik de vliegtickets verkocht, werd in één ruk weggeblazen, mensen schreeuwden, mensen vielen en even werd het stil, maar toen ik weer bijkwam zag ik de grote ellende…..geen geschreeuw meer, alleen het gehuil van mannen, vrouwen en kinderen, overal bloed en het gebouw waar ik werkte was onherkenbaar geworden……ik keek in de lucht, er was geen dak meer en ik hoorde en zag een vliegtuig binnenkomen…..verdomme, realiseerde ik me, het gebouw is ingestort!

	Sirenes hoorde ik, overal sirenes en wat zag ik weinig mensen. De anders drukke vertrekhal van airport Galway was rustig, afgrijselijk rustig, geen gehaast van mensen, nee, niets van dat, het was één grote stofwolk, waar waren al die mensen.

	Ik ging voorzichtig staan, mijn gezicht was nat, ik streek met mijn hand over mijn hoofd, mijn hand was rood, ik bloedde als een rund maar het deed geen pijn. Snel scheurde ik mijn blouse in repen en deed dit even vlug om mijn hoofd. Een collega van de ziekenboeg kwam naar me toe. ‘Gaat het George?’ ‘It’s okay’, zei ik, ‘with me it’s okay, but please help the others.’ Hulp voor mij was niet noodzakelijk, ik redde het wel, maar die andere mensen, honderden, allemaal onder het puin bedolven, allemaal lagen ze nu onder het plafond dat naar beneden was gedonderd.

	Ik liep naar de puinresten, hier zag ik nog een arm onder de brokstukken vandaan steken, daar een been, een klein kindje haar benen waren bekneld, ze leefde gelukkig nog wel. ‘Please help me, sir’, zei ze smekend, ‘it hurts.’ Verdomme, wat zal dat ook pijn doen. ‘Fellows, come, a little child, please hurry’, schreeuwde ik, maar iedereen was bezig op zijn manier om mensen te redden, ongeorganiseerd, chaotisch, maar je doet wat in ieder geval. ‘Please mister, my legs, I don’t feel them!’

	Ik moet snel zijn dacht ik, het arme kind heeft al geen gevoel meer in haar benen. Met veel moeite probeerde ik beweging in de brokken steen te krijgen, maar tevergeefs. ‘How do you feel’, zei ik steeds tegen haar. ‘It’s okay’, zei ze dan. Uren was ik bezig en ik kreeg er geen beweging in. Radeloos en woest werd ik. Ik rende bij het kind weg en sleurde een aantal grote sterke kerels mee en riep smekend: ‘You must help me, the child.’

	En toen eindelijk kwam er beweging in het puin en kon ik het meisje er onderuit trekken. Ze keek me glimlachend aan en zei  ‘thank you’ en toen sloot ze haar ogen, ze was dood!

	Ik lig nog steeds op bed, ontzettend moe, zo moe ben ik nog nooit geweest!

	 


Het teken

	 

	Kees Verlangen, Piet van Dijk en Truus Terbeek liepen nietsvermoedend in het grote bos in de buurt van Nijmegen. Het was 7 uur ’s avonds en deze vrienden hadden elkaar beloofd om de nacht door te brengen in dit “enge” bos, zoals de mensen er over spraken.

	Deze vrienden waren totaal niet bang, maar daar hadden ze dan ook hun redenen voor, want wat de andere mensen niet wisten was het feit dat deze vrienden vannacht weer terug mochten naar waar zij vandaan kwamen!

	Kees, Piet en Truus waren anders dan andere mensen, eigenlijk heetten ze ook niet zo. Hun echte namen waren: Krov, Panlou en Troïta. Keurig netjes hadden ze vóór deze belangrijke dag alle bedrijven zoals de post, de verzekering, de abonnementen van kranten, de huisbaas enz. een brief gestuurd waarin ze vertelden geen gebruik meer te willen maken van de diensten van deze bedrijven. Alle brieven eindigden met een vreemde groet:

	 

	“Bedankt voor ons verblijf op aarde,

	het had heel veel waarde!

	De conclusie gevat in woorden:

	Terug naar Ardante, want jullie houden teveel van moorden.”

	 

	De brieven waren ondertekend met: Captain P., alias Piet van Dijk. En verder stond er op de plek waar mensen een handtekening zetten het teken bestaande uit een cirkel met daaraan vast 4 driehoeken.

	Toen deze brieven waren ontvangen, waren Kees, Piet en Truus allang verdwenen. De mensen waren in de war: ‘Het zal wel een truc van de Russen zijn’, zei de pessimist, ‘De aarde wordt vernietigd, God roept ons’, zei de gelovige, ‘Ik geloof er niets van, dan hadden we wel iets moeten merken, een geluid of zo, of een manier van praten, nee dit is belachelijk, die lui hebben zich gewoon verstopt in het bos en willen ons mooi beetnemen, nou die eer gun ik hun niet’, sprak de wantrouwende.

	De verdwijning van Kees, Piet en Truus was het gesprek van de dag en het nam de mensen zo in beslag dat ze een commissie gingen oprichten. In het begin twee. De eerste heette: ”Commissie voor het opsporen van vrienden” en de tweede heette: “De dood aan onbekenden”. Nadat er een hevige strijd was losgebarsten tussen deze beide commissies, waarbij zelfs moordaanslagen heel normaal waren, vonden de mensen op een ochtend vele papieren vastgespijkerd aan vele bomen met de volgende tekst:

	 

	“Jullie moorden bij gebrek aan woorden!”

	 

	En daaronder stond met kleine letters: “Het gaat goed met ons, zie het bos!” En weer werd dit papier ondertekend met het teken en de namen captain Panlou, officier Krov en engineer Troïta.

	De beide commissies werden opgedoekt en er ontstond een nieuwe met de naam “Eendracht”. De commissie had ten doel om de mensen samen te bundelen en zich sterk te maken tegenover de raadselachtige dingen en er werd besloten het mysterie van de verdwijning op te lossen. Gezamenlijk zouden ze het bos in gaan op zoek naar een teken. Niet dat ze bang waren, maar ze waren wel heel erg nieuwsgierig. En de grote vraag was dan ook: Wat is de bedoeling van Panlou, Krov en Troïta. Wat willen ze de mensen duidelijk maken en willen ze de mensen helpen en als dat zo is, hoe willen ze de mensen dan helpen.

	Daar gingen ze dan, de kruidenier, de priester, de melkboer, de onderwijzer, de metselaar, kortom iedereen uit de streek trok gezamenlijk het bos in. Iedereen had een zaklantaarn bij zich en het eerste peloton van de nabuurgelegen kazerne had de leiding. Deze militairen zorgden er voor dat iedereen bij elkaar bleef en wel op één lijn, zodat ze geen enkel teken van de drie vermisten zouden missen.

	Na een uur lopen door het struikgewas, waarbij menigeen zijn kleren openhaalde aan de duindoorn, hadden ze nog niets gevonden en de stemming was er ook naar. Er werd ontzettend gekankerd en de vooroordelen over “de drie”, zoals Panlou, Krov en Troïta inmiddels werden genoemd, werden steeds groter. Even leek het er op dat de hele grote groep mensen uiteen zou vallen in kleinere groepen en er was al sprake van dat een aantal, waarbij de priester de leiding nam terug wilden gaan, maar toen gebeurde het………!

	Een fel blauw licht drukte de duisternis weg. Iedereen bleef plotseling stilstaan en beschermde zijn ogen tegen het felle licht. Het blauwe licht kwam van een open plek midden in het bos, maar niemand kon zien of het een voorwerp was die dit licht maakte. Heel even duurde dit schijnsel maar, en toen was het weer pikkedonker.

	Voorzichtig deden de mensen hun handen voor hun ogen weg, maar zakten ter plekke in elkaar toen ze opgeschrikt werden door een harde opgewekte stem vlak boven hen…..!

	‘Fijn dat jullie gekomen zijn……samen nog wel…..nou het werd tijd dat jullie de handen ineensloegen…..maar wees niet bang….daar is immers geen reden voor…..jullie kennen ons toch?.....Piet van Dijk, Kees Verlangen en Truus Terbeek…..jullie mochten ons toch graag?.....maar nu jullie ontdekt hebben dat wij anders zijn dan jullie, dat jullie geen vat op ons hebben….zijn wij dan nu plotseling vijanden geworden?.....Als wij jullie precies vertellen wie wij zijn en waar wij vandaan komen, dan zullen jullie weer rustig zijn niet waar?.......dan is de vijandschap over, want dan zijn wij weer bekenden van jullie……wel nu…..wij vertellen niets, helemaal niets……neem ons maar zoals jullie denken dat we zijn……!’

	En weg was het geluid. De mensen waren stil, onder de indruk, sommigen waren bang, sommigen waren opgelucht, maar iedereen was in de war en ze bleven op de grond zitten, een hele poos.

	Langzamerhand begonnen ze weer zachtjes met elkaar te praten en langzamerhand begon het ook dag te worden. De bomen werden nu zichtbaarder en na verloop van tijd kon iedereen de open plek zien waar het felle blauwe licht vandaan was gekomen. Nu zag iedereen ook dat op de open plek ter grootte van zo’n 50 meter “het teken” stond. Als een afdruk in het zand was de cirkel met de vier driehoeken nu duidelijk te zien. De mensen liepen er schoorvoetend heen. ‘Het teken’, hoorde je ze zeggen, ‘het teken’. Maar de kruidenier zei: ‘Nou en, als wij door het zand lopen zien we ook afdrukken en daar staan we niet bij stil, omdat dat zo gewoon is!’

	En heel hoog uit de lucht klonk de stem van Panlou die zei: ‘Precies!’

	 


Water

	 

	Het is nat, heel nat, alle druppels bij elkaar vormen samen een grote plas.

	Maar dat moet je niet binnen hebben in je kamer, daar word je niet echt vrolijk van, tenminste daar werd ík niet echt vrolijk van toen mijn vrouw de huiskamer binnen liep met het sneeuw nog aan haar schoenen.

	'Wat doe je nou?' zei ik hevig verontwaardigd, 'dat doe je toch niet, zo krijg je plassen in de kamer!' 'Maar schat, het is maar water, wat maakt het uit', zei ze. 'Het geeft vlekken, hele hardnekkige vlekken, die je nauwelijks uit de vloer krijgt', zei ik, waarop zij weer zei: 'Maar dat komt niet door het water, maar door de pekel die er in zit en daar kan ík toch niets aan doen?' 

	Ik stond weer met mijn mond vol tanden, zo gebeurde het steeds, weer had ze een verrassend antwoord en dat is nou precies wat ik zo leuk aan haar vind.

	Maar één keer stond zíj met haar mond vol tanden of eigenlijk lág zij met haar mond vol tanden. Ook dit keer was het een waterkwestie.

	Mijn vrouw en ik hadden een feestje gehad, het was heel gezellig en we hadden behoorlijk gedronken. Thuis aangekomen vielen we als een blok in slaap. 

	Midden in de nacht moest ik ontzettend plassen van al dat bier. Terwijl ik nog in bed lag ging ik een route bedenken om naar de wc te lopen zonder ergens tegenaan te stoten, waardoor mijn vrouw wakker zou worden. Toen ik de route wist, ging ik op weg.

	'Wat doe je nou?' zei mijn vrouw met een slaperige stem, 'dat doe je toch niet!' 'Maar schat, het is maar water', sprak ik met dubbele tong. Volledig de route kwijt door de drank stond ik te pissen in de slaapkamer! 

	Met haar mond vol tanden draaide ze zich pissig om en sliep weer verder!

	 


Steeds blij

	 

	Wat ziet een mens er raar uit als hij steeds blij is!

	Ondanks rimpels, vouwen en plooien in het gezicht......veel haar of weinig haar op het hoofd......brildrager of niet.......en het maakt niet uit wat voor kleren iemand aan heeft......maar een mens is gewoon raar als hij steeds blij is.

	Steeds blij zijn is dan ook voorbehouden aan vervelende, irritante, opdringerige verkopers van producten en geloof aan de deur.

	 

	Oh wat ben ik blij dat ík niet steeds blij ben!

	 


De hardloper

	 

	Het was 7 uur ’s ochtends en zoals iedere hardloper doet op de zondagochtend, liep ik gekleed in mijn trainingspak te trainen in het Panbos. Na ruim een uur was ik moe, een conditie van niks. Ik ging wat wandelen. Gezien het feit dat ik erg geïnteresseerd ben in de biologie, bekeek ik de herfstbladeren en ik vond tot mijn grote verbazing een verzameling van precies 12 vliegenzwammen, je weet wel, die rode met witte stippen. Toen ik op mijn knieën deze schitterende dingen bekeek, ontdekte ik ook een konijnenhol en dát was niet zo gek, maar wel dat ik ook stemmetjes hoorde die uit het konijnenhol kwamen.

	Verbaasd en wat bang deinsde ik terug en nog net voordat ik flauwviel zag ik talrijke zeer kleine mannetjes gekleed in zeer kleine groene uniformpjes met in hun handen zeer kleine uzi’s, het konijnenhol uitkomen.

	Toen ik weer bij kwam en me wilde bewegen was dat onmogelijk, ik was vastgebonden met gewoon dik mensen touw en daar baalde ik van, want waarom hadden deze verrekte kleine rotkereltjes nu ook geen klein, dun touw gebruikt. Ik kon er geen beweging in krijgen, maar mijn lichaam was wel één en al beweging!

	Honderden kleine legermannetjes liepen over mijn lichaam, het deed niet pijn maar het kriebelde zo en vooral mijn navel was ondraaglijk van de jeuk, want daar hadden die groene ettertjes verdorie een pisbak van gemaakt en als ik er wat van zei begonnen ze alleen maar te lachen, ze lachten me verdorie gewoon uit.

	Na een tijd zo gelegen te hebben werd het kabaal van de legermannetjes abrupt beeindigd. Op mijn borstkas stond nu een klein mannetje met een donkergroen uniformpje met heel veel hele kleine streepjes op de bovenkant van zijn mouwtje. Op zijn hoofd had hij een generaalspetje en in zijn rechter hand geen uzi, maar een soort wandelstokje waarmee hij nu een paar keer op mijn borstkas stond te rammen, precies op een rib waardoor dit een hol tikkend geluid gaf om zijn manschappen tot zwijgen te brengen, maar bij mij deed het wat pijn.

	Toen het muisstil was begon het generaaltje te spreken: ‘Geachte gevangene, u bent in onze handen en u blijft voorlopig in onze handen, want wij willen u als voorbeeld, een voorbeeld van slechtheid…..’

	Ik snapte er niets van….waar had dit onderkruipsel het over….ben ik een slecht voorbeeld?....waarom dan wel? Ik ging maar weer luisteren…..’Wij, het leger van koning Ezelsteen hebben de opdracht gekregen om alle hardlopers te arresteren, want gevangene, jullie hardlopers zijn vernietigers van onze huizen, de paddestoelen….slechts 12 zijn er over en we zijn de laatste tijd genoodzaakt om te gaan wonen in konijnenholen!’

	Van verbazing viel mijn mond open en nog verbaasder was ik toen ik merkte dat één van die kleine soldaatjes op mijn lip was gaan staan en me zomaar in mijn mond pieste! Met grote ogen van afschuw keek ik naar hem en hij?......hij stak zijn middelvingertje op en zei: ‘Fuck you’….en ik dacht: ‘Oh nee, ook dat nog?’

	 


Jan Verdongen, de boerenknecht

	 

	Jan Verdongen had onrustig geslapen. De hele nacht door was hij regelmatig wakker geworden door het geklapper van de tuindeur, het gieren van de wind om het huis die zich met een sneltreinvaart tussen de smalle opening van het huis en de schuur door perste.

	Even die nacht had Jan gedacht dat het glas van de ramen het zou begeven toen de regen er onregelmatig tegen aan kletterde alsof er iemand buiten stond die af en toe een emmer water leegde tegen zijn slaapkamerraam. Maar het was allemaal goed gegaan die nacht. Niets kapot, maar wel erg vermoeid door het slechte slapen. En dan ook nog die wekker, die volgens Jan Verdongen te vroeg afliep.

	Met een kwaad gebaar gaf hij een klap op dat ellendig ding. Hij had nog zo’n ouderwetse. Zo’n rond ijzeren geval met twee van die grote bellen er op, die, als ze begonnen te rinkelen, je een gevoel gaf dat je tenen er krom van gingen staan. Hij had die wekker gekocht in de grote stad bij de Hema. Een wekker met 1 jaar garantie. Een garantie waar je niets aan had, want binnen dat jaar ging het nooit kapot, maar prompt na een jaar begaf hij het. In ieder geval gaf het ding te kennen dat Jan Verdongen moest opstaan en zich klaar moest maken voor het boerenbedrijf waar hij werkte.

	Hoe zal het op de boerderij zijn? Zullen de koeien goed geslapen hebben of zullen die ook een paar keer wakker zijn geworden vannacht? In ieder geval werden ze niet gewekt door zo’n Hema-geval, nee, koeien worden uit zichzelf wakker. Zeker een ingebouwd wekkertje. Een ingebouwd wekkertje met een levenslange garantie. Met de gedachte hieraan werd Jan Verdongen jaloers op de koeien. Maar de hele dag moeten grazen en melk moeten geven leek hem ook niets. Nee, dan toch maar liever Jan Verdongen zijn, de eenvoudige boerenknecht.

	Jan gooide de dekens van zich af, keek nog even in het voorbijgaan minderwaardig naar de wekker, deed zijn kleren aan en liep naar de keuken. Nadat hij zijn fluitketeltje met water had opgezet, begon hij rustig en regelmatig zijn gezicht met scheerzeep in te zepen. De harige kwast raakte alle stoppels op zijn wangen en zijn kin en zorgde er voor dat er een regelmatige laag wit schuim op kwam. Hierna spoelde hij de kwast grondig uit en doopte het scheermes even in een bekertje water, waarna hij met vaste hand baan voor baan scheerschuim met daaronder de stoppels verwijderde.

	Ondertussen kookte het water en zette hij vlot een kopje pick-wick thee. Dit kon dan even afkoelen en dan kon hij het direct opdrinken als het scheerwerk gereed was. Drie boterhammen met boter en twee koppen thee, daar begon Jan Verdongen iedere ochtend mee.

	Buiten was het koud en hij voelde de wind in zijn gezicht striemen toen hij de achterdeur van zijn huisje open deed. Gelukkig kon de kou niet tot op zijn lijf doordringen, want hij had de dikke geruite jas aangetrokken die hij jaren geleden eens op een rommelmarkt in de grote stad had geruild voor een kan verse melk en tien eieren.

	Alhoewel het koud was vond Jan het fijn om over het lange pad vol met afgewaaide bladeren te lopen en af en toe een trap te geven tegen een hoopje van rood-gele bladeren die dan omhoog gingen en door de wind een eindje mee werden genomen. Maar bleef het maar droog, want regen vond Verdongen niet leuk. Dan werd zijn jas loodzwaar en begon het zo te stinken alsof het een hond was die door een sloot was gekomen.

	Het begon nu wat lichter te worden en Jan Verdongen kon goed onderscheiden dat het weer de afgelopen nacht goed zijn best had gedaan. Bij Jelle de Vries waren de dakpannen er af, bij Douwe Jansen was de schoorsteen er af. De televisie antenne lag als een hoop schroot op de grond. ‘Dat wordt geen Tros-Aktua kijken vanavond voor Douwe’, dacht Jan Verdongen, ‘eigen schuld’, glimlachte Jan, ‘dan moet je maar betere programma’s kijken!’

	‘Als de boerderij er nog maar staat, als er maar niks met de koeien is gebeurd!’ Gespannen liep Jan naar de boerderij. In de verte zag hij de hooischuur al staan. ‘Oh nee toch?’ Die prachtige schuur, die hij plank voor plank zelf had gemaakt lag helemaal plat. ‘En de boerderij!’, dacht Jan zenuwachtig. Onzeker liep hij het erf op. Zijn ogen gleden langs de boerderij, langs het dak, langs de schoorstenen en tenslotte richtte hij zijn blik op de grote groene deuren waar achter de koeien zich bevonden. De deuren stonden open en klapperden wat. Er kwam rook uit de koeienstallen!

	‘Dit is fout’, dacht Jan en rende als een wilde naar binnen. ‘Mijn koeien, mijn koeien’, riep Jan…….’Ja, je koeien’, zei een stem in de stal. Strompelend bleef Jan staan voor de boer die ondertussen sterk aan zijn pijp trok en grote rookpluimen maakte. ‘Heb je je weer eens verslapen Verdongen?’, zei de boer, ‘ga maar snel de koeien melken, ze wachtten al een hele tijd op je!’

	 


Strümpfchen

	 

	Mijn vrouw en ik gingen op kampeervakantie naar Zuid-Duitsland, naar de Titisee. Voor mij hoefde dat niet zo, want precies in die periode dat wij op vakantie waren was al mijn groente in de moestuin klaar om geoogst te worden. Als wij terugkwamen was alle groente naar de mallemoer en had ik het voor niets verbouwd. De moestuin heb ik inmiddels niet meer en ook mijn vrouw niet, maar dat even terzijde.

	Na een lange reis met mijn Citroen Ami door een prachtig landschap en over schitterende brede autowegen kwamen wij aan op de camping aan de Titisee. Volgens de receptie mochten we overal gaan staan met onze tent. Omdat ik 's nachts altijd wel een paar keer moet plassen, gingen we een beetje in de buurt van het toiletgebouw staan, tenminste niet op ruikafstand maar op loopafstand, maar ook zodanig dat het niet te veel opviel om met mijn wc rol onder mijn armen te lopen, zodat iedereen wist dat ik ging poepen.

	We zochten een mooie ruime plek op met zicht op het meer. Ja, MEER want SEE van Titisee betekent in het Duits dus MEER......heel verwarrend dat Duits!

	Samen zetten we de tent op en na veel gevloek en getier van mijn kant om dat kloteding goed in elkaar te krijgen, waarbij ik iedere keer met het opzetten óf een stok te kort kwam óf een stok overhield. Wat een ellende om zo'n verblijf met zure lappen goed neer te zetten. Maar goed, hij stond en we konden hem gaan inrichten. Omdat het inmiddels al wat begon te schemeren, leek het mij wel raadzaam om mij te ontfermen over de verlichting, d.w.z. de zaklantaarn en het gaslampje. De zaklantaarn scheen prima, maar dat moest ook wel, want ik had er thuis nog nieuwe batterijen in gedaan. Het gaslampje was een ander verhaal. Ik had een nieuw gas-tankje meegenomen en thuis had ik de oude nog even geschud en geconstateerd dat dat voorlopig genoeg was om de eerste dagen de tent te verlichten. Voorzichtig deed ik het glazen kapje er af, deed het gas open en met een lucifer stak ik het kousje aan.....er gebeurde niks, tenminste geen vlam, wel zag ik dat ik het kousje had aangeraakt en daardoor was ingestort, shit en nu!

	Ik had geen reservekousje meegenomen! Dus dan maar naar de receptie om te vragen of zij een kousje voor me hadden, maar ja....hoe zeg je in godsnaam in goed Duits of ze een nieuw kousje voor me hadden? Op de middelbare school had ik wel geleerd, dat een kous een Strumpf was, maar om nou te vragen om 'ein Strümpfchen', de kans was dan naar mijn inschatting zeer groot, dat ik voor lul stond bij de balie, want als in het Duits SEE gewoon MEER is, wat moet dan wel een kousje zijn!

	Ik bedacht iets geweldigs....iets wat over komt als overtuigend Duits en waarbij ik het woord 'kousje' kon mijden.....ik zette mijn lamp resoluut op de balie van de receptie en ik zei zo overtuigend mogelijk, terwijl ik naar de lamp wees 'KAPUT'......de man van de receptie, deed het glazen kapje er af en zei: 'Ach so......ein neues Strümpfchen...!'

	Wat stilletjes liep ik terug naar de tent en zei laconiek tegen mijn vrouw: 'Hij doet het weer, hoor!'

	 


Het raadsel van Bermuda

	 

	Het had zo’n mooie zomer kunnen zijn. David en Cathy hadden lang gespaard om de reis naar de Bermuda-eilanden te kunnen betalen. Maar al na twee weken begon de ellende, die zij niet hadden voorzien. 

	David en Cathy waren fanatieke snorkelaars en al twee weken lang hadden ze de mooiste dingen op de bodem van de zee gezien. David had op een gegeven ogenblik een spelonk ontdekt, twee meter onder de zeespiegel. Regelmatig dook hij hier onderdoor en volgens zijn zeggen waren aan de andere kant van de spelonk zeer bijzondere koralen te vinden. Cathy durfde deze duik niet aan, omdat ze dan wel 3 minuten onder water moest zwemmen om op de plek te komen die David had ontdekt. Maar…..Cathy moest nu wel, want haar vriend David was na zijn laatste duik al twee dagen spoorloos.

	Ze deed haar duikbril en snorkel op en haalde een paar keer heel diep adem. Hierna nam ze de angstige duik. Uit David zijn verhalen wist ze zo ongeveer waar de spelonk zich bevond. Bij de spelonk aangekomen, zag ze de donkere gang waar ze doorheen zou moeten zwemmen om de plek te bereiken van die mooie koralen. Maar Cathy zag nu ook, dat die gang wel 100 meter lang was en ze realiseerde zich dat als ze één keer in die gang zat, dat ze niet zo maar naar de wateroppervlakte kon zwemmen als ze geen lucht meer had…..ze werd bang en daardoor verloor ze teveel kracht en zuurstof en was ze genoodzaakt om eerst weer aan land te gaan.

	Toen ze weer aan land was, begon ze zich steeds meer zorgen te maken om David. Wat had David ontdekt?.....was hij behalve die mooie koralen waar hij iedere dag over had misschien een gevaarlijk beest tegengekomen, hij zal toch nog wel leven?

	Cathy begon zich voor te bereiden op de lange reis onder water. Ze voelde zich hopeloos, maar het moest nu gebeuren. Waren de verhalen van de raadselachtige verdwijningen op de Bermuda dan toch waar? Ze haalde weer heel diep adem, zette haar duikbril op, deed het mondstuk van de snorkel in haar mond, blies er een paar keer door en nam toen de duik.

	Vrij snel had ze de spelonk bereikt en met sterke slagen ging ze nu door de gang onder water…..10 meter, 20 meter, 30 meter…..wat duurde dit lang, ze begon het benauwd te krijgen….weer 10 meter…..doorzetten, doorzetten, dacht ze….de gang werd nu ruimer en boog zich nu wat naar boven en voordat ze het wist had ze haar hoofd boven water. Ze was er door!

	Bekaf klampte ze zich vast aan een kale rots van het kleine rotsstrandje, deed haar duikbril en snorkel snel af en……Cathy schrok…..4 ogen keken haar aan…..Cathy was kwaad, ontzettend kwaad en tegelijk verdrietig…..’Oh dus dit is het koraal dat je gevonden hebt’, schreeuwde ze naar David die hier samen met een ander meisje op het strand lag…….’Oh David, wat ben jij een klootzak!’

	Teleurgesteld liet Cathy zich in het water zakken. Haar duikbril en snorkel en David en het ander meisje bleven achter op het strand.

	 


Spoorloos

	 

	Het was 6 uur ’s ochtends. We reden met zijn vieren over de zeer gladde wegen. Omdat de dynamo van mijn auto kapot was werd de stroom steeds minder. Ik moest zo snel mogelijk naar een garage. De lampen van mijn auto schenen nauwelijks en de weg waar ik op reed was onbekend voor mij. De scherpe bocht die dan ook volgde zag ik niet en met een oorverdovend geluid reden wij het bevroren kanaal in.

	Na enkele seconden waren wij weer bij onze positieven, het was pikkedonker en ijskoud.

	‘We gaan er aan’, riep Marjolein, ‘we vriezen dood’, zei Monique, ‘wat moeten we doen’, zei Frits, ‘ja wat?’, zei ik, en we realiseerden ons goed dat we geen hulp zouden krijgen vanaf de waterkant, omdat met deze strenge vorst het gat dat veroorzaakt was door ons, direct zal zijn dichtgevroren en we voor iedereen spoorloos waren. Moesten we dan maar afwachten? Wachten waarop! Wachten op de dood of wachten op hoop?

	Het werd licht onder het ijs. Door de voorruit keken we naar een groot wit vierkant en we verbeeldden ons dat er nu wat kleuren op verschenen, een soort film……er werd op het raam getikt. Verbaasd keek ik in de ogen van een serveerster. ‘Vanille-ijs of met noten’, zei ze kortaf. Terwijl ik wist dat het niet mogelijk was wat ik zag, gaf ik nog antwoord ook. ‘We willen hete chocolademelk!’ ‘Hier onder het ijs? Je voelt je wel goed toch?’, zei de serveerster verbeten en ze ging verder: ‘In een bioscoop wordt ijs gegeten en niets anders, duidelijk!’

	We konden onze ogen en oren niet geloven, hier onder water waren we terecht gekomen in een soort drive-in bioscoop. Dit is toch belachelijk, we moesten nu allang dood zijn, of waren we dat misschien al, of waren we nu bezig met onze doodsstrijd en zagen we daarom zulke vreemde dingen, maar wel raar, want we zagen alle vier dezelfde dingen!

	De serveerster stond er nog steeds. Af en toe moest ze een beetje watertrappelen om bij onze auto te blijven. ‘Zeg, komt er nog wat van?’ We keken elkaar aan en eensluidend zeiden we ‘met noten’. ‘Hè hè eindelijk’, zei de serveerster en gaf het ijs door het raampje dat we inmiddels hadden geopend. ‘Welke film draait er eigenlijk?’, vroeg ik voorzichtig. ‘Jij bent ook niet de slimste, wel?’, zei de serveerster en vervolgde ‘Spoorloos, heet ie, hoor je, spoorloos.’ En lachend zwom ze weg. En omdat we verder toch niets te doen hadden, hebben we de film maar uitgekeken, zo’n slechte onderwaterfilm, je kent dat wel.

	 


Morgen zal het beter gaan

	 

	Leo, een man van 35, zat nu al voor de twintigste keer de “Marionette’s funeral march” van Charles Gounod te oefenen op zijn piano. De pianostukken werden steeds moeilijker en Leo voelde dat de moeilijkheidsgraad te maken had met het steeds ingewikkelder samenspel tussen linker en rechter hand. Dit stuk kreeg hij er gewoon niet in, hij had het gevoel dat een mes zijn linker en rechter motoriek versneden had. Moedeloos van gespletenheid droomde hij weg naar zijn meest vervelende jeugdherinneringen.

	Weer zag hij zichzelf als 12-jarige jongen ’s avonds bij zijn vader in de woonkamer zitten. Moeder was alwéér vroeg naar bed gegaan en vader wou nog wat met hem praten. Weer moest hij aanhoren hoe lief de vriendin van vader wel was en dat zij toch veel fijner vrijde dan Leo’s moeder. En nadat vader zijn verhaal had gedaan en hij een zichtbaar opgelucht gevoel had kon Leo naar bed gaan. Altijd aarzelde Leo dan even totdat vader zei: ‘Je bent een fijne jongen, ga maar lekker slapen!’ Dát vond Leo altijd het fijnste van vaders verhaal.

	Weer zag hij zichzelf als 12-jarige jongen naar de school van vader gaan. Hij zette er flink de vaart in op zijn jongensfiets, want hij moest snel weer thuis komen, had zijn moeder gezegd, ‘en zorg dat je vader je niet ziet’, had ze ook nog verteld, maar dat wist hij ondertussen wel na al die keren dat hij voor moeder moest kijken of vader wel die twee keer in de week die avondcursus gaf en of “die meid” er ook was!

	Niet zo’n eenvoudige opdracht, maar voor zijn gevoel lukte het iedere keer aardig en moeder was later ook, als hij verslag kwam doen, zeer tevreden over hem. Ze aaide hem dan over zijn bol en zei: ‘Je bent lief jongen’, en dát vond Leo het fijnste van de fietstocht.

	Het gekke was, dat hij zowel de vertrouwelijke gesprekken met vader als het controleren voor moeder opwindend vond en zijn gevoel of geweten gaf hem niet het idee dat deze twee ervaringen niet samen konden gaan. Hij kon niet kiezen tussen het één of het ander, hij wou niet kiezen, want hij wou zijn ouders niet verliezen!

	Maar wat was Leo kwaad, wat voelde hij zich bedonderd toen hij daar in de deuropening van de woonkamer stond en vader, moeder en vriendin van vader zag huilen en hij hoorde hoe ze aan het praten waren over de verdeling van de kinderen. Gelukkig is het nooit zover gekomen, maar wat was Leo kwaad en wat bleef Leo kwaad, alleen dat voelde hij niet. Dat voelde hij pas toen zijn eigen huwelijk de mist in ging en er voor hem niets anders over bleef dan zijn vrouw en kindje te verlaten.

	Dit was de moeilijkste beslissing in zijn leven geweest en hij was verbitterd en ontzettend kwaad. Kwaad op zijn ouders, kwaad op zichzelf, want hij had zich voorgenomen zijn huwelijk beter te laten verlopen dan dat hij had gezien en gevoeld bij zijn ouders, maar verdomme het was hem niet gelukt. Zijn liefde, ja als hij wist wat dat was, was weggevloeid als water uit een lekke regenton. En hij moest kiezen, kiezen voor genegenheid en vertrouwdheid binnen zijn huwelijk of het “geluk” zoeken en zijn krakkemikkige, onzekere persoonlijkheid verder ontwikkelen buiten zijn huwelijk.

	Dat kiezen, zijn hele leven lang kiezen, dat gespleten gevoel, dat ontbreken van harmonie, van rust in zichzelf, daar werd hij zo moe van.

	En wat heeft hij vaak moeten kiezen. Alle relaties die na zijn huwelijk ontstonden droegen zijn gespletenheid in zich, maar liepen ook kapot op zijn gespletenheid of beter gezegd, zijn relaties liepen kapot op zijn eindeloos afwegen: wil ik dit wel of niet, is dit wel goed of niet!

	En zo groeide Leo op tot iemand die aan de ene kant bang was voor relaties, die bang was om een ander pijn te doen, té voorzichtig met de ander omging, bang om de ander te verliezen en daarom dus maar een relatie ontweek. Maar aan de andere kant had hij zó’n intense behoefte aan een relatie, aan warmte, aan vertrouwdheid, aan begrip, aan een kritisch tegenwicht, aan een vrouw met initiatieven. Kortom, dit was de kant die hij bij zichzelf zo waardeerde en die hij ook graag wou zien bij de ander. Eén keer had hij gedacht die dame te hebben ontmoet. De relatie duurde ruim drie jaar en ze werd de belangrijkste vrouw in zijn leven, maar ook dit liep mis……..!

	En dan ook nog dat andere stuk, dat pianostuk wel te verstaan, daar zat hij nog steeds op te zwoegen. Zijn handen wilden nog steeds niet wat de noten zeiden. De pianostudie ging hem niet snel genoeg. De perfectionist, hij had nog maar 4 maanden les gehad en hij wilde nu alles al kunnen spelen. Maar vandaag ging het gewoon niet.

	Morgen zal het beter gaan, dacht hij, zoals hij zijn leven lang al had gedacht. Hij stapte bij zijn piano weg, ging naar de telefoon, draaide een nummer en zei: ‘Hallo mam, van harte gefeliciteerd met je verjaardag hè en nog vele jaren…….!

	 


30 jaar later

	 

	En ik had nog zo tegen Anton gezegd, dat we in Griekenland niet gingen aanpappen met Nederlandse 

	vrouwen, maar alleen met Griekse!

	Anton, mijn collega en vriend en ik waren allebei vrijgezel en Anton was nog nooit in Griekenland 

	geweest, dus stelde ik voor met mijn Griekenland-ervaring om naar dat heerlijke land af te reizen. 

	Duidelijk had ik met Anton afgesproken, dat als wij iets wilden met vrouwen dat dat dan wel Griekse 

	vrouwen moesten zijn en geen Nederlandse, want we waren per slot van rekening in Griekenland. 

	Het werd een vliegreis naar Athene en vandaar vanaf Piraeus met de boot naar Mykonos. Na een 

	weekje Mykonos ging onze reis verder naar Paros en daar vandaan naar Naxos. Op Naxos hadden 

	Anton en ik besloten om het eiland maar eens te gaan verkennen. We wilden een auto huren, maar 

	bij het verhuurbedrijf zagen we een buggy staan en dat sprak ons wel aan.

	We hadden de buggy gereserveerd voor de volgende dag. 'Eerst maar een biertje', zei ik tegen Anton.

	 'Dyo Mythos', bestelde ik bij de ober in het Grieks. En de twee Griekse biertjes werden snel 

	gebracht. 

	Het zat hier heerlijk op het terras met een mooi uitzicht op alle mensen die hier voorbij liepen. Maar toen gebeurde het, een gebeurtenis die mijn leven volledig veranderde......Anton stond op en liep 

	richting een tafeltje, een tafeltje waar 2 vrouwen aanzaten, 2 vrouwen die er NIET GRIEKS uitzagen, 2 vrouwen met blond haar, 2 vrouwen die de Telegraaf lazen.....ik baalde als een stekker....dit was niet afgesproken....en ik baalde nog meer toen ik zag dat Anton zeer geanimeerd met die dames aan het praten was en tijdens het gesprek af en toe naar mij wees.

	Na een poosje kwam hij terug en vertelde enthousiast dat Saskia en Simone morgen ook wel mee 

	wilden in de buggy, dan was het voor ons ook wat goedkoper....ze zaten op de camping, net buiten 

	Naxos-stad en dan konden wij ze wel ophalen met de buggy, ze zouden klaar staan bij de ingang van de camping om 10 uur.....mijn mond viel open van verbazing, want dit hadden we nou juist niet 

	afgesproken en het enige wat ik kon uitbrengen was: ' Anton!'

	De volgende dag kwamen we met een kleine vertraging aan bij de camping, we waren lichtelijk 

	verdwaald, want de camping lag in the middle of nowhere. 

	De dames stapten in na een korte kennismaking en we vertrokken, ik zat achter het stuur want ik 

	baalde toch wel licht dat we nu met 2 Nederlandse vrouwen optrokken, dus liet ik in het begin Anton maar het woord doen, maar na een hele dag rondtoeren over Naxos, heerlijk zwemmen, heerlijk 

	eten, werd het zó gezellig, dat ik bepaalde warme gevoelens begon te krijgen voor één van de 

	dames...!

	De volgende dag vertrokken Anton en ik weer naar Nederland, onze vakantie zat er op.

	 

	En dan.....30 jaar later....zitten Simone en ik op een terras op Naxos....we kijken elkaar aan en ik denk bij mezelf: ' Wat ben ik blij dat Anton 30 jaar geleden zo eigenwijs was en zich niet heeft gehouden 

	aan onze afspraak om niet aan te pappen met Nederlandse vrouwen!'

	 


Arabische lente (2010/2011)

	 

	Mijn vrouw werd 50 en omdat ze op 31 december jarig is gingen we het op een bijzondere manier 

	vieren, nml. met onze beide volwassen kinderen een weekje naar Tunesië. De laatste week in 

	december en dan nieuwjaarsdag weer terug naar Nederland.

	Het hotel zag er mooi uit. Het had prima kamers en we hadden uitzicht op de boulevard en het 

	prachtige strand. Wat ons opviel was de vriendelijkheid van de gasten. De mensen groetten 

	enthousiast, maar keken je net even te lang aan, maar dat was natuurlijk omdat we er Nederlands uitzagen, wat dat dan ook mag zijn. Of het waren onze knappe kinderen, onze mooie stoere zoon en 

	onze zeer knappe dochter. Maar de mooie mannen keken ook net even langer naar mijn vrouw en 

	naar mij. Oké, wij mogen er ook zijn, maar toch! En het waren niet alleen de mooie jonge Tunesische mannen, maar ook jonge Tunesische vrouwen die zo vriendelijk naar ons keken en met hun blikken 

	contact zochten. Zoals wij altijd doen, groetten wij vriendelijk terug, maar gingen er verder niet op in.

	Het contact zoeken met ons werd gestaakt, alhoewel ze vriendelijk bleven, maar we zagen ze wel 

	aanschuiven bij andere hotelgasten. 'Wat een aardige lui', zeiden we nog tegen elkaar, 'gezellig met 

	de hotelgasten gaan praten, wat zijn die Tunesiërs toch gastvrij!' We werden hier heel blij van, wat 

	toch fantastisch allemaal: met zijn vieren naar Tunesië,  de verjaardag van mijn vrouw vieren, een 

	heerlijk hotel met buitengewone vriendelijke mensen!

	De eerste dagen bleef deze verwondering en blijdschap over deze vriendelijkheid bestaan en elke 

	keer als wij weer in het hotel terugkwamen van een wandeling door Sousse, zagen wij weer die jonge Tunesische mannen en vrouwen toenadering zoeken met de toeristen. Het viel ons wel steeds meer op, dat het contact heel vaak gericht was op de oudere buitenlandse toerist. Zo zagen we regelmatig jonge Tunesische vrouwen bij  buitenlandse oude mannen gezellig zitten keuvelen, maar ook jonge 

	Tunesische mannen zaten vaak bij oude mannen en ook bij buitenlandse oude vrouwen. Wat een 

	gezelligheid dachten we en gezellig zag het er ook uit. De buitenlandse mannen en vrouwen hadden het zichtbaar erg naar hun zin. 

	En vaak zagen we dan ook na een poosje gezellig praten en lachen met elkaar, dat ze dan samen 

	weggingen, het waren blijkbaar vrienden geworden, hoe leuk, gezellig en gastvrij kan het zijn hier in 

	Tunesië!

	Maar toen, na een paar dagen viel het kwartje bij ons.....ineens zagen we het.....ineens hadden we 

	het door....wij, nuchtere Nederlanders, zo naïef..... hadden nu pas door dat we in een hotel zaten 

	met gigolo's en hoertjes en waarbij die buitenlandse oude mannen en vrouwen even weer in de lente van hun leven zaten, hun Arabische lente!

	Sousse is een prachtige plaats, maar vooral de oude binnenstad is idyllisch en indrukwekkend. Je kijkt je ogen uit bij de grote verzameling uitgestalde kruiden, een prachtig kleurig schilderij, de mooie 

	kleden, de lampen, de etenswaren en de restaurantjes. De opdringerige manier van willen verkopen, bij het agressieve af,  begint ons al snel tegen te staan, waardoor onze koopdrift ook danig begint af 

	te nemen. En als een verkoper ook nog eens onze zoon probeert te bedonderen met te weinig terug 

	betalen na aankoop van een zonnebril en er een ruzieachtige sfeer ontstaat, zijn we er wel klaar mee. De laatste dagen valt ons sowieso op, dat de sfeer in Sousse steeds meer gespannen is. Ook eens op de terugweg van de binnenstad naar het hotel ontstond zo'n spanningsveld. Op de boulevard stond 

	een grote groep jongeren die het nodig vonden om onze zoon te isoleren van ons, door met zijn allen om hem heen te gaan staan en hem dwongen om te gaan dansen alvorens hem "vrij te laten". Nou 

	kan dat horen bij een Tunesische traditie, maar het kwam onplezierig, agressief en gespannen over. Ook het verschijnen van steeds meer politie op straat kwam gespannen over.....we voelden het, er 

	hing iets in de lucht, er was wat gaande, er stond iets te gebeuren!

	Op 31 december was mijn vrouw jarig, zoals altijd op de laatste dag van het jaar. Omdat we de 

	volgende dag al heel vroeg weer naar Nederland zouden vertrekken wilden we het niet te laat 

	maken. We zijn 's avonds lekker met zijn vieren uit eten geweest en na het eten op de terugweg naar ons hotel zagen we wel ontzèttend veel politie op straat. Eerst dachten we nog aan de oud en 

	nieuwviering, maar feestelijk voelde het niet, eerder wat eng en angstig!

	Een paar dagen later werd het duidelijk. Het werd duidelijk, waarom wij die spanning voelden. Het 

	hing dus echt in de lucht, er was dus echt iets gaande, er stond dus echt iets te gebeuren. 

	Wij waren alweer veilig in Nederland, maar in Tunesië brak de pleuris uit....een onzekere tijd brak 

	aan in Tunesië en niet voor iedereen even fijn....de Arabische lente was begonnen!

	 


Het grote plan

	 

	Jan Cornelis liep met zijn handen in zijn zakken. Hij liep wat over de straat te slenteren en wist 

	eigenlijk niet wat hij moest doen. Opeens kwam zijn vriend uit de straat lopen en vroeg of hij zin had om de stad in te gaan.

	‘Ik weet het niet Piet’, zei Jan Cornelis tegen zijn vriend Piet Verdijk, ‘wat moeten we nou in de stad 

	doen, het bulkt daar van de herrie, de mensen groeten elkaar niet, niemand kent elkaar, nee Piet, ik 

	vind de stad maar saai!’

	‘Ja maar wat wil je dan’, zei Piet Verdijk op een wat snibbige toon, ‘je loopt hier maar wat te 

	slenteren, je ziel onder je arm, wat wil je dan, zullen we de weilanden in gaan, een appeltje pikken bij boer Tilanus’. Dit waren activiteiten die Jan en Piet vroeger altijd samen deden.

	Even werd het stil en je zag Jan Cornelis denken. ‘Ik weet het niet’, zei Jan, ‘we kunnen de weilanden wel in gaan, maar wat heb je daar aan!’

	‘Wat héb je daar aan’, zei Piet Verdijk op een nog bozere toon, ‘daar heb je alles aan….dan zijn we 

	tenminste weer bezig, dan hebben we écht wat te doen!’

	‘Ja, ik wou dat ik dát weer kon zeggen’, zei Jan en moedeloos stak hij de handen nog dieper in de 

	zakken en haalde de schouders af en toe op.

	‘Verdommese klootzakken zijn het…..allemaal…..maar ze krijgen me niet klein, oh nee’, en woest 

	trapte Jan Cornelis een steen weg, waarbij hij zijn voet lelijk bezeerde. ‘Au, ook dat nog…..!’

	‘Toch heb je je al aardig klein laten maken’, reageerde Piet Verdijk met een lach, ‘een slappe kerel 

	ben je, kankeren kan je, maar iets positiefs doen, ho maar….., ze komen echt niet naar jou toe hoor, 

	je zal zelf iets moeten ondernemen jongen, echt waar….en…..’, nu begon Piet Verdijk langzamer te 

	praten terwijl hij Jan Cornelis bij zijn jas pakte en hem recht aan keek…..’Ik heb een geweldig idee, 

	alhoewel jij het wel weer niet zult zien zitten, maar er zit handel in jongen, echt waar, ik heb het 

	helemaal in mijn hoofd!’

	‘Nou ik ben benieuwd’, zei Jan Cornelis op een matte toon, ‘vertel maar!’

	‘Kijk’, zei Piet, ‘ik heb een kennis die heeft een houtversnipperaar….!’ ‘Goh, leuk voor die kennis’,  zei Jan Cornelis…..’Ja kijk, nou moet je wel even je kop houden, ja….laat me uitspreken, anders gaat het plan met jou niet door en doe ik het wel met een ander!’

	‘Oké’, zei Jan Cornelis wat geschrokken van de reactie van Piet Verdijk en aan de andere kant 

	realiseerde hij zich nu ook dat hij best benieuwd was en nu tenminste al wat te doen had.

	‘Het zit zo’, ging Piet Verdijk door na deze onderbreking, ‘die houtversnipperaar kan ik gratis lenen, 

	nou is mijn plan dat wij de boeren hier in de omgeving voor een zacht prijsje aanbieden om hun 

	wilgen te snoeien, de boeren zullen dit goed vinden als het tenminste niet te duur is en wij hebben 

	hout voor de versnipperaar! Dit hout gaan we versnipperen, verpakken we in zakken en verkopen we aan mensen met een tuin voor hun composthoop. Versnipperd hout geeft namenlijk hele goede 

	compost.’

	‘Snap je het nu…..twee keer verdienen, eerst bij de boer en daarna bij de mensen. Het kost ons 

	alleen wat benzine voor de versnipperaar en wij hebben na jaren….let op Jan….wij hebben na jaren 

	eindelijk weer werk, maar daar hebben we dan zelf voor gezorgd’, zei Piet Verdijk glunderend en 

	keek met grote belangstelling in de richting van Jan Cornelis…….een lange stilte volgde….de spanning was te snijden….en toen riep Jan uit: ‘Te gek….dat is het….te gek!’ en gaf Piet Verdijk een 

	vriendschappelijke stomp en lachend en schreeuwend van…’te gek….te gek’, renden Jan Cornelis en Piet Verdijk de weg af…..ze wisten het eindelijk weer….ze zagen het weer zitten!

	 


Belangstelling voor je kind

	 

	'Schrijf jij liedjes dan?' Hoe vaak heb ik dat niet van mijn ouders gehoord, terwijl ik al vanaf mijn 

	pubertijd liedjes maak. Toen ik nog thuis bij mijn ouders woonde, liet ik regelmatig hun het resultaat 

	horen als ik weer een liedje klaar had en regelmatig deed ik mee met talentenjachten en regelmatig 

	hoorden zij vanuit mijn slaapkamer mijn gitaarspel en het wieden van mijn poëtisch tuintje.......’

	'schrijf jij liedjes dan?'

	En ook toen ik allang niet meer bij mijn ouders woonde, inmiddels al jaren in het onderwijs zat, maar 

	naast mijn fulltime baan nog steeds dagelijks met de muziek bezig was en vele liedjes schreef en hun daar ook steeds van op de hoogte hield, bleven ze de opmerking maken: 'Schrijf jij liedjes dan?'

	En toen, na het succesvol uitbrengen van enkele cd's met liedjes van mij, overleed mijn vader. 

	Ik nam de zorg van mijn moeder op me en kwam daardoor ook wat dichterbij haar te staan. We 

	praatten veel en natuurlijk vertelde ik haar over zaken die ik heel belangrijk vond en dat was en is 

	bijvoorbeeld mijn muziek. Ogenschijnlijk toonde ze begrip en belangstelling voor mij en mijn muziek. 

	Vaak hadden wij het in onze gesprekken ook over de dood. Per slot van rekening was mijn moeder 97 en was het niet zo gek om af en toe eens over de dood te praten, alhoewel zij vond dat het haar tijd 

	nog lang niet was. Mijn moeder vond het heel raar, dat er op haar crematie toespraken werden 

	gehouden en muziek werd gedraaid, maar dat zij daar dan niets van meekreeg. Ik vertelde haar dat ik een liedje voor haar had geschreven die ik wilde laten horen op haar crematie en als zij dat wilde, dat ik dat lied haar dan wel wilde laten horen terwijl ze nog leefde. Ze vond dat een goed idee, maar hoe verbaasd was ik toen ze zei: 

	‘Schrijf jij liedjes dan?'

	 


Het kruispunt

	 

	‘Weet je, ik ben vreselijk belangrijk, al bloos ik veel, ja zo ben ik nou eenmaal, maar voor mij móéten ze stoppen, ik heb een geweldige macht en dat vind ik fijn!’

	‘Ho ho ho, wat dacht je van mij, onderschat mij niet, ik mag dan de onderste zijn….zo groen als gras…maar voor mij móéten ze doorrijden…dus jij bent echt niet de belangrijkste!’

	Even springt de middelste aan, waarna de bovenste het schaamrood weer op zijn lamp krijgt.

	‘Dus je kunt stellen, dat wij sámen het belangrijkste zijn’, zegt de bovenste tegen de onderste, ‘ja, dat kun je zeker’, zegt de onderste en vervolgt…’kijk die middelste, dat is iemand die echt níéts voorstelt, het is dat hij jou moet aankondigen, maar verder…..als híj zijn licht laat schijnen dan móéten ze niks, ze mogen zelfs doorrijden als ze niet kunnen stoppen….dat stelt toch niets voor?’

	De middelste springt boos aan en schreeuwt naar boven en naar onderen: ‘Goh, goh, wat zijn jullie 

	belangrijk hè….nou ik zal het kort houden, dat moet ook wel , anders ben ik weer uit….maar laat één ding jullie duidelijk zijn…..’s avonds kunnen jullie gaan slapen, maar sta ik ze hier de hele nacht te 

	waarschuwen….niet belangrijk zeggen jullie….wat denk je wel!’

	De middelste gaat uit….de onderste is stil en de bovenste schaamt zich rood!

	 


De electriciteitsmast

	 

	Bijna was het me gelukt. Het laatste bovenste puntje van de electriciteitsmast was bijna geverfd. Dit keer hadden we ons wèl vastgemaakt met de veiligheidsketting. Ik deed een flinke stap omhoog, 

	pakte mijn verfbus, nam een kwast en ik zat al te dromen over het vele geld dat ik straks zou 

	ontvangen na deze klus. 

	Ik zag mezelf al liggen aan het strand van de Bahama’s of skieën in Oostenrijk of reizen door een 

	warm land. Maar het liefste zag ik mij rondwaren in de druipsteengrotten van Spa. Uren kon ik daar 

	lopen, en het ging mij niet om de verschillende kalkvormen die in de loop der jaren gevormd waren, maar vooral de holle klank van de druppen water gaf mij een zeer bevrijdend gevoel, dan pas kon ik mijn werk loslaten. Even mijn collega’s niet zien, een verademing, en vooral mijn maat een poos niet zien, wat een heerlijk gevoel. Soms waren we net een siamese tweeling, altijd samen hoog boven de wereld aan het werk.

	Ik hoorde de druppels vallen, ik voelde ze ook, de druipsteengrot, oh wat zalig. Ik was op een bankje gaan zitten om echt te genieten van deze geluidjes…..er werd aan mijn arm getrokken. Ik keek 

	verschrikt op. Daar zat mijn maat, ook in deze grot. ‘Nee hè’, zei ik tegen hem, ‘zit ik hier rustig te 

	genieten, ben jij er ook weer…..in mijn werk samen met jou, prima, maar niet in mijn vrije tijd, zo tof ben je niet….weet je, hoe aardig je ook bent, nu even niet!’

	Het werd stil in de onderaardse grot, alleen het druppen in het water en het gerammel van 

	onze kettingen waarmee we aan elkaar zaten was nu hoorbaar.

	‘Nou zo gezellig ben jij anders ook niet’, zei de ander, ‘maar we zijn dus mooi wel afhankelijk van 

	elkaar, anders redden we het nooit.’ ‘Nou ik red me anders prima zonder jou, alleen ik moet los van 

	jou zien te komen!’

	Verbeten begon ik te trekken aan de ketting…….ik kreeg een klap in mijn gezicht…..en nog één, en 

	nog één. ‘Doe niet zo stom, wil je dood?’, schreeuwde mijn maat, ‘je bent er niet goed bij, gebruik je verstand man!’

	Ik kwam terug uit mijn droom en zag tot mijn grote schrik, dat ik los hing boven de grond aan de 

	ketting tussen mijn maat en mij. Mijn maat zat uit alle macht te trekken en bleef schreeuwen tegen mij: ‘Pak het ijzer dan en hou vast…..!’ Uiteindelijk lukte het mij om het ijzer van de electriciteitsmast vast te pakken en langzaam omhoog te klimmen naar mijn maat.

	‘Bedankt’, zei ik tegen hem. ‘Ja’, da’s goed, maar kijk verdomme uit je doppen, wil je, ik hoef niet 

	dood!’

	We gingen weer aan het verven en nog steeds voelde ik de druppels…..het regende nog steeds en de mast was spekglad.

	 


Belgen zijn dom

	 

	Daar rij je dan. De ellende van het inpakken van de auto hebben we net gehad.

	Mijn vrouw wilde weer veel teveel meenemen, terwijl we maar twee weken vakantie hadden, en, zeg nou zelf, wat heb je nodig in twee weken in het saaie België.

	En een echte vakantie zou het niet eens worden. Het was weer één van de vele economische 

	conferenties, waar de wereldproblematiek zou worden doorgelicht. En in de avonduren, ja let wel, in de avonduren had je tijd om naar het strand te gaan. Ja, ja, België ten voeten uit.

	Om geen verdere ruzie te maken over de te vele spulletjes van mijn vrouw, had ze de autoradio maar aangezet. In Noord-België reden we nu. Mijn God, hier zal je maar wonen. Grauwe huizen, vlakke 

	landerijen.

	Het was gelukkig niet erg druk op de vierbaansweg, wat veel lekkerder reed dan de tweebaansweg 

	die we net verlaten hadden. De tweebaansweg ging door allerlei kleine dorpjes, wel pittoresk, maar 

	het reed niet ontspannen, en nadat we in een cafeetje “une grande café” hadden genuttigd, besloten we dan ook maar om zo snel mogelijk op de uiteindelijke plaats van bestemming te komen, dus dat 

	werd dan de vierbaansweg.

	België mag dan wel saai zijn, maar de mensen zijn uiterst vriendelijk, zelfs op de snelweg: toeterende automobilisten die druk naar ons zwaaiden en terwijl de zon scheen begroetten de meeste automobilisten ons met knipperende autolichten. Dit was dus België, dit waren dus de Belgen, waar we zoveel van gehoord hadden van kennissen, aardige mensen die Belgen, maar dat de vriendelijkheid zo ver ging dat het zelfs op de snelweg te merken was, dat was uniek, waar heb je dat tegenwoordig nog!

	Maar we ontdekten ook nog iets anders. We wisten, ook uit moppen, dat de Belgen dom waren, maar zó dom, dat kon toch niet! De één na de andere spookrijder kwamen we tegen. ‘Dit is geen vriendelijkheid meer’, zei mijn vrouw nog, ‘maar een regelrechte poging tot doodslag, wat een stelletje klootzakken!’ Was het dan geen vooroordeel wat we hadden t.o.v. de Belgen? Ze waren dus gewoon dom!

	De muziek van de autoradio stopte en ging over tot de verkeersmededelingen. ‘Nou zal je het hebben’, zei ik. Ik zette de radio iets harder: ‘Op de E28 tussen Gent en Brugge is een spookrijder gesignaleerd. Het is een blauwe Ford Escort met het Nederlands kenteken PR-24-KL. Blijft u rechts rijden en geef de spookrijder waarschuwingssignalen met uw lampen!’

	Mijn vrouw en ik keken elkaar aan……we bloosden!

	 


John Nicols

	 

	Een staande ovatie brak los. John Nicols boog diep. ‘We want more, we want more’, riep het duizendkoppige publiek. John pakte de microfoon, het publiek werd muisstil en John zei: ‘Het is genoeg voor vanavond’, en hij rende het podium af. Het publiek begon weer te applaudisseren, hopende dat John weer terug kwam.

	Na twee optredens had John het wel gezien, hij kon niet meer, maar dat wist het publiek niet, die wilde daar geen rekening mee houden.

	John strompelde de kleedkamer binnen en zakte in elkaar. ‘Wat is er aan de hand, John?’, riep de manager, ‘wat is dit voor een fuckzootje…..geef je verdomme geen toegift meer……waar word je anders voor betaald…..nou niet om op de grond te gaan liggen….dus opstaan man, opstaan!’

	De manager begon aan John te trekken, gaf hem een paar klappen in het gezicht en langzamerhand kwam John weer bij. ‘Wat zijn dit voor streken John’, zei de manager, ‘je wordt fors betaald door mij en je hebt dat publiek te vermaken, ik heb je ontdekt, ik heb je groot gemaakt, ik heb in jou geïnvesteerd en je mag je publiek niet teleurstellen, jij bent van hun John, van hun!’

	John ging voorzichtig staan. ‘Zo gaat ‘ie goed John’, zei de manager, ‘neem even de tijd, dan kan je zo nog even de toegift geven, daar hebben ze recht op John en ik ook!’

	John wreef wat door zijn haar, deed langzaam zijn colbert uit, deed zijn das los en stroopte rustig zijn mouwen op van zijn blouse. ‘Ja John’, zei de manager, ‘dat is het, dat is de goede mentaliteit, zó zie je er té gek uit man, lekker vlot, dát wil het publiek en dat wil ík ook, dat is showbusiness man.’

	John pakte zijn akoustische gitaar en ging voor de manager staan, hij had een bevrijdende glimlach op zijn gezicht!

	‘Weet je Jack, wat ook showbusiness is?’, zei John en voordat de manager kon antwoorden sloeg John zijn gitaar met een geweldige klap kapot op het hoofd van Jack.

	Jack zakte in elkaar met een diepe kreun……er viel wat kleingeld uit zijn broek……een kwartje rolde de kleedkamer rond en kwam tot stilstand voor de voeten van John. John pakte het op, maakte een tos-gebaar en zei in de richting van het roerloze lichaam van Jack: ‘Het is kop Jack, jammer voor je!’

	 


Rinkelend glas

	 

	De winter was voorbij. Het was nu tijd om de laatste sneeuwresten op te ruimen. Een boeiend gezicht, zoals de zee er nu bij lag. Duizenden schotsen dreven kris-kras door elkaar. Het schaatsen konden we nu wel vergeten. Na mijn laatste marathon had ik mijn noren in het vet gezet en opgeborgen in een kast.

	Het was 10 uur ’s avonds, de televisie was saai, mijn gehuurde videoband zat muurvast in mijn videospeler, mijn telefoon deed het ook al niet (had ik toch die rekening moeten betalen), mijn bier was op, dus niets kon meer mis gaan en ik besloot uit pure verveling maar eens vroeg naar bed te gaan.

	Het was koud op mijn slaapkamer, maar goed, wat wil je in de winter, en alhoewel de koudste tijd voorbij was, kon ik er nog steeds niet aan wennen.

	Ik kroop onder de wol op mijn waterbed. Wat een zaligheid zo’n bed, nooit meer moe wakker worden, heerlijk! Ondanks de kou viel ik vrij snel in slaap, maar ik sliep erg onrustig. Om twaalf uur 

	’s nachts werd ik wakker door een vreemd gekraak, ik ging niet uit bed, dat vond ik te koud, ik bleef stil liggen luisteren, hoorde niets meer en viel kennelijk weer in slaap, want om twee uur ’s nachts lag ik weer oog in oog met mijn wekker. Weer was ik wakker geworden door een gekraak en even had ik gedacht dat er een raam bij me was ingeslagen. Onrustig draaide ik mij weer om op mijn bed.

	Vijf uur ’s ochtends, alweer wakker en alweer gekraak. Mijn volle blaas dwong mij om me naar te wc te bewegen, weliswaar met tegenzin, maar noodzakelijk. Ondertussen kon ik dan ook even het huis controleren, want het was voor mij nog steeds een raadsel waar dat gekraak vandaan kwam.

	Na de opluchting op de wc, ging ik de ronde doen. Ik dacht dat de winter voorbij was, maar het was berekoud. Ik keek door het raam naar buiten op de thermometer en zag tot mijn verbazing dat het twintig graden vroor. ‘Verdomme, de weerberichten op de tv deugen ook al niet’, dacht ik, alhoewel ik dat eigenlijk wel wist. ‘Twintig graden onder nul!’, zei ik in mezelf.

	Ik liep het huis door, zag verder niets bijzonders, geen ramen kapot, geen kruiend ijs buiten, helemaal niets. Ik keek op de thermostaat van de centrale verwarming en zag dat hij op nul stond…..ik deed de verlichting aan…..maar nee hoor, geen stroom….dus geen verwarming…..geen warmte, alhoewel…..mijn bed, mijn heerlijk warm bedje……..ik liep snel naar mijn slaapkamer, nam een aanloopje en dook op mijn bed…..rinkelend glas hoorde ik….!

	Waarom had ik ook een waterbed gekocht…..’ja meneer, heerlijk slapen en altijd lekker warm dankzij de thermostaat’, had de verkoper nog zo gezegd, maar blijkbaar niet als de stroom uitvalt en het in huis vriest……..een bed vol ijsschotsen……werd het maar zomer!

	 


Ellie

	 

	Peter van Ek liep nu al een tijdje met zijn koffer in zijn hand door een twee meter hoge koker. Twintig meter lang zou deze koker moeten zijn en dan zou hij aan zijn rechter kant een deur vinden die hij moest openen. Aan de andere kant van de deur zou men hem opwachten en verdere instructies zouden volgen. Peter vond het koud in deze onderaardse gang. Natuurlijk had hij geen pistool bij zich, want dat was uitdrukkelijk verboden!

	Peter vond de deur. Er mocht niets misgaan, want het leven van Ellie hing hier van af. Peter pakte de deurkruk en wilde het openen. Het lukte niet. Klemde de deur of was dit een truc? Had hij de verkeerde deur misschien? Hij probeerde het nog eens en nog eens. Kwaad schopte hij er tegenaan. Opnieuw liep hij de koker in om te kunnen meten of hij nu al twintig meter had gelopen. Het klopte dus wel, dit móést de deur zijn. Weer pakte hij de deurkruk, zette zijn volle gewicht er in en heel gemakkelijk ging de deur nu open waarbij hij letterlijk naar binnen vloog en plat op zijn buik terecht kwam, zijn hand geklemd om het handvat van de koffer.

	Toen hij zijn hoofd oprichtte keek hij tegen vier benen aan: ‘Fouilleer hem’, werd er gezegd en nadat dit gebeurd was mocht Peter opstaan en zag hij de gemaskerde gezichten van twee grote spierbundels. ‘Zit het in die koffer?’, zei de ene man, wiens lichaam nog meer leek op een gorilla dan dat van die ander, ‘ja’, zei Peter, ‘in coupures van 100, zoals afgesproken, maar waar is Ellie!’, vervolgde hij. ‘Daar’, zei dat monster weer en wees in de richting van een deur in een betonnen gebouwtje.

	Met zijn drieën liepen ze er heen en de spierkolos gaf een hengst op een voor zíjn hand veel te kleine deurbel. ‘Ja’, hoorde Peter, en de spierbundel antwoordde ‘we zijn er, alles oké, ze kan komen.’

	De deur ging open en daar stond Ellie……400 kilo……ze kon nauwelijks door de deur……ze had nog steeds dat balletjurkje aan, nou ja, jurk beter gezegd, hetzelfde dat ze ook altijd droeg op de kermis in de tent van Peter. De dikste vrouw van de wereld was ze nog steeds……lachend en waggelend kwam ze op Peter af.

	‘Ha die Petertje’, zei ze en tilde Peter boven haar hoofd, ‘ik heb je gemist schat, maar ze zijn hier heel lief voor me geweest….alleen een beetje weinig eten hè’, zei Ellie en kneep één van de bodybuilders even in zijn bil.

	‘Hier is het geld’, zei Peter en overhandigde de koffer aan één van de spierbundels die daarop zei: ‘En nou wegwezen jullie!’ Daar gaven Peter en Ellie graag gehoor aan.

	Toen ze op de terugweg in de koker liepen zei Ellie lachend: ‘Ze waren blij dat ze me konden lozen en ze zullen blij zijn met het geld, want ik was veel te duur voor hun….ik heb me te barste gevreten om hun op kosten te jagen……ik zal wel wat aangekomen zijn!’ ‘Dat is zeker’, zei Peter toen Ellie plaats nam in de grote Mercedes en de auto plotseling scheef hing…….’mijn schokbreker schat, weer driehonderd euro!’

	 


Sorry

	 

	Het had lang geduurd, maar nu was het dan zo ver. Ik had mijn mooiste kleren aangetrokken, ik had genoeg geld op zak en ik had goede zin. Na een half uur voor de spiegel te hebben gestaan, had ik mezelf goedgekeurd. Ik merkte aan het trillen van mijn handen dat ik nogal gespannen was, maar dat was ook geen wonder: Vanavond zou het gebeuren….vanavond zou ik Silvia ontmoeten na vele jaren….ik had met haar afgesproken in de plaatselijke discotheek van het kleine dorp Sexbierum.

	Ik stapte de discotheek binnen. De fel gekleurde knipperende lampen zorgden er voor dat ik met mijn ogen begon te knijpen. De harde muziek drong nauwelijks tot me door, want mijn aandacht gleed langs al die schimmen die zonder praten hun lichamen in beweging hielden.

	Onder de dansers bevond zij zich niet, waardoor mijn ogen, die inmiddels aan het licht gewend waren, langzaam langs de toeschouwers gleden. Nog steeds geen Silvia. De bar, ja dat was de laatste mogelijkheid, de bar. Ik liep een paar passen in de richting van de bar, waardoor ik mij moest begeven onder de toeschouwers, vanaf hier had ik een volledig overzicht. Heel geconcentreerd stond ik te turen.

	‘Zoek je iemand?’, zei een meisje van zo’n 14 jaar tegen me, ‘ben je van de politie?’ Ik draaide mijn gezicht semi-vriendelijk naar haar toe. ‘Nee hoor, niet van de politie’, zei ik en probeerde me snel weer te richten op de bar op de plek waar ik was gebleven met kijken. ‘Maar je zoekt wel iemand’, zei het meisje weer. Ik deed net of ik het niet hoorde, maar merkte dat ik toch weer afgeleid was. ‘Misschien kan ik je helpen’, begon het jonge ding weer en het leidde me zó af, dat ik me tot haar richtte met een wat boze blik. ‘Nou zó help je me in ieder geval niet, zó vind ik Silvia nooit’, zei ik en ik realiseerde me dat ik haar naam er uitgeflapt had.

	Ik wilde ergens anders gaan staan, bij dit meisje vandaan, maar ze pakte me bij mijn mouw van mijn jas. ‘Silvia is boven, kom maar mee’, zei het meisje behulpzaam. Verbaasd en overrompeld volgde ik haar door de dansende menigte heen. We gingen nu door een deur en toen die achter ons gesloten werd, viel er een diepe stilte, slechts het trillen van de bas-tonen van de discotheek was nu te voelen. Ik volgde het meisje door de lange gang en we gingen uiteindelijk een trap op die uitkwam op een brede gang met vele deuren.

	‘Kamer 8, ze wacht op je’, zei het meisje, draaide zich om en liep weg. Ik keek haar nog even na en begon te zoeken naar kamernummer 8.

	Er kwam een man uit nummer 4. Hij kwam naar me toe: ‘Dit wijf moet je nemen, helemaal te gek’, zei hij en liep zichtbaar voldaan bij me vandaan. Het angstzweet brak me uit. Weer zag ik een ouwe vieze vent uit een kamer komen.

	Ik stond nu voor de deur van kamer 8. Ik pakte een stukje papier en een pen en ik begon te schrijven: ‘Sorry lieverd, ik kon niet komen, je pappa!’

	Ik schoof het papiertje onder de deur en liep weg. Ik voelde me misselijk.

	 


Martha de koe

	 

	Martha was op weg naar huis. De boer liep met haar mee. Toen ze bijna thuis waren stapte Martha met haar poot in een gat. Ze klapte om en kwam op haar zij te liggen, ze stond niet op, ze kermde en het loeien ging de boer door merg en been.

	De boer rende als een bezetene naar huis, stormde de gang in en pakte de telefoon. Snel toetste hij het nummer in dat altijd naast het toestel hing: ‘Ja hallo….je moet snel komen…..Martha haar poot is gebroken….en….waarschuw ook Jansen even, want ik heb hem gevonden……ja, in het gat natuurlijk…..nee, ik kom nergens aan, ik kijk wel link uit….ja oké, maar alsjeblieft snel hè….!’ De boer legde de telefoon neer en haastte zich naar buiten.

	Martha de koe lag er nog net zo bij, haar ene poot hing boven het gat en af en toe trok ze er wat mee, van de pijn waarschijnlijk. ‘Het komt wel goed, meisje’, zei de boer tegen haar, ‘maar kom niet te dicht bij het gat….beweeg maar niet, anders is het afgelopen met ons Martha….ze komen zo!’ De boer begon haar wat te strelen, waardoor Martha inderdaad rustiger werd.

	Al snel zag de boer in de verte de witte Nissan Patrol van dokter Verhagen en daar achter drie groene jeeps, de afdeling van commandant Jansen.

	De auto’s bleven wijselijk op afstand staan en als eerste waren dokter Verhagen en commandant Jansen bij de boer. ‘Martha moet eerst weg’, zei de commandant, ‘en daarna strobalen rond het gat!’ ‘Ja maar, wacht nou eens even’, ging dokter Verhagen er tegen in, ‘dat beest is ernstig gewond en haar poot moet gespalkt worden!’ ‘Maar dat kan hier dus niet’, zei Jansen bot, ‘te link mensen, te link…..straks staan we met zijn allen bij de hemelpoort……verslepen die hap….maar wel zonder trillingen graag!’, vervolgde de commandant. ‘Ik pak mijn tractor’, zei de boer.

	En terwijl de boer wegliep om zijn tractor op te halen, begonnen een vijftal mannen in groene kleding vele strobalen uit de schuur van de boer te slepen en stapelden ze op in de buurt van het gat.

	De boer kwam terug met een tractor en een aantal brede riemen. Dokter Verhagen deed samen met commandant Jansen de brede banden om Martha heen, waarna de boer de koe langzaam kon wegslepen. Op veilige afstand van het gat begon de dokter samen met de boer direct met de spalk, zodat het pijnlijden van Martha verminderde. Toen ze hier mee klaar waren, waren de mannen van de explosievenopruimingsdienst al druk bezig het gat groter te maken en de strobalen er omheen te zetten.

	‘Het is één met tijd’, zei commandant Jansen tegen zijn adjudanten. ‘Mocht het fout gaan…..dan hebben we 5 seconden……let wel…5 seconden om weg te komen….begrépen!’

	Heel langzaam begon hij aan de schroef te draaien, het was nogal verroest, dus zwaar. Na enkele minuten was de ene moer er af. Nu kwam het moeilijkste, de pin moest er uit. Heel voorzichtig, centimeter na centimeter trok commandant Jansen de pin naar buiten. Even voelde hij weerstand, hij trok door….mis….!

	‘Wegwezen’, schreeuwde hij en zo snel mogelijk probeerde hij uit het gat te komen….! 5….4….3….2….1….BOEM! De commandant werd door de lucht geslingerd en belandde met een harde klap vlak naast Martha de koe. 

	Met verbazing keken de dokter en de boer naar het been van de commandant. ‘Je poot is gebroken’, zei dokter Verhagen, ‘alleen je poot maar, wees blij’, vervolgde de dokter!’

	Commandant Jansen keek naar zijn been en zei langzaam: ‘Vuile moffen!’

	 


Héle korte verhalen

	 

	'Kom dan, kom dan', riep een grote door de zon gebruinde kort geknipte vol met tatoeages gespierde man uitdagend tegen mij. Ik liep naar hem toe en sloeg hem helemaal verrot.  Hij zakte, bloedend uit zijn mond in elkaar.  'En nou in het vervolg je bek houden ja', zei ik nog tegen hem. 

	'Zo, dat is een kort verhaal', dacht ik toen ik het opschreef. Nóg maar één! 

	 

	'Ik zal jou eens een poepie laten ruiken', zei ik tegen de grote door de zon gebruinde kort geknipte vol met tatoeages gespierde uitdagende man. Ik liet een 2 euro munt vallen, de man bukte, ik ging met mijn achterkant naar hem toestaan en liet een scheet in zijn gezicht!

	 

	'Krijg de klere', zei de grote door de zon gebruinde kort geknipte vol met tatoeages gespierde uitdagende man tegen mij en trok zijn kleren uit en gaf ze mij!

	 

	'Ik kan lekker water in wijn veranderen', zei de grote door de zon gebruinde kort geknipte vol met 

	tatoeages gespierde uitdagende man tegen mij, 'en wat kan jij sukkel?' 

	'Oh ik', zei ik, 'ik kan bier in water veranderen' en piste over zijn schoenen!

	 

	'Biertje drinken', zei ik en we stapten een bar binnen. 'Meestal hebben mannen van jouw postuur een heel klein pikkie', zei ik. 'Oh ja', zei de grote door de zon gebruinde kort geknipte vol met tatoeages gespierde uitdagende man en liet zijn broek zakken midden in de gaybar!

	 


Dood

	 

	Het was midden in de nacht op vakantie in Griekenland dat wij wakker werden van een regelmatig 

	tikkend geluid. Zo'n tikkend geluid dat je ook wel hoort van schrikdraad in een weiland. Maar dat kan het hier niet zijn op onze hotelkamer, dat zou wel heel raar zijn. Misschien een oplader van de telefoon of het gammele stopcontact? 

	Mijn vrouw deed het licht aan en ik ging op onderzoek uit. 

	Het geluid kwam uit de buurt van het nachtkastje. Geconcentreerd ging ik luisteren en één voor één tilde ik de spullen op die op het nachtkastje stonden, echter zonder resultaat. Daarna deed ik hetzelfde met de spullen ín het kastje, maar het geluid bleef. Toen ik op mijn knieën ging zitten werd het geluid harder. Ik zat nu voor mijn teenslippers. Met mijn hoofd richting mijn teenslippers hoorde ik steeds duidelijker het regelmatige getik. Voorzichtig tilde ik één slipper op en zag een groot keverachtig beest. Met een harde tik met de zijkant van mijn slipper sloeg ik het beest dood. Daarna nog een paar harde klappen om zeker te weten dat het beest het loodje had gelegd! 

	Wat is dat toch met mij? Dit is niet de eerste keer dat ik dit doe! Vorig jaar, toevallig ook in Griekenland heb ik nog een schorpioen op een deurkozijn zo hard doodgeslagen, dat het cement tussen het kozijn er gedeeltelijk uitvloog. En bij ons thuis in het kippenhok schrok ik eens zo erg van een rat die achter de voerbak tevoorschijn kwam, dat ik hem met mijn voederschep met enkele meppen heb vermoord! En zo gaat het met muggen, met vliegen en met spinnen. En ook met vers gevangen garnalen die ik zo in het hete water gooi heb ik geen moeite! 

	Schuilt er een moordenaar in me? Schuilt er een Oscar Pistorius in me, die van schrik begint te moorden of omdat het hem goed uitkomt?

	 


Even wennen

	 

	De verhuizing van Groningen naar Gouda is best even wennen. En dan bedoel ik niet het andere huis of de andere stad, nee dat went snel. Het is een geweldig huis en een prachtige stad.

	Waar ik zo aan moet wennen is dat de mensen uit de Randstad zo kunnen lullen, oh wat kunnen die 

	mensen lullen, over niks kunnen ze een heel verhaal vertellen.

	Loop ik met mijn hondje en kom ik een andere hondenbezitter tegen, dan zeg ik: 'Hoi'....in Groningen zou ik dan 'Moi' zeggen, maar dat begrijpen ze hier in de Randstad niet, dus zeg ik 'Hoi, weertje, hè?' en dan begint het geratel, dat hou je niet voor mogelijk, tenminste dat hou ik niet voor mogelijk....'ja, goeiemorgen buurman, ja wat is het weer een prachtige dag, hè...ik zei zonet nog tegen Karel, laten we hopen dat het weer net zo'n dag wordt als gisteren....oh wat hebben we toen lekker in de tuin 

	kunnen zitten en gezellig joh zo met de bbq, maar ik hoorde wel van de viswinkel dat het morgen wel eens ander weer kon worden....is wel goed hè dat er weer een bedrijf is gekomen....weer wat 

	bedrijvigheid zeg maar.....en heb jij al eens vis gekocht?....ik nog niet, maar ik zal dat toch eens gaan doen.....en bevalt het goed in Gouda?....wel een hele overgang zeker....maar ja het gaat wel wennen, toch?'

	'Ja, even wennen', zeg ik....'moi hè' en ik liep weer door met mijn hondje!

	 


Watervrees

	 

	Stomdronken liep Eric de zee in. 'Naar Engeland, naar Engeland', schreeuwde hij. Al snel stond hij tot zijn oksels in het ijskoude water.....

	'Intrekken, spreid en sluit', zei de badjuffrouw tegen de kleine Eric, die op zijn buik op een houten 

	bankje lag, 'zie je wel, je kunt het best', zei ze,  'als je maar wil en we gaan het nu precies zo doen in 

	het water'.

	 'Ik durf niet', zei Eric, 'ik ben bang!' 'Ja je kunt het wel', vervolgde de badjuffrouw, terwijl ze hem 

	optakelde van het houten bankje aan zijn leren hesje, want zo gebeurde dat 60 jaar geleden nog in 

	het natuurbad, ja ja natuurbad, dus onverwarmd en dat allemaal vóór schooltijd. Eric zijn broer was

	wat slimmer, want ook hij had watervrees maar hij ging niet verder dan het kanaal dichtbij het 

	zwembad en maakte daar zijn zwembroek nat en wachtte op Eric, net zolang dat hij weer terug was 

	van de marteling in het zwembad en ging dan samen met hem weer naar huis, hun ouders hadden 

	niets door!

	De takel met daaraan de doodsbange Eric bewoog zich langzaam boven het water. Eric zag door zijn 

	tranen het water, het zeer koude water steeds dichterbij komen en toen kwam het moment dat hij 

	met zijn kleine warme lijfje het ijswater raakte. Eric verstijfde van angst en van de kou en hoorde 

	nauwelijks dat de fanatieke badjuffrouw tegen hem schreeuwde dat hij moest intrekken, spreiden en sluiten. Eric háátte de badjuffrouw en was behalve bang voor het water ook bang voor haar. 

	Langzaam begon hij maar de oefeningen te doen in de hoop dat deze marteling snel voorbij zou 

	gaan!

	De volgende stap in deze kwelling was, dat Eric moest gaan zwemmen zonder takel en leren 

	hesje. De nazi-badjuffrouw stond nu aan de kant van het water met een lange stok met een haak die hem wat drijvende moest houden, maar steeds hield dat kreng die haak dieper in het water en 

	schreeuwde: 'Intrekken, spreid en sluit!', en elke keer als Eric voelde dat hij niet ondersteund werd, 

	ging hij staan in het ondiepe bad met tranen in zijn ogen en zei dan fluisterend: 'Ik durf niet!' De 

	badjuffrouw begon dan tegen hem te schreeuwen dat hij het wél kon, dat hij zich niet zo moest 

	aanstellen en dat hem niets kon gebeuren, want dat zij op hem lette!

	En toen kwam het moment dat frau Hitler het tijd vond, dat Eric nu maar eens moest gaan zwemmen in het diepe! 'Nee', zei Eric heel resoluut, 'ik durf dat niet!' 'Ja, je kunt dat wel', zei het monster en 

	voordat Eric het door had lag hij in het diepe water. Stijf van angst en van de kou deed Eric niets.....

	heel in de verte hoorde hij geschreeuw.....!

	'Eric....Eric....ben je gek geworden...!'.....vier stevige armen pakten hem beet en sleepten hem uit de 

	zee...…..'wat doe je nou lul, jij met je watervrees!'

	 


Onverdraagzaamheid 2016

	 

	Het is een tijd

	Het is een tijd

	Het is een tijd van haat en nijd!

	Die haat en nijd

	gedijt heel wijd

	in elke vorm van onverdraagzaamheid!

	Maar zijn wij er toe bereid

	om te zien waar onverdraagzaamheid toe leidt,

	dan zijn wij die haat en nijd

	waarschijnlijk heel snel kwijt!

	 


Mijn mening

	 

	Naturisme - Ik vind het maar een lullig gezicht!

	Pedofilie - Kinderachtig!

	Filatelie - Ze blijven maar plakken!

	Homofilie - Lik me reet!

	Prostitutie - Kutzooi!

	Visserij - Een goed netwerk!

	Onderwijs - En van boven dan?

	Prostaatklachten - Daar kan ik zo pissig van worden!

	Ziekenhuisopname - No good maar bed!

	Een Chinese vegetariër - Vleselijk!

	Gynaecologie - Daar hebben ze hun buik vol van!

	H&M - Krijg de klere!

	Allergie - Ik kan er niet meer tegen!

	Impotentie - Wat een slap gelul!

	Eisprong - Dat maakt het bevruchten niet gemakkelijker!

	Herenkapper - Voor haar en voor hem!

	Vakantie in Zwitserland - Ik zie er als een berg tegenop!

	Vakantie in Griekenland - Ouzo?

	Mongool - Iemand uit Mongolië,  iets anders verwacht?

	Vakantie in Mongolië - Ik word daar zo down van!

	Etalageruit - Geen blik werpen!

	Aversie - Ik heb er niks mee!

	Slotwoord - Ik maak er een einde aan!

	 


Raar

	 

	'Ik steek mijn hand voor jou in het vuur!' en  hiermee laat je dan zien, dat je iemand volledig vertrouwt.......hoe raar kan het zijn. Ondertussen lig jij in het brandwondencentrum te verrekken van de pijn, want een brandwond doet zó zeer, dat wil je niet weten......ook weer zo iets: 'Dat wil je niet weten?'......dat wil je nu juist wel weten....je wilt het alleen niet vóélen!

	En over voelen gesproken! Wist je, dat als je héél goed je best doet, dat dat heel gevaarlijk kan zijn? 

	Want, 'als je het vuur uit je sloffen loopt' .....ook weer zo'n rare uitdrukking.......kan het haast niet anders, dan dat je brandplekken op je voeten krijgt!  Dan dus toch maar wat minder je best doen!

	Onze taal is net een rariteitenkabinet: Een bonte verzameling uitdrukkingen, in vroegere tijden ontstaan, maar nu nog steeds gebruikt!

	Hoe vaak hoor je niet, dat iemand iets wil vertellen en begint met de openingszin: 'Om direct maar met de deur in huis te vallen!'......daarmee wil hij aangeven dat hij niet 'om de hete brei heen wil draaien', nee, hij wil 'to the point', het direct hebben over de hoofdzaak.....maar wat is dat toch weer een rare uitdrukking: 'Met de deur in huis vallen!'.....was het hang-en sluitwerk niet meer goed?......ben je sneller bij iemand binnen als je zijn voordeur molt?.....gewoon de deur open doen lijkt me praktischer en wel zo vriendelijk!

	Maar hoe raar ik onze taal soms ook vind, ik maak ook veelvuldig gebruik van deze rariteiten, dus 'heb ik óók boter op mijn hoofd' en dát voelt.....héél raar!

	 


Mee naar bed nemen

	 

	'Kijk je wel eens naar het journaal, mam?', zei ik tegen mijn moeder,  in de hoop om eens een ander gespreksonderwerp te hebben dan haar lichamelijke kwalen, ....'nee jongen, al die enge, vreselijke dingen.....ik neem dat mee naar bed en lig dan uren wakker!'

	Afgeleid door haar opmerking  'ik neem dat mee naar bed en lig dan uren wakker'  kreeg ik allerlei associatieve gedachten, waarbij ik een glimlach om mijn mond voelde komen, want inderdaad, wat je mee naar bed neemt zorgt er voor dat je uren wakker ligt. Zo kun je uren wakker liggen als je een mooi boek meeneemt naar bed. En als mijn vrouw en ik vroeg naar bed gaan en we nemen massage-olie mee naar bed, dan liggen we ook uren wakker, bedacht ik met een grijns!

	'Neem jij het ook mee naar bed, jongen?', hoorde ik mijn moeder zeggen. Als uit een droom ontwaakt, kwam ik weer in de realiteit van mijn moeder. Wat gniffelend zei ik: 'Ja hoor mam, maar heel  anders!'

	 


Duif

	 

	Ik zit achter het huis in de tuin en ik kijk omhoog en hoor het herhalende ééntonige geluid: 'roekoe-óé-roekoe-óé-roekoe-óé!' Boven op het dak van de buren zit een duif. Hij doet een paar pasjes boven op de nok van het dak, stopt dan en begint dan zijn 'roekoe-óé-roekoe-óé-roekoe-óé', doet dan weer een paar pasjes, stopt dan weer en zijn riedel begint opnieuw. Zo gaat het een hele poos door, totdat hij wegvliegt en ik hem verderop weer hoor: 'roekoe-óé-roekoe-óé-roekoe-óé!'

	Wat bezielt zo'n duif, denk ik, heeft zo'n beest niks beters te doen dan de hele dag 'roekoe-óé-roekoe-óé-roekoe-óé' te roepen en de boel onder te schijten.

	Ik heb een beter idee. Laten we alle duiven van Nederland....en dat zijn er héél veel, veel te veel volgens mij....dus echt alle duiven van Nederland verzamelen en in een soort trainingskamp ze leren gericht en veel te schijten en iets anders te roepen dan 'roekoe-óé-roekoe-óé-roekoe-óé'. 

	En als ze dat kunnen, dan brengen we ze naar IS-gebied. Daar laten we ze vrij en terwijl die getrainde duiven die IS-strijders hélemaal onderschijten roepen ze naar beneden: 'allahu akbar-allahu akbar-allahu akbar!'

	 


Had je genoeg?

	 

	Deze vraag wordt een mens zijn leven lang gesteld. 

	Het begint al in de peuterspeelzaal. Je bent jarig en je gaat de anderen gezond, natuurlijk gezond trakteren. Moeder heeft de stokjes met kaas, tomaat en komkommer klaargemaakt en in een tupperwarebakje gedaan. Als ze je weer komt ophalen is één van de eerste vragen: 'Had je genoeg?' En jouw antwoord is natuurlijk 'Ja!'

	Zo gaat het ook de hele basisschool door, waarbij weliswaar de gezonde stokjes langzamerhand verdwijnen en overgaan in de marsjes, nutsjes, bounties en twix, maar steevast krijg je de vraag: 'Had je genoeg?' en weer is jouw antwoord 'Ja, ja!'

	Dan breekt de middelbare schoolperiode aan. Het trakteren is nu wel gebeurd. De hoeveelheden zitten hem niet meer in de traktaties, maar in je cijferlijst om over te gaan naar de volgende klas: 'Had je genoeg?' blijft de vraag en meestal kun je antwoorden met 'Ja!', maar soms ook 'Nee!', dan had je net even te weinig punten.

	Voor sommigen breekt hierna al het werkproces aan en voor anderen volgt nog de HBO of universiteit, maar hoe dan ook, je bent nu ondertussen volwassen, sommigen wonen al zelfstandig, anderen kiezen voor het gemak van thuis bij ouders wonen, maar voor iedereen blijft de vraag komen: 'Had je genoeg?'.......had je deze maand genoeg geld om je huur te betalen.....had je genoeg bier en wijn in huis voor dat feest......had je genoeg privacy thuis bij je ouders.....en voor je ouders waar je bij inwoonde, hadden zij genoeg rust na al die keren dat jij weer midden in de nacht thuiskwam......?

	'Had je genoeg?'......'Had je genoeg?'.....'Had je genoeg?'

	En dan krijg je zelf kinderen......weer een nieuwe fase in je leven.....met kleine oogjes van het slechte slapen naar je werk.....weer te weinig geslapen....'Had je genoeg?'.....'Nee!',.... te weinig uren geslapen, maar had je genoeg energie?.....jazeker!...door je kinderen krijg je energie!

	Je kinderen gaan dan naar de peuterspeelzaal. Jij maakt nú de stokjes met kaas, tomaat en komkommer en vraagt bij het ophalen: 'Had je genoeg?'  En ook als ze naar de basisschool gaan en jij natuurlijk de hoeveelheid marsjes, nutsjes,  bounties en twix zorgvuldig hebt uitgerekend, vraag je toch aan het eind van de schooldag: 'Had je genoeg?'  Maar dan breekt de spannende periode aan van de middelbare school. Het beschermende van de basisschool is er nu niet meer, presteren en voldoende punten halen is het motto in deze jaren en je krijgt nu ook niet meer vanzelfsprekend een bevestigend antwoord op je vraag: 'Had je genoeg?'

	Ná deze roerige periode gaan je kinderen aan het werk of gaan ze nog even verder studeren........en.... als jouw kinderen ook kinderen krijgen........ dán is de cirkel rond!

	En dan na een tijd van pensioen, lig je op je sterfbed en stel je jezelf een laatste vraag over hoeveel blije en gelukkige momenten je hebt gehad in je leven: 'Had je genoeg?' 

	En met je laatste adem is het antwoord na een diepe zucht, volmondig: 'Jaaaa!'

	 


Monster

	 

	Daar zitten we dan op het strand van Monster, een kleine badplaats aan de Noordzee tussen Scheveningen en Hoek van Holland. Meestal gaan we naar Kijkduin, een stukje dichter bij Scheveningen, maar wel veel drukker. En alhoewel we bij Monster voor het parkeren van de auto 4 euro moeten betalen, kiezen we toch voor de rust en.....het gedeelte strand waar je met je hond mag komen is hier inmens groot en dat vindt Loena, onze hond heerlijk! Maar niet alleen Loena vindt dat heerlijk. Het wemelt hier van de honden en de hondenbezitters en die hebben het hier allemaal erg naar de zin.

	Nadat we onze opvouwbare stoelen van de Vrijbuiter hadden ontvouwd, de parasols geïnstalleerd en de koelbox met hapjes en drankjes strategisch tussen ons in hadden gezet, namen we eerst een koude koffie van Starbucks met een gevulde koek. 'Wat een rust hè?', zei mijn vrouw, terwijl we over de zee tuurden, 'wat kan het leven toch mooi en vredig zijn', reageerde ik.

	Loena, die hier vrij en zonder riem heen en weer rende vond het, zoals honden doen, nodig om te denken dat de plek, waar we nu zaten haar huis was, haar territorium. Nou daar ben je dan klaar mee, lekker dat instinct en zeker als het Loena betreft, want als er één hond op de wereld is die hard kan blaffen, dan is het Loena wel en dan is het nog niet eens het harde van het blaffen, maar het is de hoogte van het geluid die de pijn in onze mensen-oren veroorzaakt. En dan niet eventjes blaffen, nee ons Loena reageert op alles en iedereen en heel lang, ik schaam me soms dood naar andere mensen toe en ik hoor ons regelmatig verontschuldigend uitleggen over territorium en zo en meestal zie je mensen begrijpend glimlachen, maar dat kan ook sociaal-wenselijk gedrag zijn, het zou mij niet verbazen als die mensen denken: 'Kuthond!'

	Loena kon de vrijheid dus niet aan en moest begrensd worden, aan de riem dus en één van de twee parasols schuin in het zand gestoken om een afgeschermd plekje te creëren. Dat hielp inderdaad bij onze adhd-hond. Ze werd rustiger en reageerde niet meer op alles en iedereen.

	'Wil je ook een broodje?', vroeg ik mijn vrouw toen de rust was weergekeerd, 'doe maar met kaas', zei ze, 'en doe de yoghurtdrink er ook maar bij!' Ik haalde uit de koelbox een broodje kaas en en pakje yoghurtdrink voor mijn vrouw en voor mezelf een broodje vleeswaren en een pakje melk. 'Wat is dit genieten hè, wat een rust hè?', hoorde ik mezelf nog zeggen, maar ik had het nog maar net gezegd of..........3 grote honden liepen vlak langs ons plekje.....Loena werd helemaal gek....begon hysterisch te blaffen......rende om de parasols.....mijn vrouw had Loena nog steeds aan de riem.....de parasols werden door de riem omvergetrokken......de koelbox ging plat......de broodjes en de pakjes drinken vlogen door de lucht.....de hard gekookte eieren werden gelanceerd......en nadat mijn vrouw enkele meters op haar buik door het zand was meegetrokken bleef de hondenriem van Loena haken achter een windscherm van Duitse badgasten....het windscherm ging plat en Loena kon niet verder en stond met haar kop boven een kuil in het zand te blaffen......'ein Monster, ein Monster', hoorde ik uit de kuil komen.

	Na alle consternatie zaten mijn vrouw en ik uiteindelijk weer op onze stoelen in het zand. Loena lag uitgeteld in het zand en keek ons met haar trouwe hondenogen schuldig aan. 'Zo, monster!', zeiden we tegen haar, 'maar we houden wel van je!' Loena kwispelde.

	 


Erik en Sabine

	 

	'Welterusten schat', zei Erik tegen Sabine en als "lepeltje-lepeltje" vielen ze in slaap in hun huis op het Groningse platteland. Zo gingen ze al jaren slapen. Het begon in deze stand en tijdens de nacht draaiden ze zich regelmatig om, waarbij Sabine dan met haar vinger de richting aanwees, waarheen Erik zich moest draaien, zodat ze "lepeltje-lepeltje" verder sliepen.............!

	Erik liep nu al uren door de weilanden. Het was nog steeds pikkedonker en hij was letterlijk de weg kwijt. Hij zag nergens een herkenningspunt. Al strompelend, vallend over het hobbelige grasveld liep hij zo al kilometers doelloos rond. Bek en bekaf was hij inmiddels.....dan liep hij naar links, dan weer naar rechts....het zweet liep over zijn gezicht prikkend zijn ogen in.....hij wist niet eens waarom hij hier liep, maar bleef maar doorlopen.....dan weer draaide hij naar links, dan weer naar rechts.....hij begon zwaarder te ademhalen....kreeg het een beetje benauwd....struikelde voor de zoveelste keer en viel nu naar beneden de dijk af van het Groninger wad......al tuimelend en rollend kwam hij uiteindelijk tot stilstand met zijn hoofd boven een sloot.....een penitrante geur kwam zijn neus binnen......!

	Erik werd wakker en lag op 10 centimeter afstand van de open mond van Sabine. Haar ochtend mondgeur drong diep in zijn neus. Hij werd er een beetje misselijk van, draaide zich om en dacht aan de woorden van zijn groningse schoonmoeder die altijd zei: 'Wel mie naait roek'n mag, mag mie naait lied'n!' of op zijn nederlands: 'Wie me vindt stinken, die houdt niet van me!'

	Erik voelde zich een beetje schuldig door deze spreuk van zijn schoonmoeder, want hij hield zielsveel van zijn Sabine, maar.....ze stónk wel 's ochtends, maar wie niet!

	 


Ik leef tot de dood

	 

	Mijn neef die terminaal is zegt dat hij gelooft in god en dat hij er vanuit gaat dat hij in de hemel komt. Maar, zegt hij, als het een fabel is, dan is er niks!

	Heel veel mensen vinden steun in het geloof en dat is fijn. Maar niet iedereen denkt zoals mijn neef en dat lijkt me best angstig en vermoeiend, want als je als gelovige hele beelden en ideeën hebt over hemel en hel, daar ook steeds mee bezig bent, maar tot je dood niet weet wáár je heen gaat, dan kost dat heel veel onnodige energie!

	Uit onwetendheid over hemel en hel worden ook vele grappen gemaakt: 'In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier!' en 'Het lijkt me niks om in de hemel te komen, want dan zit je tot in de eeuwigheid op een natte wolk met vleugels op je rug harp te spelen!' enzovoort.

	 

	Ik hou me niet bezig met hemel en hel, ik geloof er zelfs niet in: IK LEEF TOT DE DOOD! 

	 

	Maar mocht nou blijken als ik dood ga, dat er toch een hemel of hel is, dan is dat maar zo, maar dan heb ik in ieder geval mijn leven lang al mijn energie hier in aardse zaken gestoken! 
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