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Ben ik wel normaal?

	 

	Het is vrijdagavond. Ik zit er klaar voor. Nog geen drankje, nog geen hapje, want er zitten pauzes genoeg in "The Voice of Holland", dus tijd genoeg om dat te pakken.

	De stoelen van de juryleden staan met de rug naar de kandidaten, dat is de bedoeling: een blinde auditie, alleen maar beoordelen op zangkwaliteit, ongeacht iemand een bochel, huiduitslag, onooglijke kleren of maar één been heeft, het maakt niet uit, als je maar zangtalent hebt! En zangtalent hebben de kandidaten! Het is soms niet te geloven hoe goed sommigen live zingen en je ziet dan ook dat de juryleden dan enthousiast met een druk of slag op de rode knop hun stoel laten draaien, om de zanger of zangeres te laten zien dat ze hem of haar goed vinden.

	Maar dan komt het commentaar van de juryleden en dan vraag ik me vaak af of ik wel normaal ben, want vele juryleden geven in hun enthousiaste commentaar aan dat ze van het optreden kippenvel krijgen en daarbij maken ze dan ook nog een beweging van de ene hand over hun arm om dat te illustreren, maar ik......ik heb van enthousiasme, van opwinding nog nooit kippenvel gekregen, of zoals mijn vrouw het noemt "mierentietjes"....ik krijg alleen maar kippenvel als ik het koud heb.....ben ik wel normaal?

	In één van de pauzes van "The Voice" snel wat toastjes pakken met een stukje brie en een bakje filet americain. Nog een glaasje wijn voor mijn vrouw en weer een biertje voor mezelf. Ondertussen moet ik ontzettend nodig piesen, ik heb het inmiddels lang opgehouden, want ik wil niets missen van het prachtige zangtalent. 'Het kan nog wel even', zegt mijn vrouw, 'het is nog niet begonnen!'

	Ik ren naar de wc, begin te plassen en het gekke bij mij is als ik heel nodig moet plassen, dat ik tijdens het plassen jeuk onder mijn kiezen krijg! Ik heb dit nog nooit van iemand anders gehoord.....ben ik wel normaal?

	Het programma begint weer. Het ene talent na het andere passeert het beeldscherm. Wat een genot om dit te zien en te horen. Ik neem nog een toastje met filet americain, mijn vrouw één met brie. En met het glas wijn en bier aan onze lippen, luisteren we naar de gesprekken tussen de juryleden en de kandidaten. Van die argumenten die er niet toe doen. Beweegredenen waarom Pietje of Truusje met dit programma meedoet: dit lied willen opdragen aan een overledene.....of de kandidaat zat in de put en door dit programma hoopt hij of zij er weer uit te komen.....of hij of zij is net weer uit het ziekenhuis na een beenbreuk of blinde darmontsteking.....bla bla bla bla.....wat kan mij dat schelen! Kom dan met iets sterkers, iets wat er wel toe doet! Zeg gewoon, dat je denkt dat je goed bent, dat Nederland hierop zit te wachten!

	En over blinde darmontsteking gesproken......als kind van 8 jaar werd ik geopereerd aan mijn blinde darmontsteking en toen kwamen de doktoren er achter dan ik niet 1, maar 2 appendixen had en na enkele zware operaties, waarbij de doktoren aan mijn ouders meedeelden dat ze mij hadden opgegeven en niet voor "The Voice of Holland", maar de doktoren gaven de strijd op, het hing alleen af van mij of ik genoeg wilskracht had om die strijd te winnen!

	Tja, 2  appendixen en zo'n zware wedstrijd winnen.....ben ik wel normáál?

	 


Angstdroom

	 

	Op 26 augustus 2016 is er een historisch vredesakkoord tussen Colombia en de FARC. FARC is een militante organisatie die streed tegen de regering van Colombia. Op de tv verklaart Tanja Nijmeijer dat ze een gerust geweten heeft over haar aandeel in de strijd. Tanja is een Nederlandse die zich in 2002 heeft aangesloten bij de FARC.

	In december 2016 doet mijn zoon Alexander mee met het WK Pencak Silat op Bali in Indonesië.  Hij vertegenwoordigt daar Nederland.

	Wat hebben deze twee feiten met elkaar te maken, vraag je je af.  Welnu, ze ontmoetten elkaar in een angstdroom, mijn angstdroom......!

	Alexander, in zijn zwarte pencak silat-pak loopt op blote voeten op het rotsachtige strand. Ondertussen doet hij zijn pencak-oefeningen die hij nodig heeft voor zijn tunggal-uitvoering op het WK. In de verte loopt een andere man in zwarte vechtkleding allerlei vechtbewegingen te maken. Hij kijkt op een agressieve, grijnzende manier naar Alexander. Ik voel dat hij een conflict zoekt. Terwijl Alexander zich van geen kwaad bewust is, komt die ander steeds dichterbij hem, maar tenslotte schrikt die man en staat plotseling omringt door mensen in groene kleding, ze zien er militaristisch uit.

	De vechtersbaas ziet er nu timide en bang uit zo tussen al die mensen in het groen. Gezamenlijk lopen ze over het rotsstrand met duidelijk de vechtersbaas als hun gevangene.

	Terwijl Alexander die groep mensen in het groen niet in de gaten heeft, omdat hij heel geconcentreerd bezig is met zijn oefeningen, heeft die groep hèm wèl in de gaten. Ze wijzen naar hem en lopen zijn kant op. 

	Ik wil Alexander roepen om hem te waarschuwen, maar er komt geen geluid uit mijn mond. 

	Terwijl de groep wat op afstand staat te overleggen, staat Tanja Nijmeijer van de FARC nu met Alexander de oefeningen te doen, waarbij zij hem regelmatig corrigeert en voordoet hoe het moet. De anderen met hun groene kleding aan lopen nu richting Tanja en uit die groep gaat nu alle aandacht naar één man, hij lijkt de leider, hij heeft lichtbruine kleding aan, heel kort geknipt zwart haar en geen expressie op zijn gezicht. Hij gaat achter de gevangene staan, slaat hem met de muis van zijn hand keihard op het achterhoofd. De gevangene valt onmiddelijk flauw. Ze  laten hem op de grond liggen en lopen nu richting Alexander, die met Tanja en een paar anderen enthousiast aan het praten is. De leider gaat nu ook achter Alexander staan.....Tanja begint verontwaardigd te praten tegen de leider.....vanuit het water waarin ik lig, begin ik heel hard te schreeuwen naar de leider om hem af te leiden van zijn voorgenomen daad.....de leider kijkt met priemende koude ogen naar mij....hij slaat Alexander op dezelfde manier....de anderen in het groen bekommeren zich nu om Alexander, ze knielen naast hem, hij beweegt gelukkig....de leider stapt met zijn schoenen aan in het zeewater in mijn richting.....ik wil wegzwemmen, maar wat ik ook doe, het lukt niet.....de leider kijkt mij triomfantelijk aan, pakt iets uit de binnenzak van zijn jas, een glimmend zilverkleurig geribbeld kokertje van zo'n 10 cm lang en 2 cm doorsnee....ik weet niet wat dat is.....wat je er mee kan doen.....electrocutie?....zal wel niet, want de leider staat zelf ook in het water....maar één ding weet ik zeker,  hij wil mij ook bewusteloos maken, vermoorden....ik zie Tanja Nijmeijer naar de leider rennen, ook het water in....ik zie haar schreeuwen naar hem....hij kijkt geïrriteerd om naar haar en.......!

	Ik word wakker.....gelukkig word ik wakker.....hoe kan het toch dat ik precies wakker word uit mijn angstdroom net voor het moment dat ik zeker wist dat ik zou worden vermoord? Zal het komen door die tv verklaring van Tanja Nijmeijer, dat zij een gerust geweten heeft over haar aandeel in de strijd?

	Wie zal het zeggen.....gelukkig ben ik weer wakker!

	



	


Anneke

	 

	Anneke nam de bloemen in ontvangst. Het waren prachtig gekleurde gerbera's.  'Precies de kleuren die hij zo mooi vond', zei ze, 'hij nam ze altijd vrijdags voor me mee'......ze werd even stil en vervolgde..... 'maar dat is niet meer!'

	'Ga maar naar de kamer Kirsten, daar zitten de anderen ook, neem maar koffie, thee, bier of wijn en er is cake en koek, allemaal zelfbediening, dat begrijp je wel.' Anneke bleef in de deuropening staan om de volgende gast te ontvangen.

	' Oh Margot, dat had je niet hoeven doen, wat een prachtig schilderij....tja, dat had Willem heel mooi gevonden, maar ja daar zal hij niet meer van gaan genieten'......weer viel Anneke even stil, waarna ze vervolgde....'ik zal het een mooi plekje geven!'

	Samen met Margot liep ze de woonkamer in. Een luid gelach en geapplaudisseer klonk toen Anneke de kamer vol met vrouwen betrad. 'Eén van de vrouwen begon een lied te zingen, waarbij de andere vrouwen direct volgden: 'Daar moet op gedronken worden, hi ha ho, daar moet op gedronken worden, hi ha ho!' En nadat het lied, regelmatig onderbroken door veel gelach, uitgezongen was, ging iedereen staan met een glas wijn of bier in de hand.

	'Anneke', zei Kirsten, 'namens alle gescheiden vrouwen wil ik een toast uitbrengen en zeggen: joint de club en op het nieuwe vrijgezellen-leven.....proost!'

	 


Duo-verhaal

	 

	Als je bij een willekeurige film andere muziek plaatst, dan zul je merken, dat die film een hele andere beleving krijgt.

	Ik dacht, zal dat effekt ook gelden voor teksten? Ik denk het wel!

	 

	 

	We kenden elkaar nog maar net. We gingen wat drinken en praten in de kroeg. Het was best wel gezellig, maar waren het de opmerkingen die ik maakte, waardoor je ineens zo opgewonden reageerde?

	Plotseling keek je me aan, recht in mijn ogen, heel uitdagend. Je had een grijns op je gezicht. Je hoofd ging wat op en neer zo van 'kom op dan?'

	Ik was van mijn stuk en voelde me gespannen. Aan je houding merkte ik, dat je me wilde SLAAN. Moest ik hier voor weglopen of moest ik hier op ingaan? Moest ik deze uitdaging negeren?

	Een dubbel gevoel maakte zich meester van mij. Ik bén geen wegloper, maar moest ik hier direct op ingaan? Dit kon behoorlijk uit de hand lopen, want ik voelde nu aan alles dat je míj had gekozen!

	'Waarom kies je míj?' zei ik om niet alles op de spits te drijven, maar deze opmerking viel totaal verkeerd bij jou, je trok wat kleren uit en je begon je voor te bereiden om mij te SLAAN!  'Wil ik dit wel', zei ik nog tegen jou in een poging om de boel te vertragen, maar jij was zó opgefokt, je was nauwelijks meer te houden en ik moet toegeven dat de adrenaline mijn oren ook bijna uitliep!

	Het onvermijdelijke was gekomen, ik kon er niet meer onderuit. 'Aanval is de beste verdediging', zei ik nog in mezelf en ik stelde voor om iemand ánders te SLAAN! Ja, het was wat laf van me, maar ja, je moet toch wat! Jij moest heel hard lachen. 'Je bent bang, hè?', zei je provocerend, 'eerste keer zeker dat je dit meemaakt!'

	Je stond er wat meer ontspannen bij, ik zag je twijfelen. 'Zullen we nog wat gaan drinken!', zei ik resoluut en ik zag jou twijfel groeien, 'en dan gaan we gewoon wat drinken, praten, bitterballen eten, gezellig toch', zei ik. En tot mijn verbazing zei je: 'Oké!' en met een bizarre toevoeging: 'En SLAAN kan altijd nog!'

	 

	 

	We kenden elkaar nog maar net. We gingen wat drinken en praten in de kroeg. Het was best wel gezellig, maar waren het de opmerkingen die ik maakte, waardoor je ineens zo opgewonden reageerde?

	Plotseling keek je me aan, recht in mijn ogen, heel uitdagend. Je had een grijns op je gezicht. Je hoofd ging wat op en neer zo van 'kom op dan?'

	Ik was van mijn stuk en voelde me gespannen. Aan je houding merkte ik, dat je me wilde NEUKEN. Moest ik hier voor weglopen of moest ik hier op ingaan? Moest ik deze uitdaging negeren?

	Een dubbel gevoel maakte zich meester van mij. Ik bén geen wegloper, maar moest ik hier direct op ingaan? Dit kon behoorlijk uit de hand lopen, want ik voelde nu aan alles dat je míj had gekozen!

	'Waarom kies je míj?' zei ik om niet alles op de spits te drijven, maar deze opmerking viel totaal verkeerd bij jou, je trok wat kleren uit en je begon je voor te bereiden om mij te NEUKEN!  'Wil ik dit wel', zei ik nog tegen jou in een poging om de boel te vertragen, maar jij was zó opgefokt, je was nauwelijks meer te houden en ik moet toegeven dat de adrenaline mijn oren ook bijna uitliep!

	Het onvermijdelijke was gekomen, ik kon er niet meer onderuit. 'Aanval is de beste verdediging', zei ik nog in mezelf en ik stelde voor om iemand ánders te NEUKEN! Ja, het was wat laf van me, maar ja, je moet toch wat! Jij moest heel hard lachen. 'Je bent bang, hè?', zei je provocerend, 'eerste keer zeker dat je dit meemaakt!'

	Je stond er wat meer ontspannen bij, ik zag je twijfelen. 'Zullen we nog wat gaan drinken!', zei ik resoluut en ik zag jou twijfel groeien, 'en dan gaan we gewoon wat drinken, praten, bitterballen eten, gezellig toch', zei ik. En tot mijn verbazing zei je: 'Oké!' en met een bizarre toevoeging: 'En NEUKEN kan altijd nog!'

	 


De liefde voor je kind

	 

	Iedereen is rijk, je weet wat ik bedoel

	Iedereen is rijk, dat is een fijn gevoel

	Iedereen is rijk, met kinderen om je heen

	Iedereen is rijk, en nooit meer echt alleen.

	 

	De liefde voor je kind

	die zal er altijd blijven

	De liefde voor je kind

	die zal er altijd zijn.

	Geen mitsen en geen maren,

	en ook geen alhoewel,

	de liefde voor je kind

	zal onvoorwaardelijk zijn!

	 

	Iedereen is rijk, met kinderen in de groei,

	Iedereen is rijk, met kinderen in de bloei,

	Iedereen is rijk, al zijn ze dan ook groot,

	Iedereen is rijk, dat blijf je tot je dood.

	 

	De liefde voor je kind

	die zal er altijd blijven

	De liefde voor je kind

	die zal er altijd zijn.

	Geen mitsen en geen maren,

	en ook geen alhoewel,

	de liefde voor je kind

	zal onvoorwaardelijk zijn!

	 

	Ze vliegen uit, ze worden oud,

	het is je kind waar jij van houdt.

	 

	De liefde voor je kind

	die zal er altijd blijven

	De liefde voor je kind

	die zal er altijd zijn.

	Geen mitsen en geen maren,

	en ook geen alhoewel,

	de liefde voor je kind

	zal onvoorwaardelijk zijn!

	 


Levensduur

	 

	Pieter Jansen zat er teneergeslagen bij. Geen wonder, hij had net te horen gekregen van de doktoren, dat hij nog 50 jaar te leven heeft en ze zeiden er bij dat ze niets konden garanderen, waarschijnlijk werd het meer, maar zeker niet minder! 

	Dat was even slikken voor Pieter, daar had hij geen rekening meegehouden. 'Nog 50 jaar', dacht hij, 'dan ben ik 110 verdomme, dat wil ik niet!'

	'Begrijpt u het wel?', zei één van de doktoren rustig, 'dus u heeft minstens nog 50 jaar te leven', vervolgde hij, 'wat vindt u daar van?', zei de andere dokter.

	'Nou, daar ben ik dan mooi klaar mee', zei Pieter somber. 'Dat begrijpen we volledig', zei één van de doktoren en vervolgde: 'Ja, het is even schrikken, dat snappen we, daarom zitten we hier ook om u bij te staan en alle vragen van u te beantwoorden!' 'U had deze uitslag van het onderzoek niet verwacht?', zei weer een andere dokter. 'Nou ja, ik voelde wel iets en ik had veel opgezocht op internet, maar dan toch, je hoopt anders!', zei Pieter met een diepe zucht.

	'Wat hád u gehoopt?', zei de dokter. 'Nou ja, de gemiddelde leeftijd', zei Pieter, 'dus een jaar of 80, tja dit is echt schrikken, 110!' 

	'Nou meneer Jansen', zei één van de doktoren en omdat deze dokter regelmatig aan het woord was concludeerde Pieter, dat dit de hoofdarts was, 'u moet het zeker niet te rooskleurig zien hoor, u moet er écht van uitgaan, dat u ouder wordt dan die 110 waar u het over hebt!' 'Ik wil u niet blij maken met een dooie mus', vervolgde de dokter, 'maar u moet echt uitgaan van het slechtste scenario en dat is ouder dan 110!' 

	Pieter zijn wereld stortte in. Door dit slecht-nieuwsgesprek was hij wel 10 jaar ouder geworden, 'dus dat schiet op, dat is dan weer een lichtpuntje', dacht Pieter.

	'De vorm van levensduur die u heeft is een ernstige, 80% van de patiënten die deze vorm van levensduur hebben worden zelfs ouder dan 120, ik bedoel maar', zei de dokter.

	'Hebt u verder nog vragen, meneer Jansen, stel ze gerust en anders, laat het even bezinken en mocht u later toch nog vragen hebben, dan kunt u ze dán alsnog stellen, u hebt immers tijd genoeg', zei de hoofdarts.

	Verward en teleurgesteld, maar vooral boos liep Pieter Jansen het ziekenhuis uit. 

	Op het plein voor het ziekenhuis was op dat moment de finish van de 4-daagse. De vermoeide, maar vrolijke wandelaars kregen een bos gladiolen voor het halen van de eindstreep. 'Meneer', zei iemand uit het publiek en gaf aan Pieter óók een bos gladiolen. 'Tja', zei Pieter, 'de dood of de gladiolen!'

	 


Jean-Eléna

	 

	Na een tocht door de bossen over smalle wegen zag ik het liggen. Wat een prachtige locatie, wat een mooie omgeving, wat een schitterend restaurant. Ja, zo'n restaurant verdient dan ook terecht een bijpassende naam. Dit restaurant heet dan ook: "Jean-Eléna".

	Ik stap het restaurant binnen. Ik word ontvangen door 2 vrouwen, hele vriendelijke open vrouwen. Ze geven mij een hand: 'Welkom, ik ben Sjaan', zegt de ene vrouw, 'Lena', zegt de ander, allebei met een zwaar Rotterdams accent, 'net zoals ons restaurant, zeg maar', zegt Sjaan. 'Neem plaats, het maakt niet uit waar, het is nog rustig, u kunt kiezen', zegt Lena.

	Ik stap de eetzaal binnen en zie dat alle eettafels een roze tafelkleed hebben met daarop een roze bloempot met roze bloemen. Ik kies een tafel uit en al gauw komen Sjaan en Lena naar me toe.

	'Wilt u de menukaart?', zegt Sjaan en Lena vult aan: 'We hebben Franse pot, Hollandse pot, Italiaanse pot, Griekse pot, Spaanse pot, Chinese pot...'....'ja ja ja Lena, zo kan die wel weer', valt Sjaan haar in de rede, 'dat kan meneer zelf ook wel lezen in de menukaart Lena', en terwijl Sjaan zich wat voorover buigt naar mij zegt ze : ' Tja, het is niet bepaald één pot nat.....hahaha!'

	'Ja, geeft u mij maar de menukaart', zeg ik en ik heb mijn zin nauwelijks afgemaakt of Lena duwt mij de kaart in mijn handen, terwijl ze glorieus naar Sjaan kijkt.

	'Wilt u alvast wat drinken?', zegt Sjaan, 'wijn, fris of een potje bier?' 'Doe maar een potje bier!' Sjaan en Lena lopen naar de andere gasten en ik kijk de menukaart in.

	Boven aan de menukaart staat met vetgedrukte tekst: "Eten wat de pot schaft!" Terwijl ik een glimlach op mijn gezicht heb brengt Lena me ondertussen mijn potje bier. 'Grappig hè', zegt ze terwijl ze wijst naar die tekst, 'heb ik bedacht, leuk hè die dubbele betekenis!' 'Nou je het zegt', zei ik en ik realiseerde me dat de dubbele betekenis me nu pas duidelijk werd.

	'En heeft u al een keuze kunnen maken, ik raad u de Franse stoofpot of de Hollandse hutspot aan, maar ja u mag natuurlijk ook iets anders kiezen, bij mij kun je een potje breken hoor', zei ze lachend. Ik gaf aan dat ik de menukaart nog even rustig wilde inzien. Lena knikte begripvol en  liep naar een andere gast.

	De menukaart was zeer uitgebreid. Alle gerechten hadden te maken met een pot: Zo waren er diverse stamppotten, talrijke Hollandse potten met groente, worst of vlees, dan waren er de Pot au feu met zalm, kalkoen, eend, kip of rundvlees en verder de één-pot-gerechten. Bij alle gerechten kon je een salade krijgen, die werd geserveerd in, je raadt het al, in een pot, een glazen pot, een prachtig gezicht, heel kleurrijk. De nagerechten waren opvallend beperkt. Je kon kiezen uit een Frans chocoladetoetje, de zogenaamde chocolat pot de crème of een potje thee of potje koffie.

	Ik wenkte Sjaan en bestelde de Franse stoofpot met een salade assorti en als nagerecht het Franse chocoladetoetje: de chocolat pot de crème. 'Goeie keuze', zei Sjaan, nam de menukaart van me aan en liep naar Lena, ze zei wat, waarop Lena mijn richting opkeek en haar duim opstak naar mij! 'Gekke meiden', dacht ik, 'maar wat leuk, wat een leuk stel!'

	Nadat Sjaan en Lena alle gerechten met enthousiasme hadden gebracht en ik met volle teugen had genoten van elke hap, stapte ik op.

	Bij het verlaten van het restaurant stonden Sjaan en Lena bij de deur om afscheid te nemen. 'En was alles naar tevredenheid?', zei Lena. 'Potverdorie, wat was het lekker om in de potsfeer te blijven', zei ik. De twee vrouwen lachten, keken elkaar aan en pakten elkaar even beet. 'En wat zijn jullie een leuk stel, maar allebei anders, Sjaan de serieuze vrouw en jij Lena de gekke meid', zei ik verder. 'Ach', zei Sjaan, 'op ieder potje past een dekseltje hè!'

	Toen ik wegreed zag ik vanuit mijn auto de neonletters van het restaurant vervagen in het bos: "Jean-Eléna". 'Een restaurant om niet te vergeten', zei ik tegen mezelf.

	 


Het verleden

	 

	Het is 25 december 1955, heel vroeg in de ochtend. Mijn broer en ik worden wakker door het zingen van kerstliedjes buiten op straat door het Leger des Heils. Ze staan recht onder ons slaapkamerraam te zingen. Wat is dit heerlijk wakker worden. Ik weet nog steeds niet wat mijn broer hier van vond, maar deze herinnering uit mijn verleden staat bij mij gegrift in mijn geheugen. Een paar keer in mijn jeugd heb ik dit meegemaakt, ik werd daar zó blij van. En ook nu nog in 2016 ben ik nog steeds gek op kerstliedjes en het sfeertje er omheen, het heeft bij mij niets met het geloof of de boodschap van vrede te maken, maar de herinnering uit mijn verleden!

	In dit zelfde dorpje, het dorpje Winsum in de provincie Groningen (want je hebt ook een Winsum in Friesland) hadden mijn ouders een manufacturenwinkel. Een winkel waar je allerlei lappen stof, gordijnen, vloerbedekking, vitrages, kussens, beddegoed, naalden, spelden en klosjes garen kon kopen. Boven de winkel had mijn vader een werkplaats waar hij gordijnen en maatkostuums maakte. Mijn moeder runde de winkel, mijn vader legde de vloerbedekking en hing de gordijnen op bij de klanten. 

	Achter in de tuin stond een schuurtje met daarboven de "verenzolder". Deze zolder lag vol met donsveren om kussens mee te vullen, een benauwd klusje. De zolder was dan ook voor mij als kind verboden terrein.

	Ik zat op de lagere school, wat nu basisschool heet en wat mij opviel als de tandartsbus was gearriveerd op het schoolplein en de tandartsassistente de klas binnenkwam, dat ík werd opgeroepen om mee te komen. Later kwam ik er achter, dat mijn ouders me hadden opgegeven bij de schooltandarts, vandaar. Ik stapte de bus in en moest wachten achter een gordijn tot ik aan de beurt was. Ik hoorde dat de tandarts met een leerling bezig was die blijkbaar hevige pijn had, want hij schreeuwde het uit, zodanig, dat ik de conclusie trok om hier te verdwijnen. Ik rende de bus uit en ging regelrecht naar ons huis, opende de winkeldeur waarbij een belletje begon te rinkelen en rende snel door het huis naar buiten naar de schuur, liep de houten ladder op en verstopte me op de "verenzolder" tussen en onder de donsveren.

	Nadat mijn moeder door de school op de hoogte was gebracht van mijn vlucht uit de schooltandartsbus, stond ze onderaan de ladder te roepen naar mij. Ik snapte toen niet hoe zij wist dat ik op de "verenzolder" was, maar later werd het me wel duidelijk gezien de vele opgewaaide veren die in grote aantallen langs de houten ladder dwarrelden. Zo snapte ik vroeger als kind ook al niet, dat mijn moeder wist dat ik door het ijs was gezakt en mijn overalletje gedroogd had met een houtvuurtje. Ze zei me dan: 'Je hebt vuurtje gestookt hè, je was zeker door het ijs gezakt hè!' En omdat ik wist dat dat niet mocht van haar als overbezorgde angstige moeder, ontkende ik het. Mijn moeder zei dan: 'Laat me je pinkje eens voelen?' Volgens mijn moeder kon ze dan voelen of ik loog. Ik gaf grif toe. Later kwam ik er achter dat ik natuurlijk gigantisch naar rook stonk!

	Aan de hand van mijn moeder liepen we weer terug naar de schooltandartsbus, waar ik alsnog een behandeling kreeg. Veel gaatjes had ik, ook logisch want tandenpoetsen was er vroeger niet bij. 

	Vanaf dat moment was ik vreselijk bang geworden voor de tandarts. Dit heeft jaren geduurd, ik ging wel voor controle,  maar was als de dood zo bang tot ik tandarts Wyrdeman kreeg, ik noem zijn naam expres, want deze tandarts verdient een standbeeld. Voor elke behandeling zei hij dat als het pijn deed dat hij het wel wilde verdoven en dat ik moest aangeven tot hoever ik wilde gaan. Nog steeds vind ik de gang naar de tandarts vervelend. Wat kan het verleden een impact hebben. Maar bang ben ik niet meer.

	Mijn vader was kleermaker en maakte maatkostuums. Een heel scala van lichamelijk afwijkende mannen kwam bij ons over de vloer: Mannen met bochels, manke mannen, scheve mannen, extreem lange mannen, extreem kleine mannen, allemaal mannen die in een gewone kledingzaak niet konden slagen, maar wel een maatkostuum bij mijn vader konden krijgen. Ik was trots op mijn vader, dat hij dat kon. Het intrigeerde me altijd mateloos als zo'n man zijn kostuum kwam passen. Mijn vader had "het pak", zoals hij een kostuum noemde met rijgdraad in elkaar gezet, wat ik als kind niet wist. Ik schrok dan ook iedere keer, als mijn vader met kracht een goedgekeurde mouw van het kostuum aftrok. Hij legde die mouw dan op zijn werkplank, liep weer naar de klant, keurde de andere mouw en bij goedkeuring trok hij deze er ook af. Later ging hij dan het kostuum op de naaimachine in elkaar zetten.

	In het dorpje Winsum van weleer kwam één keer in de week uit Zoutkamp een man met een bakfiets die vers gekookte garnalen verkocht. Samen met mijn moeder liepen we dan naar die visboer. Mijn moeder had een pan bij zich en als de visboer dan twee kan garnalen in de pan had gedaan, liepen we opgetogen weer naar huis. Thuis werden kranten op tafel gelegd en begon het "garnalen-pelfeest". Mijn vader en moeder waren veel handiger in het pellen, maar ook mijn broer en ik kregen steeds beter de slag te pakken: Kopje draaien en dan voorzichtig in het staartje knijpen, zodat de garnaal er uitkwam. Zo kregen we langzamerhand een hoopje heerlijke garnalen, waarbij mijn vader de irritante gewoonte had om van de ontstane hoopjes garnalen wat te jatten en snel in zijn mond te doen en dan maar lachen. Ik kon wel janken, want ik had er best wel lang over gedaan om een hoopje garnalen te krijgen!

	Dankzij het verleden koop ik nog steeds geen ongepelde garnalen, maar een bakje heerlijke reeds gepelde garnalen, die ik dan het liefst alleen met een lepeltje er uit lepel, wat een zaligheid!

	Wij hadden onze winkel, waar we ook woonden, in de Hoofdstraat en altijd zo rond mijn verjaardag op 16 oktober was de jaarlijkse "Beestenmarkt" in Winsum. Voor ons huis werden dan palen in de grond gezet met daaraan dwarspalen waaraan de koeien werden vastgemaakt, die werden verkocht. Tijdens de "Beestenmarkt" werd er ook gehandeld in andere dieren, zoals paarden, geiten, schapen, maar niet voor ons huis, daar stonden alleen maar koeien. Als kleine jongen met mijn overall en laarzen aan liep ik door de straat tussen de koeien te stampen in de steeds grotere hoeveelheid koeienstront. Mijn overall moest net zoals bij de boeren lekker vies worden en dat lukte op deze manier heel snel.

	Tantes die met de trein naar ons kwamen op mijn verjaardag werd aangeraden laarzen mee te nemen en dat was niet bepaald een overbodige luxe, want zij moesten ook dwars door de stront om bij ons huis te komen.

	Het mooiste van de "Beestenmarkt" was aan het eind van de dag. Alle koeien waren uit de straat en slechts een hele dikke laag koeienstront was in de straat achtergebleven. En dan kwam de brandweer en spoot alles weer schoon. Winsum is een terpdorp en de Hoofdstraat waar wij woonden liep omhoog, of zo je wil omlaag, het ligt er maar net aan waar je staat. De brandweer begon natuurlijk op het hoogste punt te spuiten en terwijl de brandweer de stront naar beneden spoot, kwamen alle moeders hun huis uit en begonnen met bezems te vegen. Als kind moest je binnen blijven, maar ik stond met mijn gezicht gedrukt tegen de ruit van de winkeldeur, indrukwekkend vond ik het en nog steeds zie ik dit beeld van het verleden voor me!

	 


Weer héle korte verhalen

	 

	Een klant stapte de tabakswinkel binnen op zoek naar een pijp. 'Pijpen?', vroeg de verkoper hem. De klant knikte bevestigend. De verkoper pakte een foto van Geert Wilders en zei: 'Deze lul?'

	 

	Een klant stapte de tabakswinkel binnen op zoek naar een pijp. 'Pijpen?', vroeg de verkoper hem. 'Nu al, we kennen elkaar nog niet eens!', zei de klant.

	 

	Een klant stapte de tabakswinkel binnen op zoek naar een pijp. 'Pijpen?', vroeg de verkoper hem en wees naar de korte broek van de klant. 'Ja, het is mooi weer, ik dacht vandaag maar korte pijpen', zei de klant.

	 

	Een klant stapte de tabakswinkel binnen op zoek naar een pijp. 'Pijpen?', vroeg de verkoper hem. 'Ja, maar eerst een pijp uitzoeken!'

	 

	Een klant stapte de tabakswinkel binnen op zoek naar een pijp. 'Pijpen?', vroeg de verkoper hem. 'Stelen!' zei de klant en samen keken ze door het raam naar buiten naar de plensbui!

	 

	Een klant stapte de tabakswinkel binnen op zoek naar een pijp. 'Pijpen?', vroeg de verkoper hem. 'Jouw pijpen?', zei de klant, 'daar zal ik naar dansen!', vervolgde hij.

	 


Foto in de dierentuin

	 

	'Zal ik een foto van jullie maken?', zei de fotografe bij de ingang van de dierentuin, 'dan kunnen jullie ze zien en eventueel kopen bij de uitgang als jullie de dierentuin weer verlaten, een leuke herinnering!'

	Evert en Lineke en hun kinderen vonden het prima. Vader Evert stelde iedereen op en de foto's werden gemaakt. 'Veel plezier vandaag', zei de fotografe nadat ze klaar was met fotograferen.

	'Wat willen jullie eerst zien', vroegen Evert en Lineke aan de kinderen. 'Ik wil naar de apen', zei Merel, 'ja ik ook', zei Mees, 'en ik denk dat Arend naar de roofvogels wil, hè?', voegde mamma Lineke er aan toe. 'Nou, meeste stemmen gelden, dus we gaan naar de apen en daarna naar de roofvogels', zeiden Evert en Lineke.

	'Moet je kijken mam', riep Merel enthousiast en wees naar twee hele grappige aapjes die elkaar aan het vlooien waren. Moeder Lineke sloeg haar arm om Merel heen, terwijl ze samen moesten lachen om die aapjes. 'Pappa', riep Mees, 'moet je die blote konten eens zien, dat is toch geen gezicht', vervolgde Mees, 'ja dan loop je echt voor aap', zei pappa Evert gekscherend en ging dichtbij Mees staan en samen lagen ze krom van het lachen. 'En wat vind jij van die apen, Arend?', zei mamma Lineke en draaide zich om. 'Arend!', riep Lineke en keek om zich heen. 'Waar is Arend?', zei Lineke tegen Evert en de kinderen. 'Hij was hier net nog', vervolgde Evert. 'Laat toch gaan', zei Merel. 'Oh moet je díé apen zien, pap en mam', riep Mees, maar Lineke en Evert hadden even geen aandacht meer voor de apen. Ongerust liepen ze richting de roofvogels. Merel en Mees zagen verschillende andere dieren onderweg en wilden daar blijven kijken, maar Lineke en Evert trokken de kinderen wat paniekerig aan hun hand mee. 'We moeten eerst Arend vinden en dan gaan we verder de dieren bekijken', zei pappa Evert.

	Na een kwartiertje wandelen, waarbij ze steeds sneller gingen kwamen ze aan bij de roofvogels. 'Hier moet hij zijn', zei Lineke, 'hij is gek op roofvogels, daarom vind ik zijn naam ook zo toepasselijk!', ging Lineke verder. Arend, Arend!', riepen Lineke en Evert en keken verward om zich heen. 'Dit is toch zinloos, pap en mam', zei Merel, 'we vinden hem toch niet', zei Mees. 'Ze hebben gelijk Evert', zei mamma Lineke met tranen in haar ogen, 'we moeten een foto van Arend hebben en dan die laten zien aan iedereen, mensen herkennen hem dan wel van de foto en zo gaan we hem wel vinden!'

	'Dan lopen we naar de uitgang en gaan die foto's bekijken die ze van ons hebben gemaakt bij de ingang', zei pappa Evert. 'Ach kom op pap en mam, helemaal naar de uitgang?', zeiden Merel en Mees en keken elkaar teleurgesteld aan. Toch liepen ze hun ouders achterna, hand in hand.

	'Ze zijn mooi geworden', zei de fotografe, 'hebben jullie alle dieren al gezien?', voegde ze er verbaasd aan toe. Buiten adem na de lange en snelle wandeling zei Lineke tegen de fotografe: 'We missen Arend, we zijn hem kwijt en nu willen we een foto om aan de mensen te laten zien, zodat we hem terugvinden!' 'Ach, kom op mam', zeiden Merel en Mees.

	De fotografe legde de foto's op de balie. 'Jullie waren toch met zijn vieren toen ik de foto's nam?', vroeg de fotografe wat onzeker aan Evert, Lineke, Merel en Mees.

	Het gezin bekeek de foto's en Evert en Lineke slaakten een hartverscheurende kreet: 'Waar is Arend, waar is Arend!' Lineke begon heel hard te huilen. 'Pap en mam, Arend is er al een jaar niet meer', zei Merel huilend, 'dat weet je toch wel mam, hij is niet meer, hij is dood pap!'

	Huilend vlogen ze elkaar in de armen. Hun verdriet was onbeschrijfelijk.

	 


De verdwijning

	 

	"Het enige wat men terugvond van de heilige waren voetstappen in de sneeuw en omdat die voetstappen zomaar stopten en men het lichaam niet terugvond, gaat men ervan uit dat hij daar ter plekke naar de hemel is gegaan!"

	'Dames en heren, dit is de 3e heilige al deze week die spoorloos verdwenen is!', zei de politieagent op de persconferentie nadat hij net het krantenartikel uit de ochtendkrant had voorgelezen. 'We hebben er een team van 20 rechercheurs opgezet en tot nu toe hebben we een zeer uitgebreid sporenonderzoek gedaan wat helaas nog niet tot resultaten heeft geleid!', vervolgde de agent, 'er is echter wel haast geboden, want ik heb begrepen van het KNMI dat er een temperatuursverhoging aan zit te komen, waardoor eventuele sporen in de sneeuw snel zullen verdwijnen!', zei de agent.

	'Kunt u de situatie beschrijven van die voetstappen in de sneeuw die zomaar stoppen? Zijn er geen sporen van afdrukken van bijvoorbeeld een wolf of zoiets? Die heilige kan toch niet zomaar in het niets opgelost zijn?' vroegen journalisten in de zaal.

	'Maar ja, het is wel een heilige hè', reageerde de agent, 'en dat is nou juist ook het gekke van de zaak en ook van de verdwijning van die andere heiligen, er zijn behalve de voetafdrukken van die heiligen geen verdere afdrukken, niet van wilde dieren, niet van andere mensen. Opvallend in alle gevallen is wel dat op de plek waar de voetstappen eindigen de sneeuw is gesmolten ter grootte van enkele meters doorsnee in het rond, daar omheen is gewoon weer sneeuw en de ontdooide cirkels grenzen in alle gevallen aan een groot meer die dichtgevroren is. Zodra de temperatuur omhoog gaat en het ijs gaat smelten, zullen we ook onderzoek gaan doen in die meren', zei de agent.

	'U begrijpt wel dat dit een heel intensief onderzoek betreft. Zijn er nog meer vragen? Nee? dan gaan we weer hard aan het werk. We houden u op de hoogte. Bedankt voor uw aandacht!', besloot de agent.

	 

	'Hee chef, kom hier eens kijken, hier ligt iets onder de sneeuw', roept rechercheur Dijkstra enthousiast en wijst naar één van de afdrukken op de plaats van delict. De leider van de recherche, Dirk Boonstra loopt naar hem toe. 'Kijk chef', zegt Dijkstra, 'onder deze afdruk van de linkervoet zie ik iets roods!' Heel voorzichtig haalt Boonstra met een pincet een heel klein stukje rood stof uit de sneeuw, kijkt er aandachtig naar en doet het in een plastic zakje. 'Dit moet zo snel mogelijk naar het lab', geeft Boonstra als opdracht aan rechercheur Dijkstra.

	'Boonstra?', wordt er geroepen, 'wilt u hier eens komen?' Dirk Boonstra loopt naar de plek, waar vandaan men hem roept. 'Kijk chef, we hebben ontdekt, dat deze ontdooide grote cirkel ontstaan moet zijn door verhoging van de temperatuur en ik denk dat het een soort gasbrander geweest is die dit heeft veroorzaakt, want kijk maar naar de puntjes van het gras, die zien er verbrand uit', zegt rechercheur van Vleuten. 'Maar waarom zou iemand zoiets doen?', van Vleuten, 'wat is het nut', vervolgt Boonstra. 'Om sporen te verdoezelen misschien?', zegt van Vleuten, 'voetsporen, bandensporen, zoiets', zegt hij.

	Dirk Boonstra en de rechercheurs lopen over de ontdooide cirkel richting het meer. Aan de kant van de oever stoppen ze. 'Ik heb contact gehad met de andere teams', zegt Boonstra, 'en zij maken mij er op attent dat er bij hun plaats delict is te zien, dat net onder het ijs van het meer een afdruk in de oever zit die wel heel veel lijkt op een afdruk van de boeg van een boot, dus laten wij dat hier bij dit meer ook eens onderzoeken', vervolgt hij en gaat op zijn knieën zitten. 'Verdomd als het niet waar is', zegt Boonstra, 'moet je toch eens kijken!' De andere rechercheurs gaan ook op hun knieën zitten en constateren hetzelfde als hun chef. 'Maar dat houdt in dat op alle locaties waar een heilige is verdwenen deze heiligen per boot ontvoerd zijn en naar een bepaalde plek zijn gebracht', zegt Boonstra, 'maar, dan hebben we nu wel een probleem', zegt rechercheur Dijkstra, 'want water laat geen sporen achter, dus waar moeten we zoeken?', vervolgt de rechercheur. 'Ik denk, dat we getuigen moeten hebben, anders komen we nooit achter de plek waar de heiligen worden vastgehouden', zegt rechercheur van Vleuten. 'Je hebt een punt van Vleuten, ik ga dat regelen!', besluit Boonstra.

	 

	'Dames en heren, beste journalisten, we hebben uw hulp nodig', begint hoofdrechercheur Dirk Boonstra de persconferentie. En hij gaat verder: 'Het betreft hier de verdwijning van inmiddels 9 heiligen en we hopen dat het hierbij blijft, maar uit meerdere resultaten van ons onderzoek blijkt, dat we er terdege rekening mee moeten houden, dat er meer slachtoffers gaan vallen, zeker bij de omslag van het weer waarbij het ijs zal gaan smelten. Tot nu toe weten we al heel veel. Zo weten we nu zeker, dat de heiligen niet in het niets opgelost zijn, zo weten we ook dat ze niet door een wild beest zijn opgevreten, sorry voor mijn taalgebruik, maar hier werd veel over gespeculeerd. Welnu dames en heren, uit ons onderzoek blijkt duidelijk, dat de heiligen ontvoerd zijn met een boot naar een bepaalde plek. Waarom weten we niet, het motief is onduidelijk, maar zeker doelgericht tegen heiligen. En omdat water geen sporen achterlaat, hebben wij uw hulp nodig, hard nodig. We hopen dat er mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben', zegt de hoofdrechercheur.

	'Wat moet er in het krantenartikel staan en op de tv komen?, vraagt een journalist, 'waar moet het publiek op letten, weten jullie bijvoorbeeld hoe de heiligen gekleed waren tijdens de verdwijning?', vervolgt de journalist. 'Nou', zegt Dirk Boonstra, 'daar weten we helaas niet veel van, alleen één ding is duidelijk dat ze alledrie iets van rood in hun kleding hadden, want op alle plaatsen delict is rode stof gevonden en op het lab is men druk bezig om uit te zoeken wat voor stof het is, waar het vandaan komt en of er nog iets op zit, bijvoorbeeld haren. Beste mensen, ik hoop dat u hier iets aan heeft en ik hoop, dat er veel reacties op komen. Ondertussen wordt het rechercheteam uitgebreid met 10 mensen, want dit moet zo snel mogelijk opgelost worden, voordat er nog meer verdwijningen komen. Dames en heren, beste journalisten, hartelijk dank voor uw medewerking', eindigt hoofdrechercheur Dirk Boonstra.

	 

	Al de eerste dag nadat een oproep in de krant was geplaatst en een uitzending van "Opsporing verzocht" werd uitgezonden kwamen er tientallen tips binnen. Heel veel mensen hadden een boot met mensen zien varen met o.a. één persoon die roodachtige kleren droeg, maar allemaal van een afstand, dus geen nieuwe details. De dagen daarna stroomden de tips binnen en steeds meer tips over de route van de verschillende boten en al snel kwam het moment dat de recherche "een zeer waarschijnlijke locatie" had, "de zeer waarschijnlijke verblijfplaats" van de verdwenen heiligen!

	 

	'Sssst', gebaart de leider van de commando's, doet zijn opgestoken vinger tegen zijn lippen en maakt daarna met zijn hand een gebaar, waardoor een gedeelte van de commando's allemaal tegelijk, zonder geluid te maken heel snel naar de deur van het pand lopen. De andere commando's lopen om het pand heen om eventuele vluchtwegen te blokkeren. En dan op het teken van de leider gaat het heel snel, de deur wordt ingetrapt, er worden rookbommen naar binnen gegooid en er wordt veel geschreeuwd!

	Als de rook is opgetrokken, de daders gearresteerd en afgevoerd staat het rechercheteam oog in oog met 15 mannen in Sinterklaaskostuum! 'Krijg nou wat', zegt rechercheur Dirk Boonstra, 'Sinterklazen, allemaal Sinterklazen, maar waarom!'

	'Wat voor dag is het?', zegt één van de Sinterklazen heel zenuwachtig. 'Het is zaterdag', zegt van Vleuten. 'Maar de datum bedoel ik', vervolgt de Sinterklaas, 'oh', zegt de rechercheur, 'dat bedoelt u, nou het is 3 december.'

	'Drie december?', roepen de Sinterklazen, 'maar dan moeten we zo snel mogelijk weg, we hebben heel veel werk te doen, de kinderen wachten op ons!' 

	'Ho, ho, ho', zegt rechercheur Boonstra resoluut, 'wat is hier aan de hand, waarom zijn jullie hier, waarom zijn jullie ontvoerd en door wie, allemaal vragen waar ik eerst een antwoord op wil hebben', vervolgt hij.

	Op aanwijzing van Dirk Boonstra gaan alle Sinterklazen op een stoel zitten en beetje bij beetje krijgt het rechercheteam alle feiten te horen. 'Oké', zegt Boonstra, 'er zijn 15 taxi's onderweg en jullie zeggen maar waar je heen wil, we houden contact en uh, een prettige Sinterklaasviering!'

	 

	'Dames en heren, beste journalisten, we hebben ze!' Een groot gejuich en applaus klinkt vanuit de zaal. Hoofdrechercheur Boonstra maakt met beide handen een stiltegebaar. 'Het gaat met alle heiligen goed, het waren er inmiddels 15', een geluid van ontzetting komt op uit de zaal, 'ja het is niet niks', zegt de rechercheur, 'en het zijn niet zomaar heiligen, het zijn Sinterklazen!', weer klinkt geroezemoes uit de zaal, 'maar gelukkig zijn ze alweer aan het werk!'

	'Ze waren ontvoerd en gevangen genomen door een actiegroep die fel tegen zwarte Piet is en omdat die actie veel weerstand opriep in Nederland heeft die groep besloten om alle hulpsinterklazen te ontvoeren, zodat het feest met de zwarte Pieten niet door kon gaan. De actiegroep zit momenteel vast!', aldus Boonstra en hij richtte zich daarna specifiek naar de zaal.

	'Namens het voltallige rechercheteam wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie positieve medewerking, ik wil alle tipgevers bedanken voor de zinvolle tips en ik wil het Nederlandse volk bedanken voor het bewaren van de rust', zegt Boonstra  'en tegen iedereen wil ik zeggen: 'Een hele fijne, gezellige Sinterklaasviering en dat het maar nooit verdwijnen mag!'

	 


De genen 

	 

	Ik sta in de keuken en ben bezig om het eten klaar te maken. Ik snij alles met mijn herdersmesje, hij roest wel maar blijft altijd scherp, net zoals ik zelf. Ik weet daarom precies waar alles ligt, tenminste waar alles hoort te liggen, zo ook mijn herdersmesje. Verdomme, waar is't ie nou, ik had hem hier neergelegd en als een flits gaat door mijn hoofd: Mijn vrouw zal het wel gedaan hebben!

	Maar dit soort wantrouwende gedachtes wil ik niet: Ik denk aan degenen die mij de genen hebben gegeven!

	 

	Ik struikel over het kleed in de woonkamer. Onze hond zit me aan te kijken. Ik begin te mopperen op haar, terwijl ik best wel weet dat zij niet de oorzaak van mijn uitglijder is!

	Maar ik wil dit soort achterdochtige gedachtes niet: Ik denk aan degenen die mij de genen hebben gegeven!

	 

	Er staat een groepje jonge mensen bij ons in de straat. Ze zien er Noord-Afrikaans uit. 'Wat doen ze daar?', vraag ik me af, terwijl ik me dat niet wil afvragen, want ze hebben gewoon lol en alhoewel ik niet versta waar ze het over hebben, zie ik dat ze plezier hebben. Toch merk ik bij mezelf dat ik wantrouwend ben en daar baal ik ontzettend van. 

	Maar ik wil deze wantrouwende gedachte niet: Ik denk aan degenen die mij de genen hebben gegeven!

	 

	Om de week ga ik met de trein van Gouda naar mijn moeder in Groningen. Op het station van Groningen neem ik zo'n geel-blauwe OV-fiets. Niks mis mee, menig student of toerist doet dat ook. Maar elke keer als ik op zo'n fiets stap en met mijn billen op het zadel ga zitten, vraag ik me af hoeveel mensen er al met hun gat op hebben gezeten en wat voor mensen: schone mensen, vieze mensen, mensen met aambeien, mensen met aarsmaden, vooral voor die laatste groep is mijn vrees het grootst.

	Ik stap wel elke keer weer op zo'n OV-fiets, maar helemaal vertrouwen doe ik het niet.

	Maar ik wil deze vreesgedachte niet: Ik denk aan degenen die mij de genen hebben gegeven!

	 

	'Dag meneer', zegt de slecht Nederlands sprekende vrouw tegen mij op het perron. Ze heeft een uitdraai in de hand van de NS-reisplanner. 'Is dit goed perron', zegt ze, en op een zeer vriendelijke manier, waarbij ze me steeds lachend aankijkt, begint ze te vertellen waar ze heen moet.

	Natuurlijk heb ik haar geholpen en haar uitgelegd op welk perron ze moest zijn, maar in eerste instantie dacht ik: Wat wil dat mens van mij!

	Ik baal er van, dat ik dit soort gedachtes krijg, ik wil ze niet krijgen: Ik denk aan degenen die mij de genen hebben gegeven!

	 

	Vroeger toen ik nog kind was en bij mijn ouders woonde, kreeg ik op mijn donder als ik te laat thuis kwam van het buiten spelen. Het heeft er voor gezorgd, dat ik nu nog steeds op tijd kom op de afgesproken, beloofde tijd, meestal zelfs veel eerder dan de afgesproken, beloofde tijd. 

	Maar nog steeds bekruipt mij een angstig gevoel van te laat komen als ik bijvoorbeeld in de file sta of als de trein vertraging heeft. De angst om moppers te krijgen, heel onterecht, want mijn vrouw zou dat nooit doen en heeft dat ook nooit gedaan, maar toch, dat gevoel blijft.

	Ik wil dit gevoel niet: Ik denk aan degenen die mij de genen hebben gegeven!

	 

	Maar de schuld geven aan degenen die mij de genen hebben gegeven? Nee, want dan doe ik hetzelfde!

	 


Het sportcentrum

	 

	Het is weer zo ver. Mijn vrouw en ik gaan naar het sportcentrum. Het is een eindje rijden met de auto, maar dan heb je ook wat. Een groot gebouw met veel glas doemt op. De stenen trap naar de ingang is uitnodigend. Bij binnenkomst worden we uiterst vriendelijk begroet. Zodra we binnen zijn, zien we door de doorzichtige wandafscheiding de sporters in de fitnessruimte al druk bezig. Alle ijzeren apparaten zijn bezet door bezwete sporters en op de beweegbare rubberen stroken wordt druk gewandeld. Tussen de verschillende toestellen lopen mannen met iets teveel spieren, medewerkers van het sportcentrum.

	Mijn vrouw en ik gaan zitten bij een tafeltje. Na enkele minuten komt de fysiotherapeut mijn vrouw ophalen om haar hielspoor te behandelen. Ik blijf achter. In het half uur, dat ik op haar wacht vermaak ik mij uitstekend door om me heen te kijken.

	Een groepje bejaarden staat in sportkleding voor het koffie-apparaat en kiest voor 50 cent een espresso, latte machiato of cappuccino. Daarna gaan ze uitgelaten bij elkaar zitten. Ze hebben er zin in, en dan hebben ze nog niet eens gesport. Ik hoor en zie ze duidelijk verstaanbaar nieuws uitwisselen, allemaal op één lijn, geen discussie, ze zijn het roerend met elkaar eens. Het blijkt, dat ze hier één keer in de week komen om te sporten en te socializen.

	Dan komt er een man van middelbare leeftijd het sportcentrum binnen lopen. Hij loopt kreupel en waggelt als een eend. Hij wordt opgewacht door een medewerker van het sportcentrum, te herkennen aan het logo van het centrum op zijn trainingspak. 'Gaat het', zegt de medewerker tegen de kreupele man, 'al beter dan vorige week', antwoordt de kreupele man en samen lopen ze de sportruimte binnen en ik hoor de medewerker nog verontschuldigend zeggen: 'Ja, het is ook een klantonvriendelijke steile stenen trap hier!'

	Door de doorzichtige wandafscheiding zie ik een jonge vrouw op de beweegbare rubberen mat aan het wandelen. Ze draagt een hoofddoekje waar een smartphone ingeklemd zit en ze is onder het lopen druk aan het telefoneren. Ze is te ver van mij vandaan om iets van het gesprek op te vangen, maar het ziet er niet ontspannen uit. Ze begint tijdens het gesprek boos op het loopapparaat te slaan en loopt nu twee keer zo snel. Ook praat ze nu wel twee keer zo hard, zodat ik nu flarden van het gesprek kan horen, maar verstaan doe ik het niet, want het klinkt marokkaans. Ze begint nu ook wild met haar handen te praten, waardoor ze bijna van de rolband afvalt, kwaad slaat ze weer op het loopapparaat, waardoor deze stopt. Al schreeuwend en gebarend stapt ze het apparaat af en loopt richting kleedkamer.

	De groep bejaarden gaat nu enthousiast de sportruimte binnen en even later zie ik door de doorzichtige afscheidingswand dat ze zich verdelen over de verschillende toestellen. De loopbanden zijn blijkbaar heel populair, want deze zijn direct bezet. De gespierde personal trainers lopen lachend en enthousiast rond, terwijl ze met elke bejaarde een, zo te zien, vrolijk praatje maken.

	Ik zie mijn vrouw uit de behandelkamer komen met achter haar de fysiotherapeut. 'Tot volgende week', zegt hij, 'en geef het rust hè?' Mijn vrouw reageert niet op hem, maar kijkt met verbazing in de richting van waar heel veel herrie komt. Met veel lawaai, hard schreeuwend tegen haar telefoon loopt de marokkaanse vrouw richting de uitgang van het sportcentrum. Ze is boos, heel boos, maar nooit zal ik weten waarom ze boos is.

	'Zullen we gaan?', zegt mijn vrouw tegen mij en terwijl ik opsta en met haar meeloop naar de auto, vraag ik mij af waarom mensen binnen gaan wandelen op een loopapparaat, ik loop iedere dag een uur buiten met mijn hond, maar ja ieder zijn smaak. Mijn ogen en oren zijn weer aardig getraind, helemaal gratis en zonder een gespierde personaltrainer!

	



	


Inbraak

	 

	'Hoor jij ook wat?', fluistert Marjolein en duwt haar man in zijn rug. Bram wordt wakker, kijkt op zijn wekker en zegt slaperig en verontwaardigd: 'Het is 3 uur!' 

	'Ssst', zegt Marjolein......'zachtjes', vervolgt ze......'maar je maakt me wakker', fluistert Bram......'wat is er!' 'Ik hoor wat, luister dan!', zegt ze en ze kijken elkaar gespannen aan verlicht door het vage schijnsel van de lantaarnpaal voor hun huis en luisteren allebei aandachtig.

	'Ik hoor niks', zegt Bram, 'luister dan, ik hoor voetstappen beneden', zegt Marjolein en ze gaat verder, 'toen jij nog sliep hoorde ik glasgerinkel!'

	Aandachtig en zo stil mogelijk luisteren ze naar ieder geluidje, maar ze horen niets. Marjolein kruipt dicht tegen Bram aan, Bram slaat een arm om haar heen. 'Laten we maar weer gaan slapen', zegt hij, 'het is morgen weer vroeg dag!' 'Oké', fluistert Marjolein onzeker en bang. Binnen een tel hoort ze Bram snurken.

	Marjolein kan de slaap niet vatten. Klaar wakker ligt ze gespannen te luisteren, maar ze hoort alleen het gesnurk van haar man. Ze geeft hem een klein duwtje, waarna het gesnurk stopt. Nu kan ze zich concentreren op andere geluiden. Niets hoort ze, helemaal niets en ze begint zich af te vragen of ze eigenlijk wel geluiden van beneden heeft gehoord of dat ze dat misschien heeft gedroomd. 

	Ze is moe en ze merkt, dat het steeds moeilijker wordt om haar ogen open te houden en net op het moment dat ze in slaap dreigt te vallen, schrikt ze op van weer een geluid. Marjolein weet het nu zeker. Ze hoort heel duidelijk de glazen vitrinekast in de woonkamer opengaan. Er is dus iemand beneden, er is een inbreker!

	'Bram, Bram', fluistert ze indringend en schudt hem wakker. 'Er is een inbreker beneden, lieverd, ik weet het zeker, ik hoorde de vitrinekast, een inbreker!' Slaapdronken en sjagrijnig komt Bram uit zijn diepe slaap. 'Nou ben ik het zat, ik ben er helemaal klaar mee en als er een inbreker is dan heeft hij nu een groot probleem, want die lul houdt me uit mijn slaap en ik ben nu pislink......wat denkt die klootzak wel, in mijn huis, ben je besodemietert....!'

	Bram springt uit bed, doet het licht op de slaapkamer aan en stormt met veel lawaai naar beneden. 'Wel godverdomme!', hoort Marjolein hem nog roepen en dan hoort ze alleen maar kabaal, heel veel kabaal en geschreeuw.....vallend glas....stoelen die omvallen....doffe dreunen.....en dan alleen maar stilte, een doodse stilte!

	Marjolein is bang, heel bang. Ze vraagt zich af wat er beneden gebeurd is. Nog steeds is het stil. Heel zachtjes roept ze haar man, maar te zacht voor hem of voor de inbreker om het te horen. Maar gelukkig wordt de stilte verbroken door een vertrouwd geluid......'vuile teringhond.....bij ons inbreken?.....ben je besodemietert!.....erin ben je, maar eruit kom je niet als ik dat niet wil, klootzak!'

	Marjolein herkent de stem van Bram, haar Bram, haar boze Bram, haar zeer boze Bram, en blij, maar ook verontrust gaat ze snel naar beneden. Ze doet het licht van de woonkamer aan, ziet Bram met zijn dikke knuisten voortdurend op het gezicht van de inbreker slaan. Om hun heen, één grote puinhoop van kapot glas, scherven, overal stoelen, de tafel omver en bloed, heel veel bloed.

	'Stop Bram, stop.....sla hem niet dood', schreeuwt Marjolein in paniek en loopt snel naar haar man en probeert hem te stoppen......'vuile klootzak.....vuile gore klootzak', schreeuwt Bram het uit, pakt de arm van de bewusteloze inbreker, legt hem over zijn been en breekt hem!' De inbreker ontwaakt door de pijn even uit zijn bewusteloosheid, maar zakt dan weer weg. 'Stop!', schreeuwt Marjolein, 'stop Bram, zo is het wel genoeg', roept ze huilend naar hem.

	Bram zakt langzaam van vermoeidheid in elkaar en hangt als een verlamde tegen de omgevallen eettafel. Tranen lopen over zijn wangen, zijn rechter hand is opgezwollen en zit onder het bloed. Marjolein gaat naast hem op de grond zitten en neemt hem huilend in haar armen: 'Het is goed Bram, het is goed!'

	Na enkele minuten in stilte, waarbij ze alleen elkaars ademhaling horen die steeds rustiger wordt, verbreekt Marjolein de stilte: 'We moeten de politie waarschuwen, we moeten 112 bellen', zegt ze. 'Ja, natuurlijk', reageert Bram, 'maar als de politie komt en dit ziet' en hij wijst naar de nog steeds bewusteloze toegetakelde inbreker, 'en als die klootzak aangifte van mishandeling doet dan ben ik goed de lul, we moeten wat bedenken!'

	 

	Een uur later belt Marjolein de politie. 'Kunt u alstublieft komen......we zijn zó bang.....er ligt een groot pakket voor ons huis.....we durven er niet dichtbij te komen, maar het lijkt op een mens die helemaal ingetaped is met duct tape.....nee, ik weet niet hoe lang dat pakket er al ligt......nou nee, ik weet ook niet hoe dat pakket daar is gekomen.......ja, hij beweegt wel!'

	 

	'Goedemorgen', zeggen de twee agenten, nadat Bram en Marjolein de voordeur open doen. 'U heeft gebeld over een groot pakket? En waar ligt het?', zegt de agent.

	Samen met de agenten lopen Bram en Marjolein naar de kant van de weg voor hun huis en wijzen het pakket aan. 'Krijg nou wat, daar hebben we Kees', zegt één van de agenten terwijl hij naar het pakket wijst. 'Je hebt je aardig laten inpakken Kees', zegt de andere agent en tegen Bram en Marjolein zegt hij: 'Dit is een hele lastige inbreker die nergens voor terugdeinst, we zijn al heel lang naar hem op zoek, hij is letterlijk een ingewikkeld geval', zegt de agent lachend. 'Heeft hij ook bij jullie ingebroken?', vraagt de agent aan Bram.

	'Nou uh....nee', antwoordt Bram weifelend. 'Nou, dan heb je geluk gehad', zegt de agent, 'want hij slaat er direct op los als hij betrapt wordt en wij maar hopen dat hij eens de goeie tegen komt, nou ja, voor hem dan de verkeerde, zeg maar', vervolgt de agent en kijkt indringend naar Bram.

	'Ik ben mishandeld door hem', roept de inbreker verongelijkt tegen de agenten, 'hij heeft me in elkaar geslagen.....hij heeft mijn arm gebroken.....hij heeft me ingetaped....! 'Ja hoor, het is goed met jou Kees, maar hou je grote mond nu maar, anders krijg je van mij ook nog een plakbandje over je mond', zegt de agent.

	'Nou, het volgende gaan we doen', zegt één van de agenten tegen Bram en Marjolein, 'we nemen zo het pakket mee, dan hebben jullie er geen last meer van en dan zullen we rapporteren, dat de inbreker hier door iemand getaped neergegooid is, waardoor zijn gezicht behoorlijk is beschadigd, oké?'

	'En', vervolgt de andere agent, 'neem even rust, dat zullen jullie wel nodig hebben!'........en met een knipoog naar Bram: 'Laat uw hand even behandelen!'

	 


Vliegtuig

	 

	Er vliegt een vlieg door het vliegtuig, een trotse vlieg denk ik, want zo vaak zal hij niet meemaken, dat als hij in de richting van de cockpit vliegt zijn snelheid groter is dan het vliegtuig.

	De stewardess denkt hier heel anders over. Zij vindt dat die vlieg weg moet, want die vlieg valt de passagiers lastig en het is haar taak om het de passagiers zoveel mogelijk naar de zin te maken. Met een vliegenmepper gaat ze achter de vlieg aan.

	'Hier is't ie', hoort ze roepen en terwijl ze de kant op loopt van waar geroepen wordt, hoort ze ergens anders: 'Nee, hij is hier!'

	Gelach gaat door het toestel, want het is een komisch gezicht om de stewardess van de ene kant van het vliegtuig naar de andere kant te zien hollen. Maar het heeft ook iets zieligs, want iedereen ziet dat het een onmogelijke missie is.

	'Heeft u wat te drinken voor mij?', vraagt één van de passagiers. 'Ja hallo, ziet u niet waar ik mee bezig ben', zegt de stewardess verontwaardigd, 'vraag het maar aan een collega van mij' en ze holt verder op jacht naar de terrorvlieg.

	De vlieg neemt af en toe pauze en gaat dit keer landen op het gezicht van een slapende passagier. De stewardess bedenkt zich niet en slaat de passagier met haar vliegenmepper vol in zijn gezicht.  'Wat doe je nou?', zegt de uit zijn slaap opgeschrikte passagier. 'Je moet me niet slaan?' 'Oh sorry hoor.....maar ja die vlieg hè', zegt de stewardess, 'het is tuig hoor, dat hier vliegt....het kan wel allerlei ziektes overbrengen', vervolgt ze. 'Tja, vlieg-tuig', zegt de geslagen man. 'Vlieg-tuig....vlieg-tuig', lacht de stewardess, 'da's een goeie', en ze rent weer verder achter het "vlieg-tuig" aan en ze roept nog naar de geslagen man: 'Die hou ik er in!' 'Nou dat kan je beter niet doen', roept de man terug, waarna ze nog harder begint te lachen.

	 

	Het vliegtuig landt.....de stewardess, die de hele vlucht heeft geprobeerd de vlieg te vangen staat moe bij de geopende deur afscheid te nemen van de passagiers.....en de vlieg?....hij vliegt het vliegtuig uit!

	 


1.50 m

	 

	Ik sta aan de rand van het zwembad. Het is warm hier op Bali, zo'n 29 graden. Afkoeling in het water is voor mij dan ook zeer wenselijk, want er begint zich zo langzamerhand een plasje transpiratievocht te vormen op de grond rond mijn voeten. 

	Voordat ik mij in een zwembad begeef, ga ik altijd kijken hoe diep het water is en of mijn watervrees dit aan kan. Bovenaan het trapje van marmeren tegels staat: 1.50 m. Oké dat is hier, denk ik, maar is het overal zo diep? Ik loop wat nonchalant rond het bad, in de hoop dat niemand ziet dat ik als de dood ben voor zo'n bak water. Ik zie nergens nog meer aanduidingen van waterdiepte, dus ga ik er maar vanuit dat het overal 1.50 m diep is. Maar voordat ik er instap wacht ik eerst nog even af totdat mijn vrouw het water in gaat en door het water gaat lopen. En overal waar ze nu loopt zie ik de bovenkant van haar borsten boven het water uitsteken, dus kan ik concluderen dat het inderdaad overal 1.50 m is!

	Stapje voor stapje ga ik het trapje af het zwembad in. Ik verwacht nu eigenlijk een sissend geluid van afkoeling van mijn lichaam, maar het water is pislauw, niet echt een verkoeling en geen gesis. Toch is de temperatuur van het water lager dan van mijn lijf en kom ik helemaal bij.

	Voorzichtig ga ik op mijn rug liggen en zwem een paar meter. Dan loop ik weer een stuk op de bodem van het zwembad met het water tot mijn schouders. Vervolgens probeer ik de schoolslag een paar slagen. Zo wissel ik wat af. Dat is mijn manier van waterpret. Het ziet er waarschijnlijk niet uit, maar zo kan ik er van genieten. Voor mij is 1.50 m water héél veel water!

	 

	Vorig jaar was ik op een conferentie van kleine mensen. Ik was daar op uitnodiging, om een speech te houden over gedragsproblemen. Met mijn 41 jaar ervaring in het werken met pubers met dit soort problemen kon ik daar wel een boekje over open doen. Als gepensioneerde had ik daar ook alle tijd voor en het leek me ontzettend leuk.

	Kleine mensen zijn wel klein, maar dat betekent niet dat hun problemen ook klein zijn. Hun problemen zijn net zo groot als die van grote mensen, vandaar dat mijn speech voor hún ook heel geschikt was.

	'Nou, dat was een duidelijk verhaal', zei Peter Jansen tegen mij na afloop van mijn speech. Peter is de man die mij had uitgenodigd. Hij is een kleine man van 1.50 m en hij kent mij, want zijn kind zat bij mij in de klas toen ik nog werkte. 'Ja, kwam het een beetje over?', zei ik. 'Ja heel goed, het was heel herkenbaar!', vervolgde Peter.

	Ik keek in de bar van het conferentiecentrum met een biertje in mijn hand wat om me heen. Alle kleine mensen keken letterlijk tegen me op, knikten, lachten of staken een duim omhoog naar mij. Ik voelde me met mijn 1.82 m heel groot.

	 

	Ik sta nog steeds af te koelen in het zwembad bij het hotel op Bali. Met mijn 1.82 m, het water tot aan mijn oksels en mijn watervrees, voel ik me klein in dit 1.50 m diep water. En ik realiseer me nu dat de lengte van kleine mensen heel betrekkelijk is. Want was is klein! Het ligt er maar net aan onder welke omstandigheden je die lengte ervaart!

	 


Jan Klaassen en Katrijn

	 

	Jan Klaassen en Katrijn trokken door het hele land, van stad naar stad, van dorp naar dorp. En overal waar ze kwamen traden ze op en maakten ze de mensen blij met hun spannende, vrolijke, komische en gekke verhalen. Maar op het marktplein van Gouda maakten ze het wel heel erg bont!

	'Hallo lieve kinderen', riep Jan Klaassen tegen het publiek. Een luid gejuich klonk op. Honderden mensen hadden zich verzameld op het marktplein. En zelfs de mensen achteraan konden de voorstelling goed zien op een groot scherm. Niemand hoefde dus iets te missen en dat was maar goed ook, want dit wilde niemand missen!

	'Ik heb een houten kop', riep Jan Klaassen. De volwassenen onder het publiek moesten lachen, want zij wisten wat dat betekende. De kinderen lachten maar mee met hun ouders in de overtuiging dat dat klopte wat Jan Klaassen zei, hij hád immers een houten kop.

	'Dat is je eigen schuld', zei Katrijn, 'had je maar niet naar de kroeg moeten gaan met je vrienden tot diep in de nacht', vervolgde ze. 

	'Moet je haar nu horen', riep Jan Klaassen tegen het publiek en hij vervolgde: 'Ik zal jullie eens vertellen wat er allemaal gebeurd is.....willen jullie het horen?', riep Jan Klaassen. 'Jaaaa', werd er massaal geroepen door de aanwezige kinderen en volwassenen. En nog een keer riep Jan Klaassen: 'Willen jullie het hóren?' En weer antwoordde het publiek, maar nu veel luider: 'Jaaaaaaaa!'

	'Oké luister', begon Jan Klaassen. 'Ik had afgesproken met mijn vrienden, daar is toch niks mis mee?' Waarop Katrijn hem in de rede valt: 'Maar je zou maar even wegblijven en je kwam pas na uren en stomdronken thuis en dat was niet de afspraak, dat is toch niet eerlijk? En Katrijn richt zich tot het publiek: 'Dat is toch niet eerlijk kinderen?' Waarop het voltallig publiek antwoordt: 'Neeee!' 'Wat zeggen jullie? Ik hoor het niet goed', zegt Katrijn en het hele volle marktplein roept nu nog harder: 'Nééééé!'

	'Oké', vervolgt Jan Klaassen, 'ik had dus afgesproken met mijn vrienden.' 'En oké ik zou maar even wegblijven en oké ik had teveel gedronken, maar daar had ik een reden voor!' Jan Klaassen stopt even met praten. Het wordt muisstil op het marktplein van Gouda. Iedereen staat met open mond naar hem te kijken in afwachting wat komen gaat. En dan gaat Jan Klaassen weer verder. 'Ik kwam een vrouw tegen!'

	'Dacht ik het niet', roept Katrijn, 'je hebt een ander.....dat kan toch niet kinderen, dat is toch vreselijk zielig voor mij?' En alle mensen op het plein roepen tegelijk: 'Aaaah!'

	'Nee luister.....het zit heel anders....het was niet zomaar een vrouw!', zegt Jan Klaassen. 'Zie je wel', roept Katrijn, 'ik ben niet goed genoeg......walchelijk vind ik het.....wat vinden jullie daarvan?', vraagt ze aan het publiek. 'Boeh...boeh...boeh', klinkt het massaal uit alle kelen. 'Luister dan', gaat Jan Klaassen verder, het was de vrouw van mijn beste vriend!'

	'Oh', schreeuwt Katrijn naar de mensen, 'het wordt steeds erger!' En terwijl het publiek weer 'boeh...boeh' begint te roepen, zegt Katrijn huilend: 'Oh Jan waarom heb je dat gedaan!'

	'Maar ik heb helemaal niks verkeerd gedaan', vervolgt Jan Klaassen, 'ik heb haar alleen maar geholpen!' 'Noem je dat helpen?......vreemd gaan met een andere vrouw?', roept Katrijn. En tegen het publiek roept ze: 'Sukkel!' en maakt daarbij een ophitsend gebaar, waarop het hele publiek scandeert: 'suk-kel!....suk-kel!....suk-kel!'

	'Mensen....mensen', schreeuwt Jan Klaassen, 'luister dan toch, het is heel anders.....er was iets met de poes van de vrouw van mijn beste vriend'. Een luid gelach weerklinkt . Vooral de volwassenen laten van zich horen. ' Jan Klaassen, je maakt het nu wel heel erg bont', roept Katrijn. 'Nee, jullie snappen het niet, haar poes was weg, al uren', zegt Jan Klaassen wat radeloos, 'maar wat veel erger is?....hun dochtertje van 8 is de poes gaan zoeken en was daarna spoorloos....mijn vriend was druk aan het zoeken, maar zijn vrouw was volledig in de war en heel erg verdrietig!' 'Kinderen, jullie zijn toch ook wel eens verdrietig', zegt Jan Klaassen tegen het publiek en alle kinderen roepen tegelijk: 'Jaaaa!' 'En jullie willen dan toch ook wel getroost worden?', vervolgt Jan Klaassen. En met zijn allen en nu nog harder roepen de kinderen: 'Jáááá!'

	'Ik ben toen met haar naar mijn vrienden in de kroeg gegaan....daar de situatie uitgelegd en toen zijn we met zijn allen gaan zoeken......de poes hebben we nog niet gevonden!', zegt Jan Klaassen en hij richt zich tot het publiek: 'Als jullie hem zien, dan moet je heel hard gaan schreeuwen hoor!...... maar het meisje hebben we gelukkig wel gevonden!', vervolgt Jan Klaassen, 'iedereen was blij, maar vooral mijn beste vriend en zijn vrouw.....en zij begonnen te zingen: "Daar moet op gedronken worden, hi-ha-ho".....jullie kennen dat lied toch ook wel?' riep Jan Klaassen naar het publiek en iedereen op het marktplein zong nu uit volle borst. En toen het publiek uitgezongen was, zei Jan Klaassen: 'En toen zijn we teruggegaan naar de kroeg en hebben daar dus op gedronken!'

	'Jan, mijn excuses.....ik heb te snel geoordeeld', zei Katrijn. 'Kinderen', riep ze, 'Jan Klaassen is geen sukkel, maar een held....3x hoera voor Jan Klaassen!' En het hele publiek riep heel hard: 'Hoera, hoera, hoera!'

	'En de poes zullen we ook nog wel vinden', zei Jan Klaassen. En hij had dat nog maar net gezegd of het hele publiek op het marktplein van Gouda begon te schreeuwen en te wijzen naar de poppenkast: 'De poes.....de poes....de poes!'

	Boven op de poppenkast zat het verloren katje. En Jan Klaassen begon te zingen: 'Daar moet op gedronken worden, hi-ha-ho....!' En het hele publiek lag slap van het lachen!

	 


Als jij er niet meer bent

	 

	'Mamma, als jij er niet meer bent....wie brengt me dan naar school?', zegt het kleine meisje tegen haar moeder die ernstig ziek is. 'Dat doet pappa dan, lieverd!'

	'Mamma, als jij er niet meer bent....wie maakt mijn brood dan klaar?', gaat het meisje verder. 'Dat doet pappa ook, lieverd!'

	'En mamma, als jij er niet meer bent.....wie haalt me dan uit school?', vervolgt ze. 'Ook dat gaat pappa doen!', zegt moeder.

	'Mamma, als jij er niet meer bent....wie maakt dan het avondeten klaar?', zegt het kleine meisje. 'Dat doet pappa, maar dat doet hij altijd al hè?', zegt moeder, 'oh ja', zegt het meisje, 'maar wie leest me 's avonds dan een verhaaltje voor?' 'Ook dat zal pappa gaan doen', zegt moeder met een traan over haar wang.

	'Oh, dus als jij er niet meer bent, dan wordt pappa ook mamma?', zegt het kleine meisje. Moeder drukt haar stevig tegen zich aan en kust haar!

	 

	Ik zit bij het sterfbed van mijn moeder. Ze heeft niet lang meer te leven. Ik hou haar hand vast, praten kan ze niet meer, ze is op. Ze is en was geen vrolijke vrouw. Erg negatief ingesteld.

	En terwijl ik daar zo zit denk ik: 'Mamma, als jij er niet meer bent....wie moet me dán al dat slechte nieuws vertellen, en mamma, als jij er niet meer bent....van wie moet ik dán al die klaagzang horen, en mamma, als jij er niet meer bent....wie vertelt mij dán de sombere dingen?'

	Mijn moeder kan niet meer praten, daar is ze te moe voor. Ik ga straks maar naar het journaal kijken voor mijn portie negativisme!

	 


Een prins op het witte paard 

	 

	Een mooie blonde prins op het witte paard reed over het strand, zijn lange haren wapperend in de wind.

	Heel doelgericht reed hij hier. Want elke keer dat hij dit deed genoot hij van zo'n rit. De snelheid, de warmte van het paard, het geluid van de hoeven in het zand en de geur van de zee gaven hem een vrij gevoel. Nooit verveelde de zee. De schijnbaar eindeloze watervlakte gaf hem telkens weer de rust die hij nodig had.

	Elk moment kon die rust namenlijk over zijn, want er waren zoveel mensen op zoek naar hem, een prins op het witte paard wie wil dat nou niet! En als iemand hem zou vinden, dan was het over met de rust, dan was het gebeurd met het vrije gevoel. Dat realiseerde hij zich terdege.

	Daarom wilde hij ook niet het dorp inrijden. Nee, hij bleef hier, langs de waterlijn, weg van de mensen. Steeds sneller ging hij en zijn paard had er ook zin in, want die verhoogde na zijn aansporen voortdurend de snelheid. 

	De prins werd er gek van dat men voortdurend op zoek naar hem was. 'Why me, why me!', schreeuwde hij tegen de wind in. Zijn hartekreet was in het engels, omdat hij zich realiseerde dat "op zoek naar een prins op het witte paard" een internationaal verschijnsel is. 'Why me, why me!'

	'Omdat je een fucking wit paard hebt....en omdat je een fucking prins bent....en omdat jullie een fucking raar en fucking discriminerend fenomeen zijn', zei een verwaaide stem, 'jullie bestaan niet eens in het echt, alleen maar in de gedachtes van sommige radeloze vrouwen en mannen', vervolgde de stem hoog in de lucht.

	De prins reed in volle vaart verder.....zijn voorbestemde toekomst tegemoet!

	 


Het geheim van het meerkoetje

	(opgedragen aan mijn kleinzoon Daan)

	 

	Een eendje zwemt rustig in het water. Hij geniet van de zon die op zijn bruine veren schijnt. Af en toe neemt hij een slokje water uit de vijver. Regelmatig krijgt hij lekkere stukjes brood van kindjes die met hun pappa en mamma op de oever staan.

	Tot zover is dit niks bijzonders. Zo is het leven van alle eendjes. Maar het leven van dit eendje is anders, heel anders!

	Jaren geleden begon het!

	Een meerkoetje zwemt in een vijver. Hij is daar niet alleen. Er zwemmen heel veel meerkoetjes. Ze genieten met zijn allen. Af en toe hebben ze een wedstrijdje wie het snelst  kan zwemmen. Of wie het langste onder water kan blijven.

	Soms vliegen ze een stukje, maar ze kunnen niet zo goed vliegen. Dus landen ze snel weer met een grote plons in het water.

	En regelmatig laten ze horen wie het meeste lawaai kan maken....kew....kew...kew....kew! Ook maken meerkoetjes een geluid alsof je hout tegen elkaar slaat, heel hard.

	Samen hebben ze dus heel veel plezier. Het meerkoetje is dus best wel gelukkig.

	Maar.....hij mist wel iets in zijn leven. Want elke keer als er door mensen brood wordt gegooid in de vijver, dan zwemmen er heel veel eendjes heen. Ook komen er veel meeuwen op af. Het wordt iedere keer een gezellige boel.

	Maar meerkoetjes zijn wat verlegen en missen daardoor de lekkere stukjes brood. Daar wordt het meerkoetje een beetje verdrietig van. Hij wil ook graag stukjes brood. Hij wil ook graag de lieve kindjes zien, die het brood gooien en die zo blij zijn als de eendjes hun brood oppikken.

	Het meerkoetje bedacht daarom een plannetje, zodat hij dichter bij de kindjes kon komen en ook stukjes brood kreeg en ook kon genieten van de gezellige boel. Maar de andere meerkoetjes mochten het niet weten. Want dan deden zij zijn plannetje na. En dan was er te weinig brood. Nee, het meerkoetje ging niks zeggen. Dit plannetje werd zijn geheim! Het geheim van het meerkoetje!

	Hij zocht aan de kant van de vijver een modderig plekje. In die bruine modder ging hij zich rollen. Hij rolde net zo lang, totdat zijn veren net zo bruin als een eendje waren. Toen moest hij zijn mooie witte snavel nog geel maken en zijn kopje moest nog groen worden, dan was hij een echt eendje.

	Hij keek om zich heen, en hij zag aan de kant van het water allemaal paardenbloemen tussen het gras staan. Het meerkoetje zwom er heen, hij klom de oever op en hij liep naar de prachtige mooie gele bloemen. Toen wreef hij zijn snavel in met paardenbloemen en kreeg zo een mooie gele snavel. Ook smeerde hij wat gras op zijn kopje, zodat hij een groen hoofd kreeg.

	Het meerkoetje was nu een eendje geworden!

	Heel trots zwom hij naar de andere eendjes. De eendjes zagen niet dat hij een meerkoetje was. De kindjes op de oever gooiden brood naar hem. Het meerkoetje was zó blij! Voor even was hij een eendje en hij besloot, dat hij zich vaker ging verkleden als eendje, want dit was toch wel héél leuk! Hij was zó blij, dat hij van blijheid begon te duiken. Hierdoor spoelde de bruine modder van zijn veren en ging de groene kleur van zijn hoofd. Ook de gele snavel werd weer wit. Het meerkoetje was weer meerkoetje!

	Maar hij dacht:"Wat is het toch fijn  om af en toe een ander te zijn!"

	 


Prinses Floortje 

	(opgedragen aan mijn kleindochter Floortje)

	 

	In het paleis waar ze woont, noemen ze haar Fleurtje. Maar ze heet eigenlijk Floortje, prinses Floortje. En dat is gewoon een prachtige naam. Floortje betekent bloem. En dat is ze, een prachtige bloem!

	'Zeg Fleurtje, moet je eens heuren', zegt de koning tegen haar, 'wil jij boodschappen veur mij doen?' 

	Nou dat wil Floortje wel. Ze moet dan lopen naar het dorp, door het grote bloemenveld. En misschien komt ze dan wel weer haar dierenvriendjes tegen.

	'Ja leuk', zegt Floortje blij, 'wat moet u hebben dan?'

	'Ik wil graag dat je naar de slager, de groenteboer en de bakker gaat', zegt de koning, 'het is niet veel en het ligt al klaar, dus ik wil dat je direct weer thuis komt!'

	Floortje gaat op pad met haar rugzak voor de boodschappen. Vrolijk huppelt ze door de weilanden. Maar als ze bij het grote bloemenveld komt, stopt ze met huppelen, gaat gewoon lopen en kijkt blij om zich heen. Wat vindt ze dit toch mooi, één grote bloemenzee!

	'Pssst.....pssst', hoort ze, 'ja hier!' Floortje ziet haar grote vriend konijn staan. 'Zullen we verstoppertje spelen?', vraagt het konijn. 'Nee, nu niet....ik moet boodschappen halen....misschien op de terugweg', zegt Floortje en loopt snel door. 'Hallo....hallo', zegt een zachte hoge stem. 'Hee hallo', zegt Floortje tegen het hertje, 'ik loop snel door hoor, want ik moet boodschappen halen, misschien zie ik je op de terugweg!' 'Okay', zegt het hertje en rent het bloemenveld in. Hoog in de lucht hoort Floortje haar naam roepen door vogels: 'Hoi Floortje....hoi Floortje!' Floortje zwaait naar boven en loopt snel door naar het dorp.

	Floortje stapt de slagerswinkel binnen. 'Hallo', zegt ze, 'ik ben prinses Floortje en ik kom de bestelling halen. U had het al klaar liggen?', vervolgt ze. 'Jazeker', antwoordt de slager en geeft het haar. 'Dank u wel en dan wens ik u nog een fijne dag', zegt Floortje en loopt de winkel uit en gaat vervolgens naar de groentewinkel.

	Hallo', zegt ze, 'ik ben prinses Floortje en ik kom de bestelling halen. U had het al klaar liggen?', vervolgt ze. 'Jazeker', antwoordt de groenteboer en geeft het haar. 'Dank u wel en dan wens ik u nog een fijne dag', zegt Floortje en loopt de winkel uit en gaat tenslotte naar de bakker.

	Hallo', zegt ze, 'ik ben prinses Floortje en ik kom de bestelling halen. U had het al klaar liggen?', vervolgt ze. 'Jazeker', antwoordt de bakker en geeft het haar. 'Dank u wel en dan wens ik u nog een fijne dag', zegt Floortje en loopt de winkel uit.

	Met alle boodschappen in haar rugzak loopt ze het dorp uit en even later loopt ze weer door het mooie bloemenveld. Floortje wordt zó blij en gelukkig van al die bloemen, dat ze elke keer als ze hier is, een groot boeket plukt voor haar moeder, de koningin.

	'Pssst....pssst', zegt het konijn en even later hoort Floortje het hertje 'hallo' zeggen. 'Hallo vriendjes, zullen we verstoppertje spelen', zegt Floortje, 'ik kan niet heel lang, want ik moet naar huis om de boodschappen en de bloemen te brengen, maar eventjes kan wel.....ik tel af en jullie verstoppen je!' Floortje doet haar rugzak af, legt de bloemen er naast en begint af te tellen: '....10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...ik kom!'

	Na het spelen met haar dierenvriendjes pakt Floortje haar rugzak en de bloemen, en gaat snel naar huis. In het paleis geeft ze de bloemen aan haar moeder, die hier heel blij mee is. 'Wat ben je toch een schat, mijn bloemenmeisje, mijn Fleurtje, dank je wel lieverd!'

	Dan geeft prinses Floortje de boodschappen aan haar vader. De koning vertelt haar, dat hij net bericht heeft gekregen van de slager, de groenteboer en de bakker. 'Heb ik het niet goed gedaan?', zegt Floortje geschrokken. 'Niet goed gedaan?, zegt de koning, je hebt het fantastisch gedaan. Ik heb geheurd van de slager, de groenteboer en de bakker, dat jij zó vriendelijk tegen hen hebt gesproken, zó netjes en met zulke mooie weurden....ga zo deur!'

	En daarom zegt de koning tegen Floortje: 'Jij bent een veurbeeld voor het hele land, want spreken met fatsoen, dat zou iedereen weer eens moeten doen!'

	 


Koning Thijmen 

	(opgedragen aan mijn kleinzoon Thijmen)

	 

	Hoofdstuk 1: De koning van Platland.

	 

	Al 3 jaar lang is koning Thijmen de koning van Platland. 

	Platland wordt zo genoemd, omdat dat land plat is, dus geen bergen, nou ja, misschien één héél kleintje.

	Iedereen in Platland is gelukkig en tevreden, want iedereen in Platland kan boodschappen doen om eten te kopen. En niet alleen eten, maar ook televisies, telefoons, computers en speelgoed voor kinderen.

	In Platland hebben ze het zó goed, dat ze in Platland denken, dat iedereen in alle landen het zo goed heeft.

	Maar dat is in het land Griesia wel anders.

	 

	Hoofdstuk 2: De koningin van Griesia.

	 

	Ongeveer 3000 kilometer van Platland vandaan, ligt het geweldig mooie land Griesia.

	Daar hebben ze geen koning, maar een koningin. Koningin Mini heet ze, of eigenlijk heet ze Mitilini. Koning Thijmen noemt haar altijd Mini, want dat vindt hij gemakkelijker en ze is kleiner dan hem.

	Koning Thijmen kent koningin Mini al vele jaren. Ieder jaar komt hij in Griesia op vakantie. Hij gaat dan naar het kasteel van koningin Mini. Dat kasteel ligt in het dorpje Molivos, op het eiland Lesbos.

	Tijdens zo’n vakantie genieten ze allebei erg. Ze gaan heerlijk naar het strand, lekker in de zon, heerlijk zwemmen. En natuurlijk lekker eten en drinken, want dat doen ze in Griesia veel en vaak.

	Zo raakten koning Thijmen en koningin Mini bevriend, nou ja, het wordt steeds meer dan bevriend. Ze vinden elkaar heel aardig, zó aardig, dat ze eigenlijk wat verliefd zijn. Ze praten stiekem wel eens over trouwen en kinderen krijgen….nou ja, dan moet je elkaar wel héél aardig vinden.

	Zo gaat het dus al jaren: Vakantie is feest, genoeg geld om uit te geven, geen zorgen. 

	Maar dan krijgt koning Thijmen een heel slecht bericht van koningin Mini.

	 

	Hoofdstuk 3: De brief uit Griesia.

	 

	De voordeurbel gaat. Koning Thijmen doet de deur open. Daar staat de postbode. “Ik heb een envelop en daar staat op: Aan koning Thijmen geven!”, zegt de postbode. “Dus, alstublieft…” en heel zachtjes zegt hij er achteraan “….het is uit Griesia, u weet wel…”. Want de postbode brengt regelmatig brieven van koningin Mini naar koning Thijmen, maar die doet hij gewoon in de brievenbus. Deze brief moest hij persoonlijk afgeven en dat is bijzonder. En bijzonder is het zeker, want in deze brief staan hele erge dingen.

	Koningin Mini schrijft, dat de mensen die het geld in haar land bewaren, feest hebben gevierd en alle geld hebben opgemaakt. Nu kan koningin Mini en haar volk geen geld meer krijgen. Dat betekent, dat koningin Mini geen boodschappen kan doen, dat ze dus geen eten kan kopen. En niet alleen zij, maar alle mensen in Griesia hebben te weinig geld en hebben honger.

	Koning Thijmen legt de brief neer met een zucht. En in zichzelf zegt hij: “Mijn lieve Mini en haar volk hebben geen eten…..dat kan niet, dat mag niet….”.

	En koning Thijmen bedenkt een plan om koningin Mini en het volk van Griesia te redden.

	 

	Hoofdstuk 4: Het plan van koning Thijmen. 

	 

	“Ik moet naar koningin Mini, ik moet haar geld brengen”, zegt koning Thijmen tegen zijn vader en moeder. “Pappa, wil jij me brengen?”, zegt koning Thijmen tegen zijn vader. Nou, dat wil de pappa van koning Thijmen wel, want hij is de beroemde piloot Bob, de held van heel Platland, dat kun je zien aan de grote borden aan de kant van de weg.

	De volgende dag staan koning Thijmen en piloot Bob thuis klaar om te gaan naar het grootste vliegveld van Platland, vliegveld Bootgat. De moeder van koning Thijmen, de schoonheidskoningin Mirjam, geeft hun een lunchpakketje mee en zegt:”Wees voorzichtig, jongens.”

	 

	Hoofdstuk 5: Ondertussen in Griesia.

	 

	Koningin Mini van Griesia weet nog niets van het reddingsplan van koning Thijmen van Platland.

	Maar ondertussen heeft zij ook veel gedaan. Ze heeft alle mensen van haar land, die het geld van het land moesten bewaren, uitgenodigd op haar kasteel.

	“Jullie zijn stout, heel erg stout”, sprak koningin Mini. “Jullie hebben met geld van ons land een feest gegeven voor jezelf.” “Nu is alle geld op en hebben de mensen van Griesia niets te eten.”  “Wij worden eigenlijk door jullie gestraft….maar niet wij, maar jullie verdienen een straf, een grote straf.”

	En toen sprak koningin Mini de volgende straf uit voor de boeven: “Jullie mogen 10 jaar lang geen vakantie hebben, dat is jullie straf!”

	 

	Hoofdstuk 6: Koning Thijmen komt aan in Griesia.

	 

	“Oh, ik ben zo blij dat je er bent”, zegt koningin Mini tegen koning Thijmen.

	“Ik heb ondertussen de boeven gestraft, maar we hebben het hier in Griesia zó slecht….we hebben geen geld om eten te kopen, we moeten wel hard door blijven werken….en we hebben geen vakantie meer, de stranden zijn leeg”, zegt koningin Mini.

	“Dan heb ik een héél groot cadeau voor je”, zegt koning Thijmen.

	“Dat je er bent, is voor mij al een cadeau”, zegt koningin Mini.

	En koning Thijmen gaat verder: “Ik heb héél veel geld bij me, zodat jij en alle mensen in Griesia weer kunnen eten en op vakantie gaan.”

	“En ik heb nog een cadeau voor je, of eigenlijk een cadeau voor ons allebei”, zegt koning Thijmen.

	 

	Hoofdstuk 7: Het cadeau.

	 

	“Vertel, vertel”, zegt koningin Mini tegen koning Thijmen, “ik wil het nu weten, wat is het cadeau?”

	En toen sprak koning Thijmen de volgende woorden tegen zijn allerliefste koningin Mini van Griesia: “Lieve schat, ik blijf hier een hele tijd bij je, om samen weer vakantie te kunnen vieren, vind je dat goed?”

	 


Altijd de dupe

	 

	'Juf, juf, Geert doet het weer....hij heeft alweer mijn skelter afgepakt en hij heeft me gespuugd!' 

	De kleuterjuf roept de 5-jarige Geert bij haar. 'Heb jij de skelter afgepakt van Marietje', zegt de juf tegen Geert, 'en heb je haar ook gespuugd?' 'Jazeker', zegt Geert, 'het is haar eigen schuld, ze pest me altijd en niet alleen zij, maar iedereen pest me, ze moeten me altijd hebben!'

	 

	'Zie je nu wat je doet', zegt de meester tegen de 12-jarige Geert, 'je hóéft niets terug te zeggen, je hóéft niet altijd te reageren!', vervolgt de onderwijzer, 'het is irritant om altijd het laatste woord te willen hebben!' 'Ja maar, ze pesten me, ze moeten mij altijd hebben, ik ben altijd de dupe', zegt Geert.

	Een aantal leerlingen moeten heel hard lachen. 'Ho ho jongens', zegt de meester, 'een beetje respect voor Geert, hè!' 'Maar hij denkt áltijd alles beter te weten', zegt één van de leerlingen verontwaardigd, 'ik wéét het ook beter', zegt Geert huilend,  'en hij denkt áltijd alles te mogen zeggen en zeker zonder respect naar ons toe', vervolgt die leerling, 'we leven in een vrij land en ik mag zeggen wat ik wil', gaat Geert door.

	'Hoort u het nu meester hoe irritant die jankerd is?', zegt een andere leerling en hij richt zich tot Geert: 'Je moet je bek houden anders sla ik hem nog eens dicht!'

	 

	'Ja, zeg het maar', zegt de leraar maatschappijleer tegen de 16-jarige Geert die zijn hand heeft opgestoken. 'Hoe haalt u het in uw hoofd om te beweren dat de Palestijnen het recht hebben op eigen grond, laat staan een eigen land', zegt Geert, 'die Islamieten zijn erop uit om Israël te vernietigen, Israël het land wat al zo vaak de dupe is geworden', gaat Geert verder, 'bent u niet goed bij uw hoofd om dit te beweren, Palastijnenvriendje!'

	De leraar staat letterlijk met open mond van verbazing, maar de klas begint zich te roeren. 'Hee....hee..Geert....zo praat je niet tegen je leraar', zeggen meerdere leerlingen, 'een beetje meer respect hè!' 'Oh dat moeten jullie vooral zeggen, net of jullie zo respectvol met mij omgaan, jullie zien me niet staan, jullie horen me niet, jullie laten me links liggen, ik ben altijd de dupe van jullie pestgedrag', zegt Geert emotioneel. 'Wat ben je toch een jankerd, een zielig irritant mannetje', zegt één van de leerlingen fel tegen hem.

	 

	'Doe eens normaal man', zegt de 53-jarige Geert tegen de minister-president. 'Doe zelf eens normaal', zegt de minister-president terug. Het wordt wat onrustig in de Tweede Kamer en de minister-president lacht als een boer met kiespijn, maar daar blijft het dan ook bij. Je ziet ze allemaal denken: ' Ach het is Geert weer!', maar niemand, maar dan ook niemand heeft een antwoord op het intens onfatsoenlijk gedrag van deze haatdragende man!

	Ik pik het niet langer. Ik sta op uit mijn blauwe zetel en loop zeer gedecideerd naar hem toe. Hij staat nog steeds provocerend achter de microfoon. Ik duw hem weg bij de microfoon, ga voor hem staan, kijk hem fel strak in de ogen. 'Jij moet eens ophouden met dat onfatsoenlijke haatdragende gedrag van jou, ik ben het zat en niet alleen ik!', zeg ik vrij agressief en ik geef Geert met mijn vlakke hand een ontzettende harde klap in zijn gezicht en terwijl ik terugloop naar mijn stoel, klinkt een luid applaus van bijval en opluchting uit de Tweede Kamer.

	 


Kookboek

	 

	Elke week komt er wel een nieuw kookboek uit......glutenvrij, vegetarisch, veganistisch, koolhydraatarm, pizza's, stamppotten, nationaal, internationaal.....noem het op en het is er!

	 

	Ik kan dus niet achterblijven!

	 

	Maar....!

	 

	Ik wil het anders doen!

	 

	Ik wil het kleinste en het duidelijkste kookboek schrijven......een kookboek dat past op één bladzijde.....een kookboek met één zin.....een kookboek dat uit twee woorden bestaat.....een kookboek dat laat zien waar het om gaat:

	 

	 

	 

	 

	                     SMAKELIJK ETEN

	 


Testament

	 

	Langzaam zakte ik weg. Vaag zag ik mijn kinderen en mijn vrouw met tranen in hun ogen. 'Is pappa nu dood?', zei mijn dochter snikkend. De dokter knikte bevestigend en deed de monitor uit die alleen nog maar een horizontale streep liet zien. Hevig huilend ging mijn dochter half op me liggen en hield me stevig vast. Mijn vrouw had mijn ene hand vast en de tranen liepen over haar wangen. Mijn beide zoons hielden mijn andere hand vast, terwijl ze mij huilend aankeken.

	'Ik ben niet dood!', schreeuwde ik tegen mijn zoons, maar er kwam geen geluid uit mijn mond en ze reageerden dan ook niet op mijn geschreeuw. 'Zeg het tegen de dokter!', riep ik, 'laat hem mij onderzoeken, het moet toch te zien of te voelen zijn!', schreeuwde ik weer, maar niemand reageerde.

	'Wilt u afscheid nemen van uw man en jullie vader?', zei de dokter warm maar resoluut. 'Nee niet doen', riep ik, 'blijf hier bij me, hou me vast, ik ben niet dood.....help.....help!', bleef ik maar schreeuwen en ik schopte en sloeg om me heen. 

	Mijn huilende dochter liet me los en kuste me met haar nat betraand gezicht. 'Pap, ik hou van je!', zei ze. Ik moest huilen en ik wilde met mijn hand over haar gezicht aaien, maar het lukte niet. 'Hij huilt!', riep één van mijn zoons verbaasd. Zowel mijn vrouw als mijn kinderen keken allemaal naar mijn ogen. 'Kijk dan', zei mijn vrouw tegen de dokter, 'er komen tranen uit zijn ogen!', 'kijk dan!', riepen mijn zoons dwingend naar de dokter.

	'Ja ik huil....ik huil....ik leef....doe wat alsjeblieft', riep ik smachtend, maar niemand hoorde me. 'Het zijn de tranen van jou toen jij je vader kuste', zei de dokter voorzichtig en zo vriendelijk mogelijk tegen mijn dochter. 'Geloof het niet....het is niet zo....help me!', schreeuwde ik.

	Totaal verward en met hele natte ogen stonden mijn vrouw en mijn kinderen naar mij te kijken. Ze stonden afscheid te nemen. 'Dag schat', zei mijn vrouw. 'Dag pap', zeiden mijn kinderen en met zijn allen verlieten ze de kamer. 'Nee....niet weggaan....alsjeblieft....laat me niet alleen!', schreeuwde ik tevergeefs uit alle macht.

	 

	'Je hoeft niet bang te zijn schat', hoorde ik mijn vrouw zeggen tegen onze dochter, 'het is net of hij slaapt!' Ik zag mijn dochter binnen komen in de ruimte waar ik opgebaard lag. 'Ik heb het koud', probeerde ik te zeggen, 'doe alsjeblieft de kachel aan', zei ik. Maar zowel mijn vrouw als onze dochter reageerde niet.

	'Weet je', zegt mijn vrouw, 'ik kan het nog steeds niet geloven dat hij dood is, hij ziet er niet dood uit en...het zal wel verbeelding zijn, maar ik zag zijn oogleden bewegen.....en niet één keer, maar een paar keer, net of pappa mij wat wil zeggen!' 'Ik ben toen naar de balie gelopen en heb het gezegd tegen een medewerker van het uitvaartcentrum, maar hij zei me dat dat kwam door het koelapparaat die pappa koud houdt, die schakelt af en toe aan en dat geeft trilling!'

	En terwijl mijn vrouw en onze dochter zich voorover buigen en naar mijn oogleden kijken, voel ik hun ademhaling en wil ik ze aanraken, wat mis ik ze! 'Ik hou van jullie', zeg ik, 'haal me hier weg, ik wil weer thuis bij jullie zijn!' Ik probeer mijn ogen open te doen. 'Kijk mam!', zegt onze dochter, 'bedoel je dat?' en ze wijst naar mijn oogleden die ik nu beweeg. 'Ja, dat is het, het is net echt, het is net of hij leeft!', zegt mijn vrouw blij maar verdrietig. Ze houden elkaar stevig vast en huilen. 'Ik mis hem zo mam!', zegt mijn dochter terwijl haar tranen over haar mooie bolle wangetjes rollen. 'Ja schat, ik weet het, ik ook!'

	 

	'Zie hem daar nu liggen, die ouwe pik.....hij heeft genoten van het leven....ja jongen, hier houdt het leven voor jou op....zoals je zelf altijd zei: "Ik leef tot de dood".....nou dit was het dan.....bedankt dat ik je heb mogen kennen!', zegt mijn kameraad met een snik in zijn stem en kijkt naar mij liggend in de kist op het podium van de aula van de begraafplaats.

	'Hee kameraad', roep ik, 'haal me hier uit, ik leef...!', maar nog steeds hoort niemand me en machteloos blijf ik liggen en ik hoor een vriend van me een persoonlijk lied zingen, een prachtig lied. Een traan loopt over mijn koude wang, maar niemand ziet dat.

	Buiten aangekomen schijnt het zonnetje op mijn afgesloten kist. Het wordt lekker warm hier binnen en na alle hartverwarmende woorden in de aula en het zonnetje buiten berust ik maar in mijn lot.

	Aangekomen bij mijn graf, voel ik dat men de kist neerzet. Uit het geroezemoes hoor ik nu de stem klinken van mijn vrouw. Met gebroken stem zegt ze: 'Lieverd, ik ga je missen....ik hou van je!' Ik hoor mijn kinderen huilen en.....ik merk dat ik mijn armen weer wat kan bewegen. Uit alle macht sla ik met mijn vuisten tegen de kist die helaas volledig van binnen met stof is gevoerd. En ik schreeuw zo hard als ik kan, omdat mijn leven er letterlijk van afhangt......!

	Ik voel dat de kist langzaam gaat zakken.....het geluid van buiten wordt steeds zwakker....de zonnestralen kunnen de kist niet meer bereiken.....het wordt koud hier in de kist......het wordt stil in de kist.....doodstil!

	 

	Na een aantal maanden wordt het testament gevonden:

	 

	Ik ben bang om levend begraven te worden!

	Daarom wil ik, als men denkt dat ik dood ben, in mijn kist een hamer, een breekijzer en een buis om te kunnen ademen.

	Verder wil ik een kist die niet gevoerd is!

	 


Keer om

	 

	Johannes was een vreemde man....was, want hij leeft niet meer!

	 

	Hij leefde teruggetrokken in de bossen van Drenthe. Hij woonde op zichzelf, zonder vrouw, zonder kinderen, zonder enige relatie. Johannes had een relatie met zichzélf en daar had hij zijn handen vol aan.

	Eén keer per dag was hij te vinden in het dorpscafé, daar at hij een hapje en dronk meerdere biertjes, maar bovenal voerde hij daar menige discussie. Johannes was uitermate kritisch, nou ja kritisch, hij was meer tegendraads. Hij was het met niemand eens en hij ging dan ook tegen iedere mening in. Opstandig en eigenwijs noemden ze hem. 

	Zich houden aan regels paste niet bij hem en dat deed hij dan ook niet. Werd er in het café een spelletje gespeeld, dan speelde hij vals en moest daar heel erg om lachen als men dat door had.

	Hoe hij aan zijn inkomen kwam, dat wist niemand. Er waren wel vermoedens, maar die werden niet bevestigd door Johannes. Had hij een hoge uitkering? Had hij een erfenis gehad? Had hij een loterij gewonnen? Niemand wist het. Hij wilde er sowieso niet over praten, nee, hij vond dat volstrekt onbelangrijk en ook vond hij dat dat niemand wat aan ging. Maar dat Johannes geld had, dat was wel duidelijk. Dat kon je wel zien aan zijn huis en aan zijn auto. Je moest wel geld hebben om zo'n villa en zo'n luxe auto te kunnen betalen. En dan iedere dag uit eten in het dorpscafé met enkele biertjes, dat kostte best wel veel.

	Op een dag kwam Johannes het café binnen met een grote grijns op zijn gezicht, een grijns die de cafébezoekers alleen maar van hem kenden als hij tijdens een spelletje de boel weer had belazerd. 'Wie heb je nu weer voor de gek gehouden?', zeiden ze. 'Ik heb een TomTom gekocht....fantastisch gewoon!', zei Johannes, 'lachen man, wat een uitvinding!' De cafébezoekers keken elkaar vragend aan, niemand begreep hem. 'Wat is er zo grappig aan een TomTom?', vroeg één van de aanwezigen. 'Nou', zei Johannes, hij wijst je de weg!' 'Maar dat vind jij toch niks, iemand die jou de weg wijst?', zei een cafébezoeker. 'Dat is het nou juist.....ik hou me er niet aan....ik ga expres de andere kant op en dan zegt de TomTom: "Keer om" en dan ga ik weer een andere richting en dan zegt hij weer: "Keer om".....ik lig dan helemaal slap van het lachen.....een heerlijk spel gewoon!' De cafébezoekers keken elkaar verbaasd aan.

	 

	De volgende dag kwam Johannes niet opdagen in het dorpscafé en ook de dagen daarna niet, hij kwam nooit meer.

	Uit politieonderzoek bleek dat hij het kanaal in was gereden en was verdronken. De politie trof hem aan met een glimlach op zijn gezicht en met het geluid uit zijn TomTom: "Keer om.....keer om!"

	 


Zondag 19 februari 2017, 10.30 uur

	 

	Ik had mijn jas al aangedaan, want over enkele minuten zouden we in Groningen zijn. De trein reed met volle snelheid langs station Haren.

	En dan.....de trein begint heftig te toeteren.....dan volgt er een klap alsof twee treinen iets te hard worden gekoppeld....direct gevolgd door het geluid alsof er balken onder de trein dubbel klappen en zich onder de trein door verplaatsen....de trein staat binnen enkele seconden stil!

	IJzig stil is het in de coupé. De man die naast zijn vrouw zit in de stoelen voor mij, draait zich om en kijkt tussen de stoelen door naar mij. Hij kijkt mij met grote ogen aan. Ik zeg: 'Dit klinkt niet goed!'

	De conducteur rent door het gangpad richting de voorkant van de trein. 'Er is een aanrijding, ik hou u op de hoogte', roept hij in elke coupé en rent verder. De voorbuurman zegt tegen me: 'Ik heb dit eerder meegemaakt.....het duurde toen twee en een half uur!'

	Er hangt een bedrukte stemming. Het is hoorbaar stil. Niemand zegt wat, niemand is aan het bellen. We zijn verlamd.

	Ik moest al plassen, maar nu onder deze spanning en het idee, dat het oponthoud wel lang zal gaan duren sta ik op en loop naar de wc. Ik ben niet de enige met dezelfde gedachte en behoefte. Geduldig en zwijgend sluit ik me aan in de rij. Als ik aan de beurt ben en sta te plassen in de vieze, natte wc lees ik de tekstbordjes met de mededeling om geen gebruik te maken van het toilet als de trein stil staat.

	Weer terug op mijn plaats wordt er een mededeling gedaan: 'Dames en heren, ik heb een vervelende mededeling....we hebben een aanrijding gehad met een persoon, het is een man en hij leeft niet meer....de hulpdiensten zijn ingeschakeld....er moet veel onderzocht worden en tot die tijd mag u de trein nog niet verlaten....zodra we meer weten dan zullen we u dat laten weten!'

	Ik pak mijn telefoon en begin te What'sAppen naar mijn vrouw. Ik moet mijn verhaal kwijt. Terwijl ik schrijf wat ik net heb meegemaakt, springen de tranen in mijn ogen. Ik vind het verschrikkelijk. Er zijn alleen maar verliezers: Die dode man heeft ouders, misschien is hij wel getrouwd en heeft een vrouw en kinderen en dan die machinist die het zag gebeuren....!

	Er lopen enkele ambulancemedewerkers langs de trein. Ze kijken al lopend onder de trein. Als ik met mijn neus tegen het glas naar buiten kijk, zie ik in de verte een ambulance met zwaailichten. Nog steeds is het opvallend stil in de trein. Ik hoor niemand bellen. Ik hoor niemand praten.

	Na een half uur komt er een politieagent de coupé binnen lopen. 'Zoals u al hebt gehoord heeft de trein een aanrijding gehad met een man. Hij heeft het niet overleefd. De verschillende hulpdiensten zijn druk bezig en tot die tijd moet u in de trein blijven. Als de trein wordt vrij gegeven, dan wordt u gevraagd de trein te verlaten. U wordt dan met een bus naar station Groningen gebracht. Het kan echter nog wel een tijd duren, dus is het raadzaam voor u om mensen te bellen die op u staan te wachten. Als u geen telefoon hebt, dan hebben wij dat voor u. En als u behoefte heeft om uw verhaal te doen dan kan dat bij mij, maar ik kan ook slachtofferhulp voor u regelen. Heeft iemand van u ook iets gezien?', vraagt de agent. 'Nee, alleen wat gehoord', wordt er gezegd door iemand in de coupé. De agent knikt begrijpend en zegt tenslotte: ' Heeft iemand nog een vraag?' Niemand heeft een vraag en de agent loopt door naar de volgende coupé en ik hoor hem daar hetzelfde verhaal doen.

	Het verschil in die coupé is wel dat er door één persoon nogal luidruchtig wordt gereageerd: 'Ik heb een afspraak in Groningen....ze wachten op mij.....en nou kom ik te laat!', schreeuwt de man tegen de politieagent. 'Ik snap dat u boos bent', zegt de agent, 'ik kan er ook niets aan doen.....u mag best even bellen met mijn telefoon?', vervolgt de agent rustig, 'ik heb al gebeld....ja, u kunt er ook niets aan doen', zegt de man, nu op een rustiger toon, 'sorry hoor', vervolgt de man.

	Het wordt weer stil in de trein. Het is afwachten. Gespannen afwachten. Ik vind het zó'n raar idee, dat er een dode man onder de trein ligt en ik kan het niet uit mijn voorstelling krijgen hoe die man er bij ligt, waarschijnlijk in stukken. Ik word er helemaal naar van.

	Na ruim een uur komt er iemand van ProRail in de coupé. Hij zegt ons dat we de trein kunnen verlaten en dat er bussen klaar staan om ons naar station Groningen te brengen. 'Helemaal doorlopen naar voren, daar kunt u de trein uit!'

	Iedereen staat op. Nog steeds is de stemming bedrukt. Iedereen is gedisciplineerd, er wordt niet geduwd, niet gepraat en niet gehaast. Omdat ik in één van de voorste coupé's zit ben ik vrij snel bij de uitgang. Bij de open deur staan 2 agenten die mensen helpen die oud zijn of slecht ter been. Ik kijk de agenten aan, we groeten elkaar gepast, ze voelen als lotgenoten.

	Tegen de open deur staat een metalen trap en buiten onder aan de trap staan meerdere agenten, die bagage van de treinpassagiers aanpakken en die oude mensen ondersteunen bij het lopen langs de rails naar de spoorwegovergang richting de bussen.

	Even moet ik denken aan de treinkaping van weleer, waarbij ook treinpassagiers in een lange rij langs de rails liepen.

	Ik loop langs de trein. Ik draai mijn hoofd en kijk naar het stootblok aan de voorkant van de trein. Bloedsporen zijn duidelijk zichtbaar. Ik loop zwijgend door.....tranen springen in mijn ogen!

	 


Maar goed dat je geen koe bent

	 

	'Hoe gaat het Anna?', werd er gevraagd en tegelijkertijd vond ik het jammer dat die vraag werd gesteld, want we werden nu bedolven onder ontzettend veel onbelangrijke kommer en kwel verhalen.

	Maar mijn vaste reactie om de boel te relativeren werkt altijd: 'Het is maar goed dat je geen koe bent, anders was je allang geslacht!'

	Nou wordt mijn reactie niet altijd in dank afgenomen, omdat het voor de persoon in kwestie niet echt begripvol over komt, maar de reactie van de omgeving is meestal hilarisch en daarvoor doe ik het natuurlijk ook. Ja, het gaat een beetje ten koste van die ander!

	Het gevolg is wel, dat die ander direct stopt met zijn of haar zeikverhaal!

	Zo ging het ook in de vergadering. Na een regelmatige afwezigheid was collega Anna weer eens terug op haar werk. De dag begon met een vergadering om alles eens goed op een rijtje te zetten, om eens goed af te spreken hoe nu verder te gaan.

	Anna is een goeie lerares, daar is niks mis mee. Ze geeft ook prima les, dat is oké. Maar Anna is zo lief, zo zacht. Anna mist een beetje dat pitbullachtige wat je toch af en toe nodig hebt als leraar. En bij Anna is het glas altijd halfleeg. Niet bepaald een optimist tot in de kist zoals een andere collega, alhoewel die eigenschap ook hoogst irritant kan zijn. Nee, Anna is een droefsnoet, net zoals haar man en samen trekken ze elkaar de put in.

	Anna hoeft maar een scheet dwars te zitten of ze meldt zich ziek. Dat betekent voor de collega's dat we haar leerlingen moeten verdelen over andere klassen met de nodige onrust die dat met zich mee brengt. Heel irritant is dat, zowel voor de leerlingen als voor de leraren.

	'Fijn dat je er weer bent', zegt de teamleider tegen Anna, ' we hebben al even samen voorgepraat, ik vond dat een goed en positief gesprek', vervolgt de teamleider. Ik kijk een paar collega's aan met een vragende blik: 'Positief?....Anna?'

	De teamleider gaat verder. 'De bedoeling van deze vergadering is om eens met zijn allen de gevolgen te bespreken van en afspraken te maken over de problemen die ontstaan door de regelmatige afwezigheid van collega Anna.....zo zeg ik het toch goed Anna?'

	Anna zit er als een ineengedoken bang vogeltje bij. Bijna krijg ik medelijden met haar.

	'Maar voordat we met vragen en opmerkingen komen en voordat we de discussie starten, heb ik met Anna afgesproken, dat zij als eerste het woord krijgt, als ze daar tenminste behoefte aan heeft!', vervolgt de teamleider.

	'Alweer draait alles om Kwatta...alweer moeten wij ons aanpassen', denk ik en ik begin lichtelijk geirriteerd te raken en ik niet alleen. Het wordt onrustig in de vergaderzaal. Collega's beginnen te schuiven op hun stoel. Ongemakkelijk wordt er gerommeld in de aantekenpapieren. Er wordt gezucht en vele, vele blikken van onbegrip worden naar elkaar geworpen.

	'Anna, wil je wat zeggen?', vraagt de teamleider. Anna gaat langzaam opstaan. Iedereen wordt stil van deze handeling. Opstaan als je wat wil zeggen, dat zijn wij, de collega's niet gewend. Het heeft iets dwingends en dat zijn we van collega Anna zeker niet gewend!

	'Hallo allemaal', begint Anna aarzelend en onzeker, precies zoals we van haar gewend zijn. 'Ja, ik wil graag wat zeggen. Ik merk aan jullie, dat jullie er een beetje moeite mee hebben, dat ik af en toe afwezig ben', zegt Anna. 'Een beetje moeite?......en af en toe afwezig?....regelmatig afwezig zul je bedoelen!', zegt collega Maarten pissig. 'Ho ho', interrumpeert de teamleider, 'laat Anna even uitspreken, daarna is er gelegenheid om te reageren, ga maar verder Anna!'

	'Ik heb een besluit genomen', hervat Anna, 'het is beter voor de kinderen, beter voor jullie en beter voor mij dat ik niet meer terugkom.....ik ga gebruik maken van één van de regelingen!'

	Het werd muisstil. Dit had niemand zien aankomen. Gemengde gevoelens kregen wij. Natuurlijk waren wij blij dat ze niet meer terugkwam, maar ja Anna was wel jaren een collega van ons.

	'En', vervolgt Anna, 'ik wil geen koe zijn' en ze kijkt mij aan. Ik voel het schaamrood op mijn wangen komen.

	 


Ik ga dood

	 

	Het afscheid valt me zwaar

	Om hier met mijn kinderen te zijn

	Want al is mijn leven klaar

	Dit afscheid doet ontzettend pijn

	 

	En dan mijn lieve vrouw

	Zonder haar heb ik geen leven

	Zij is de vrouw waar ik op bouw

	Die mij haar liefde heeft gegeven

	 

	Hoe zal het verder met hun gaan

	Ik wil het blijven weten

	Maar als je dood bent dan is dat van de baan

	En kun je dát dan wel vergeten

	 

	Maar van mijn schatten op deze aardkloot

	Neem ik afscheid op een keer

	Want dat is zeker, ik ga dood

	Ik weet alleen nog niet wanneer!

	 


Kut

	 

	De uitdrukking "kutweer", dat snap ik nog wel.....nat, druilerig, glibberig weer. 

	Maar "ik voel me kut" is voor mij een compleet raadsel! Je zegt ook niet "ik voel me lul" of "ik voel me beest". Nee, de uitdrukking "ik voel me kut" is misplaatst en onjuist. Je bedoelt namelijk dat je je beroerd voelt. Wel zou kunnen "ik voel me een kut", dan voel je je nat, vochtig, warm, glibberig en dat voelt heel beroerd!

	 

	Wat ook heel raar en onbegrijpelijk is? Als er iets mis gaat. Je laat bijvoorbeeld iets uit je handen vallen of je doet jezelf pijn. Je roept dan: 'Kut!' Als een vrouw in zo'n situatie 'kut' zou roepen, dan snap ik dat nog wel. Maar als man zou je juist in zo'n situatie 'lul' moeten roepen, want eigenlijk ben je boos op jezelf, omdat jou dit overkomt en daardoor op jezelf zou moeten schelden!

	 

	En dan het woordje kut in "kutwijf". Oké...een geslachtsdeel passend bij die vrouw, dat is te vatten, net als "lulvent" of gewoon "lul" bij gebruik bij een man. Maar dat dan de woordjes kut en lul de betekenis hebben van vervelend of gemeen, dat is weer zo vreemd. Hoe kan een kut of een lul vervelend of gemeen zijn? De persóón kan vervelend of gemeen zijn, maar niet zijn of haar geslachtsdeel, tenzij zijn of haar geslachtsdeel volledig autonoom leeft, dus met eigen gedachtes en een eigen wil. Oké....je hebt mannen die achter hun eigen lul aanlopen. Maar een autonome kut? Ik heb er nog nooit van gehoord!

	 

	En wat te denken van de uitdrukkingen: "kut-Marokkanen", "kut-Turken", "kut-Hollanders", "kut-criminelen" enzovoort. Wat heeft een kut te maken met deze mensen? Ze zien er niet zo uit, ze voelen niet zo aan, wat een gelul!

	 

	En dan het beeld wat je krijgt bij de uitdrukking "kut met peren". We gebruiken het als we een gebeurtenis zeer negatief beoordelen. Maar waar hébben we het over. Het lijkt wel een gerecht. En de ingrediënten van dit zogenaamd gerecht zijn heerlijk, vind ik. Maar hoe je dit zou moeten eten, dat laat ik over aan de fantasie van iedereen.

	Waarom je "kut met peren" zou gebruiken voor iets negatiefs, is voor mij totaal onduidelijk!

	 

	Eén gebruik van het woord kut is wel logisch en begrijpelijk en dat is de aanduiding voor kinderen die op een natuurlijke manier geboren worden, de zogenaamde "kutkinderen", dit in tegenstelling tot de "keizerkinderen"!

	 


Annabel

	 

	'Annabel', zei ze terwijl ze hem een stevige hand gaf. 'Annabel?.....Niels Zonderjou!', zei hij. 'Grapje zeker', zei Annabel....'dat liedje van Hans de Booij, weet je', vervolgde ze....'ja puur toeval', zei Niels en lachend liepen ze de gang in.

	'Weet jij of er nog meer sollicitanten zijn behalve wij?', vroeg Annabel aan Niels. 'Nee, geen idee, maar de sollicitanten moeten wachten in wachtkamer 1, dus we zullen het zo gaan zien', zei Niels.

	Aan weerszijde van de gang bevonden zich kantoren en aan het eind van de gang zagen ze wachtkamer 1. Niels opende de deur en liet Annabel eerst naar binnen gaan. Hij liep achter haar aan en sloot de deur. Wachtkamer 1 was leeg, alleen Annabel en Niels waren hier nu. 'Zullen wij de eersten zijn of zullen wij de enigen zijn?', sprak Annabel,.....'geen idee', zei Niels, 'we zullen het zien.....ik moet om 15.00 uur en jij?' 'Oh, ik moet om 14.30 uur en dat is het nu, dus er zal zo wel iemand komen en dan kunnen we wel vragen of er nog meer sollicitanten komen', vervolgde Annabel.

	Er ging een zijdeur open. 'Niels en Annabel?', vroeg de man die in de deuropening stond. Niels en Annabel knikten. De man zei: 'Ik heet Fred, Fred van Lunteren......ladies first?', en hij maakte een uitnodigend gebaar met zijn arm naar Annabel. 'Zijn wij de enigste sollicitanten?', vroeg Niels, 'ja de enige', verbeterde Fred, 'en de besten!'

	Annabel liep met Fred van Lunteren mee. Niels wenste Annabel nog even succes en liep daarna wat gespannen rond in de wachtkamer. Aan de wand hingen enkele grote posters van de NS. Een poster met reclame om een kaartje te kopen voor Parijs, een poster om door te reizen naar Barcelona of Praag en een poster naar het eind van de Wereld, waar dat dan ook mag zijn! Op elke poster stond de dwingende tekst: "Ik heb je gevonden vandaag, ik laat je nooit meer alleen!" Een tekst die de fantasie van Niels prikkelde. Hij zag zich al met Annabel op het station staan. Hij had dan de stille hoop, dat ze de laatste trein misten en genoodzaakt waren om naar zijn huis te gaan en dat Annabel dat dan ook wilde. Maar samen een reisje maken naar Parijs, Barcelona of Praag zag hij natuurlijk ook wel zitten.

	'Niels, kom je?', zei Fred van Lunteren. Niels schrok wakker uit zijn gedachtes. 'Uh...ja...ja natuurlijk', zei Niels en liep met Fred mee. 'Na het gesprek met Niels ga ik jullie vertellen wie het geworden is', zei Fred in de richting van Annabel. 'Oké?' Annabel knikte begrijpend.

	Ook Annabel liep maar wat rond in de wachtkamer om de tijd door te komen. Ook zij bekeek alle NS-posters en bij het lezen van de tekst "Ik heb je gevonden vandaag, ik laat je nooit meer alleen!" kreeg ze een glimlach op haar gezicht. Deze tekst kon niet over Fred gaan, want ze had net met hem een slecht sollicitatiegesprek gehad, het klikte gewoon niet. Maar Niels....hmmm.....er was iets tussen hem en haar, dat wist ze zeker, dat voelde ze! Annabel ging zitten, pakte haar smartphone en ging kijken op de NS-app. Ze wilde weten wanneer haar trein ging.

	De zijdeur van de wachtkamer ging open. Een stralende Niels en een vrolijke Fred van Lunteren kwamen de wachtkamer binnen. Annabel kreeg een warm gevoel bij het zien van Niels. Even dacht ze aan de tekst op de posters, maar haar gedachte werd verstoord door de uitleg van Fred.

	'Ik ben er uit', zei Fred, 'ik heb met jullie allebei een goed gesprek gehad, dank daarvoor. Ook mijn collega's vinden jullie uitstekende kandidaten voor de functie,  maar we hebben maar plek voor één, dus moesten we kiezen!' 

	'Annabel, het wordt Niels Zonderjou....jammer, maar helaas....ik wens je heel veel succes met je verdere sollicitaties!'

	Fred van Lunteren sloot de deur achter zich, nadat hij Annabel en Niels een hand had gegeven. Annabel omhelsde Niels en feliciteerde hem. 'Ik ga maar eens naar het station, naar huis', zei ze. 'Nee joh....laten we nog even een terrasje pakken....ik trakteer.....ik heb wat te vieren!', zei Niels.

	Op het terras onder het genot van een verfrissend biertje herhaalde Annabel de woorden van Fred van Lunteren: 'Annabel, het wordt Niels Zonderjou', waarop Niels reageerde: 'Maar Annabel....het wordt niets zonder jóú!'

	 


Het Balinese masker

	 

	Het kijkt me recht en indringend aan. Het Balinese masker met scherpe tanden en een lange rode tong hangt daar uitdagend in de gang. Elke keer als ik mijn jas van de kapstok pak, komt het tevoorschijn alsof het op me loert en me in de gaten houdt. En elke keer als ik mijn jas weer terug hang wordt het door mijn kledingstuk verborgen en van zijn kracht ontdaan. 

	Maar nu breekt de zomer aan en de kapstok wordt geruimd, dus kijkt het masker me elke keer aan als ik door de gang loop. Het voelt ongemakkelijk!

	Ooit heb ik het masker weggehaald om van dat geloer af te zijn. Helemaal fout. Ooit heb ik een lap stof over het masker gehangen. Helemaal fout. Ooit heb ik in de zomer mijn jas laten hangen, zodat het masker uit het zicht was. Ook helemaal fout. Het ding heeft het door dat er met hem wordt gesold en accepteert dat blijkbaar niet.

	Alles ging toen mis in huis: De vaatwasser stopte er mee en toen de reparateur kwam en zijn jas ophing aan de kapstok, bleek al snel uit zijn diagnose dat er niets mis was met de vaatwasser.... de koffiemachine maalde niet meer en toen iemand van de service langskwam, zijn vest aan de kapstok hing, bleek al snel dat de machine prima maalde en koffie zette.....de wasmachine pompte het water niet weg en nadat de 24-uur servicedienst zijn bewondering had uitgesproken voor het prachtige masker in de gang, bleek na één druk op de knop het water van de wasmachine keurig uit de slang te lopen!

	Tot nu toe heeft het masker alleen nog maar invloed gehad op materiële dingen, maar sinds een tijdje zijn mijn vrouw en ik snot- en snotverkouden. Daarbij hebben we een hele vervelende hoest die maar niet over wil gaan. De dokter kan geen oorzaak vinden en weet ook niet precies wat het is. Hij gooit het maar op stress en daarmee moeten we het maar doen. Maar de verschijnselen worden erger, tenminste bij mij. Ik krijg een droge mond en mijn tong voelt wat lam en mijn vrouw maakt mij er op attent dat ik hele rode wangen heb, terwijl ik me niet warm voel......in tegendeel.....ik heb het koud, alsof er ijs in mijn lijf zit. Ik loop de gang in om mijn gezicht in de spiegel te bekijken en dan zie ik het Balinese masker weer. Nog steeds kijkt het me recht en indringend aan.....!

	 

	'Meneer Roossien.....meneer Roossien', zegt de verpleegkundige, 'bent u wakker?....meneer Roossien, kunt u me horen?', vraagt hij, 'we hebben u met succes geopereerd....rust maar uit, we praten straks wel verder!'

	Ik wist niet waar hij het over had. Ik wilde maar één ding en dat was slapen en dat deed ik dan ook. Hoe lang ik uiteindelijk heb geslapen, dat weet ik niet, maar ook dit keer werd ik wakker gemaakt.

	'Meneer Roossien....meneer Roossien!' Ik keek recht in het gezicht van een vriendelijk-ogende verpleger. 'Hoe voelt u zich?', zei hij. 'Ik ben een beetje moe', zei ik. 'Heeft u ook pijn, meneer Roossien', vervolgde hij. 'Nou nee....hoe dat zo....zou dat moeten?', vroeg ik hem verbaasd. 'Ja dat zou best eens kunnen, want we hebben uw schedelpan moeten lichten om de tumor, een goedaardige tumor te verwijderen. Die tumor zorgde er voor dat u dingen zag en dingen beleefde die er niet waren en die niet gebeurden. Nou, de operatie is gelukt en u moet nu gaan herstellen en na een aantal weken kunt u weer naar huis. U ligt nu nog op de IC, maar als alles mee zit dan kunt u over een paar dagen naar de zaal. Druk maar op de knop als er wat is en wees gerust, we houden u goed in de gaten hoor, dag en nacht!'

	 

	'Hoi schat', zei mijn vrouw en gaf me een kus. 'Je mag morgen naar huis, fijn hè?' 'De kinderen komen met de auto en dan gaan we met zijn allen weer lekker naar huis', vervolgde ze. 'Nou, ik ben het hier ook wel zat hoor....ze verzorgen me goed, dat is oké,  maar ik wil weer lekker thuis zijn, ons eigen huis, ons eigen bed', zei ik, 'weet je....ik heb nog eens nagedacht over die opmerking van die verpleger toen ik uit de narcose kwam....hij zei, dat ik door die tumor dingen zag en dingen beleefde die er niet waren en die niet gebeurden, maar ik snap dat niet, is dat zo?', vroeg ik mijn vrouw.

	'Oh schat, weet je dat niet meer?', zei ze, 'het was heel erg, maar het was ook wel komisch.....je had het maar steeds over het Balinese masker wat bij ons thuis achter de kapstok hangt....en dat dat ding er voor zorgde dat alles kapot ging....je belde ook bedrijven op om de vaatwasser, de koffiemachine en de wasmachine te laten repareren......ik belde ze dan maar weer af.....je ging ook steeds in de spiegel kijken, want je vond dat je op het masker begon te lijken.....uiteindelijk kon je niet meer praten en hing je tong half uit je mond....ook werd je boos en agressief, niet naar mij toe hoor, maar het kon thuis niet langer en met gierende sirenes werd je met een ambulance naar dit ziekenhuis gebracht!'

	 

	Het is altijd weer fijn om thuis te komen. Dat is zo na een weekend bij vrienden of na een vakantie, maar zeker nu na weken in een ziekenhuis te hebben gelegen. Het hele huis is versierd en met grote letters "Welkom thuis" op de voorgevel word ik ontvangen.

	Nadat ik de auto uitstap en ons huis binnen ga sta ik oog in oog met het Balinese masker. Het kijkt me vriendelijk en vrolijk aan!

	 


Maak je zin eens af

	 

	'Schat, wil jij morgen nog even....want ik ben het vergeten om te halen....je weet wel....hetzelfde als de vorige keer....want zonder gaat het niet....nou ja het zal wel gaan, maar het smaakt niet....tenminste niet goed genoeg....en als je dan toch in de stad bent....kijk dan ook nog even of....ja dat zal er toch al wel zijn?....nou ja kijk maar even....en als het er niet is, dan maar niet....oh ja wel die rooie hoor, want de groene is niks....en je weet dat ik wat later thuis ben?....ik weet nog niet hoe laat, maar ik denk een uur of....maar ja, het maakt toch ook niet uit?....trouwens, kook jij vandaag of zullen we uit eten gaan....ik ben er voor om uit eten te gaan....kunnen we wel naar uh....maar dat andere tentje is ook prima....!'

	 

	'Lieverd, maak je zin eens af!', zegt Herman tegen Margreet, 'ik snap er niks van wat je zegt!' 

	'Hè....!', reageert Margreet verbaasd en vervolgt 'ik van jou!' 'Ja....dat snap ik....ik ook van jou!', zegt Herman.

	 


Noem me maar Steven

	 

	Hij kijkt naar een strak blauwe hemel slechts onderbroken door witte strepen van een vliegtuig. Het is warm, zeker voor begin april. Hoog in de lucht zweven enkele meeuwen. Ze schreeuwen naar elkaar. Insecten proberen tijdens het vliegen te paren. Af en toe dwarrelt een vlinder op zoek naar een bloem.

	En hij ligt daar....op zijn rug....roerloos en onbeweeglijk. Hoe lang hij hier al ligt, dat weet hij niet en wat er is gebeurd, ook dat weet hij niet. Dat hij niets kan bewegen, dat weet hij wel, dat heeft hij geprobeerd. Het gaat niet. Gelukkig heeft hij geen pijn.

	Voorzichtig draait hij zijn hoofd naar één kant. Hij wil weten waar hij is. Hij ziet grassprieten, heel veel grassprieten en omdat het gras kort is gemaaid kan hij een beetje in de verte kijken. Ver van hem vandaan ziet hij zwarte rook opstijgen. Dan draait hij zijn hoofd met moeite naar de andere kant en kijkt tegen de benen van een militair.

	'Hier ligt er één!', hoort hij de militair roepen, 'ja, hij lééft!....blijf maar rustig liggen....er komt hulp!', zegt de militair tegen hem terwijl hij over hem heen buigt. 'Nou, het zal me geen moeite kosten om rustig te blijven liggen, want ik kan niks bewegen', zegt hij, 'maar wat is er gebeurd....hoe kan het dat ik hier lig....en waarom kan ik niks bewegen?', gaat hij verder. 'Spaar uw energie....het is echt een wonder dat u nog leeft....zeg maar niks meer....u bent nu veilig!', zegt de militair, 'we gaan u nu eerst stabiliseren!'

	Het ene gezicht na het andere komt in zijn blikveld: Militairen, maar ook ambulancepersoneel. 'Gaat het?', wordt er regelmatig aan hem gevraagd en terwijl iedereen druk bezig is, knielt één van de hulpverleners en richt zich tot hem. 'Ik heet John van Dijk, ik ben dokter', zegt de hulpverlener, 'wat is úw naam?' 'Ja, goeie vraag....ik heb geen idee....maar noem me maar Steven!' 'Oké Steven....ik zal u vertellen wat we nu allemaal gaan doen om u hier vandaan te krijgen....we gaan u eerst uitgraven, heel voorzichtig', zegt de dokter. 'Uitgraven?....hoe dat zo!', zegt Steven verbaasd. 'Nou, door de val bent u hard in dit weiland terecht gekomen, zo hard dat alleen uw hoofd nu nog zichtbaar is en de rest van uw lichaam zit in de grond', vervolgt de dokter. 'Ben ik gevallen?', vraagt Steven verward. 'Oh....u kunt zich dat niet herinneren?....u weet er niks meer van?', zegt de dokter, 'u kunt zich niets herinneren van een ongeluk?, van een explosie?'

	Steven kijkt de dokter verbaasd aan. Ondertussen hoort hij allerlei stemmen en geluiden om hem heen van hardwerkende hulpverleners: 'Kijk uit....voorzichtig....hou die voet vast....ja en nu dat andere been voorzichtig recht leggen....!'

	'Uw lichaam is nu vrij....heeft u er iets van gevoeld?', vraagt de dokter. 'Nou nee....maar....ik heb het zo koud!', antwoordt Steven. De dokter knikt begrijpend. We gaan u nu op een brancard leggen, lekker met een deken over u heen en dan brengen we u naar het ziekenhuis, ik blijf steeds bij u hoor!'

	Steven kijkt naar een strak blauwe hemel slechts onderbroken door witte strepen van een vliegtuig. Het is warm, zeker voor begin april, maar híj heeft het ijzig koud. Hoog in de lucht zweven enkele meeuwen. Ze schreeuwen naar elkaar. Insecten proberen tijdens het vliegen te paren. Af en toe dwarrelt een vlinder op zoek naar een bloem. En hij ligt daar....op zijn rug....roerloos en onbeweeglijk.

	Vanaf de brancard, vlak voordat Steven de ambulance wordt ingeschoven ziet hij de nog smeulende resten van de Boeing 737.

	 


Stolwijkse boerenkaas

	 

	Nog even snel kaas kopen op de markt. Een plat stuk Stolwijkse boerenkaas extra belegen neem ik meestal en dat doe ik ook deze keer. "Kaas van Peter.....stukken beter", staat er op de marktkraam èn op het verpakkingspapier waarin je het kaas mee krijgt. En het is waar, kaas van Peter is beter dan bij andere kramen op de markt, het is romiger.

	De zoon van Peter houdt het grote mes op de grote kaas. 'Zo goed?', vraagt hij om aan te geven hoeveel ik wil. Ik knik. Dan legt hij de kaas neer en duwt het scherpe mes er door heen. En terwijl hij het stuk inpakt vraagt hij: 'Anders nog iets?' 'Nee, dank je', zeg ik en ik betaal hem.

	'Nou, daar gaan we.....Belgium here we come', zeg ik in de auto tegen mijn vrouw. Waarom ik dit in het Engels zeg is voor mij onduidelijk, maar het klinkt wel enthousiast, vind ik. 'Heb je de TomTom ingesteld op de Panne in België?', vraagt ze. En na deze laatste check gaan we op weg. Vanaf Gouda is het drie uur rijden. Dat was vroeger wel anders toen wij nog in Groningen woonden. Toen deden we er ruim vijf en een half uur over. Alles vanaf Groningen is verder weg, maar als je er woont dan weet je niet anders. En trouwens niet àlles is verder weg. De prachtige waddeneilanden zijn dichterbij en ook Friesland, Drenthe en Groningen zelf zijn natuurlijk dichterbij.

	Na zo'n anderhalf uur rijden komen we bij de Belgische grens. Geen slagbomen, geen douane, geen paspoortcontrôle. Nee alleen een blauw Europees bord waar "België" op staat. Als je even niet oplet, dan heb je niet eens door dat je in een ander land bent. Die grenscontrôles van vroeger die hadden wel wat: altijd een beetje zenuwachtig zijn, paspoorten bij de hand, vooral geen verdachte opmerkingen maken en vriendelijk en fatsoenlijk doen tegen de douaniers en dan na de contrôle een opgelucht blij gevoel hebben, zo wist je dat je in een ander land was. 'We zijn in België!', zeg ik tegen mijn vrouw met een kinderlijke uitgelatenheid, waarop zij nuchter reageert: 'Ja....België....we zijn op de helft!' Al snel zien we dat we in het land zijn van de patatten. Overal aan de kant van de weg duiken de eetgelegenheden op waar je een frietje kan kopen. Frituur hier, frituur daar, frituur overal. België is hèt land van de frituur, wereldberoemd zijn ze er door en vooral de vlaamse frites is een delicatesse. Dus dat moeten we proeven. Een geweldige puntzak met grote stukken goudgele frieten met een heerlijke Belgische mayonaise.

	'Bonjour', zegt de man bij de frituur en kijkt mij vragend aan. 'Mag ik 2 patat met mayonaise?', zeg ik. 'Twee frites met mayonaise!', verbetert de man mij. Hij gooit een lading frites in de olie en legt de 2 puntzakken alvast klaar. 'Plesant weertje hè....u komt uit Nederland?', vraagt de man van de frituur aan ons. 'Ja heerlijk weer', anwoordt mijn vrouw. 'We zijn op weg naar de Panne', zeg ik. 'Oh, dan zeit ge op de helft', zegt de man. Na een tijdje haalt hij de goudgele frieten uit de olie en nadat hij er zout over gestrooid heeft vult hij de eerste puntzak. Daarna schept hij met een lepel uit een grote emmer een hele grote klodder mayonaise en legt dat boven op de dampende frites. 'Voilá!', zegt hij tegen mijn vrouw en reikt haar de eerste puntzak. En dan vult hij de tweede zak. Weer gaat de lepel in de emmer mayonaise, maar dit keer haalt hij de lepel langs de bovenste rand van de emmer. Met een argwanend gevoel pak ik de puntzak frites met mayonaise.

	Eenmaal weer in de auto op weg naar onze vakantiebestemming krijg ik al snel hevige buikkrampen. En daar blijft het niet bij. Ik word misselijk, heel erg misselijk en op de parkeerplaats ren ik snel de bosjes in en ga gigantisch over mijn nek. 'Zo, dat is er uit', zeg ik tegen mijn vrouw, 'het was de mayonaise van die rand!' 'Hoe voel je je nu?', vraagt ze, 'kun je wel rijden?' 'Ik voel me eigenlijk prima, ik heb alleen wat honger!', zeg ik en start de auto.  'Wil je een stuk kaas, een stuk lekkere Stolwijkse boerenkaas extra belegen?', vraagt mijn vrouw mij gekscherend. En terwijl ik aan mijn derde stuk kaas begin hoor ik mezelf zeggen: "Kaas van Peter, stukken beter!"



	




	De stilte

	 

	Na weken drukte op het strand, valt het Berend en Sofie op dat er vandaag niemand te zien is. Geen enkele badgast, maar ook geen enkel schip zien ze. En aan het weer kan het niet liggen, want het is een prachtige dag. Op de thermometer die vast zit aan het kozijn van hun appartement is af te lezen dat het 25 graden is. Omdat ze aan de boulevard van de Panne in België verblijven op de 4e etage hebben ze hier een geweldig uitzicht op zee en op het strand. 'Het is toch raar, dat we niemand zien', zegt Berend. 'Maar wel lekker rustig', reageert Sofie. 'Ik ga even naar beneden, misschien weten ze wel iets in het restaurant op de boulevard', zegt Berend en hij loopt de kamer uit en gaat met de lift naar beneden. 'Oe..oe', hoort Berend als hij de hoofdingang van het appartement verlaat. Hij kijkt naar boven en ziet Sofie uit het raam hangen. 'Neem even een brood en een pak melk mee', zegt ze.

	Berend loopt naar het dichtstbijzijnde restaurant op de boulevard. Niemand te zien. De deur zit op slot. Dan maar een ander restaurant, maar ook die is gesloten. En als hij de hele boulevard is afgelopen komt hij tot de bizarre constatering dat alle restaurants, alle winkels, alle ijsverkopers, alle frietzaken en fiets- en skelterverhuurders gesloten zijn op deze prachtige zomerse dag!

	Met een stevige pas loopt hij terug naar het appartement. Het raam staat nog open. 'Sofie....Sofie!', roept Berend met een lichte paniek in zijn stem. 'Sofie....Sofie....Sofie!', blijft hij roepen totdat zij in het raam verschijnt. 'De tv en mijn telefoon doen het niet en onze tablets hebben geen internet!', roept Sofie naar beneden. 'Alles is hier dicht op de boulevard!', roept Berend terug en kijkt snel op zijn telefoon en kan ook de conclusie trekken dat zijn telefoon dood is.. 'En de supermarkten in de winkelstraat hier achter?', vraagt Sofie, 'zullen we daar even samen heen lopen?'

	'Wat is het stil', zegt Sofie terwijl ze naast Berend over de boulevard loopt, 'was het net ook zo stil?...zelfs de zee hoor je niet', zegt ze, 'en ik hoor geen enkele vogel', reageert Berend.

	In de anders altijd zeer drukke winkelstraat is het uitgestorven. Er is geen mens op straat. Er is geen winkel open. Ook alle supermarkten zijn gesloten. Er heerst een onwerkelijke sfeer. De stilte is hoorbaar. Berend pakt de hand van Sofie stevig vast. 'Weet je', zegt Berend, 'laten we teruggaan naar de boulevard en informatie gaan vragen bij Agence Driemo bij wie we ons appartement hebben gehuurd!' 'Heb je dat zonet dan niet gedaan?', vraagt Sofie verbaasd. 'Er was niemand, maar ze zullen er nu toch wel zijn?', antwoordt hij,  'kunnen we ook direct vragen waar we wèl onze boodschappen kunnen kopen.'

	Het is donker binnen bij de Agence ziet Sofie als ze door het raam kijkt. Ze probeert voor de zekerheid de deur te openen, maar tevergeefs. 'Krijg nou wat!', zegt Berend terwijl hij bijna met zijn neus tegen het grote etalageraam aanstaat, 'ze hebben alles leeggehaald, geen meubels meer, geen computers!', vervolgt hij. 'Berend!', zegt Sofie met angst in haar stem en wijst met haar vinger naar een A4tje die aan het handschrift te zien even snel is geschreven. Langzaam begint Sofie hardop te lezen: "ALLE GASTEN VERZOEKEN WIJ HEDENAVOND ZO SNEL MOGELIJK TE EVACUEREN. NEEM AL UW EIGENDOMMEN MEE EN ZEKER INDIEN VAN WAARDE. VERPLAATS U IN DE RICHTING VAN HET OOSTEN!" Het A4tje was ondertekend met "Agence Driemo" en met vermelding van datum. 'Berend', zegt Sofie met trillende stem, 'hedenavond was gisteravond,  dus hadden wij al weg moeten zijn, wat er ook aan de hand is!'

	'Wat is het akelig stil!', zegt Berend, terwijl Sofie en hij zo snel mogelijk naar hun appartement rennen. 'Direct alles inpakken en dan wegwezen', roept Sofie huilend, 'wat de reden van evacuatie ook is, het is niet goed!' Na alles snel ingepakt te hebben, staan Berend en Sofie hand in hand voor het raam van het appartement richting de zee te kijken. Met angst in hun ogen zien ze een muur van water op zich afkomen!

	



	


Ben ik wel normaal? - overwegingen

	Altijd zon

	Ik hou van mooi weer. Ik ben gek op warme landen,  vooral door het mooie weer. In Nederland is dat anders. Het weer is hier zeer wisselend, maar het kan opgelost worden, heb ik bedacht!

	Mijn idee is om zonlicht te gaan importeren vanuit een warm land! Hoe werkt het?

	Zonlicht schijnt overvloedig in warme landen. Dat zonlicht daar, moet worden opgevangen door reuze spiegels. Deze spiegels weerkaatsen het zonnelicht naar satelieten eveneens met spiegels. En déze spiegels weerkaatsen op hun beurt het zonlicht naar elk land en iedereen die dat maar wil hebben. Je hebt dan een betaald abonnement nodig op dat zonlicht, zodat de (w)arme landen hiervan kunnen profiteren. Met dat abonnement kun je regelen dat waar je ook loopt, waar je ook bent, de zon altijd op je schijnt!

	Het heeft 2 hele grote voordelen: Je bent altijd lekker in de zon en je krijgt heel veel vrienden die dichtbij je willen zijn om ook te genieten van die zon!

	(B)anaal

	Als ik moet poepen dan probeer ik mijn drol even binnen te houden nadat ik heb plaatsgenomen op de bril. Daarna ga ik in de ontspan-modus en laat de drol mijn kringspier passeren. Is het dan normaal dat ik dat moment als prettig ervaar of is dat heel (b)anaal?

	Kiesjeuk

	Iedereen weet wat kiespijn is. Iets naars, iets vervelends, iets wat je stemming totaal kan bepalen. Maar als ik met mensen praat over kiesjeuk, dan ben ik nog nooit iemand tegengekomen die dat kent, nou ik heb dat dus. Als ik namelijk nodig moet plassen, zeg maar gerust heel nodig moet plassen en de wc net heb gehaald en de grote plas-ontlading volgt, dan krijg ik tijdens die ontlading jeuk onder mijn kiezen. 

	Zo negatief kiespijn mijn stemming kan bepalen, zo positief word ik gestemd door deze kiesjeuk!

	Stel je eens voor

	Als leraar is het toch wel handig dat je je leerlingen bij hun naam kent. Stel je eens voor dat je ze moet aanspreken met "hé jongetje met je blauwe trui", of "meisje met je staartjes". Stel je eens voor, nee dat kan absoluut niet, dat is zó onpersoonlijk, dat komt zó ongeïnteresseerd over!

	Maar wat, als je de namen van je leerlingen niet kúnt onthouden en vooral niet na een vakantie? Stel je eens voor! Nee, dat is niet voor te stellen, toch? Jawel, want zo'n leraar was ik dus! En het had niets met mijn leeftijd te maken, nee want ik had het ook toen ik op mijn 23ste begon als leraar. Maar goed, ik had er iets op gevonden!

	Bij het onderwijs waar ik werkte stroomden leerlingen tussentijds in, het hele jaar door. En als de vakantie dan was afgelopen en er weer een nieuwe leerling bij kwam en ik weer de namen van leerlingen kwijt was, dan zei ik steevast tegen mijn leerlingen: 'Stel je eens voor aan de nieuwe leerling!'

	Tijdloos

	Ik heb weinig vrienden. Daar heb ik ook niet zo'n behoefte aan. Het aantal vrienden dat ik heb is op één hand te tellen. Eén vriend, die ik al van mijn 18e ken zie ik soms jaren niet, maar als we dan weer eens met elkaar afspreken, dan wil het geval dat wij gewoon door praten waar we de vorige keer waren geëindigd, tijdloos!


Ik ga op vliegvakantie en ik neem mee....

	 

	Een doorgeladen pistool in mijn handbagage, want dan weet ik zeker dat ik bij de bagagecontrole veel aandacht krijg!

	 

	Mijn moeder van 99, want dan weet ik zeker dat ze geen 100 wordt!

	 

	Een megafoon waarin ik in de vertrekhal roep: 'Een bom!', want dan weet ik zeker dat het niet druk meer is bij de incheckbalie!

	 

	Een homosexueel, want dan weet ik zeker dat ik met mijn reisverzekering in ieder geval van achteren gedekt ben!

	 

	Zwarte schmink, want dan weet ik zeker dat ik tijdens mijn vakantie iemand zwart kan maken!

	 

	Niet mijn schoonzus, want ik weet zeker dat zij geen vliegtuig nodig heeft omdat ze van zichzelf al zweverig is!

	 

	Niet mijn broer, want die wil niet vliegen, hij heeft genoeg aan het feit dat hij ze ziet vliegen!

	 

	Mijn reiswekker, want dan weet ik zeker dat als de vakantie niks is, dat in ieder geval mijn reiswekker opgewonden is!

	 

	Een dildo, want dan weet ik zeker dat ík niet iemand in zijn kont hoef te kruipen!

	 

	Een Tena-luier, want dan weet ik zeker dat als ik in het vliegtuig merk dat er iets niet klopt, ik in ieder geval geen nattigheid voel!

	 

	Een naaisetje, want dan weet ik zeker dat er tijdens de vakantie genaaid kan worden!

	 

	Uien, want dan weet ik zeker dat ik ze op mijn vakantiebestemming een poepie kan laten ruiken!

	 

	Een goed lijkende foto in mijn paspoort, want dan weet ik zeker dat ik de controle voorbij kom, want met een plaat voor mijn hoofd zal het niet lukken!

	 


In coma

	 

	Het huis begon nu behoorlijk vol te lopen. Vooral collega's en oudcollega's waren er in overvloed, maar verder vrienden van hem en zijn vrouw Anna. En natuurlijk de beide broers van Fariq met wie hij een hele hechte band had.

	'Dames en heren, mag ik even uw aandacht?' De directeur van de school waar Fariq al tien jaar franse les gaf nam het woord. 'Neem even allemaal een glas met een heerlijk drankje, want ik wil een proost uitbrengen op onze collega!' En na veel glasgerinkel en geroezemoes ging de directeur verder. 'Fariq kerel kom er eens even bij en Anna jij ook', vervolgde de heer Verhagen. De directeur hield zijn glas omhoog en richtte zich tot Fariq. 'Wat doe je ons aan, ik kan wel janken', en hij trok daarbij een zeer verdrietig gezicht waardoor de aanwezigen in de lach schoten. 'Kijk als je na een jaar al doodziek van me was geworden, oké,  maar Fariq, na tien jaar mij in de steek laten, dat kun je me niet aandoen!' En weer schoot iedereen in de lach. 

	'Maar even serieus', directeur Verhagen trok een ernstig gezicht en begon zachter en langzamer te praten, waardoor iedereen stil werd. 'Wat...ben...jij...goed!' 'Ik snap best wel dat de Internationale School in Zuid Frankrijk jóú wil hebben, maar ik hoop dat na een jaar, want ik had begrepen dat het voor een jaar is?' Fariq en Anna knikten bevestigend. 'Dat je na een jaar besluit om weer bij ons te komen!' 'Fariq, het ga je goed, heel veel succes en Anna, heel veel sterkte hè!' En terwijl de directeur zijn glas nog hoger hield riep  hij luidkeels: 'Proost op Fariq!'

	 

	'We app'en en mailen hè schat?', zegt Anna vragend aan Fariq op het moment dat hij zijn auto in wil stappen voor de reis naar Zuid Frankrijk en ze kussen elkaar hartstochtelijk. Fariq drukt Anna heel stevig tegen zich aan en houdt haar lang tegen zich aangedrukt. 'Het is maar voor een jaar hoor, gekkerd', zegt Anna nadat ze zich wat los maakt uit de omhelzing. ' Heb je je niet geschoren, je prikt helemaal?', vervolgt ze. Fariq haalt zijn schouders nonchalant op, geeft Anna nogmaals een zoen en stapt in zijn auto.

	'Bel me even als je er bent, oké?', zegt Anna, 'en voorzichtig hè schat!' 'Komt goed!', zegt Fariq en rijdt weg.

	's Avonds om 11 uur gaat de telefoon. 'Ja....met mij', hoort Anna, 'ik ben er...was een goeie reis.....zit hier nu in een appartement met drie mannelijke collega's.....sympathieke lui....ben wel een beetje moe van de reis!', zegt Fariq. 'Ik mis je nu al', zegt Anna, 'ga maar lekker slapen, dat ga ik straks ook doen', vervolgt ze. 'Ja, welterusten....hou van je....en pas goed op jezelf!', zegt Fariq en met een glimlach op haar gezicht legt Anna de telefoon op tafel.

	'Goedemorgen lieve schat', appt Anna de volgende morgen, 'Goed geslapen?' Anna ziet aan haar WhatsApp dat Fariq het bericht direct heeft gelezen, maar er komt geen antwoord. Pas heel laat, als Anna al in bed ligt hoort ze dat er een WhatsApp bericht binnen komt. 'Lees het nu pas....had geen tijd om te antwoorden....heb het heel druk....ondanks mijn expertise moet ik veel leren....voorlopig even geen contact....moet me goed concentreren op mijn taak', zegt het bericht van Fariq.

	Anna is blij dat ze even wat heeft gehoord van haar man, maar teleurgesteld door de zin "voorlopig even geen contact". 'Wil hij dat ik geen contact neem of bedoelt hij dat hij voorlopig geen contact opneemt met mij en hoe lang dan niet?', vraagt Anna zich af.

	's Ochtends tegen een uur of 10 gaat de voordeurbel bij Anna. 'Koffie klaar?', zeggen de beide broers van Fariq tegelijk. 'Als jij de koffie hebt.....wij hebben het gebak', zegt Abdel en geeft haar de doos van bakkerij van Dijk. 'We dachten dat jij wel wat afleiding kon gebruiken nou onze grote broer in Zuid Frankrijk zit voor een jaar', zegt Karim.

	Onder het koffie drinken laat Anna het WhatsApp-bericht zien aan de beide broers. 'Wat moet ik hier van denken?', vraagt ze. En nadat Abdel zijn laatste hap van de taart wegwerkt zegt hij: 'Dit is wel typisch Fariq....ik denk dat hij het heel druk heeft!' 'En heel gespannen', vult Karim aan, 'hij bouwt dan een soort muur om zich heen en sluit zich af van zijn omgeving.....maar het is niet persoonlijk bedoeld hoor van Fariq....en je moet het je ook niet aantrekken!'

	'En nu?', vraagt Anna, 'moet ik maar een beetje afwachten totdat hij weer contact opneemt?' 'Oh nee', zegt Abdel, 'nee, dat moet je zeker niet doen....nee, jij moet gewoon blijven app'en en mailen....alleen, niet teleurgesteld zijn als hij niet antwoordt...en hem gewoon bellen als je wilt....hij ziet en hoort het echt allemaal binnenkomen, hoor!'

	 

	Een maand lang app'te en mailde Anna vrijwel elke dag zonder dat Fariq antwoordde. Ze zag op haar toestel ook niet meer dat Fariq het had gelezen. En ze belde hem regelmatig op, maar kreeg dan steevast te horen dat dat toestel niet bereikbaar was.

	Maar na een maand gaat de telefoon. 'Hallo schat, met Fariq, hoe is het met je?' 'Met mij goed....fijn om je stem weer te horen....gaat het goed daar op de Internationale School', zegt Anna. 'Ja, het is een prachtige locatie....veel leerlingen en leraren....wel vermoeiend, want ze vergaderen hier veel...ze willen onderling hele goede afspraken maken....daarom kon ik ook niet je app's en mails beantwoorden....en ik had wat problemen met mijn telefoon....vandaar....red je het een beetje zo in je uppie?'

	'Ja joh dat gaat wel....af en toe wat contact met je broers en gewoon elke dag werken....maar ik mis je wel hoor....alleen is maar alleen....en jij?...mis je mij?', vraagt Anna. 'Nou...daarom bel ik ook even....het kan weer een tijdje duren voordat ik contact met je kan opnemen dus daarom wil ik je zeggen dat ik heel veel van je hou....ik heb nog nooit een vrouw ontmoet waar ik zo van hou en ik zal altijd aan je denken!', zegt Fariq. 'Nou nou schat....het is net of je afscheid neemt...natuurlijk snap ik dat je het heel druk hebt en niet altijd tijd voor me hebt....en natuurlijk zou ik willen dat je hier bij me bent, maar het is niet anders....doe jij je ding nou maar en blijf aan me denken!', zegt Anna en kust het telefoontoestel alsof het Fariq is.

	 

	'Daar zijn we weer!', zegt Abdel, maar dit keer met een ernstig gezicht. 'Heb je het nieuws al gezien', vervolgt Karim, 'het is vreselijk!' Abdel en Karim lopen achter Anna de huiskamer in. Snel doet Anna de tv aan en valt midden in een extra nieuwsuitzending. 'Heb je al iets gehoord van Fariq?', vraagt Abdel zenuwachtig aan Anna. 'Ja een paar weken geleden, maar hoe dat zo!', zegt ze verbaasd. 'Kijk maar!', zegt hij en wijst met tranen in zijn ogen naar de televisie.

	"Voor zover we nu weten zijn er minimaal 40 leerlingen doodgeschoten en minstens 8 leraren. Tientallen gewonden zijn er opgenomen in de nabijgelegen ziekenhuizen. Alle leerlingen en leraren zitten op de Internationale School in Zuid Frankrijk, vlakbij Cannes. Politie, militairen en de anti-terreurtroepen zijn aanwezig. Er zijn nog steeds schoten te horen, dus het is nog niet afgelopen. Om hoeveel daders het gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de laatste berichten gaat het om minimaal 4 terroristen!"

	Anna staat als genageld aan de grond. Het enige dat ze kan zeggen is: 'Maar Fariq is daar leraar!' Ze pakt direct haar telefoon en belt het nummer van Fariq, maar na enkele pogingen waarbij ze steeds te horen krijgt dat het nummer dat ze belt niet bereikbaar is, geeft ze het op. En terwijl zowel Abdel als Karim hun broer proberen te bellen, verstuurt Anna enkele WhatsApp'jes en emailtjes naar hem, allemaal zonder resultaat!

	"Hier volgt een extra nieuwsuitzending van het NOS-journaal." 

	Anna, Abdel en Karim zitten met grote ogen te kijken naar het beeldscherm. Anna doet een hand voor haar mond als de afschuwelijke beelden voorbijkomen.  Abdel en Karim houden haar vast. Tranen lopen over haar wangen.

	 "Het schieten is voorbij. De politie, militairen en de anti-terreureenheid heeft alles onder controle. Wat we nu weten is dat 53 leerlingen en 12 leraren zijn omgekomen bij deze terroristische aanslag op de Internationale School in Zuid Frankrijk. Of hierbij ook Nederlandse kinderen en Nederlandse leraren zijn omgekomen is momenteel niet bekend. Verder zijn er tientallen gewonden en zwaar gewonden. Een aantal zijn er ernstig aan toe. Wat we ook weten is dat er inderdaad 4 terroristen waren, waarvan 2 zijn doodgeschoten door de anti-terreureenheid en een derde heeft zich opgeblazen. De vierde terrorist kon ondanks zijn verwondingen ontvluchten. Naar hem wordt naarstig gezocht. Deze 4e terrorist is geen bekende van de politie of van de geheime dienst. Er is door een bewakingscamera wel een foto van hem gemaakt en zoals u kunt zien is het een zwaar bebaarde man met een doek om zijn hoofd. Waarschuw de politie als u deze man ziet, maar grijp zelf niet in want hij is vuurwapengevaarlijk!

	Tot zover deze ingelaste extra nieuwsuitzending. Voor extra informatie voor naasten en/of familieleden kunt u het onderstaande nummer bellen!"

	De uitzending was nog maar net afgelopen of Anna had het telefoonnummer al ingetoetst en zet haar smartphone op de speaker zodat Abdel en Karim mee kunnen luisteren en eventueel mee kunnen praten. 'Ja hallo, met Anna Amrani...mijn man Fariq is leraar op de Internationale School in Zuid Frankrijk bij Cannes....en ik kan hem niet bereiken....weet u iets van hem?....leeft hij nog?', vraagt Anna huilend, 'ja ik ben zijn vrouw.....Amrani....A-M-R-A-N-I', spelt Anna geirriteerd.....ja dat klopt, die naam komt veel voor bij Marokkanen....oh er werken drie Amrani's?....dus u weet nog niks....oké dan hoor ik het wel van u!'

	Anna gooit haar telefoon kwaad en teleurgesteld op tafel. 'Nou weten we nog niks', zegt ze huilend, 'wat een kutwijf!' Abdel drukt Anna tegen zich aan en Karim zegt: 'Als we morgen nog niks horen, dan gaan we gewoon wéér bellen of we gaan met zijn drieën met de auto naar Zuid Frankrijk!'

	Anna's telefoon gaat. Snel pakt ze hem op en kijkt op haar scherm. 'Het is Fariq', roept Anna enthousiast met overslaande stem tegen Abdel en Karim. 'Fariq lieverd....je leeft!' Alleen veel gekraak komt er uit de telefoon en heel in de verte een hele zachte stem. 'Fariq....Fariq', roept Anna hard in de telefoon en dan herkent ze zijn stem: 'Ik heb een heel slecht bereik hier', zegt Fariq, 'lieverd ik kom naar huis....je hebt het zeker wel gehoord van die aanslag op de Internationale School....vreselijk....maar ik heb daar nu niks te zoeken....ik wil daar weg....ik wil bij jou zijn en bij Abdel en Karim....ik rij nu in één keer..................!' Het gekraak op de telefoon begint nu zo erg te worden dat het niet meer te verstaan is. 'Rij voorzichtig!', schreeuwt Anna nog en met een diepe zucht en huilend van blijdschap tegen Abdel en Karim: 'Hij leeft!'

	 

	De volgende dag, heel vroeg in de ochtend wordt er aan de deur gebeld. Anna rent er heen terwijl ze roept naar Abdel en Karim die zijn blijven slapen: 'Hij is er....Fariq is er!' en ze doet heel blij de deur open.

	Ze kijkt recht in de ogen van twee agenten. 'Goedemorgen...bent u mevrouw Anna Amrani?', vraagt de ene agent. 'Ja dat ben ik', zegt Anna. 'Fariq Amrani is uw man?', vervolgt de agent. 'Ja!', zegt Anna wat onzeker. De beide agenten geven Anna een hand en stellen zich voor. 'Mogen we even binnenkomen?', vraagt één van de agenten, 'uw man is zwaar gewond!' En terwijl Anna met de agenten naar de woonkamer loopt en de agenten zich ook voorstellen aan Abdel en Karim zegt Anna: 'Dus is hij toch geraakt door die terroristen op de Internationale School in Zuid Frankrijk?' 'Wat we weten', zegt de ene agent, 'is dat uw man op de A16 met zijn auto over de kop is geslagen, nadat hij tegen de vangrails was gereden, hij ligt nu in het Groene Hart Ziekenhuis van Gouda, hij heeft veel gebroken en de doktoren houden hem in coma, waarschijnlijk is uw man onwel geworden tijdens het rijden door bloedverlies, want hij had ernstige wonden aan zijn benen en onderbuik, het leken wel schotwonden!'

	'Maar wat zei u zonet over die Internationale School daar in Zuid Frankrijk?', vraagt de andere agent aan Anna. 'Mijn man werkt daar op die school en na die aanslag was hij op weg naar mij.....hij wilde zó graag bij me zijn....hij heeft natuurlijk de meest ellendige dingen meegemaakt....53 leerlingen zijn vermoord en 12 van zijn collega's....hij wilde daar weg....!' 

	Anna barst in tranen uit. Abdel en Karim houden haar vast en spreken opbeurende woorden: 'hij leeft Anna....wel zwaar gewond, maar hij leeft....bijna was hij ook vermoord door die klootzakken van terroristen....maar hij leeft Anna!'

	 

	Als Anna samen met Abdel en Karim de Intensive Care ruimte binnen lopen, worden ze opgevangen door een verpleger: 'U bent mevrouw Amrani?' zegt hij en geeft haar een hand en richt zich vervolgens tot Abdel en Karim 'en u bent de broers van meneer Fariq Amrani?' en de verpleger geeft hen ook een hand en richt zich dan tot hun drieën: 'Voordat u naar binnengaat wil ik u het volgende vertellen....u moet niet schrikken, maar meneer Amrani ligt aan een heleboel slangen....hij is verbonden met een monitor....zijn hoofd, armen en benen zitten in het verband.....alleen zijn gezicht is zichtbaar....en hij is door de doktoren in coma gebracht wegens de hevige pijn en meneer Amrani kan u niet horen, hij is in diepe slaap!'

	Met tranen in haar ogen en een hart, kloppend in haar keel, gaat Anna de kamer binnen waar Fariq ligt. Abdel en Karim volgen haar. 'Nou je ligt er mooi bij', zegt Abdel om het ijs wat te breken, 'maar je had je beter moeten scheren broertje....zo te zien een haastklusje....ben ik niet van je gewend', zegt Karim. 'Moet je hem daar nu zien liggen', huilt Anna en aait voorzichtig over zijn gezicht.

	Na een uur bij hun broer te hebben gezeten nemen de broers van Fariq afscheid van Anna. 'We zien je hier morgen wel weer', zegt Abdel, 'blijf jij nog maar even bij hem!'

	Op het moment dat de broers de deur openen om de kamer te verlaten ziet Anna dat de beide agenten die bij haar thuis waren Abdel en Karim aanspreken. Even later stappen de agenten de kamer van Fariq binnen.

	'Hoe gaat het met u?', zegt één van de agenten tegen Anna, 'fijn hè dat hij weer bij u is........want dat hij ondanks de hevige verwondingen nog leeft dat is een wonder volgens de doktoren!', vervolgt de agent. 'Die verwondingen, daar willen we het nog even met u over hebben', zegt de andere agent, 'zullen we in een andere ruimte gaan zitten?', zegt de agent gedecideerd en wijst met zijn arm naar de deur.

	'Die wonden', zegt de agent tegen Anna nadat ze is gaan zitten op een stoel in een kantoortje in het ziekenhuis, 'die wonden zijn inderdaad schotwonden....er is een kogel in zijn been gevonden en één in zijn onderbuik....allebeide kogels zijn operatief verwijderd, maar hebben heel veel schade aangebracht in het lichaam van uw man!'

	'Hebben die vuile terroristen dus ook bijna Fariq omgebracht....waarom?', vraagt Anna terwijl ze haar ogen richt naar boven, 'waarom?' 

	'Ja, dat vragen wij ons ook af....waarom!.....want het ligt een beetje anders mevrouw Amrani!', zegt de agent streng. 'De kogels die in het lichaam van uw man gevonden zijn komen uit een wapen van de anti-terreureenheid en niet uit het wapen van één van de terroristen....en..', vervolgt de agent, 'bij navraag blijkt dat uw man Fariq Amrani niet werkt of heeft gewerkt op de Internationale School in Zuid Frankrijk, uw man is de vierde terrorist van de aanslag en is verantwoordelijk voor tientallen doden!'

	 

	Aangeslagen, teneergeslagen, verdrietig maar vooral boos zit Anna alleen in het ziekenhuiskantoortje. De agenten zijn weggegaan en hebben haar achtergelaten met heel veel vragen en onzekerheden: Wie is mijn man? Hij was zo lief! Hij was zo attent! Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wanneer is het fout gegaan? Ligt het aan mij? Had ik hem meer aandacht moeten geven? Was ik niet lief genoeg voor hem? Wáár is het fout gegaan! 

	Allemaal vragen die antwoorden zouden moeten geven waarom haar man nu in werkelijkheid zo is, namelijk een leugenaar, een terrorist, een moordenaar! Hier kan zij niet mee leven, hier wíl zij niet mee leven, dit gaat zo in tegen haar principes van goed en kwaad, haar principes van leven en dood, haar principes van liefde en haat!

	Anna gaat richting de kamer van Fariq. Op de gang naast de toegangsdeur zitten aan weerskanten agenten, ze zijn zwaar bewapend. De agenten geven een knikje van goedkeuring als Anna de deur wil openen. Anna gaat met haar gezicht heel dichtbij Fariq en geeft hem een kus op zijn wang. 'Klootzak!', fluistert Anna, 'waaróm Fariq, waaróm!'

	 

	Na een tijdje verlaat ze de kamer en loopt met stevige pas het ziekenhuis uit. Op de afdeling Intensive Care gaat het alarm af....verplegers rennen naar de kamer van Fariq!
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