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In elk verhaal van dit boek zit wel een vleugje verleiding!

	Sommige verhalen hebben autobiografische trekjes, andere zijn gewoon bedacht, uit de duim gezogen, maar alle verhalen zijn natuurlijk wel een afspiegeling van mij, anders had ik het niet kunnen bedenken!

	Veel leesplezier en laat je vooral verleiden: Laat je meegaan in de verhalen, in de avonturen, in de belevenissen!

	Leendert Roossien
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De verleider van Corfu

	 

	Na twee uur en drie kwartier vliegen vanaf Schiphol komen Mirna en Robert aan op Kerkyra Airport,  het kleine vliegveld van Corfu. Hun vakantie is begonnen.

	De deuren van het vliegtuig gaan open en als ze in de deuropening boven aan de trap staan voelen Mirna en Robert aan de muur van warmte dat ze in Griekenland zijn. Ze ruiken Zuid Europa. Onder aan de trap kunnen ze direct doorlopen naar de bussen die klaar staan en die hun binnen een paar minuten naar de aankomsthal brengen.

	Als ze dan na een half uurtje hun koffers van de continu ronddraaiende zwarte rubberen loopband hebben gepakt, verlaten ze de aankomsthal op zoek naar de bus die hen naar het hotel brengt. Meerdere dames, in kleding die overeenkomt met hun reisorganisatie, houden een bordje of map omhoog waarop die reisorganisatie vermeld staat. Mirna en Robert lopen naar de vrouw met de map van Corendon. Nadat ze welkom worden geheten door de uiterst vriendelijke dame en hun namen worden gecontroleerd, kunnen ze instappen in bus 8.

	'Goedemorgen allemaal!....Welkom op Corfu!', roept de hostess overenthousiast door de microfoon van de bus, 'laat u verleiden door de prachtige natuur, laat u verleiden door het heerlijke eten, laat u verleiden door de ontzettend vriendelijke plaatselijke bevolking, kortom laat u verleiden door Corfu!', vervolgt ze nadat ze heeft uitgelegd wat er allemaal in de envelop zit die iedereen van haar heeft gekregen en dat er morgen een informatie-bijeenkomst is.

	Na 25 minuten rijden komen Mirna en Robert aan bij hun hotel. De eigenaar en eigenares staan buiten voor het hotel te wachten. 'Kalimera', zeggen ze en geven Mirna en Robert een hand. In het Grieks wordt er door de eigenares richting het hotel hard geroepen en binnen enkele seconden komt er een grote mooie Griekse man aangelopen. 'Our son', zegt de eigenaar en de eigenares stelt hem voor: 'Yorgos!' 

	'Yassou!', zegt de zoon, wat 'hallo' betekent en hij neemt de koffers over van Mirna en Robert. 'Room number 7', zegt de eigenaar tegen zijn zoon en weg is hij.

	Nadat de hotelvoucher en de paspoorten bekeken zijn door de eigenaar, loopt de eigenares met Mirna en Robert mee naar hun kamer. Een prachtige kamer met uitzicht op het zwembad. De zoon wijst naar de koffers, wenst hun een hele fijne vakantie en verlaat daarna samen met zijn moeder de hotelkamer.

	 

	'Heb jij je wel ingesmeerd?', zegt Mirna tegen Robert terwijl ze de derde dag allebei op een ligbed aan het zwembad liggen. Ze begint te zoeken in haar tas. 'Je begint al rood te worden.....ik kan het niet vinden, het ligt nog boven, denk ik!'

	Robert loopt naar hun kamer en vindt in de badkamer de zonnespray factor 20. Hij doet zijn zwembroek uit en begint zijn benen in te spuiten en uit te smeren. 'Hallo.....can I clean your room?', hoort Robert. Snel doet hij een handdoek om zijn blote billen en loopt naar de deur en opent hem. In de deuropening staat de eigenaarszoon Yorgos met over zijn armen schone handdoeken en lakens. 'Yes, it's okay!', zegt Robert en loopt terug naar de badkamer en gaat verder met insmeren.

	'Will I rub your back?', hoort Robert en voordat hij zich kan afvragen of hij dat wel wil gaan de stevige handen van Yorgos over zijn rug. Het voelt als een aangename massage en omdat Robert zelf zijn rug niet kan insmeren laat hij het gebeuren. Yorgos neemt de zonnespray uit de hand van Robert en spuit zijn hele rug nu in. Tot zijn eigen verbazing begint Robert zich volledig te ontspannen en tot zijn eigen verbazing en toch ook wel met schrik ervaart hij het als heel plezierig.

	Geraffineerd gaan de handen van Yorgos steeds lager en alhoewel de billen van Robert niet met zonnespray ingesmeerd hoeven te worden doet Yorgos dat wel. 'Massage is good!', zegt hij en de Griek vervolgt: 'Are you okay?' en nadat Robert nog maar net stamelend en overrompeld 'yes, it's okay' heeft gezegd voelt hij de vingers van Yorgos met een snelle beweging tussen zijn bilnaad gaan, waarbij zijn piemel ook nog even duidelijk voelbaar wordt betast!

	'Have a nice day', zegt Yorgos dan, zet de fles met zonnespray op de wastafel en loopt met stevige pas de kamer uit. Robert kijkt vertwijfeld in de spiegel.

	 

	'Goed ingesmeerd?', vraagt Mirna als Robert weer plaatsneemt op zijn ligbed en de fles zonnespray factor 20 aan haar geeft. En voordat hij kan antwoorden gaat ze verder 'ik heb, toen jij boven was, gelezen in de informatiemap dat je hier in het hotel voor maar 15 euro een massage kan krijgen', vervolgt Mirna, 'en dat ga ik zo doen!'

	 

	'Hello....how are you today?', hoort Mirna tegen haar zeggen als ze de massageruimte van het hotel binnen loopt. 'Hello Yorgos!', zegt Mirna een tikkeltje verbaasd om de zoon van de eigenaar hier te zien. 'I wanna have a massage of my back, can you call the man or woman who gives the massage?', gaat ze op haar beste engels verder.

	'Lay down please, I give the massage!', zegt Yorgos en wijst naar de massagetafel. 'You?', zegt Mirna verbaasd. 'Okay?', vraagt hij. 'Yes ofcourse!', zegt ze en terwijl ze bloot op haar buik op de massagetafel gaat liggen, bedenkt ze dat deze manier van bedrijfsvoering best heel voordelig is voor het hotel, zo hou je wel alle activiteiten in eigen hand....letterlijk!

	'Only the backside?', vraagt Yorgos nog even terwijl hij een handdoek over haar billen legt. Na de bevestiging van Mirna gaan zijn handen.....zijn stevige handen over haar rug. Door de olie glijden ze over haar schouderbladen......glijden naar boven naar haar nek en schouder. 'Dit ís lekker!', denkt Mirna en ze begint zich te ontspannen. 'Okay?', vraagt Yorgos en nadat ze hem met een 'hmm hmm' duidelijk maakt dat het oké is gaat hij stevig door. Meer communicatie is eigenlijk ook niet mogelijk met haar gezicht geklemd in het gat van de massagetafel.

	Langzaam maar heel beslist gaan zijn handen naar beneden naar haar onderrug......stevig gaan zijn handen vanaf de ruggegraat naar de zijkant en komen zijn vingertoppen over haar buik, waarna die vingers een snelle beweging naar beneden naar haar schaamhaar maken.....dit herhaalt hij enkele keren. 'Wat is een massage toch lekker en ontspannen', denkt Mirna, terwijl de handen van Yorgos inmiddels bij haar voeten zijn. Met veel olie glijden zijn handen van haar voeten naar haar kuiten....en beginnen dan haar kuiten intens te masseren.....en weer gaan die warme handen van haar voeten naar haar kuiten, maar na enkele keren dit gedaan te hebben glijden ze door naar boven....naar haar bovenbenen en stoppen geraffineerd vlakbij haar vagina...wel voelt ze nog even snel een vinger tegen haar schaamlippen aan, maar dit voelt voor haar als per ongeluk en niet als bezwaarlijk.

	'Are you okay madam?', vraagt Yorgos beleefd. Even tilt Mirna haar hoofd op om hem duidelijk te kunnen zeggen dat alles oké is en dat ze het heerlijk vindt, waarna hij antwoordt: 'Good!' en hij gaat weer verder. Hij verwijdert de handdoek waarna zijn stevige handen nu haar grote ronde billen letterlijk onderhanden nemen. Ze worden gekneed en gemasseerd en met op iedere bil een stevige hand schudt Yorgos haar billen heen en weer, van links naar rechts, naar voren en naar achteren....hij laat ze trillen.....doet ze uit elkaar en weer naar elkaar toe. Mirna begint wat opgewonden te raken....zachtjes kreunt ze van genot....Yorgos verhoogt het tempo en dan plotseling voelt ze zijn hand net even te lang tussen haar schaamlippen door gaan. 

	'Have a nice day!', zegt Yorgos dan, legt de handdoek weer over haar billen, loopt uit de massageruimte en laat Mirna vertwijfeld maar lichtelijk opgewonden achter op de massagetafel!

	 

	'Lekkere massage?', vraagt Robert nadat Mirna weer naast hem is gaan zitten op het ligbed aan het zwembad. 'Ja....heel apart!', antwoordt ze, 'zullen we even gaan zwemmen?', vervolgt ze.

	 

	'Mirna!', fluistert Robert in haar oor, 'ben je óók wakker?', zegt hij. 'Ja!', antwoordt Mirna. 'Ik heb zin!', gaat Robert verder. 'Ja ik voel het en ik heb ook zó'n zin!', zegt Mirna. 'Ik heb heel raar gedroomd!', zegt hij en vervolgt 'we waren op vakantie op Corfu in Griekenland!' 'Wat?...dat meen je niet!....daar heb ik ook van gedroomd!', zegt Mirna opgetogen en Robert gaat verder: 'Ik durf het haast niet te vertellen, maar mijn rug werd ingesmeerd met zonnebrand door....uh...een man, de zoon van de eigenaar en...uh...hij deed dat op een erotische manier en ik moet toegeven dat ik er wel van genoot!'

	'Welk hotel was het?', vraagt Mirna. 'Het Corfu Beach Hotel', antwoordt Robert. 'Dat meen je niet!', zegt Mirna lachend, daar heb ik dus ook van gedroomd, en ik durf het eigenlijk ook niet te zeggen, maar ik liet me daar masseren en dat was óók erotisch, zeer erotisch, ik werd daar heel opgewonden van en de masseur was ook de zoon van de eigenaar!

	'Yorgos!', riepen ze allebei uitgelaten-lachend en terwijl de vingers van haar hand zijn piemel omsloot, gingen de vingers van Robert tussen de schaamlippen van Mirna en opgewonden kusten ze elkaar!

	 


Rudolf

	 

	In zijn kleine keuken van zijn vrijgezellenflat staat Rudolf het eten voor te bereiden. 

	De aardappelen zijn in partjes gesneden en gewassen. Hij legt ze in een bodempje olie in de ovenschaal. Hij strooit er nonchalant wat zout, peper en paprikapoeder over en legt er hier en daar een takje van zijn eigen gekweekte rozemarijn tussen. Daarna zet hij de schaal in de oven. 

	Vervolgens pakt hij een kom om er een heerlijke Griekse salade in te maken. Van de grote krop ijsbergsla snijdt hij een stuk af en maakt hier reepjes van en gooit ze in de kom. Een stuk komkommer in plakjes, een vleestomaat in stukken en een halve ui in ringen doet hij er ook bij. In een klein kommetje maakt hij van olijfolie en slasaus een dressing, op smaak gemaakt met peper, zout en oregano. Nadat hij de dressing over de salade heeft geschept, verkruimelt hij de feta in grove stukken er bovenop en maakt het geheel compleet met enkele olijven.

	En nu komt het mooiste moment voor Rudolf. Tot nu toe was het slechts het voorbereiden van het eten, maar nu komt er voor hem een dimensie bij: Een moment van opwinding. En dat is het zeker voor hem en daar leeft hij naar toe: Ná de voorbereiding komt het hoogtepunt!

	Hij loopt naar de koelkast en pakt de twee biefstukken. Heel voorzichtig haalt hij het prachtige rode vlees uit de verpakking en legt het teder op een bord op het aanrecht. Aandachtig staat hij ze te bekijken terwijl hij ze op kamertemperatuur laat komen. En dan doet hij wat hij altijd met zijn biefstuk doet voordat hij zijn lekkernij in de pan legt. Met één hand neemt hij de biefstuk van het bord en klemt het daarna tussen zijn handen. Even blijft hij zo staan en geniet van dat moment. Zo wordt zijn fantasie geprikkeld. Van de ene hand in de andere laat hij het heerlijk vlees vervolgens gaan. Als billen van een mooie vrouw betast hij zijn biefstuk. En zo doet hij het ook met de tweede biefstuk. Rudolf kan hier intens van genieten.

	Wreed wordt hij verstoord door de voordeurbel. 'Heb je iemand vermoord?', zegt Ankie in de deuropening en wijst hem op zijn bloederige handen. 'Oh dat!.....oh we eten biefstuk!' ,zegt Rudolf,  'Ah lekker!', zegt ze en loopt de kamer in. 'Schenk jij de wijn in, dan ga ik verder met het eten?' , vervolgt hij en loopt door naar de keuken.

	Snel neemt hij de biefstukken nog even sensueel in zijn handen en legt ze dan met liefde in de pan en na enkele minuten is het opwindend zacht maar stevig billenvlees gewoon voedsel geworden, heerlijk maar anders! Samen met de Griekse salade dient hij de ovenaardappelen en de biefstukken op en gaan ze samen aan tafel. 

	Ankie kent Rudolf al jaren, maar van samenwonen is het nog steeds niet gekomen. Daar hebben ze samen ook geen behoefte aan. Het is goed zo en dat vinden ze allebei. Af en toe samen eten en af en toe samen naar bed, dat vinden ze heerlijk, dus dat doen ze dan ook regelmatig.

	Ankie weet precies wat Rudolf lekker vindt en Rudolf weet dat van Ankie. Het begint al tijdens het eten. Behalve dat ze genieten van de heerlijke gerechten, probeert Ankie elke hap zo sensueel mogelijk naar binnen te werken. Langzaam zuigt ze een gedeelte van haar biefstuk in haar mond en gaat uitgebreid met haar tong over haar lippen. Daarna gaat ze kauwen....langzaam....met haar mond open....en af en toe gaat haar tong even over haar bovenlip. Zo eet ze alle lekkernijen en laat ze Rudolf behalve van de smaak van het eten ook van haar manier van eten genieten. Rudolf wordt hier opgewonden van en als toetje belanden ze dan ook steevast in bed.

	En terwijl Rudolf op zijn knieën op de bovenbenen van Ankie zit en haar rug minutenlang heeft gemasseerd gaan zijn handen, zijn extreem grote handen naar haar billen, haar extreem grote billen. Ankie begint te kreunen van genot als Rudolf in haar billen knijpt en zegt: 'Heerlijke biefstuk!'

	 


Laat je niet verleiden

	 

	Dit moet je eten, dat moet je eten, dit moet je geloven, dat moet je geloven, dit moet je vinden, dat moet je vinden!

	We worden in deze tijd gebombardeerd met domineegedrag, met belerend gedrag en als je daar niet naar luistert dan wordt je veroordeeld, dan word je afgeschilderd als eigenwijs en dom!

	Je ziet dit momenteel heel duidelijk op het gebied van eten. De eetdominees weten hoe het moet en vooral wat goed voor een ander is. Maar er zijn zoveel eetdominees en die beweren allemaal weer iets anders. En dat is niet erg, maar bemoei je niet met een ander op zo'n agressieve manier in de trant van "Zo is het en niet anders en als je anders denkt dan deug je niet!" Want dit wekt alleen maar weer agressie van de ander op!

	We zien dit ook duidelijk bij de discussie over wel of geen zwarte Piet. Hierbij ook dat domineegedrag! De tegenstanders van zwarte Piet denken het beter te weten, maar ook de voorstanders denken het beter te weten. Agressie over en weer en ook hierbij denk ik zoals zo vaak dat de "waarheid" ergens in het midden ligt, alleen dat relativeren is er niet meer: Het is zó en niet anders volgens die dominees.

	We zien dit ook terug in de politiek in het algemeen, maar vooral die politieke partijen die respectloos en mensonterend over bepaalde groepen mensen praten en handelen. Zij doen dit ook met zóveel agressie en betweterigheid dat ook dit valt onder het domineegedrag. Het drijft mensen uit elkaar. Het wekt agressie op, omdat hun stelligheid de ander afschildert als dom en naïef. Wat een arrogantie....ik vind het een gevaarlijke arrogantie!

	En dan heb ik het nog niet eens over de intolerante betweterigheid van sommige geloven, die, zoals het bij mij over komt, niet geloven maar zeker denken te weten en een andere overtuiging afdoen als minderwaardig.

	 

	En ik weet wel dat ik nu zelf ook klink als een dominee door te zeggen dat we ons niet langer moeten laten verleiden door domineegedrag, dat de wereld er niet veel beter van wordt als we blijven luisteren naar beweringen die bedacht zijn door mensen die zelf onzeker zijn en die als gevolg daarvan een zekerheid proberen te zoeken. Oké!....hun ding....maar val een ander daar niet mee lastig door die mening op te dringen als ware het de waarheid....ja jouw waarheid en niets meer!

	 


Twee hele dikke mensen

	 

	Op het strand zitten twee hele dikke mensen. Een hele dikke man en een hele dikke vrouw. Zij ligt op een ligbed en hij staat naast haar en buigt zich voorover naar haar. Hij heeft een heel klein potje met vaseline in zijn grote hand en met zijn dikke vinger smeert hij teder en liefdevol een laagje vaseline op haar lippen. Zij ondergaat dit genietend en legt haar hand op zijn billen en trekt zijn zwembroek wat recht.

	'Wat lief!', zegt Elza zachtjes tegen Pieter, twee badgasten die elk op een ligbed liggen naast die twee hele dikke mensen. 'Dat doe je nooit bij mij ', vervolgt Elza cynisch.  'Oh jawel!', fluistert Pieter, 'maar ik smeer het op je andere lippen!', waarop ze in lachen uitbarsten. 'Hoe komisch!', zegt Elza terwijl ze de slappe lach heeft, 'maar oh zo ordinair!' en samen lachen ze de tranen uit hun ogen.

	'Weet je wat ik me afvraag bij zulke hele dikke mensen?....hoe ze seks hebben!', zegt Pieter. 'Echt zo'n mannending!', reageert Elza, 'maar vertel....hoe denk je dat het gaat?', vervolgt ze.

	Pieter gaat met zijn ligbed heel dicht tegen die van Elza aan en kruipt half op haar ligbed, dicht tegen haar aan. Elza kijkt hem met een ondeugende glimlach en pretoogjes aan. Pieter begint fluisterend zijn fantasie in haar oor te vertellen:

	'De hele dikke man en de hele dikke vrouw zijn op hun slaapkamer. Ze ontdoen zich van hun kleren. Om de beurt helpen ze elkaar om een kledingstuk uit te doen. De kleren worden keurig op een stoel gelegd. Voor de man een stoel en voor de vrouw een stoel.

	Bloot gaan ze dan tegen elkaar aan staan, waarbij ze elkaar innig vasthouden. Hun handen komen niet verder dan de zijkant van hun lichamen.'

	Elza stoot Pieter aan en zegt: 'Doe normaal!' 'Nou oké!', zegt Pieter en vertelt verder terwijl Elza zich nog meer tegen hem aandrukt. 

	'Ze houden elkaar dus innig vast en kussen elkaar intens! Dan geven ze elkaar een hand en lopen naar hun bed. De hele dikke vrouw gaat als eerste op het bed. Stukje voor stukje schuift ze op haar knieën naar het midden van het hele grote bed. Dan draait ze zich om en laat zich op haar rug glijden. De hele dikke man kijkt steeds naar haar met een blik van genot, waarbij hij steeds met zijn vingers aan zijn tepels zit. De hele dikke vrouw kijkt hem nu uitdagend glimlachend aan en doet haar benen uit elkaar. Nu is het de beurt aan de hele dikke man. Langzaam gaat ook hij op zijn knieën. Steeds dichterbij komt hij bij de hele dikke vrouw. Hij schuift tussen haar benen als een piloot die op de landingsbaan landt. Voorzichtig laat hij zich zakken tussen haar benen en beetje voor beetje verdwijnen ze in elkaar. Hun lichamen bewegen niet meer, maar ze kussen elkaar intens en langdurig!'

	'En....doen ze het?', vraagt Elza. 'Nou volgens mij lukt dat niet....er zit zoveel lichaam in de weg!', zegt Pieter. 'Nou vertel dan maar hoe je fantasie verder gaat!', vervolgt Elza.

	'In hun slaapkamer staat een tafel. De hele dikke vrouw staat er met haar rug tegen aan en de hele dikke man staat tegen haar aan. Hij kust haar mond intens en zij genieten daar zichtbaar van. Dan draait de hele dikke vrouw zich om met haar gezicht naar de tafel en buigt zich voorover waarbij haar borsten, haar hele grote borsten op de tafel rusten. De hele dikke man gaat met zijn buik tegen haar aan staan en legt zijn grote handen op haar rug en streelt haar. Langzaam bewegen zijn hele grote billen naar achteren en naar voren. Zachtjes maken de hele dikke vrouw en de hele dikke man kreunende geluidjes van genot!'

	'En.....doen ze het nu?', vraagt Elza. 'Nou....geen idee.....maar....uh.....heb je ook zin om even naar onze hotelkamer te gaan?', vraagt Pieter aan Elza en kijkt haar opgewonden aan. En lachend zegt ze: 'Hebben we daar ook een tafel?'

	 


Twee hele dunne mensen

	 

	Elke keer als er een windje vanuit zee kwam werden de twee hele dunne mensen op hun ligbed aan het strand door de wind een klein stukje opgetild. Door de omstanders werd al gesproken van een gevaarlijke situatie, want je moet er toch niet aan denken dat de wind aantrekt en zeker niet als de wind gaat draaien.

	De hele dunne man en de hele dunne vrouw zaten daar niet echt mee of beter gezegd, ze lagen daar niet echt mee. Ze lieten het gebeuren en werd de wind iets harder dan gaven ze elkaar eventjes een hand. Niet dat dat hielp, maar het was wel heel lief. Zo van "dan maar sámen de lucht in!"

	Op een gegeven moment trok de wind behoorlijk aan en langdurig. De twee hele dunne mensen werden door de wind opgetild en hingen nu een meter boven hun ligbed, terwijl ze zich vasthielden aan de stok van de parasol. Badgasten kwamen aangerend om ze te redden en veilig te stellen voordat ze werden weggeblazen, maar tot hun grote verbazing was er bij de twee hele dunne mensen geen greintje angst of paniek, in tegendeel,  ze zwierden rond aan de stok van de parasol en gierden het uit van de pret.

	'Hou je vast!....hou je vast!', zeiden de omstanders. 'Het is oké!', riepen de hele dunne man en de hele dunne vrouw. 'Dat kan wel zo zijn, maar vat het niet te licht op!', riep één van de omstanders, waarop deze direct door een duw werd gecorrigeerd, want om in deze crisissituatie een opmerking over gewicht te maken is ongepast en gevaarlijk, want stel dat de hele dunne mensen daardoor de parasolstok loslieten, daar wil je niet aan denken.

	'Maak je niet dik!', riep de hele dunne man naar de menigte die zich inmiddels had gevormd rond de ligbedden van de twee hele dunne mensen. Er waren al mensen met touwen en met opvangzeilen rond de parasol gaan staan, maar zij zagen een heel vrolijk stel ronddraaien aan de parasolstok die zich nergens bezorgd om maakten. 'Always look at the light side of life!', zong de hele dunne vrouw luidkeels tegen de wind in. De hele dunne man was slap van het lachen, liet daardoor één hand los en net voordat hij weg zou waaien pakte de hele dunne vrouw hem vast. Gelukkig viel op dat moment de wind weg.

	Steeds langzamer draaiden de twee hele dunne mensen aan de parasolstok en één voor één landden ze op het ligbed. Eerst de hele dunne man en daarna kwam de hele dunne vrouw bovenop hem en tussen zijn benen te liggen. Intens en met hartstocht hielden ze elkaar vast en kusten elkaar langdurig. Alle omstanders begonnen enthousiast te applaudiseren.

	'Wat een prachtig lief stel zijn jullie!', zei één van de mensen die hen wou helpen en hij vervolgde: 'Mensen zoals jullie zijn maar dun gezaaid in deze harde wereld!' 'Nou....het weegt voor ons heel zwaar dat er nog zulke vriendelijke behulpzame mensen zijn als jullie!', zei de hele dunne vrouw en de hele dunne man voegde er aan toe: 'En als het weer gaat waaien, dan gaan we het nog eens dunnetjes over doen!', waarop alle omstanders heel hard moesten lachen en de hele dunne vrouw diep in de armen van de hele dunne man kroop....nou ja diep?

	 


Dr. Cam

	 

	Hij heette eigenlijk Verstegen, dokter Verstegen, maar door zijn specialiteit werd hij in de volksmond dokter Cam genoemd. Zijn specialiteit maakte hem beroemd, maar werd hem ook fataal. Zijn reclameleus was: "Twee keer genieten is dubbel genieten!"

	Dokter Verstegen was gynaecoloog en bij hem konden vrouwen op speciaal verzoek en natuurlijk met een speciaal prijskaartje er aan een spiraaltje laten plaatsen met een ingebouwde camera die de penetratie vastlegde. Alle "bezoekers" werden zo geregistreerd, zowel de kleine spuitgasten als de grote spuitgasten en ze kwamen door de zeer geavanceerde camera haarscherp in beeld. Daaraan gekoppeld plaatste dokter Cam een camera in een tepelpiercing. De opgenomen beelden werden bewaard op een harddiskrecorder. Zo kon de vrouw na de daad nog een keer genieten, alleen of samen met de man die zijn jonge heer op deze manier nog nooit had zien werken.

	En zo ging het ook met Liesbeth. Liesbeth, een vrouw van in de 40, woont alleen, is nooit getrouwd geweest, heeft nooit langdurige relaties gehad, maar regelmatig wisselende contacten. Ze is heel tevreden met het leven dat ze leidt. Ook haar sexueel leven stemt haar tot tevredenheid, alhoewel het voor haar wel wat spannender en extremer mag. 

	Na jaren de pil te hebben gebruikt wil ze daar van af. Al dat troep in haar lijf dat wil ze niet meer. Ze zoekt een goed betrouwbaar alternatief en zo komt ze al snel uit bij het spiraaltje. En na grondig het internet afgestruind te hebben valt haar oog op het artkel van dr. Verstegen. Spannend en extreem is het in ieder geval wel. Ze belt haar vriendin op om eens te overleggen. 's Avonds komt Vera bij haar langs en onder het genot van enkele glazen witte wijn krijgt Liesbeth van haar te horen dat zij die ingreep bij dokter Cam ook heeft ondergaan en dat ze er heel blij mee is. 'Ik heb het al enkele jaren!', zegt Vera. 'Jij bent ook een dooie....daar wist ik niets van!', zegt Liesbeth wat grijnzend en gaat verder: 'Vreemde meiden zijn we toch!', 'ja maar wel hele leuke en spannende!', reageert Vera.

	Liesbeth is na het overleg met Vera volledig overtuigd en maakt een afspraak met de kliniek en wordt daar ontvangen door een uiterst vriendelijke vrouw.

	'Mevrouw Verstegen!', stelt zij zich voor. 'U bent dé dokter Verstegen?....dokter Cam?', vraagt Liesbeth haar een beetje verbaasd. 'Nee, dat is mijn man....we runnen de praktijk samen...maar het is zijn idee van die camera....een fantastisch idee!'

	Liesbeth krijgt een grondige voorlichting over de ingreep en nadat ze er mee instemt en alle formaliteiten zijn afgehandeld wordt er een datum geprikt voor de behandeling. 'Dan zie ik u over zes weken op die maandag hier in de kliniek....óf mijn man doet de ingreep óf ik, dat kan ik nu nog niet vaststellen aan de hand van het werkrooster....maar hoe dan ook, u bent in vertrouwde handen hoor!', zegt mevrouw Verstegen en geeft Liesbeth een hand.

	 

	Na zes weken gaat Liesbeth samen met Vera naar de kliniek. De grote dag is aangebroken en omdat het werd aangeraden iemand mee te nemen vond Liesbeth het nogal logisch om ervaringsdeskundige en hartsvriendin Vera te vragen om mee te gaan. 'Ja je kunt je wel wat beroerd voelen er na hoor!', zei Vera toen Liesbeth haar vroeg, 'en dan help ik je ook wel met het installeren van de apparatuur, zodat jij lekker kan bijkomen!', had ze toen gezegd.

	Liesbeth en Vera stappen de kliniek binnen en worden ontvangen door een assistente. 'De dokter komt u zo ophalen!', en ze wijst naar de wachtkamer. 'Er is hier niets veranderd', zegt Vera, 'probeer je straks te ontspannen hè, dan voel je er niks van!' 'Oké!', zegt Liesbeth gespannen.

	'Goedemorgen!', zegt mevrouw Verstegen die net de wachtkamer binnen loopt. Ze geeft Liesbeth een hand en nadat ze ook Vera een hand heeft gegeven zegt ze tegen haar: 'Alles goed?....mijn man heeft de ingreep bij u gedaan hè?' 'Ja klopt', zegt Vera 'en ik ben er nog steeds heel blij mee!' 'Dat is mooi om te horen en dan gaan we nu u blij maken!', zegt mevrouw Verstegen tegen Liesbeth, 'ik doe de ingreep bij u en over een half uurtje bent u weer bij uw vriendin!'

	 

	'Hoe voel je je?', vraagt Vera aan Liesbeth die thuis net wakker wordt van een hazenslaapje. 'Ik voel me prima eigenlijk!', antwoordt Liesbeth. 'Ik heb de software op de harddiskrecorder geïnstalleerd en volgens mij werkt het prima....nu nog een man aan de haak slaan of heb je momenteel al een vriendje?', zegt Vera. 'Ja....al een paar weken heb ik af en toe wat met Flip....niks serieus hoor, maar hij kan er wat van zeg!', vervolgt Liesbeth. 'Nou, dan kun je vanaf nu Flip zijn flip eens mooi in beeld brengen!', zegt Vera lachend. 'En je weet het hè.....de eerste opname die je maakt moet je even op een usb-stickje zetten en laten checken door degene die de behandeling heeft gedaan, dus in jouw geval mevrouw Verstegen. Want dan weet ze of ze de camera's goed heeft geplaatst!' Liesbeth knikt bevestigend. 'En', zegt Vera, 'ik wil die eerste opname ook wel eens zien, oké?' Samen giechelen ze. ' Ja dat is goed!', zegt Liesbeth.

	 

	'Hallo', zegt mevrouw Verstegen als Liesbeth in de kliniek voor controle komt. 'Klachten?', vraagt ze vriendelijk. 'Nou nee....geen enkele napijn eigenlijk!', antwoordt Liesbeth. 'Nou dat is mooi om te horen en u heeft de eerste opname bij u?', vraagt mevrouw Verstegen. Liesbeth overhandigt de usb-stick en de gynaecologe doet de usb-stick in de computer. 'Oh, prachtige scherpe inwendige opnames, de camera is goed geplaatst!', zegt ze, maar dan betrekt haar gezicht even. 'Is er iets niet goed?', vraagt Liesbeth verontrust. 'Nou nee hoor, alles is prima!....een vervolgafspraak lijkt me ook niet nodig, tenzij ú daar behoefte aan heeft.....en fijn dat ik de opname even mocht zien, dat is voor mij heel verhelderend!', zegt de dokter. 'Ja, dat snap ik', zegt Liesbeth, 'je wil graag eer van je werk!' 'Ja, precies!', zegt mevrouw Verstegen en neemt afscheid van Liesbeth.

	 

	'Hoe was het in de kliniek?....was alles goed?', vraagt Vera door de telefoon. 'Ja alles was goed, de camera's zijn goed geplaatst en ik hoef niet weer voor controle!', antwoordt Liesbeth. 'Kom anders vanavond even langs, dan kunnen we onder genot van een wijntje mijn eerste opname gaan bekijken, het ziet er opwindend uit....wat zijn wij ook gestoord hè!', vervolgt Liesbeth.

	 

	's Avonds zitten de beide vriendinnen met een glas wijn en wat hapjes naar het beeldscherm te kijken. 'Nou....kom op met die flip van jouw Flip!', zegt Vera lachend. En als de eerste inwendige beelden te zien zijn zegt Vera: 'Zo, dat is een beste....dat is geen flipje, maar een hele grote flip....ik snap nu wat je bedoelt met "die kan er wat van!" ', vervolgt Vera.

	Na enkele minuten worden de inwendige opnames gevolgd door de opnames van de camera in de tepelpiercing en is Flip in vol ornaat te zien. 'Hè!', roept Vera. 'Ja, wat een mooie man hè die Flip van me!', zegt Liesbeth. ' Maar lieverd.....dat is....!', zegt Vera verbaasd, 'en deze opname heeft mevrouw Verstegen ook gezien?', vraagt Vera met een angstige stem. 'Ja natuurlijk....hoe dat zo!', reageert Liesbeth onzeker. 'Dat is Ferdinand.....Ferdinand Verstegen.....dokter Cam!'

	 


Mary

	 

	Nadat Mary jarenlang had geëxperimenteerd met het mixen van allerlei drankjes, had ze nu de juiste mix gevonden waardoor ze volledig ontremd werd. Ze had dit nodig, echt nodig. Eindelijk haar dwangbuis afwerpen. Eindelijk haar harnas afgooien. Eindelijk haar muur om zich heen afbreken. Eindelijk vrij!

	Wat ze zich niet had gerealiseerd was het feit dat ze behalve geen remmingen meer voelde op haar werk en in haar dagelijkse sociale contacten, ook geen seksuéle remmingen meer had. Nou viel op haar werk de ongeremdheid niet zo op. Ze was werkzaam als telefoniste bij een call-centre en daar waren ze allen wat ontremd of brutaal, hoe je het maar wil noemen. En ook bij de bakker, groenteboer en de slager werd het niet zo opgemerkt, hooguit haalde men de schouders op en dacht men "raar wijf", maar dat dachten ze ook al toen ze zo geremd was. Ja...in het weekend als ze uitging dan was het wel even wennen voor de preutse Mary en niet alleen voor haar.

	 

	'Hoi Mary!', hoort ze achter zich terwijl ze aan de bar een biertje staat te drinken. 'Toch maar weer eens gekomen in deze enge kroeg met gevaarlijke mannen?', zeggen de beide mannen gekscherend. Mary draait zich om en grijpt met haar handen in het kruis van de mannen en pakt hun piemels stevig beet. 'Hoi Dirk en Freek....alles goed daaronder!', reageert Mary en knijpt nog eens goed in de ballen van de beide mannen.

	'Rustig....rustig....au....au!', zeggen ze, 'ben je gek geworden?' 'Nou nee hoor!', zegt Mary laconiek en ze draait zich met een glimlach van oor tot oor om naar de bar en gaat verder met waar ze mee bezig was nml. bier drinken.

	Een paar meter van haar vandaan zit op een barkruk een man de ene whisky na de andere te drinken. Hij praat met niemand en schijnt er zo te zien ook geen behoefte aan te hebben. Mary loopt met haar glas bier naar hem toe. 'Zin in gezelschap?', vraagt ze. 'Wat jij wil!', zegt hij ongeïnteresseerd. 'Een beetje geremd?', zegt Mary als ervaringsdeskundige. 'Tja....wat doe je er aan!', zegt hij. 'Nou', zegt Mary, 'je maakt een drankje en dan doe je dit!' Mary zet haar bierglas op de bar en gaat achter hem staan. Ze drukt haar borsten tegen zijn rug aan en gaat met beide handen onder zijn polo. Geraffineerd gaan haar handen vanaf zijn tepels naar beneden en proberen zijn broek in te gaan, maar dat lukt niet. 'Ja te strak, net als mijn hele leven, te strak!', zegt hij somber. 'Oh....maar daar is wel iets aan te doen!', zegt Mary en maakt zijn broek los. 'Raar wijf!', zegt hij. 'Nou díé is niet zo geremd!', zegt ze terwijl ze zijn piemel in haar hand neemt. 'Doe maar niet !', zegt hij en duwt haar hand weg, 'straks ziet iedereen ons....dit kan echt niet!', vervolgt de man.

	'Heb je ook een naam, raar wijf?', vraagt hij. 'Ik heet Mary en jij....de stille?', antwoordt ze lachend. 'Nou bijna goed....ik heet John, maar ze noemen me inderdaad de stille!', zegt hij. 'En wie zijn "ze"?', vraagt Mary assertief. 'Mijn kameraden van de club!' 'Van de pornoclub?', zegt Mary lacherig en naïef. 'Jij hebt nog nooit van mij gehoord hè?', zegt John. 'Nee lekker ding!' en haar handen verdwijnen weer ongegeneerd onder zijn kleren en ze kust hem overenthousiast in zijn nek terwijl ze nog steeds achter hem staat.

	'Nou zo is het wel genoeg vies raar wijf....dat doen we hier dus niet in onze kroeg!', zeggen Dirk en Freek die achter haar zijn gaan staan. En voordat Mary zich om kan draaien wordt ze met bruut geweld tegen de grond gegooid, waarbij ze zó hard met haar hoofd tegen een dikke tafelpoot komt, dat het bloed eruit spuit en ze enkele seconden bewusteloos in een plas bloed ligt.

	'Kijk haar daar nu liggen....onze Mary!', zegt Dirk sarcastisch. 'Geen gewone Mary, maar bloody Mary!', zegt Freek lachend.

	'Uitgelachen?', klinkt de stem van John indringend. John heeft zich omgedraaid en staat oog in oog met Dirk en Freek. 'Oh shit!', zeggen ze en staan verstijfd van angst voor John. 'Ik zal er weinig woorden aan vuil maken.....maar zij is een tof wijf en jullie zijn twee eikels!', zegt John terwijl hij naar Mary wijst die met een bebloed gezicht inmiddels rechtop zit. En daarna, in een flits haalt hij uit en raakt de beide mannen recht in hun kruis, waarna zij in elkaar zakken en kruipend richting de deur gaan. Een applaus klinkt op in de kroeg.

	Voordat John bij Mary is, vraagt ze aan de mensen die haar helpen met het verzorgen van haar wond: 'Who the fuck is die John?!' 'Ken je hem niet?', zeggen zij verbaasd. 'Nog nooit op tv gezien?.....hij is John, John de stille....hij was wereldkampioen kickboksen!'

	'Zo raar wijf!', zegt John tegen Mary. 'Ben je nog heel?' 'Ja joh niet kapot te krijgen!', antwoord ze, 'alleen maar een gat in mijn kop....gelukkig niet het enigste gaatje in mijn lijf!', vervolgt ze ontremd. 'Je bent echt een raar wijf, maar oh zo leuk!', zegt John.

	'Ik hoorde dat je die Dirk en Freek een aardige stamp in hun klus hebt gegeven.....jij staat je mannetje zeg.....nou dat mannetje wil ik heel graag beter leren kennen......ga je mee naar mijn huis.....dan gaan we verder waar we gebleven waren!', zegt Mary.

	'Oké!', zegt John, 'maar dat drankje van jou hoef ik niet.....één van ons ontremd lijkt me meer dan genoeg!'

	 


Het cruiseschip

	 

	'Er is nog één mogelijkheid om u over te boeken. Dat schip vertrekt overmorgen naar de Caribbean. Er is misschien één maar. De passagiers zijn geen hetero, maar zijn allen homoseksueel, bi-seksueel, shemale, of travestiet. Ik ken uw geaardheid niet, maar als u er zich niet aan stoort en er geen moeite mee heeft, dan kan ik u direct overboeken!', zegt de vrouw aan de balie van de reisorganisatie "Fun at sea".

	Richard denkt na terwijl hij bladert in het fotoboek van allerlei cruiseschepen en bestemmingen en zegt dan: 'Ja doe dat maar.....boek mij maar over.....overmorgen al zei u?' 'Ja overmorgen....oké?', zegt de vrouw en als Richard bevestigend knikt, begint zij op de computer de nodige gegevens in te vullen. Al snel zegt ze: 'Zo dat is geregeld en dan wens ik u een hele fijne vakantie en een behouden vaart!'

	 

	Wat verloren loopt Richard rond over het immens grote schip. Zijn eerste vakantie alleen, zonder zijn vrouw en zijn kinderen. Het was niet zijn keuze, maar zijn vrouw drong er bij hem op aan om eens alleen op vakantie te gaan. "Dat is goed voor je!', zei ze, 'dan kom je jezelf tegen, dan leer je jezelf kennen, dan word je gedwongen om onder de mensen te komen, daar word je een socialer mens van, daar leer je van!' Hij zelf was er zich niet van bewust dat hij dat allemaal nodig had en blijkbaar míste hij wat, waar hij zich ook niet bewust van was. In ieder geval miste híj het niet. Maar meestal als zijn vrouw zo'n analyse lanceerde dan had ze gelijk, dus ook dit keer volgde hij haar advies op!

	Leunend tegen de railing moet Richard denken aan een Groningse grap die hij meermalen heeft verteld: "Er staan een Engelsman en een Groninger op het dek van een schip, ze leunen tegen de railing en kijken uit over de zee. Zegt de Engelsman: 'It's a quiet night!'. Waarop de Groninger antwoordt: 'Tja, 'k wait ook nait!' (Tja, ik weet het ook niet)

	'It's a quiet night!' hoort Richard achter zich terwijl hij met een glimlach over de grote oceaan staat na te genieten van die grap. Richard draait zich om en ziet tot zijn grote verbazing Roelof staan met een vette grijns op zijn gezicht. 'Tja, 'k wait ook nait!', zegt Richard lachend, 'maar wat doe jij hier?', vraagt hij zijn kameraad. 'Nou het leek Emma wel eens goed voor mij om alleen op reis te gaan....maar dat zelfde kan ik jou dus ook vragen!' 'Ja, ideetje van Melanie!', zegt Richard.

	'Wat een gigantisch groot schip hè?', zegt Richard. 'Ja je kunt hier gemakkelijk verdwalen!', voegt Roelof er aan toe, 'je moet goed de borden volgen om je kamer te vinden of zoals ze hier zeggen "je hut". 'Ik heb hut nummer 109!', zegt Richard, 'en jij?' 'Hut nummer 106!', antwoordt Roelof. 'Oh dan zitten we naast elkaar.....gezellig!', reageert Richard.

	'Je weet wel wat voor passagiers aan boord zijn?', vraagt Richard. 'Nou gewoon vakantiegangers die naar de Caribbean gaan?......mensen zoals jij en ik toch?', zegt Roelof vragend. 'Nou ik denk niet zoals jij en ik, tenminste zo goed ken ik jou ook weer niet!', zegt Richard lachend,  'volgens die mevrouw van de reisorganisatie "Fun at sea" zijn alle passagiers homo, bi, shemale of travestiet!', zegt hij.

	'Nou je het zegt.....het is me wel opgevallen dat de mannen mij op een bepaalde onderzoekende manier aankijken.....en de vrouwen....nou ja....zijn het vrouwen...ze keken me glimlachend, wat uitdagend aan, ik dacht, wat vriendelijk en aardig is iedereen toch!', zegt Roelof. 'Nou dat zullen ze ongetwijfeld zijn!', reageert Richard, 'en dat zullen we op deze reis vast wel ontdekken!' 'Biertje drinken?', vraagt Roelof, 'het is tenslotte all-inclusive!'

	Alles op een cruiseschip is groot, zo ook de bar waar de beide kameraden naar binnen stappen. Er heerst een gezellige drukte. Muziek klinkt uit de boxen, maar met bescheiden sterkte zodat er gemakkelijk te praten valt. Veel donker glimmend hout en veel koperkleurig metaal aan de bar. 'Wat mag het zijn?', vraagt de barkeeper aan Richard en Roelof die hebben plaatsgenomen op een rood leren barkruk. De mannen kijken elkaar even aan terwijl Richard 'biertje' vragend zegt tegen Roelof. Roelof knikt en Richard bestelt twee Hertog Jan uit de tap. 

	'Proost!', zegt Roelof, 'en dat we maar een gezellige vakantie mogen hebben!' De kameraden tikken de glazen tegen elkaar aan.

	'En een gezellige vakantie gaat het worden, toch?', horen ze. Achter hen zijn twee beeldschone vrouwen gaan staan. Ze duwen met hun borsten tegen de ruggen van de mannen en gaan met hun handen over hun schouders. 'Zo.....brede schouders!', zeggen de vrouwen en hun handen gaan nu langs de zijkant van het lichaam van de mannen en eindigen op de billen van Richard en Roelof, die elkaar wat glimlachend aankijken en wat overrompeld zijn. De handen van de vrouwen knijpen stevig in de billen van de kameraden en terwijl ze stevig met hun onderbuik tegen de billen aanduwen, gaan hun handen naar het kruis van de mannen. 'Nou doe dat maar niet!', zegt Richard en duwt net zoals Roelof de handen van de dames weg. 'Geen belangstelling?', zegt één van de vrouwen en de andere zegt: 'Even goeie vrienden hoor en een fijne vakantie!' en de beide bloedmooie vrouwen lopen weg.

	Richard en Roelof kijken elkaar wat lacherig aan. 'Voelde jij dat ook?', zegt Richard, 'de mijne had een stijve en duwde tegen mijn billen!'. 'Ja die dame van mij ook, apart hè!', zegt Roelof.

	Na enkele glazen bier is het inmiddels etenstijd in één van de eetzalen. De kameraden lopen naar de eetzaal die hun toegewezen is. De ruimte bestaat uit groepjes tafels voor zes personen. Bij twee groepjes is een stoel vrij, dus zitten Richard en Roelof niet bij elkaar. 'Nou smakelijk eten dan!', zegt Richard tegen Roelof, 'we zien elkaar straks wel weer!' 'Ja eetse!', zegt Roelof en loopt naar een andere tafel.

	Aan de tafel van Richard tegenover hem zitten twee travestieten die zwaar opgemaakt zijn. Aan elke zijkant zit een hele mooie jonge vrouw die veel gelijkenis vertoont met die dames in de bar van zonet. Naast Richard zitten aan de linker kant een jonge vriendelijke man en aan de rechter kant een man van middelbare leeftijd, dus een leeftijdgenoot.

	Richard ziet dat Roelof zich uitstekend vermaakt aan zijn tafel. Er wordt daar hard gelachen en druk met elkaar gepraat en met glazen geproost. Roelof doet heel uitbundig en dat schijnt in de smaak te vallen. Aan de tafel van Richard is het rustig en dat vindt hij niet erg. Al dat gelul en gelach tijdens het eten hoeft voor hem niet zo. 'Onder de mensen komen!', had zijn vrouw Melanie gezegd, 'nou dat deed hij toch?'

	Het eten en drinken is uitstekend. De twee travestieten zijn steeds gezellig aan het keuvelen. De mooie vrouw aan de linker kant van de tafel is regelmatig in gesprek met de jongeman naast hem en ze hebben zichtbaar plezier. De mooie vrouw aan de rechter kant van de tafel probeert zinloos contact te krijgen met de man rechts naast Richard. Sjoerd, zoals hij heet richt zich alleen maar op Richard door vragen te stellen over zijn werk en zijn hobbies. Hij is een zeer aimabele aangename rustige man, gelukkig niet zo druk als Roelof, want die is af en toe wel heel vermoeiend, maar dat zal wel komen door zijn adhd. Sjoerd is heel open en vertelt op een boeiende manier over zijn werk, hobbies en zijn huwelijk, kinderen en kleinkinderen.

	'En dan nu het toetje!', wordt er omgeroepen, 'het bestaat uit tropische vruchten met slagroom!' 'Heerlijk zegt Sjoerd, het toetje!', en Richard voelt de hand van Sjoerd in zijn kruis. Heel even maar. Haast onopvallend!

	'Wat is dit!', denkt Richard, 'waar ben ik beland!' En hij kijkt in de richting van de tafel waar Roelof zit, nou ja zat, want hij ziet Roelof hand in hand met een mooie jonge vrouw weglopen uit de eetzaal, nou ja, vrouw?....dat weet Richard niet.

	Richard staat op. Ook Sjoerd doet dat en vraagt hem om nog wat te gaan drinken in een bar of in zijn hut. 'Nou nee!', zegt Richard, 'misschien een andere keer, ik ga naar mijn bed!'

	Op het moment dat hij de deur van zijn hut open doet, komt Roelof met de jonge vrouw uit Roelof zijn hut. Uitgelaten zegt de jonge vrouw tegen Roelof: 'Ik laat je de volgende keer nog wel meer zien!' en ze loopt weg. 'Wat ben je nou aan het doen man!', zegt Richard pissig tegen Roelof, 'Emma je vrouw zit thuis in de overtuiging dat jij gezellig alleen op vakantie bent en dan lig jij wat te rommelen met een mooie jonge meid, dat kun je toch niet maken?'

	'Oh dát denk jij?', zegt Roelof. 'Maar het ligt heel anders. Zij zat bij mij aan tafel zonet en toen kwam ik er achter dat zij de dochter is van onze buren van jaren geleden. Die zijn toen geëmigreerd naar Frankrijk toen zij een jaar of acht was. Ik heb nadien geen contact meer gehad met ze. Zij kon niet aarden daar en is weer teruggegaan naar Nederland. Ze werd daar niet geaccepteerd met haar seksualiteit, ze is nml. een shemale. En ze heeft me foto's laten zien van haar ouders en het huis in Frankrijk met de camping die ze daar runnen!'

	'Sorry!', zegt Richard, 'ik heb te snel geoordeeld....een goedmaken-drankje doen?' 'Nou het is al laat, maar we hebben vakantie dus why not!', zegt Roelof, 'maar geen bier meer voor mij!'

	In de cocktailbar is het nog steeds gezellig druk ondanks dat het al middernacht is. Er worden vele mooie gekleurde cocktails gedronken en er wordt veel hartstochtelijk gedanst. Richard en Roelof bestellen allebei een Sex on the Beach, een prachtig oranje drankje met wodka.

	'Sex on the beach?', roept Sjoerd vanaf de dansvloer naar Richard. 'Sex on the boat!', zegt Richard tegen Roelof wijzend naar Sjoerd die innig aan het dansen is met die mooie jonge vrouw die rechts van hem aan tafel zat.  Blijkbaar heeft ze nu wel contact gekregen met Sjoerd wat tijdens het eten maar niet lukte. Zij danst met haar handen op zijn billen. Hij heeft één hand op haar billen en de andere hand voelt in haar kruis, waar zij/hij intens van staat te genieten. Even verderop staan de twee travestieten die ook aan tafel zaten heel sierlijk met elkaar te dansen. Ze dansen niet tegen elkaar aan, maar laten elkaar rondjes draaien door met de handen te leiden. Af en toe gaan hun blije gezichten dicht tegen elkaar aan en geven ze elkaar een kusje. Ook ziet Richard de twee tafelgenoten die links aan tafel zaten op de dansvloer. Zowel de jonge vriendelijke man als de mooie jonge vrouw dansen uitbundig met elkaar. Het dansen ziet er heel professioneel uit en elke keer als ze elkaar aanraken doen ze dat op een erotische manier, waarbij hij haar borsten en kruis geraffineerd aanraakt en zij haar hand subtiel tussen zijn billlen doorhaalt en haar hand plaatst in zijn kruis op de Michael Jackson manier.

	Als Richard en Roelof hun cocktail op hebben gaan ze ieder naar hun eigen hut. Het is twee uur in de nacht en het is goed zo. Vele van zulke dagen zullen nog volgen op dit cruiseschip. Vele dagen van eten en drinken. Vele dagen van gezelligheid. Vele dagen van onder de mensen zijn. Vele dagen van sociaal contact. Vele dagen van opbloeiende liefdes, maar ook van liefdesverdriet. Vele dagen van seksuele toenadering tussen homoseksuelen, bi-seksuelen, shemales en travestieten.

	Richard en Roelof werden verder niet meer benaderd. Het was blijkbaar voor de anderen wel duidelijk dat er bij hen niets te halen viel!

	 

	Een dag eerder dan gepland komt het cruiseschip weer terug in Nederland. Waarschijnlijk zorgde de wind hier voor. Het is middernacht.

	'Melanie zal wel opkijken dat ik er nú al ben, maar ze zal wel slapen....ik kruip er stilletjes naast!', zegt Richard met voorpret. 'Nou kerel....het was een fantastische vakantie en ik vond het geweldig leuk dat wij elkaar zijn tegengekomen op een cruiseschip, wat een toeval!', zegt Roelof en omarmt zijn kameraad. 'Ik ga ook naar huis.....snel naar Emma......we moeten binnenkort weer wat afspreken!', vervolgt Roelof.

	 

	Zo stil mogelijk doet Richard de voordeur open en zet zijn koffer neer. Boven aangekomen doet hij in de badkamer zijn kleren uit en loopt bloot zonder geluid te maken over de donkere gang. Heel zachtjes doet hij de deur van hun slaapkamer open en sluit hem direct weer. Op de tast gaat hij naar het bed en kruipt onder het dekbed.

	Een gillende vrouwenstem klinkt. Melanie heeft het licht aangedaan en kijkt Richard verschrikt aan. De plek in bed waar Richard wou gaan liggen is bezet door Emma, de vrouw van Roelof. Emma probeert haar blote lijf met het dekbed te bedekken.

	De telefoon gaat. 'Émma is er niet!', zegt Roelof verdrietig en ongerust. 'Klopt!', antwoordt Richard, 'ze is hier, kom maar hierheen, de dames hebben heel wat uit te leggen!

	 


Patricia

	 

	Patricia ligt bloot op haar buik op de grond voor de open haard. Het vuur weerspiegelt op haar natte huid van haar prachtige lichaam. In haar nek zitten striemen. Roerloos ligt ze daar, maar daar komt snel verandering in als de mannen van de brandweer de kamer binnenstormen en één van hen haar snel bij het vuur wegsleept. De geur van benzine is nu duidelijk waarneembaar. Een andere man spuit met schuim het vuur van de open haard uit en spuit op de plek waar Patricia heeft gelegen.

	'U heeft 112 gebeld!', vraagt de agent aan Jan die vastgenageld aan de grond naar de plek kijkt waar zijn vrouw Patricia heeft gelegen. 'Meneer?....u heeft 112 gebeld?', vraagt de agent nogmaals. 'Ja.....112!', zegt Jan verward. 'U bent haar echtgenoot?', vraagt de agent. 'Ja....we hebben echt genoten....20 jaar!', reageert Jan. 'Dat vraag ik niet!', zegt de agent, 'is zij uw vrouw', en de agent wijst daarbij naar de deur van de woonkamer die open staat en waardoor ze Patricia zien liggen.

	Huilend loopt Jan langs Patricia. Er wordt een wit laken over haar blote lichaam gelegd en onder begeleiding van twee agenten stapt Jan achter in de politieauto.

	Op het politiebureau aangekomen wordt Jan gevraagd om een verklaring af te leggen. De agent die de verklaring afneemt zegt: 'Om te beginnen wil ik u zeggen dat ik het heel erg vind wat er is gebeurd. Neem alle tijd voor uw verklaring en als u even wilt stoppen dan is dat totaal geen probleem. Begint u maar!'

	'Nou', zegt Jan, 'zoals elke woensdag ben ik ook vandaag om 16.00 uur naar huis gegaan.....en elke keer whatsapp ik dan eerst naar Patricia om te vertellen dat ik er aan kom....dus ook vandaag....zij antwoordt dan altijd met "ik ben er klaar voor"!'

	Jan schiet vol en slaat zijn handen voor zijn ogen. 'Sorry!', zegt hij. 'Maakt niet uit!', zegt de agent geruststellend, 'neem de tijd.....trouwens wat bedoelt u met de opmerking van uw vrouw "ik ben er klaar voor"!'

	'Dat is wel héél privé!', antwoordt Jan. 'Dat snap ik!', zegt de agent, 'maar wij moeten alles weten om deze zaak op te lossen en elk detail kan belangrijk zijn!', vervolgt de agent. 'Nou', gaat Jan aarzelend verder, 'het is een soort traditie van ons....elke woensdag ga ik om 16.00 uur naar huis en na een uurtje rijden ben ik dan thuis.....Patricia ligt dan....uh....ik vind dit moeilijk hoor!', zegt Jan tegen de agent. 'Gaat u toch maar door!', reageert de agent, 'ik ben wel wat gewend!'

	'Nou ja.....ze ligt dan....uh....hoe zal ik het zeggen.....nou ja....helemaal bloot voor de open haard...ik ga me dan ook snel uitkleden......langzaam gaan mijn handen dan over haar rug en over haar billen.....en daar blijft het niet bij....!' 'Ho ho!', valt de agent hem in de rede, 'zo gedetailleerd hoeft het ook niet hoor!'. 'Maar u wilde toch weten wat mijn vrouw bedoelde met "ik ben er klaar voor"?, zegt Jan vragend. 'Ja, maar dat is wel duidelijk toch?....ze bedoelt gewoon seks?', zegt de agent. 'Nee!', zegt Jan, 'dat is het nou juist....Patricia heeft wel genoeg aan gewoon seks, maar ik niet....ik wil meer....ik wil meer spanning!' 'En daar moet zij klaar voor zijn?', vraagt de agent. 'Waar moet zij dan klaar voor zijn?'

	'Ik word heel opgewonden als ik haar keel dicht knijp en dan seks met haar heb!', zegt Jan, 'tja en daar moet ze wel klaar voor zijn!' 'Ja....nogal!', reageert de agent verbouwereerd. 'Ging het vandaag ook zo en is het uit de hand gelopen?', vervolgt hij. 'Oh nee.....oh nee!', roept Jan wat in paniek, 'u denkt dat ík het gedaan heb?.....ze was al dood toen ik thuis kwam hoor!', zegt Jan snikkend.

	'En wat viel u op toen u thuis kwam?', vraagt de agent met de verbazing van het seksverhaal nog op zijn gezicht. 'Beschrijf eens precies wat u zag toen u uw huis binnenstapte!', vraagt hij.

	'In eerste instantie viel me helemaal niks op....behalve dan dat ik wat benzine rook....maar daar besteedde ik geen aandacht aan.....en in de woonkamer lag Patricia zoals elke woensdag voor de open haard, maar ze lag er anders bij.....haar haren zaten wild.....en haar benen lagen niet gestrekt naast elkaar, maar uit elkaar en één been wat opgetrokken.....ik vond het wat vreemd.....dus....uh....riep ik haar naam.....maar ze zei niks!.....helemaal niks!.....ook niet toen ik haar wat heen en weer schudde!' Jan begint te huilen.

	'Neem de tijd', zegt de agent geruststellend en geeft Jan een tissue en een glas water. En nadat Jan iets minder emotioneel is vraagt de agent: 'En wat deed u toen?'

	'Ik heb toen 112 gebeld!', antwoordt Jan. 'En u hebt vast wel om u heen gekeken toen u op ons stond te wachten!', zegt de agent, 'en wat viel u op?' Jan denkt na en zegt dan: 'Verrek....de schuifpui stond wat open....ja dat is het!....ja dat is wat anders was!.....en ik heb Patricia zó vaak gezegd om die deur dicht te houden tegen inbrekers!', zegt Jan met gebroken stem, 'zo is hij natuurlijk binnen gekomen en weer weggegaan!'

	'Dank u wel voor deze duidelijke verklaring', zegt de agent, 'dit zal ons helpen om de dader op te sporen!' 'U snapt wel dat uw huis plaats delict is en dat u daar voorlopig niet heen kan. We hebben een slaapplek voor u geregeld voor twee nachten. Die kamer heeft een vaste telefoon zodat wij u kunnen bereiken, want wij willen graag uw smartphone hebben voor eventueel nader onderzoek, gewoon standdaard procedure!'

	 

	De volgende dag wordt Jan door de politie gebeld met de mededeling om naar het politiebureau te komen. 'Ik heb uw telefoon bekeken en vooral de whatsapp-berichten', zegt de agent, 'en ik heb daarover een vraag!'

	Jan kijkt afwachtend en gespannen naar de agent. 'U had mij verteld dat u uw vrouw altijd een whatsappje stuurt om haar te vertellen dat u er aan komt en dat zij dan altijd antwoordt "ik ben er klaar voor"!' 'Ja dat klopt!', zegt Jan, 'dat doet ze altijd!' 'Nou dat is het nu juist', zegt de agent, 'de laatste keer heeft ze níét geantwoord met "ik ben er klaar voor", maar met "ik ben er klaar mee!"

	Jan wordt stil en trekt wat bleek weg. 'Kunt u mij dit verklaren?', vraagt de agent. Stotterend begint Jan te vertellen: 'Het ging al een tijdje....Patricia had geen zin meer in onze manier van seks.....we hadden daar de laatste tijd ook vaak ruzie over.....ze wilde niet meer!' 'Hoe bedoelt u?', vraagt de agent, 'wilde ze de seks niet meer of was ze klaar met jullie relatie?' Jan doet zijn handen voor zijn ogen, leunt met zijn ellebogen op het bureau, de tranen lopen over zijn wangen. 'Ze heeft een ander!', zegt hij snikkend. 'En daar bent u verdrietig en heel boos om en toen dacht u als ik haar kwijt ben dan krijgt hij haar ook niet en toen hebt u uw vrouw gewurgd en met benzine overgoten!', zegt de agent streng.

	'Nee....nee!', roept Jan snikkend, 'het moet die inbreker geweest zijn!' De agent blijft heel rustig, geeft Jan nog maar eens een tissue en een glas water en vraagt dan verder. 'U zei zonet dat uw vrouw een relatie heeft met een ander.....is dat uw broer?', vraagt de agent. 'Ja....de klootzak.....hij mag mij niet.....en ik mag hem niet.....hij veroordeelt ons seksleven.....en zeg nou zelf.....waar bemoeit hij zich mee.....dat zijn toch onze zaken?', zegt Jan.

	'Uw broer heeft op de fatale dag óók 112 gebeld en wel een half uur voordat u het alarmnummer heeft gebeld en omdat hij getuige is hebben wij hem ondertussen al gehoord!', vervolgt de agent. 'Heeft mijn broer het gezien?....hij weet dus wie het gedaan heeft?', zegt Jan emotioneel. 'Ja!', zegt de agent, 'hij heeft gezien wie de keel van uw vrouw heeft dichtgeknepen en hij heeft gezien wie de benzine over haar heeft gegoten en omdat uw broer zo snel 112 heeft gebeld....!', de agent stopt even en kijkt Jan recht aan, ....'omdat uw broer zo snel 112 heeft gebeld was de brandweer en de politie zó snel bij uw huis......voordat ú de benzine die u over uw vrouw had gegooid in de fik kon steken!'

	Het gezicht van Jan krijgt een gemene grimas en met een sadistisch lachje zegt hij: 'Maar gelukkig krijgt die klootzak háár niet, want ze is dood.....hartstikke dood.....ik heb haar strot net zo lang dichtgeknepen tot ze helemaal slap was....helemaal dood!'

	'Uw broer heeft aangifte gedaan van poging tot moord!', zegt de agent, 'en er heeft nog iemand aangifte gedaan.....iemand die het van heel dichtbij heeft meegemaakt!', vervolgt de agent. Jan kijkt gespannen en verbaasd naar de agent. En dan zegt de agent: 'Het is uw vrouw....uw vrouw Patricia.....want ze lééft!'

	 


 

	De tieten van Ellie

	 

	Ze zat bij Willem in groep 8. Ellie, het mooiste meisje van de klas en het mooiste meisje van de school. Alles aan Ellie was mooi. Ze had prachtig golvend blond haar dat haar vriendelijk open gezicht omsloot. Haar ogen keken dwars door je heen, ze keek altijd net even te lang wat anderen dwong om hun ogen neer te slaan. Haar ronde lippen kleurden zonder lippenstift rood. Voor haar leeftijd van 12 jaar had ze al een heel volwassen lichaam, waarbij haar grote borsten nogal opvielen.

	Willem was heel trots dat Ellie bij hem in de groep zat en dat ze naast hem zat. Willem kon niet goed leren en zoals de onderwijzer dat uitdrukte 'Willem heeft niet vooraan in de rij gestaan waar de hersens werden uitgedeeld', maar die vergelijking snapte Willem niet en hij lachte dan maar mee met de klas als de meester het weer nodig vond om die opmerking te maken. Ellie lachte nooit om dit vervelend grapje en ze legde dan ook op zo'n moment even haar hand op zijn arm. Willem genoot hier van en voor hem mocht de meester zijn grap wel veel vaker maken.

	De meeste jongens waren verliefd op Ellie. En op haar tieten. Ze probeerden tevergeefs verkering met haar te krijgen. Maar Ellie had alleen maar oog voor Willem. En omdat Willem niet goed kon leren hielp Ellie hem met zijn huiswerk. Ze vonden die momenten samen op haar slaapkamer allebei heel gezellig en vertrouwd. Maar ze hadden geen verkering, want daar waren Ellie en Willem helemaal nog niet aan toe. Nee, Ellie voelde zich beschermd door Willem en dat was ook het geval. Regelmatig werd ze nml. na schooltijd lastig gevallen door jongens en niet zozeer jongens van haar school, want die had Willem al heel snel afgestraft, nee het waren jongens van andere scholen en veel ouder, meestal 15 of 16 jaar oud.

	Willem was maar 12 jaar oud, maar had het lichaam van een 16 jarige. Verder zat Willem op een vechtsport en was al een paar keer nationaal jeugdkampioen geworden. Willem was sterk, heel sterk. Bepaald niet agressief, maar wel een heel groot rechtvaardigheidsgevoel en je moest niet aan Ellie komen als Ellie dat niet wilde. En door de loop der jaren was het zo gegroeid dat Willem de bodyguard werd van Ellie.

	Maar toen brak het moment aan dat de basisschool voltooid was. Willem ging naar het Praktijkonderwijs en Ellie naar het Atheneum. Het contact tussen die twee verwaterde en uiteindelijk hadden ze helemaal geen contact meer en verloren ze elkaar uit het oog en bleef er slechts een hele goede herinnering over.

	 

	'Hee baas....al zenuwachtig voor volgende week?', zegt Karel in de kantine van het bouwbedrijf "WiMa" wat de afkorting is van "Willem Maakt".

	'Nou, dat valt mee!', zegt Willem, 'als je trouwt met één van de mooiste vrouwen van de wereld dan hoef je niet zenuwachtig te zijn, dan is dat een geschenk!', vervolgt hij. 'Mooi gesproken baas, mooi gesproken!', zegt Karel.

	'En voor vanavond dan baas.....hoe zijn dan de zenuwen?', vraagt Karel terwijl iedereen in de kantine begint te lachen. 'Nou', zegt Willem, 'dat is een dingetje.....ik vertrouw jullie voor geen cent met die vrijgezellenavond!', reageert hij lacherig, 'maar ik laat me leiden door jullie en ik laat me verrassen door jullie, want wat voor etterbakken jullie ook zijn, jullie zijn mijn toppers en samen met jullie hebben we dit geweldig bedrijf zo groot gekregen!' Een applaus klinkt in de kantine.

	'We hebben trouwens contact gehad met de bruid', zegt Karel, 'en zij vindt het goed dat u vanaf nu hier blijft en straks met ons mee gaat!'

	'Zo....er wordt achter mijn rug om met mijn schatje gepraat?', zeg Willem schertsend, 'en wat is dát voor iets?', vervolgt hij wijzend naar iets bruins in een grote doos. 'Wij hadden besloten dat u dit berenpak aan moet trekken....we vinden dat wel bij u passen, want uw leven lang bent u zo sterk als een beer!', zegt Karel. 'Nou, vooruit dan maar.....als dat het ergste wordt vanavond, dan valt het me mee!', zegt Willem en begint het pak aan te trekken terwijl zijn werknemers in een deuk liggen van het lachen.

	 

	'Is Ellie alweer ziek?', vraagt één van de leerkrachten in de lerarenkamer van het Atheneum. 'Al de zoveelste keer, wat heb je aan zo'n directrice!', zegt een andere leraar. 'Niet te snel oordelen, collega's!', reageert de adjunctdirecteur die net binnen stapt, 'als iedereen even wil luisteren dan zal ik jullie allemaal even bijpraten!', vervolgt hij. Het wordt stil in de lerarenkamer. Ook de leraren die nog staan, zoeken een plek om te zitten. 

	'Zoals jullie weten heeft Ellie de afgelopen jaren het nodige meegemaakt!', begint de adjunctdirecteur, 'het sterven van haar enigste kind en daarna de scheiding met haar echtgenoot is haar niet in haar koude kleren gaan zitten en dan nu dit!' Alle leraren kijken met volle aandacht naar de adjunct. 'Ellie heeft haar ontslag per direct ingediend.....ze moet iets anders gaan doen, zoals ze tegen me zei!' 'Hè...!', zeggen een aantal leraren verbaasd. 'Ja, dat was ook mijn reactie', zegt de adjunct, 'hoe bedoel je dat je iets anders móét gaan doen!', vroeg ik haar, 'word je gedwongen dan?' 'En het enige dat ze zei was: 'Het is goed zo!'

	Het is stil geworden in de lerarenkamer. Eén leraar zegt: 'Moeten we de politie niet waarschuwen?' 'Ja daar heb ik ook aan zitten te denken, maar we hebben geen punt, alleen maar een raar gevoel en omdat Ellie het oké vindt kan de politie niets doen!', zegt de adjunct.

	 

	'Nou baas...nogmaals op uw gezondheid en op uw geluk!', roept één van de werknemers in het café en hij heft het glas. 'Eén twee drie.....zuipen!', schalt het voor de zoveelste keer door de kroeg. 'Ik begin me zo langzamerhand een biervat te voelen!', roept Willem lacherig, 'maar gelukkig hebben we morgen een vrije dag!' 

	'Maar deze dag is nog lang niet afgelopen hè mannen?', roept Karel vragend, 'het is een vrijgezellenavond, dus...!', schreeuwt Karel. En alle werknemers roepen uit volle borst: 'Hoeren, hoeren, hoeren!' 

	Willem lacht wat als een boer met kiespijn, want hij voelt al aankomen waar dit toe leidt. Iets waar hij niet van houdt, maar hij doet maar mee, want zijn werknemers hebben deze avond speciaal voor hem georganiseerd en hij wil geen spelbreker zijn, maar hij kan het niet nalaten door te zeggen: 'Maar we houden het wel netjes hè.....toon respect!'

	Uitgelaten lopen ze door de buurt met de rode lampjes. Willem in zijn berenpak en zijn werknemers lallend en lachend om hem heen. De schaars geklede vrouwen achter de verlichte ramen wenken naar de mannen en moeten lachen om Willem in berenpak. Blijkbaar snappen ze dat dit een vrijgezellenavond is voorafgaand aan het huwelijk, want ze steken een duim op naar Willem. Hij wordt er verlegen van en hij begint de tocht door de hoerenbuurt erg genant te vinden.

	'Tieten, tieten!', hoort Willem zijn werknemers roepen. Hij gaat wat sneller lopen, maar wordt ingehaald door Karel. 'Het is genoeg geweest hè?', zegt Karel vragend, 'maar dit moet u nog zien baas, die vrouw is zó mooi en ze heeft zúlke grote tieten!' en Karel laat met zijn handen de grootte zien. 'Nou vooruit dan maar!', zegt Willem, 'maar dan is het klaar hoor!'

	Aarzelend en van een afstandje kijkt Willem naar de verlichte etalage. Voor hem staan zijn werknemers zich te vergapen aan die mooie vrouw, die prachtige vrouw die hij herkent. Schoorvoetend baant hij zich een weg tussen zijn werknemers door naar het raam. En dan staat hij oog in oog met Ellie. Ellie slaat haar hand voor haar mond en probeert onhandig met een badjas haar schaars geklede lijf te bedekken. Ze kijkt hem met verschrikte betraande ogen aan. Willem zijn mond staat open van verbazing en de tranen lopen bij hem over zijn wangen.

	De werknemers van Willem zijn stilgeslagen. Slechts Karel kan het opbrengen door te vragen: 'Gaat het baas?'

	Willem staat bijna met zijn neus tegen het glas en zegt zonder geluid te maken tegen Ellie: 'Waarom, waarom!' En dan loopt hij weg, de straat uit.

	Na enkele minuten wordt hij ingehaald door Karel. 'Baas...baas, ik moest u dit geven van die vrouw van zonet!' en hij geeft Willem een beschreven dichtgevouwen papier.

	 

	Lieve Willem,

	Je zal wel geschrokken zijn!

	Je zal wel verdrietig zijn!

	Je zal wel boos zijn!

	Maar ik kan het allemaal uitleggen!

	Ik heb je hulp dringend nodig!

	Kom morgen naar me toe!

	Alsjeblieft!

	Liefs Ellie.

	 

	'Waarom Ellie, waarom?', zegt Willem de volgende dag als hij heeft plaatsgenomen op een stoel aan een tafeltje op een rustig plekje in een kroeg op de markt. 'Heb je even?', zegt Ellie, 'het is nogal een lang verhaal!' 'Ik had een goeie baan, ik was directrice van een Atheneum. Alles ging goed. Ik was gelukkig. Ik was getrouwd met een hele aardige man, ik ben nooit verliefd op hem geweest, maar hij deed alles voor me. Samen hadden we een kindje, een prachtige dochter. Maar toen sloeg het noodlot toe. Mijn man was een weekend weg voor zaken en ik ging 's ochtends naar het wiegje van Annefleur. Maar Willem....!', zegt Ellie snikkend en ze gaat met gebroken stem verder: 'Ze was zó koud Willem, zó koud....ze bewoog niet meer....ze lag op haar buik!' Ellie barst in snikken uit.

	Willem legt zijn hand op haar arm zoals Ellie dat vroeger altijd bij hem deed als de onderwijzer een negatieve opmerking over zijn intelligentie maakte. Ellie kijkt hem met betraande ogen aan en er komt een kleine glimlach van herkenning bij haar.

	'Ik kon er niks aan doen Willem!', zegt Ellie terwijl de tranen over haar wangen rollen, 'het was een wiegendood, het was zo'n mooi meisje, ik kon er echt niks aan doen!' Ellie doet haar handen voor haar ogen en door het snikken heen: 'Mijn man heeft me altijd de dood van Annefleur verweten. Het was mijn schuld zei hij steeds. Ik had Annefleur van hem afgepakt!'

	'Een jaar later was ik gescheiden. Ik wilde niet verder met een man die mij de dood van ons kind bleef verwijten en een man waar ik eigenlijk nooit echt van heb gehouden. Het huis waarin we woonden was van hem, dus ik moest een huis zoeken. Maar ik had geen rooie cent, ik had nooit gespaard van mijn salaris. Ik vond een appartement en gezien mijn salaris kreeg ik van de bank een 100 % hypotheek. Maar weet je ik voelde me in dat appartement zo kloterig, zo eenzaam en ik begon mijn ellende weg te drinken, meestal wodka, want dat ruikt een ander niet. Mijn collega's hebben nooit iets doorgehad. Maar na een tijdje hielp de drank niet meer om mijn ellende te vergeten. In één of andere kroeg ben ik een dealer tegengekomen die mij aan cocaïne kon helpen, maar dat kost een beetje en uiteindelijk was mijn salaris niet groot genoeg om mijn hypotheek en de cocaïne te betalen. Nou die dealer wil zijn geld en de bank wil zijn geld en ik had het niet. En die dealer kende wel iemand die mij geld wilde lenen, veel geld!'

	Willem schudt zijn hoofd. 'Ik dacht dat jij zo slim was!', zegt hij. 'Ja stom, heel stom van me!', zegt Ellie, 'ik moet nu geld verdienen van die pooier die me geld heeft geleend....met mijn lichaam....want anders...!', zegt ze en ze slaat haar ogen neer van schaamte. 'Wat anders!', zegt Willem streng. 'Nee niks!', zegt Ellie. 'Jawel Ellie, ik wil dit weten anders kan ik je niet helpen.....wat bedoel je met "want anders"?'

	'Ik mag dat niet zeggen, dit is zó gevaarlijk en ik had dit gesprek niet moeten doen, want nu betrek ik jou in mijn ellende en die ellende is zó groot Willem!', zegt Ellie paniekerig en ze staat op van haar stoel en wil weglopen.

	Snel staat Willem ook op en houdt Ellie tegen. Ze valt letterlijk in zijn armen en begint heel hard te huilen. Willem houdt haar stevig vast en drukt haar tegen zich aan. Schuddend van het huilen staat Ellie zo een poosje, totdat Willem nogmaals vraagt: 'Wat bedoel je met "want anders"?'

	Ellie duwt Willem een stukje weg en ze doet haar blouse open. Willem kijkt naar de tieten van Ellie, maar met littekens van uitgedrukte sigaretten. 'Dit dus...dit gebeurt er als ik niet doe wat hij zegt!', zegt Ellie. Willem doet de knoopjes van haar blouse dicht. 'Dit gaat stoppen, zeker weten!', zegt Willem heel overtuigend.

	 

	'Het staat nu ook in de krant baas!', zegt Karel. 'Nou lees maar voor!', zegt Willem. En terwijl Karel zich richt naar alle werknemers begint hij het krantenartikel voor te dragen als was het een gedicht:

	 

	De voortvluchtige zware crimineel Hendrik H. is vannacht met gebroken kaak en gebroken knieschijven door de directeur van bouwbedrijf WiMa op het politiebureau afgeleverd!

	 

	Een luid gejuich klinkt op uit de kantine! En Karel gaat verder:

	 

	Hendrik H. werd al een tijd gezocht voor vrouwenhandel en ernstige mishandeling met opzettelijke verminking.

	Op de vraag hoe Hendrik H. een gebroken kaak en gebroken knieschijven had opgelopen, antwoordde de directeur van WiMa: 'Hij liep tegen me op!'

	 

	Karel en Willem barsten in lachen uit. 'Hij liep tegen me op!', schalt het door de kantine, 'hij liep tegen me op!' Willem zit er glunderend bij en steekt een duim op naar zijn werknemers!

	 


Ausziehen

	 

	'Ausziehen!', zei de man in uniform agressief tegen het oud mannetje. 'Aber er ist von der Sonne verbrannt worden!', zeiden wij, toeristen van de naturistencamping in Poreč in Kroatië, in die tijd nog Joegoslavië. 'Ausziehen, ausziehen!', schreeuwde de bewaker en hij wees daarbij op de zwembroek van de oude man. Toen de oude man, gesteund door de omstanders, in eerste instantie geen aanstalten maakte om het kledingstuk uit te doen, trok de geuniformeerde bewaker zijn pistool en zette deze tegen de slaap van de oude man en zei zeer gedecideerd: 'Ausziehen, verdammt noch mal!'

	Nadat de oude man zijn zwembroek uittrok waarbij zijn verbrande billen duidelijk zichtbaar werden en wij ons medeleven naar hem hadden getoond en met zijn allen met verontwaardiging nog even bij elkaar bleven staan, liep de geuniformeerde bewaker met een arrogant verheven hoofd verder.

	 

	Het is nu ruim 35 jaar later. Ondertussen bestaat Joegoslavië niet meer na de jarenlange oorlog. De volledige federatie is uiteengevallen. 

	Het oude mannetje die zijn zwembroek moest uitdoen onder bedreiging van een pistool is ook niet meer heb ik gehoord van een medereiziger van toen en de geüniformeerde bewaker zal nu een jaar of 75 zijn, tenminste als hij de oorlog in Joegoslavië heeft overleefd.

	Ik voel me net Derk Bolt van het programma Spoorloos als ik met mijn cameraploeg Kroatië binnen rij. Onze ploeg bestaat uitsluitend uit mensen die dat incident vroeger op die camping hebben meegemaakt. We hebben nadien altijd contact gehouden en uiteindelijk besloten om er gezamenlijk iets mee te doen. We gaan op zoek naar die geuniformeerde bewaker van weleer. Uit onze informatie blijkt dat hij een Serviër is die in de oorlog tot een minderheid binnen Kroatië behoorde toen de nationalist Franjo Tudjman daar president werd nadat Kroatië zich onafhankelijk van Joegoslavië had verklaard.

	Zijn naam is ook bekend bij ons, want daar was één van onze mensen al achtergekomen toen hij na het incident naar de receptie van de camping is gegaan. Hij heeft niets verteld van het gebeuren, maar vroeg uiterst vriendelijk naar de naam van die bewaker onder het mom van bewondering voor de bewaker zijn functioneren op de camping. Zo kreeg hij te horen dat onze gezochte man Vladimir Serbić heet! Een adres hebben we niet, dus daar moeten we achter zien te komen.

	 

	We starten met een rondje naturistencampings en we beginnen met de camping waar het is gebeurd. Zoals te verwachten is er een volledig nieuw personeel. Het oudste personeelslid kan zich van horen zeggen nog wel herinneren dat er vroeger een bewaker rond liep en dat hij inderdaad Serbić heette. Voordat de oorlog begon is die bewaker daar weggegaan, maar tegenwoordig hebben ze geen bewakers meer, zegt hij ons nog. Meer kan hij ons niet vertellen!

	Ook bij de andere naturistencampings kunnen ze ons niet veel verder helpen. Men verwijst ons allemaal naar het gemeentearchief in Poreč.

	Daar is men in eerste instantie niet zo happig om ons te helpen als ze horen dat we op zoek zijn naar een Serviër. Maar als ze ons verhaal horen waaróm we hem zoeken, dan worden letterlijk alle registers opengetrokken. Het blijkt dat Vladimir Serbić in 1991 is vertrokken uit Poreč en is gaan wonen in Karlovac, vlakbij een etnisch Servisch gebied binnen Kroatië dat zich eenzijdig onafhankelijk had verklaard van Zagreb.

	Dus wij met de hele ploeg twee en een half uur in de auto naar het gemeentearchief van Karlovac. Ook hier begrijpelijk verzet, maar ook hier na uitleg krijgen we alle medewerking en krijgen we te horen dat na de oorlog onze gezochte man is verhuisd naar Pula, een prachtige stad en tevens de zuidelijkst gelegen stad van het Kroatische schiereiland Istrië.

	'Vladimir Serbić, zegt u!', vraagt de vrouw achter de balie bij het gemeentearchief van Pula in het Engels. 'En hij komt uit Karlovac?', vervolgt ze. 'Ik zal contact opnemen met Karlovac, want bij het overschrijven is er blijkbaar iets fout gegaan. Hier staat geen Vladimir Serbić ingeschreven, maar ja het was net na de oorlog, overal chaos!', zegt ze vriendelijk en pakt de telefoon.

	Na een enerverend telefoongesprek, dat wij niet begrepen omdat het in het Kroatisch ging, legt de vriendelijke vrouw de telefoon lachend neer. 'Geen wonder dat ik die naam hier niet kan vinden!', zegt ze in het Engels tegen ons. 'Het zal met de oorlog te maken hebben, maar meneer Serbić stond daar in Karlovac ook onder een andere naam ingeschreven!'

	'Kijk, daar heb ik hem al....Milan Biškup alias Vladimir Serbić!....hij woont dus inderdaad in Pula...ik zal het adres voor jullie opschrijven!', zegt de vriendelijke behulpzame vrouw. En nadat wij haar bedanken voor de moeite zegt ze nog: 'En succes hè....pak hem maar aan!'

	 

	Ik druk op de bel van de intercom van de flat waar Vladimir Serbić woont. 'Ja, wer ist da?', hoor ik een zwakke mannenstem zeggen. 'Wij komen uit Nederland!', zeg ik in mijn beste Duits. 'Meneer Biškup, wij maken een documentaire over vroeger toen de Joegoslavische federatie nog bestond en we hebben uw naam doorgekregen van de gemeente, omdat u dat allemaal hebt meegemaakt.....en wij zoeken mensen die ons betrouwbare informatie kunnen geven voor onze documentaire!', vervolg ik en knipoog naar onze mensen. Eerst blijft het stil en wachten we in spanning op een reactie. Dan horen we wat gekraak door de intercom en horen zijn stem: 'Komm schon!' We horen een klik en de deur van de flat gaat open. In de lift drukken we op cijfer 8 waarna we naar de achtste etage gebracht worden. De deur van nummer 823 staat op een kier. Ik klop op de deur. 'Komm herein!', horen we en met draaiende camera stappen we de ruime kamer binnen. Daar staat hij dan. Een klein oud gerimpeld mannetje. Niets van de statige, indrukwekkende, autoritaire, agressieve geuniformeerde bewaker van weleer zien we hier voor ons staan. Met een zwakke stem zegt hij: 'Aus den Niederlanden?' En hij maakt een gebaar dat we mogen gaan zitten. We krijgen zowaar wat sympathie voor deze kwetsbare oude man, maar dat verandert snel als hij hoort dat mijn team elkaar kent van die camping.

	'Was willst du wissen!', zegt hij kortaf en tot onze verbazing in de "jij-vorm", wat bij ons onbescheiden, autoritair en denigrerend overkomt. Zo rustig en neutraal mogelijk leg ik hem uit dat onze mensen hier zo'n 35 jaar geleden op die naturistencamping waren in Poreč. Na het horen van "naturistencamping in Poreč" gaat zijn hoofd plotseling omhoog en kijkt hij ons met felle ogen aan. Het zwakke gerimpelde oude mannetje verandert ineens in een oude uitvoering van de bewaker van weleer. Ik word weer bang en helemaal als hij gaat staan en met stemverheffing mij vraagt: 'Het ging toch over informatie over de Joegoslavische federatie?'

	'Nou eigenlijk niet.....eigenlijk gaat het over ú.....en zullen we maar stoppen om u Milan Biškup te noemen en gewoon Vladimir Serbić tegen u zeggen.....Vladimir Serbić de bewaker van de naturistencamping in Poreč?'

	'Raus!', schreeuwt hij tegen ons en met wilde houterige armbewegingen wil hij ons zijn appartement uitwerken. 'Raus, verdammt noch mal, raus....ich bin fertig mit dir!', raast hij maar door.

	'Nein Herr Serbić.....wír sind noch niet fertig mit íhnen!', probeer ik zo rustig mogelijk maar dwingend tegen hem te zeggen.

	'Wij willen dat u zegt dat het u spijt!', ga ik verder, 'dat het u spijt dat u uw pistool tegen het hoofd van dat oude mannetje hebt gezet om hem te dwingen om zijn broek uit te trekken, terwijl u wist dat dat mannetje zijn billen had verbrand door de zon....zeg dat het u spijt!'

	'Niemals, niemals werde ich das sagen, niemals!', schreeuwt Vladimir Serbić. 'Nou dan blijft er maar één ding over meneer Serbić.....dan zult u hetzelfde moeten ervaren als dat oude mannetje van weleer.....dus: 'Ausziehen!', en ik wijs naar de kleren die hij aan heeft. 'Nein!', schreeuwt Vladimir Serbić kwaad, 'nein, nein und noch mals nein....niemals werde ich das tun, verdammt noch mal!'

	'Oké jongens.....doe de camera maar even uit!' Eén van onze mensen, een veehouder, pakt zijn stroomstok en zet die even op het lichaam van Vladimir Serbić. De voormalige bewaker schreeuwt het uit. 'Oké, de camera kan weer aan!', zeg ik en opnieuw geven wij Serbić de opdracht zijn kleren uit te trekken: 'Ausziehen....ausziehen!', zeggen wij dreigend met de stroomstok in de hand. 'Zeg dan dat het je spijt!', roep ik om hem een vernedering te besparen. 'Sag es dann....bitte!'

	Vladimir Serbić schudt zijn hoofd ontkennend en begint zich uit te kleden en na enkele minuten staat een bloot gerimpeld kwetsbaar oud mannetje voor ons. Hij kijkt ons aan met een lege blik in zijn ogen en terwijl de camera draait om alles vast te leggen, zegt hij: 'Es tut mir leid!'

	 


Passief genieten

	 

	Achterover leunend hangt Jacob op de bank terwijl hij een wedstrijd van het EK damesvoetbal met het nederlands elftal zit te kijken. Steeds meer onderuit gezakt ziet hij het schitterend aanvallend spel van onze leeuwinnen, waarbij hij steeds meer ontspannen wordt omdat er niet eindeloos laf wordt terug gespeeld naar de keeper waardoor de tégenstander gaat aanvallen. Nee, onze dames gaan in de aanval als een collectief, ze vechten voor elkaar, aanval is de beste verdediging.

	Hoe anders is dat bij het kijken naar het nederlands elftal mannenvoetbal. Dan zit Jacob er anders bij. Dan ergert hij zich blauw. Dan voelt hij zijn spieren aanspannen. Dan merkt hij dat hij meespeelt. Dan is hij moe na de wedstrijd, van het actief meedoen en van de ergernis.

	Louise, de vriendin van Jacob geeft hem een flesje bier en gaat naast hem zitten. 'Leuke wedstrijd?', zegt ze, 'je hangt er lekker bij schat!', vervolgt ze en kruipt tegen hem aan. 'Ja een heerlijke wedstrijd, een verademing, een wedstrijd waar ik ontspannen van word!', zegt Jacob, slaat zijn arm om haar heen en neemt een slok van zijn bier. 'En hier dan van?', vraagt Louise terwijl ze met haar hand onder zijn oranje polo gaat.

	Jacob springt op met zijn armen in de lucht. 'Yes!', schreeuwt hij nadat de dames alweer een doelpunt hebben gescoord. 'Geweldig.....geweldig!', zegt hij en neemt zijn plek weer in op de bank naast Louise, in dezelfde uitgestrekte passieve houding. 

	'Waar waren we gebleven?', zegt ze en doet haar hand weer onder zijn polo. 'Oh uh....2-0', zegt Jacob en neemt nog een slok van zijn bier. Louise glimlacht wat en gaat met haar hand over zijn blote buik wrijven. 'Ja oké....zo moet dat!', roept hij richting het beeldscherm. 'Ja vind je dat oké....is dat lekker schat?', vraagt Louise. 'Wat?', antwoordt Jacob verbaasd en kijkt haar even vluchtig aan en richt zijn blik dan weer snel op de tv. 'Ja dat is een geweldige beweging.....wat is die Lieke Martens goed zeg!', vervolgt hij.

	Louise gaat met haar hand van zijn buik naar beneden. Langzaam verdwijnt haar hand in zijn onderbroek. 'En wat vind je van deze beweging?', zegt ze uitdagend. 'Ja, ga door!', roept hij richting de tv, 'hou de bal vast.....ja en nu tempo verhogen!'

	Louise glimlacht en met een diepe zucht zegt Jacob: 'Oh my god......wat een doelpunt!' Louise kijkt hem aan en zegt: 'Dat is nog eens passief genieten!'

	 


In de trein

	 

	Het is niet druk in de 1ste klas van de trein. Het is er zelfs stil. Vluchtig gezien ben ik alleen in de coupé en dat vind ik prima. Ik kan nu rustig een mooi plekje uitzoeken waar ik me goed kan concentreren om een nieuw verhaal te schrijven.

	Nadat ik mijn jas heb opgehangen kan ik me settelen op de rood-leren stoel aan de raamkant. Mijn tas zet ik neer op de stoel naast me. Het opklaptafelblad dat in de rugleuning van de stoel voor me zit, doe ik naar beneden en plaats daar mijn tablet op. Het schrijven kan beginnen. Tijd heb ik genoeg tijdens mijn reis van Gouda naar Groningen. Een begin maken met een nieuw verhaal is altijd even een dingetje. Gelukkig had ik thuis al een idee en ook de openingszin had ik al bedacht en zoals het zo vaak gaat komen de andere zinnen dan snel als ik de eerste zin heb geschreven:

	 

	"Het is niet druk in de 1ste klas van de trein. Het is er zelfs stil. Vluchtig gezien ben ik alleen in de coupé en dat vind ik prima. Ik kan nu rustig een mooi plekje uitzoeken waar ik me goed kan concentreren om een nieuw verhaal te schrijven."

	 

	Terwijl ik dit schrijf heb ik het gevoel dat er ogen op me gericht zijn. Een bijzonder verschijnsel vind ik dat, dat je kunt voelen dat er iemand naar je kijkt. En ook dit keer wordt mijn gevoel bevestigd. Schuin tussen de rugleuningen van de voorstoelen door zie ik dat op een stoel verderop bij het raam een man van een jaar of 40 zit. Hij kijkt mij recht in de ogen met een uiterst vriendelijke lach op zijn gezicht en hij knikt naar mij alsof ik een bekende van hem ben. Ik voel me er wat ongemakkelijk bij en ik kijk dan ook maar weer snel naar mijn tablet en ga verder schrijven:

	 

	"Hij kijkt mij recht in de ogen met een uiterst vriendelijke lach op zijn gezicht en hij knikt naar mij alsof ik een bekende van hem ben. Ik voel me er wat ongemakkelijk bij!"

	 

	Omdat ik nog steeds het gevoel heb dat er naar me gekeken wordt, kan ik het niet laten om af en toe op te kijken van mijn tablet. En elke keer als ik in het gezichtsveld van die man kom en onze blikken elkaar kruisen, wordt zijn uitstraling vriendelijker en flirteriger. En elke keer als dat gebeurt heb ik spijt dat ik heb gekeken.

	Een dubbel gevoel bekruipt mij. Vroeger toen ik nog jong was overkwam mij regelmatig dat mannen op mij vielen, maar ja toen was ik nog jong en mooi. Dus streelt het mijn ego nu wel dat er weer een man op mij valt terwijl ik een slappe 70er ben. Vroeger ben ik niet ingegaan op die avances en dat was ik nu ook niet van plan. Dus maar weer verder schrijven:

	 

	"En elke keer als ik in het gezichtsveld van die man kom en onze blikken elkaar kruisen, wordt zijn uitstraling vriendelijker en flirteriger. En elke keer als dat gebeurt heb ik spijt dat ik heb gekeken."

	 

	Om die man geen valse hoop te geven, neem ik mij voor om niet meer te kijken en me volledig te concentreren op mijn tablet. Dat lukt ook een tijdje, maar nieuwsgierig als ik ben kijk ik toch op een gegeven ogenblik wat sneeky tussen de rugleuningen van de voorstoelen door en zie dat de man niet meer in mijn richting kijkt. Zijn aandacht is verlegd. Hij kijkt naar en praat ogenschijnlijk zeer geamuseerd met iemand die tegenover hem is gaan zitten.

	Aan de ene kant geeft me deze nieuwe ontwikkeling rust, maar aan de andere kant prikkelt dit mijn nieuwsgierigheid enorm en geeft me dit hopelijk veel inspiratie voor dit verhaal:

	 

	"Hij kijkt naar en praat ogenschijnlijk zeer geamuseerd met iemand die tegenover hem is gaan zitten."

	 

	Ik ben heel benieuwd wat voor persoon tegenover die man is gaan zitten en het antwoord op die vraag wordt al snel gegeven. Tussen de rugleuningen van de voorstoelen door zie ik dat de onbekende naar voren schuift zodat hun knieën bijna tegen elkaar aan komen. Duidelijk zie ik nu dat de onbekende ook een man is. Ik denk een leeftijdgenoot van de man van 40. De onbekende legt nu zijn beide handen op de bovenbenen van de man. Glimlachend en uitdagend kijkt de man van 40 me aan. Ik voel me betrapt en kijk snel weer naar mijn tablet en ga weer schrijven:

	 

	"De onbekende legt nu zijn beide handen op de bovenbenen van de man. Glimlachend en uitdagend kijkt de man van 40 me aan."

	 

	'Goedemorgen, mag ik uw plaatsbewijs zien?', zegt de conducteur die de coupé binnen komt lopen. Ik toon hem mijn ov-kaart en het papier waar de upgrade van 2e naar 1ste klas op staat. 'Helemaal goed en nog een prettige reis', zegt de conducteur en loopt door naar de beide mannen. 'Goedemorgen, mag ik uw plaatsbewijs zien?', hoor ik hem tegen de mannen zeggen. De man van 40 geeft de conducteur zijn ov-kaart. 'Helemaal goed', zegt de conducteur en geeft hem zijn ov-kaart terug. 'En ú hebt een meereiskaart?', zegt de conducteur tegen de onbekende terwijl hij het kaartje controleert. 'En meneer vóór u weet dat u met hem meereist?', vraagt de conducteur aan de onbekende. 'Nu wel!', zegt de onbekende, waarop de man van 40 en de onbekende heel hard moeten lachen. 'Helemaal goed', zegt de conducteur, 'en nog een prettige reis!' 'Ja zeker weten, het wordt een prettige reis', zegt de man van 40 terwijl de onbekende naast hem komt zitten. 

	'Mag ik met je meereizen?', vraagt de onbekende lachend en grappig-smekend aan de man van 40. 'Nou vooruit dan maar, maar voor wat hoort wat!', zegt de man van 40 grappig-streng en samen kijken ze lachend tussen de stoelleuningen door naar mij alsof ze om bevestiging vragen.

	Ik glimlach en knik terug alsof ik wil zeggen "geniet er maar van" en ik begin weer te schrijven:

	 

	" 'Mag ik met je meereizen?', vraagt de onbekende lachend en grappig-smekend aan de man van 40. 'Nou vooruit dan maar, maar voor wat hoort wat!', zegt de man van 40 grappig-streng en samen kijken ze lachend tussen de stoelleuningen door naar mij alsof ze om bevestiging vragen."

	 

	Ik zou natuurlijk in een andere coupé kunnen gaan zitten, want ik heb het gevoel dat ik betrokken word in hun erotiek. Dat zij toonders zijn en het hen heel erg opwindt dat ze weten dat ik kijk. Maar ja, wat is daar erg aan om mijzelf te lenen voor hun opwinding? Niets! Dus blijf ik zitten op de rood-leren stoel bij het raam om dit verhaal verder te schrijven en kijk ik af en toe tussen de rugleuningen van mijn voorstoelen door naar de beide mannen.

	De onbekende en de man van 40 kussen elkaar inmiddels met een glimlach van oor tot oor. Met een heel warm en oprecht gevoel doen ze hun lippen kortdurend tegen elkaar aan en kijken elkaar daarna verliefd en smachtend aan.

	Als ze voelen dat ik naar hen kijk, richten ze hun blik dromerig en glimlachend naar mij. Snel wend ik mijn blik af en ga zo zitten dat ze mij even niet kunnen zien. Ook ik kan ze nu niet zien. Waarschijnlijk zien ze wel dat ik aan het schrijven ben op mijn tablet:

	 

	"De onbekende en de man van 40 kussen elkaar inmiddels met een glimlach van oor tot oor. Met een heel warm en oprecht gevoel doen ze hun lippen kortdurend tegen elkaar aan en kijken elkaar daarna verliefd en smachtend aan."

	 

	Is het mijn nieuwsgierigheid of ben ik sensatiebelust? Wat het ook is, ik kan geen weerstand bieden aan mijn gluren tussen de voorstoelen door. Per slot van rekening zijn zij mijn inspiratiebron voor dit verhaal en ben ik wel genoodzaakt om hen goed in de gaten te houden om de feitelijkheden waarheidsgetrouw vast te leggen. Maar zo langzamerhand denk ik: 'Het kan ook wel wat minder!'

	De onbekende zit nu met zijn hand in de broek van de man van 40 die scheel van geiligheid in mijn richting kijkt. Vervolgens buigt de onbekende zich voorover naar zijn kruis.

	 

	"Station Groningen.....station Groningen.....dit is de eindbestemming van deze trein.....vergeet niet bij het verlaten van deze trein uw eigendommen mee te nemen.....wij wensen u nog een prettige dag en tot ziens.....station Groningen! 

	De luide stem van de conducteur schalt via de speakers door de coupé. En ik? Ik ben sprakeloos en ik ben blij dat we er zijn. De intimiteit van de beide mannen wordt me te veel. Ik sta op, trek mijn jas aan, pak mijn tas en verlaat de coupé zonder te kijken naar de beide mannen. Mijn verhaal is klaar en zij misschien inmiddels ook wel!"

	 


Bere

	 

	'Bere!', zegt de man tegen de vrouw terwijl hij haar een hand geeft. 'Berend?', vraagt ze. 'Nee hoor, dat denken veel mensen, Bere is de naam, Bere Naline!'

	'O...ké', zegt de vrouw met duidelijk de nadruk op de é van oké en stelt zich ook aan hem voor: 'Algemeen Directeur Hilde Dijkstra!', zegt ze. In de wandelgangen noemen ze me ADHD!', zegt ze lachend. En omdat Bere niet lacht, maar een heel neutraal gezicht trekt, gaat ze verder alsof je een mop uitlegt: 'A...algemeen....D....directeur....H....Hilde....', 'en...D....Dijkstra!', vult hij haar aan. 'Ja precies!', roept ze lachend met stemverheffing.

	'En heb je er een beetje zin in?', vraagt Hilde hem, maar voordat Bere kan antwoorden, richt Hilde zich tot een collega die ze tegenkomen in de gang van het schoolgebouw. 'Hee Kees, dit is Bere, de nieuwe!' Kees steekt zijn hand uit naar Bere en stelt zich voor. 'Aparte naam!', zegt Kees als Bere zich ook voorstelt, 'maar dat zal je wel vaker horen, toch?', vervolgt Kees. 'Ja je bent niet de eerste en je zult ook niet de laatste zijn', antwoordt Bere, maar gelukkig hebben mijn ouders niet besloten om me Adré te noemen.

	Kees en Bere lachen uitbundig. 'Hoe dat zo?', vraagt Hilde, 'Adré is toch ook een mooie, aparte naam?' 'Nou Hilde, zet dan die voornaam en zijn achternaam maar eens bij elkaar, dan weet je wat Bere bedoelt!', zegt Kees.

	'Adré Naline!', zegt ze en glimlacht met een blik van herkenning en zegt dan tegen Bere: 'Zal ik jou je klaslokaal laten zien en je leerlingen aan je voorstellen?'

	 

	'Jongens en meisjes, dit is meester Naline, Bere Naline en hij is....bere-goed!', zegt Hilde. De leerlingen lachen om de grap van de directrice en Bere steekt lachend zijn hand op als groet naar de leerlingen.

	'Bent u vrijgezel?', vraagt één van de leerlingen aan Bere. 'Ja, maar waarom wil je dat weten?', reageert hij. 'Nou, juf Hilde is namelijk ook vrijgezel!', zegt de leerling en de hele klas lacht. 'Bedankt voor de informatie!', zegt Bere, 'en dan zal ik voordat we met de lessen beginnen nog eens wat meer van mezelf vertellen en ik hoop dat jullie ook wat van jezelf willen vertellen, zodat we elkaar wat beter leren kennen, want we zijn een heel jaar met elkaar opgescheept!'

	'Nou, dan laat ik jullie alleen met Bere.....nog een fijne, gezellige en leerzame dag allemaal!', zegt Hilde en verlaat het lokaal nadat ze zachtjes tegen Bere zegt: 'Tot straks!' De leerlingen reageren hierop met een enthousiast gefluit en een oeh-geroep. Glimlachend doet Hilde de deur van het lokaal dicht.

	'Jullie vinden juf Hilde wel leuk hè?', zegt Bere, 'nou ze ziet er ook leuk uit, vind ik!' De klas begint te joelen alsof ze in een voetbalstadion zitten en er bijna een doelpunt wordt gescoord. 'Maar...', gaat Bere verder, 'genoeg over juf Hilde, ik wil eerst jullie leren kennen.....jullie zijn met zijn achten hier in de klas, jullie zijn allemaal zo'n 12 of 13 jaar, jullie zitten hier niet voor je zweetvoeten, dus praat mij in het kort even bij zodat ik niet in jullie dossier hoeft te kijken, want daar hou ik niet van, ik werk met júllie en niet met jullie dossier!' Een luid applaus klinkt op uit de klas.

	'Ik heet Michael!', begint de leerling die zichtbaar de leider is binnen de groep, 'ik ben 13, ik ben hier op school gekomen omdat ik op die andere school mijn handjes niet kon thuishouden!' De klas kijkt heel geïnteresseerd en lachend naar Michael. Eén leerling roept: 'Yeah!'

	'Daar ben je toch niet trots op?', vraagt Bere heel direct aan Michael. De klas wordt stil en gespannen en ze kijken naar de reactie van Michael.

	'Nee eigenlijk niet, meester!', zegt Michael na een poosje, 'ik moest er even over nadenken, niemand heeft me dat ooit zo gevraagd!' 

	'En wat ga je met je ervaring doen in de toekomst, Michael? Dus, wat wil je later worden?', gaat meester Bere verder. 'Shit man, u bent ècht goed, echt bere-goed!', vervolgt Michael, terwijl de klas lacht om zijn grap. 'Zeg maar je....als jullie u zeggen, dan voel ik me zó oud', zegt Bere.

	'En hoe oud bèn je dan wel?', zegt de leerling die zonet "yeah" riep stoer. 'Yeah!....eindelijk wordt het gevraagd', zegt Bere adrem. De klas lacht om de opmerking van meester Bere, maar ze kijken allemaal denigrerend naar die leerling! 

	'Ik ben 35 en jij?', reageert Bere, 'stel je maar voor en vertel wat over jezelf, wil je?', zegt Bere vriendelijk.

	'Waarom zou ik, voor jóú?', zegt de leerling bot. 'Doe normaal!', zegt Michael tegen hem, 'stel je niet aan, maar stel je voor!', vervolgt hij.

	Onder druk van de klas, maar vooral van Michael, stelt hij zich met tegenzin voor. 'Frits', zegt hij kortaf, 'ik ben van de vorige school afgestuurd omdat ze vonden dat ik pestte, de watjes!' 'Dank je Frits voor je openhartigheid.....even een vraagje....jij bent zeker vroeger zèlf gepest?' Strak kijkt Frits voor zich uit. Michael daarentegen reageert enthousiast richting de klas: 'Zie je het....wat is die meester Bere goed.....hij snapt ons!'

	Het ijs is gebroken en het voorstelrondje gaat voortvarend: 'Ik ben Ronaldo en ik heb veel gejat......ik heet Frans en ik spijbelde steeds.....Karel, 12 jaar, dingen vernield....Joost, ik weet niet meer......mijn naam is Bo, ging nooit naar school.....hoi meester, ik ben Eric, ik ben 13 jaar, op de vorige school vonden ze mij veel te druk, maar dat is niet altijd zo hoor, ik kan best wel rustig zijn, maar dat lukt niet altijd, maar ik probeer het best wel, oh ik praat weer veel te veel, ik merk het....!' De klas moet lachen om het verhaal van Eric en ook Bere houdt zijn gezicht niet in de plooi.

	'Wat een verhalen allemaal, dank jullie wel, wat geweldig dat jullie mij dit vertellen!' 'En dan is het nu mijn beurt!'

	'Mijn naam is dus Bere Naline, ik ben 35 jaar en ik ben vrijgezel, zoals ik al zei. Ik ken de schoolregels nog niet, maar ik vind het heel prettig als jullie me bij de voornaam noemen of meester tegen me zeggen, dus alsjeblieft niet "meneer Naline". Ik denk namelijk dat jullie pas respect voor me hebben als jullie vinden dat ik dat verdien en respect komt niet door me aan te spreken met "meneer".

	Verder weet ik niet wat de regels zijn voor de mobiele telefoons, maar ik heb daar een duidelijke mening over. Wat zijn de regels Michael?', vraagt Bere.

	'Voor de les moeten wij onze mobieltjes inleveren bij de leraar!', zegt Michael en de klas knikt bevestigend. 'Nou, dat doe je dan maar bij de andere leraren, maar als je bij mij bent dan hou je je mobiele telefoon bij je, misschien heb je hem ooit wel nodig, maar....er is één maar....en dat is het volgende....je mag hem alleen gebruiken in noodgevallen.....gebruik je hem om gebeld of geappt te worden door iemand, of jij belt of appt iemand, dus geen noodgeval, dan neem ik je mobiel in en moet je hem vanaf dan elke keer voor de les bij mij inleveren, dus heel kinderachtig!'

	De leerlingen kijken elkaar aan, zeggen niets, maar hun blikken laten een combinatie zien van verbazing en blijdschap.

	'En dan nog dit', gaat Bere verder, 'jullie zullen van mij verwachten dat ik rekenen, taal, wiskunde, engels, zaakvakken en zo geef.....dat ga ik ook wel doen, maar veel minder dan jullie gewend zijn en als ik het doe, dan zal het tempo veel hoger liggen en behandel ik alleen maar de stof die ècht belangrijk is.....als je het zó doet dan krijg je geen achterstanden en doen we toch minder van die vakken!'

	De leerlingen kijken blij, stil en gespannen naar Bere, want, achterdochtig als ze zijn verwachten ze nu het bekende addertje onder het gras.

	'Ik zie jullie denken...."ja ja.....maar wat doen we in de tijd die we uitsparen?".....nou dat zal ik jullie vertellen. Ik wil dat jullie meer met je handen gaan doen.....en dan bedoel ik niet slaan!'.....de klas lacht, maar Bere gaat verder.....'ik wil dat jullie meer dingen samen gaan doen, ik wil dat jullie elkaar gaan helpen en ik wil dat jullie leren hoe je met een ander omgaat zonder dat er ruzie ontstaat!'

	'En ik ga jullie daarmee helpen, het is nu donderdag en aanstaande maandag beginnen we daar al mee om dit in de praktijk te brengen.....wij gaan maandag op kamp....even voor de duidelijkheid.....het kost jullie niets....de school heeft hier ook geen geld voor....maar ik betaal alles.....we gaan naar een boerderij bij de Veluwe en die kampeerboerderij is van mij.....jullie krijgen van mij straks een brief waar in staat wat je mee moet nemen maandag.....die brief moet je aan je ouders geven en ik zie nu bedenkelijke bezorgde gezichten, maar je hoeft je absoluut geen zorgen te maken, want jullie ouders weten hiervan en hebben mij al toestemming gegeven.....dus schoudertjes maar weer naar beneden en ontspan je!'

	'Ik wil nog wel even overleggen met jullie over het volgende.....jullie zijn met zijn achten....er kunnen 4 in mijn auto, dus we moeten nog een leraar meenemen met een auto.....nou ken ik de leraren nog niet dus wil ik jullie vragen welke leraar ik zou moeten vragen om mee te gaan....het moet wel een leraar zijn waar jullie een klik mee hebben!'

	De leerlingen hoeven niet na te denken....ze kijken elkaar aan en roepen allemaal tegelijk: "Hilde....juf Hilde!"

	'Nou, dan ga ik dat regelen......ik hoop maar dat ze wil!', zegt Bere.

	 

	'Goeiemorgen allemaal.....hebben jullie er zin in?', zegt Bere tegen de klas. 'Jaaa!'....roept de klas opgewonden. 'Ik zie dat jullie allemaal een tas bij je hebben,  heel goed.....en heeft iedereen zijn mobiel bij zich?' De klas knikt. 'Voordat we gaan moeten jullie even goed naar het bord kijken. Ik heb een auto-indeling gemaakt. Kijk even goed of je in mijn auto zit of in de auto van juf Hilde. Deze indeling geldt ook voor de terugweg en hou je aan deze indeling!'

	'Het is anderhalf uur rijden, dus is het misschien voor sommigen wel handig om nog even te gaan plassen. Ondertussen lopen wij rustig naar de auto's!', zegt Bere. 'Leerlingen die in mijn auto zitten....loop maar met me mee!', zegt juf Hilde. 'Oh ja!', zegt Bere met stemverheffing om boven het enthousiasme van de leerlingen uit te komen, 'nog even dit, jongens....als we bij de kampeerboerderij zijn aangekomen, dan gaan we ons verzamelen in de kantine van de boerderij.....we worden daar ontvangen door Fred, hij is de manager, zeg maar de baas en hij gaat jullie rondleiden en laat jullie zien waar jullie slapen.....duidelijk? 'Maar die boerderij is toch van jou, meester Bere...dan ben jij toch de baas?', merkt Michael op. 'Ja dat is waar....ik ben de baas, maar Fred is zeg maar de bedrijfsleider....hij regelt alles en als we daar zijn dan kun je met al je vragen ook bij hem terecht, oké?', zegt Bere. 'En dan nu snel naar de auto's!'

	 

	'Nou, eindelijk slapen ze', zegt Hilde tegen Bere. 'Ach, ik hoefde maar drie keer naar de slaapzaal om ze te vertellen dat ze moesten gaan slapen....ze waren ook zó moe en gespannen.....heel begrijpelijk....dit is wat ik veel vaker heb meegemaakt met groepen in mijn kampeerboerderij!', zegt Bere. 'Maar echt Bere, zoals jij met die gasten omgaat, dat is uitzonderlijk, dat is echt bere-goed!', zegt Hilde terwijl ze een flesje bier en een glas voor hem op tafel zet en in het voorbijgaan even met haar hand door zijn haar gaat. 'Of vind je dit ongewenste intimiteit?', vraagt Hilde hem naar aanleiding van deze laatste actie. 'Nou laat ik maar duidelijk zijn!', zegt Bere, 'ik noem dit gewénste intimiteit, dus hou je niet in, maar niet in het bijzijn van de leerlingen, maar dat snap je wel!', vervolgt hij. 'Jij hebt toch ook geen relatie op dit moment?', vraagt Bere, 'tenminste dat heb ik begrepen van de leerlingen en ik begrijp ook van hen dat ze het fantastisch zouden vinden als het wat zou worden tussen ons!' 'Nee ik heb geen relatie....."ich bin zu haben" zeg maar!', reageert Hilde lachend. 'Nou dat wordt dan een spannend weekje!', zegt Bere en gaat heel dicht tegen Hilde aan zitten.

	'Oh sorry.....stoor ik?', zegt Fred die de woonkamer binnenstapt. Bere schuift verschrikt een stukje op zodat hij niet zo intiem tegen Hilde aan zit. 'Blijf rustig zitten!', reageert Fred op de opschuifactie van Bere. 'Wil je ook wat drinken?', vraagt Hilde. 'Nou nee, ik ga zo naar bed, want het is morgen weer vroeg dag en daarom kom ik hier nog even om jullie te herinneren dat we morgenvroeg na het ontbijt de dropping hebben. Ik breng jullie allemaal met mijn bus diep in het bos.....ik rij daarna weer terug naar de boerderij om jullie weer te kunnen opvangen....het zal wel een spannende dag worden voor die gasten en jullie kunnen het best inschatten of je met de dropping bij elkaar blijft of juist niet....zie maar!...nou welterusten, ik zie jullie morgenvroeg bij het ontbijt!'

	'Zullen wij ook maar gaan slapen?', zegt Bere tegen Hilde nadat Fred de deur van de woonkamer achter zich heeft dichtgetrokken. 'Moet het?', zegt Hilde wat plagerig, 'ik ga liever nog een biertje hier met jou drinken!', vervolgt ze, maar ze lopen toch maar richting hun slaapkamers. Voordat Bere de deur van zijn slaapkamer open wil doen, gaat Hilde tussen Bere en de deur staan. 'Welterusten lieve man!', zegt ze en geeft hem een innige zoen op zijn mond. 'Zo.....dat is bere-lekker!', zegt Bere grappend, 'ja trusten!', zegt hij tegen een stralende Hilde.

	 

	'Mag ik even jullie aandacht?', zegt Fred 's ochtends met luide stem. Bere en Hilde begeleiden de oproep van Fred door heel hard "ssst" te zeggen. Snel wordt het stil in de eetzaal van de kampeerboerderij en alle blikken zijn gericht op Fred. 'Beste leerlingen....als jullie klaar zijn met het ontbijt dan stappen we met zijn allen in mijn bus, dus alle leerlingen en juf Hilde en meester Bere....we gaan vandaag een dropping doen, dat wil zeggen dat ik jullie ergens midden in de bossen van de Veluwe afzet en dan is het de bedoeling dat je samen of alleen de weg terug vindt!'

	De leerlingen worden onrustig van de spanning en bij de meesten begint de onzekerheid op te spelen. Het wordt onrustig in de eetzaal. Sommige leerlingen willen al een verbond sluiten met elkaar. Andere leerlingen kijken wat onzeker naar Bere. Hij beantwoordt dit oogcontact door naar die leerlingen te knikken, zo van "het komt goed".

	Fred gaat verder met zijn uitleg: 'Mag ik nog even?' En nadat het geroezemoes voorbij is zegt hij: 'Bij zo'n lange tocht door onbekend terrein is het heel belangrijk om je navigatie op je telefoon te gebruiken en beste leerlingen.....het is héél, maar dan ook héél belangrijk om op elkaar te letten en om diegene te helpen die hulp nodig heeft!'

	'De tocht zal de hele dag duren, dus moeten jullie een lunchpakket en flesjes water meenemen, die staan klaar bij de uitgang van de eetzaal. En als jullie klaar zijn met het ontbijt dan kunnen we gaan. Heeft iemand nog wat te vragen?', zegt Fred.

	Eric steekt zijn vinger op. 'Zeg het maar!', reageert Fred. 'Nou ik zat te bedenken.....het is toch helemaal niet zo moeilijk....we worden gebracht met een bus en kunnen dan precies zien waar we langsrijden....we zien de wegen....we zien de bospaadjes....de huizen....er zijn altijd zoveel herkenningspunten....of praat ik weer teveel?', vraagt Eric. Iedereen moet weer lachen om de manier waarop hij praat. Ook Fred kan een lach niet onderdrukken en doet dat ook niet, want Eric is nou eenmaal de vrolijke noot onder de leerlingen. 'Goeie vraag!', gaat Fred verder. 'Het zal heel moeilijk worden om de hele weg te onthouden, want de rit naar het punt waar ik jullie afzet duurt ongeveer een uur en.....!', Fred stopt even om de spanning nog groter te maken bij de leerlingen dan het al was, '......en.....de ramen van de bus zijn geblindeerd....ze zijn afgeplakt zodat jullie er niet doorheen kunnen kijken!'

	'Nog meer vragen?', roept Fred hard om boven het nieuwe geroezemoes uit te komen. Weer steekt Eric zijn hand op. 'Stil eens jongens!', zegt Fred en geeft als het stil is aan Eric de beurt. 'Mag ik nog even plassen?', vraagt Eric, waarop iedereen in lachen uitbarst.

	 

	In de bus worden door de leerlingen de groepjes al samengesteld. Populariteit speelt hierbij een grote rol. In eerste instantie wilde Michael alleen gaan lopen, maar liet zijn stoerheid toch maar varen door te zeggen dat hij voor hun bestwil beter bij Frits, Ronaldo en Karel kon blijven, best wel een stoere manier om zijn eigen onzekerheid te verbloemen.

	Hilde en Bere spreken af, dat ze respectievelijk Frans en Bo, en Joost en Eric onder hun hoede nemen en ook die leerlingen zijn heel blij en gerustgesteld.

	Aangekomen midden in het bos en nadat Fred met zijn bus wegrijdt, neemt Michael het initiatief en zegt: 'Nou kom op.....op naar de boerderij....een fluitje van een cent!' Frits, Karel en Ronaldo lopen achter Michael aan met hun telefoon in de hand. 'Een fluitje!', roepen ze stoer.

	Juf Hilde met Frans en Bo en meester Bere met Joost en Eric blijven in eerste instantie met zijn zessen bij elkaar, want deze leerlingen hebben in het begin wat uitleg van de navigatie nodig en hun zelfvertrouwen moet wat groeien, maar na een uur wandelen besluiten de groepen van juf Hilde en meester Bere te gaan splitsen. 'Heel veel plezier hè!', zegt Bere tegen de groep van juf Hilde. 'Ja jullie ook heel veel plezier en voorzichtig hè!', zegt Hilde terug en tegen Bere zegt ze met een knipoog: 'Tot straks hè!' 'Ik verheug me er nu al op!', antwoordt Bere. De beide groepjes nemen een ander bospad, terwijl ze geconcentreerd op hun smartphone kijken.

	 

	In de middag ziet Fred de eersten weer terugkomen op de kampeerboerderij. 'Jullie zijn de eersten!', zegt Fred tegen Frans, Bo en juf Hilde. 'Knap hoor en dat binnen enkele uren, dat zie ik hier niet zo vaak, complimenten hoor, jullie zullen wel moe zijn, neem wat lekkers en wat drinken in de kantine!', gaat Fred verder.

	'Zijn wij de éérsten?', vragen Frans en Bo in de kantine verbaasd aan juf Hilde. 'Ja, knap van ons hè?', reageert ze. 'Wij zijn eerder dan Michael, Frits, Karel en Ronaldo?', roept Frans, nog steeds verbaasd. 'En ook nog sneller dan meester Bere?', zegt Bo ongelovig.

	Dan horen ze de volgende groep leerlingen weer terugkomen op de kampeerboerderij. Met veel lawaai melden Michael, Frits, Karel en Ronaldo zich bij Fred. 'Zo....we zijn de eersten!', zegt Michael tegen Fred. 'Natuurlijk!', vult Frits aan. 'Nou, ik moet jullie teleurstellen!', zegt juf Hilde, terwijl ze samen met Frans en Bo uit de kantine komt lopen. 'Hè!', zegt Michael verbaasd bij het zien van het trio. 'Oké.....nou gefeliciteerd dan maar!', vervolgt Michael, 'en meester Bere zit binnen?', vraagt hij Fred. 'Nee, hij is er nog niet, maar hij zal zo wel komen!', antwoordt Fred. 'Oh, daar zal je ze hebben!', zegt hij bij het horen van het geratel van Eric in de verte.

	'Ik denk dat we er bijna zijn Joost....hou vol hè....nou niet opgeven hoor.....ga nou niet huilen Joost....je moet volhouden.....we hebben het gered kerel.....ik zie de boerderij al....ja steun maar op mij....niet op je been gaan staan....ontzie hem maar....kijk daar is het!', zegt Eric.

	Bij het zien van Eric die Joost ondersteunt rent Michael naar ze toe en gaat ook naast Joost lopen om hem nog meer steun te geven. Ook de andere leerlingen lopen hen nu tegemoet. 'Ga maar snel zitten!', zegt Hilde terwijl ze voor de boerderij een stoel neerzet. Voorzichtig tilt ze zijn been op en legt zijn been op een andere stoel ter ondersteuning. 'Heb je pijn?', vraagt juf Hilde, 'wat is er gebeurd?'

	'Ik wilde over een greppel springen!', zegt Joost snikkend met tranen over zijn wangen. 'Ja en dat haalde hij niet', gaat Eric verder, 'en toen viel hij.....en toen kwam hij raar neer.....en toen zei hij au....en toen greep hij naar zijn enkel....ik denk dat hij door zijn enkel is gegaan....nou en toen heb ik hem ondersteund en toen zijn we deze kant opgelopen.....en toen...'. Juf Hilde onderbreekt hem: 'Maar meester Bere was toch bij jullie?', vraagt ze wat verbaasd. 'Nee toen al niet meer!', antwoordt Eric, 'hij werd opgebeld en tijdens dat gesprek zei hij tegen ons dat we wel door konden lopen en dat hij ons wel weer inhaalde, maar dat is dus niet gebeurd, of is hij hier al?', vraagt Eric. Iedereen schudt zijn hoofd en Hilde kijkt Fred vragend, verbaasd en wat ongerust aan. 'Ach, hij zal zo wel komen!', zegt Fred zo geruststellend mogelijk, 'maar ik ga eerst jouw enkel eens goed stevig intapen, want dan kan jij weer lopen en zal de pijn minder erg worden!', zegt Fred tegen Joost.

	 

	'Het duurt nu toch wel heel lang!', zegt Hilde ongerust tegen Fred, 'hij had er toch allang moeten zijn?' 'Bere is een vreemde hoor!', zegt Fred, 'maar alles wat hij doet heeft een bedoeling!', vervolgt hij. 'Ik moet wel toegeven, dat ik het na al die uren ook wel een beetje raar vind en eerlijk gezegd begin ik me ook een beetje ongerust te maken. Laten we nog even wachten, maar als we dan nog niks van hem hebben vernomen, dan moeten we wat gaan doen!', zegt Fred resoluut. Juf Hilde knikt instemmend.

	Omdat de leerlingen onrustig beginnen te worden besluit Fred toch om niet meer af te wachten, maar direct in actie te komen.

	' Jongens, ik had meester Bere allang terug verwacht, het duurt me te lang.....we moeten hem gaan zoeken!', zegt Fred. Onmiddelijk beginnen een paar leerlingen het bos in te rennen. 'Ho, ho, stop!', roept Fred, 'zo raken we jullie ook kwijt!', zegt hij tegen die jongens, die weer net zo snel terugrennen. 'We moeten even hele goeie afspraken maken.....jullie hebben allemaal een telefoon.....hoe hebben jullie contact met je vrienden?', vraagt Fred.

	'We bellen en appen!', reageert Michael. 'Precies!', zegt Fred, 'dat gaan we nu ook doen.....jullie hebben elkaars telefoonnummer al, alleen moet er een WhatsApp-groep aangemaakt worden!' 'Oh dat doe ik wel!', zegt Michael direct. 'Fantastisch!', vervolgt Fred, 'en noem die groep maar "Bere".

	'We kunnen met dezelfde groepsindeling het bos ingaan.....ik blijf bij Eric, want het lijkt me verstandig dat jij Joost hier bij juf Hilde blijft, want jouw enkel heeft nog wel even wat rust nodig en sowieso moet iemand achter blijven om meester Bere op te vangen als hij eerder terug is dan wij hem gevonden hebben! Zodra jullie wat verdachts zien, iets wat bij Bere hoort, een kledingstuk of een ander voorwerp, dan app je elkaar en gaan we overleggen.....en natuurlijk direct appen als je hem hebt gevonden!', zegt Fred.

	 

	'Pssst....pssst!', hoort Hilde terwijl ze drinken aan het inschenken is voor Joost en zichzelf. 'Pssst....hiero!', hoort ze een fluisterstem. Met zijn hoofd om de hoek van de deur van zijn slaapkamer, ziet ze Bere lachend en uitnodigend naar haar kijken. 'Hè!', zegt Hilde verbaasd en loopt naar hem toe. Bere doet de slaapkamerdeur verder open om haar binnen te laten. En de deur is nog maar net dicht als Hilde hem in zijn armen valt en hem hartstochtelijk kust. Bere drukt haar lichaam stijf tegen zich aan en minutenlang staan ze zo te genieten van elkaar.

	'Waar was je nou!', zegt Hilde dan, 'Fred en de jongens zijn je aan het zoeken!' 'Heel goed....heel goed!', zegt Bere, 'nou dan komt het voor elkaar!'

	'Ik zal ze appen dat je hier in de boerderij bent!', zegt Hilde en grijpt haar smartphone. 'Nee niet doen!', zegt Bere en legt zijn hand op haar telefoon. 'Dit is opzet van mij, schat, dit is mijn bedoeling juist van deze trip, dé manier voor die gasten om te leren samenwerken!', gaat Bere verder. 'Omdat ik het bos door en door ken, was ik als eerste weer terug en ben ik via de achteringang naar mijn slaapkamer gegaan en heb ik gewacht totdat iedereen weg was!'

	'Stond die deur steeds open?', vraagt Hilde verbaasd en geschrokken aan Bere, terwijl ze wijst naar de slaapkamerdeur. 'Zou kunnen....geen idee....Joost mag het weten!', reageert Bere nonchalant en geeft haar nog een kus.  'Ja dat is het nou net.....Joost mag het níét weten....ik was bezig om drinken in te schenken voor hem, hij is hier in de boerderij, door zijn enkel gegaan!', reageert Hilde.

	Dan horen ze het WhatsApp-geluid van de smartphone van Hilde. Er komt een bericht binnen van de WhatsApp-groep "Bere":

	Joost: 'Meester Bere is in de boerderij....staat in zijn slaapkamer te kussen met juf Hilde!'

	Terwijl Hilde verschrikt het WhatsApp-bericht aan Bere laat zien en hij daar heel erg om moet lachen, komt het ene na het andere bericht binnen:

	Michael: 'Wat!....we komen terug!'

	Eric: 'Oh wat leuk....zijn ze verliefd?...kunnen we de bruiloft al regelen....wat gaan we nu doen?....toch maar terug naar boerderij....waar is iedereen?....zal Fred vragen wat we gaan doen....'

	Fred: 'Ga allemaal maar terug naar de boerderij!'

	Frits: 'Voor lul gezocht?'

	Michael: 'Doe normaal Frits!'

	Ronaldo: 'Wat leuk voor meester en juf!'

	Frans: 'Oké!'

	Karel: 'Ik kom er aan!'

	Bo: 'Waar is het feestje...?'

	Michael: 'Waar is het feestje...?'

	Bere pakt lachend de telefoon van Hilde en begint een bericht te schrijven:

	Hilde: 'Hier is het feestje!.....hier Bere op de telefoon van juf Hilde!'

	De één na de andere smiley verschijnt nu op  de telefoons van de WhatsApp-groep.

	 

	Bere en Hilde staan omarmd voor de boerderij te wachten op hun leerlingen. 'Kijk nou toch!', roept Hilde en wijst richting het bos. Uit het bos komen de leerlingen, lopend naast elkaar terwijl ze een arm om de schouder van de ander hebben en daar achter loopt Fred. Joost strompelt nu ook naar zijn medeleerlingen en slaat een arm om de schouder van één van hen.

	Een paar meter voor Bere en Hilde stoppen ze. De jongens kijken elkaar aan en op een teken van Michael roepen ze allemaal tegelijk: 'Waar is het feestje?' Bere en Hilde kijken elkaar aan en roepen gezamenlijk terug: 'Hier is het feestje!' En weer roepen de jongens: 'Waar is het feestje?' 'Hier is het feestje!', roept Bere en maakt met zijn arm een uitnodigend gebaar. En terwijl iedereen naar de kantine van de boerderij loopt waar op de tafels allerlei lekkere hapjes en drankjes staan en de harde muziek uit de geluidsboxen komt, zeggen de jongens in het voorbijgaan tegen Bere en Hilde: 'Heel veel geluk en bedankt hè!'

	 


De cabaretier

	 

	"Er komt een man bij de bakker. 'Zegt u het maar!', vraagt de bakker. 'Ik wil graag 2 tomtoentittenbroden, 5 tistoletjes en een tuddingbroodje met extra toedersuiker!'

	'Wilt u het nog eens zeggen?', vraagt de bakker vriendelijk maar met een lichte frons. En de man herhaalt, maar nu langzamer: 'Ik wil graag 2 tomtoentittenbroden, 5 tistoletjes en een tuddingbroodje met extra toedersuiker!' En de man voegt er verschuldigend aan toe: 'Ik kan de letter na de O in het alfabet niet zeggen en daarvoor in de plaats zeg ik de letter T, sorry!'

	'Maak niet uit hoor!', zegt de bakker en begint de bestelling in orde te maken terwijl hij alles hardop noemt: 'Dus meneer wil 2 pompoenpittenbroden, 5 pistoletjes en een puddingbroodje met extra poedersuiker!'

	'Verder nog wat lekkers?', vraagt de bakker, waarop de man zegt: 'Oh ja.....nog 2 kutcakes!' "

	 

	De zaal barst in lachen uit en Jeroen van Dissel de cabaretier buigt diep naar het publiek die hem een ovationeel applaus geeft.

	Het zaallicht gaat aan en onder voortdurend applaus en gejuich krijgt Jeroen bloemen overhandigd. Daarna buigt hij nog een paar keer en verlaat tenslotte al zwaaiend het podium.

	 

	'Hoe ging de voorstelling?', vraagt Ingrid slaperig. 'Oh het was prima!', antwoordt Jeroen en stapt in de vroege ochtend in bed bij zijn vrouw, die een klein gilletje laat horen als hij tegen haar aan gaat liggen. 'Wat ben je koud, kom hier, dan zal ik je warm maken!', zegt ze.

	'Die grap van die kutcakes die hou ik er denk ik wel in!', zegt Jeroen, 'de mensen vinden het wel leuk volgens mij, tenminste dat zeiden ze na afloop!' 'Ik had niet anders verwacht', zegt Ingrid, 'maar ik hoor bij jou alweer een twijfel en zoals ik al zo vaak tegen je zeg, dat is niet nodig!', zegt ze en duwt de hand van Jeroen tussen haar benen, en moe en slaperig vallen ze zo in slaap.

	 

	Het eerste wat Jeroen 's ochtends vroeg tegen Ingrid zegt, terwijl ze lepeltje-lepeltje liggen: 'Vind je echt dat ik veel en vaak twijfel?' 'Ook goeiemorgen!', zegt Ingrid, 'ja je bent echt een twijfelkont en dat is totaal niet nodig, want jij bent een hele goeie cabaretier met hele goeie humor!', zegt ze.

	'Lief van je!', reageert Jeroen terwijl hij met zijn hand de rug van Ingrid sensueel streelt. 'Ga door!', zegt ze. 'Nou weet je', zegt Jeroen terwijl hij stopt met strelen, 'heel vaak als ik op de bühne sta en grappen aan het maken ben, denk ik "wat een slap gelul", heb jij dat niet?'

	'Ik bedoel eigenlijk met "Ga door", dat je door moet gaan met strelen en niet met praten!', zegt Ingrid lacherig, 'maar "slap gelul?"....ach....slap gelul of geen slap gelul....het maakt mij niet uit!', vervolgt ze plagerig en duwt haar billen stevig tegen zijn onderbuik.

	'Maar wat voel ik daar?', zegt Ingrid, 'dát is bepaald geen slap gelul!' 'Nee', reageert Jeroen lacherig, 'dat zijn de harde feiten!'

	 


Brieven op zolder

	 

	'Ga maar mamma, wij blijven bij je!', zegt de tweeling Jan en Jaap op het sterfbed van hun moeder. Met liefde houden ze elk een hand van haar vast en strelen die zachtjes. Fluisterend en met de laatste adem weet ze nog te zeggen: 'Brieven op zolder!' en na deze, voor haar een grote krachtinspanning vertrekt het leven uit het lichaam van de 90-jarige. De 60-jarige tweeling blijft verdrietig maar berustend achter.

	'Tien jaar geleden is pappa overleden en nu mamma, wij hebben geen ouders meer, wij zijn wees Jaap!', zegt Jan, zich de situatie realiserend. Jaap knikt bevestigend en sluit zijn broer huilend in zijn armen.

	 

	'Kom maar!', zegt de mevrouw van de uitvaartvereniging ingetogen en knikt in de richting van de tweeling nadat ze iedereen welkom heeft geheten.

	Jan en Jaap gaan achter de katheder staan, nemen een slok water uit de neergezette glazen en pakken elk het papier waar ze hun toespraak voor hun moeder op hebben geschreven.

	Jan: 'Lieve mamma, lieve oma, lieve Ankie!'

	Jaap: 'Je bent voor ons de liefste mamma, je bent voor onze kinderen de liefste oma en je bent voor je vrienden en familie de liefste Ankie!'

	Jan: 'Negentig jaar ben je geworden, tien jaar ouder dan pappa, wat een leeftijd!'

	Jaap: 'En altijd was je er voor ons, altijd een luisterend oor!'

	Jan: 'Maar dat is niet meer, wij zullen zonder jou door moeten zoals jij zou willen!'

	Jaap: 'Mamma, wij willen je bedanken voor alles!'

	Jan en Jaap: 'We houden van je!'

	Met tranen over hun wangen loopt de tweeling terug naar hun stoelen. Hier en daar in de stille ruimte is een gesnik te horen.

	'Mooi gesproken mannen!', zegt de mevrouw van de uitvaartvereniging op een professionele meeleef-toon, terwijl ze op haar programma kijkt en de volgende spreker uitnodigt.

	 

	'Waar beginnen we!', zegt Jan tegen zijn broer als ze beide in het huisje van hun moeder staan. 'Wil jij iets hebben van deze meubels, schilderijen of prulletjes?', zegt Jaap vragend op een toon waaruit blijkt dat hij er zelf geen belangstelling voor heeft. 'Nou nee en onze kinderen ook niet!', antwoordt Jan, 'dat wordt de Kringloop stel ik voor!' 'Mijn idee', zegt Jaap, 'maar laten we wel even een grondig rondje doen, dan weten we tenminste wat we de Kringloop hebben aan te bieden!', vervolgt hij.

	Samen lopen ze alle vertrekken langs en maken overal foto's van. Af en toe stoppen ze even bij een voorwerp omdat die een herinnering oproept. 'Kijk nou, het eierdopje van mamma!', zegt Jan. 'De beker, waar pappa zijn melk uit dronk toen hij al ziek was!', roept Jaap. 'Bewaren of weg!', vragen ze dan aan elkaar. "Weg" betekent dat het naar de Kringloop mag en "bewaren" betekent dat één van hun het krijgt of dat ze het samen houden, in ieder geval dat ze het niet wegdoen.

	Zo lopen ze door het hele huis, door de woonkamer, door de keuken, de gang, de wc en de 2 slaapkamers en de badkamer boven. 'Nou, dat was het dan!', zegt Jan. 'Ja, klaar!', zegt Jaap. Maar dan valt hun oog op het luik in het plafond van de overloop van de bovenverdieping. Jaap trekt voorzichtig aan het koord dat aan het luik vastzit. Aan het luik zit een houten trap. 'Oh, dat is een vlizotrap!', zegt Jan, 'dat heb ik ook thuis!' Samen schuiven ze de houten trap uit elkaar, zodat hij stevig op de grond staat en klaar om te beklimmen.

	'Een zolder? Wist jij dat mamma in dit huis een zolder had?', zegt Jaap. 'Nou nee!', zegt Jan, 'in het huis waar wij zijn opgegroeid daar zat wel een zolder zoals je weet, maar in dit huisje van mamma, dat wist ik ook niet!' 'Maar wacht eens even', gaat Jaap verder, 'weet jij nog wel wat mamma op haar sterfbed tegen ons zei?' 'Ja, dat weet ik nog, "Brieven op zolder" zei ze', zegt Jan, 'maar nam jij dat serieus, ik dacht dat ze aan het ijlen was!', gaat Jan verder. 'Nou, ik nam het ook niet zo serieus, ik wist niet wat ik er mee moest, maar goed, we hebben nu een zolder ontdekt, dus wie weet ontdekken we ook nog brieven, oh spannend!', zegt Jaap wat lacherig en beklimt de trap naar de zolder.

	'Kijk nóú toch eens!', roept hij enthousiast. 'Wat zie je!', zegt Jan. 'Nou kom maar eens kijken!', zegt Jaap en helpt zijn broer de zolder op te komen. 'Zo, dat scheelt ons heel veel werk!', zegt Jan als hij net zoals zijn broer ziet dat de gehele zolder leeg is. 'Dan zijn we nu echt klaar en kunnen we de Kringloop inschakelen!', concludeert Jaap. 

	Maar als ze samen teruglopen naar de trap, zien ze aan het eind van de zolder een koekjesblik. 'De brieven?', zegt Jaap gekscherend en loopt naar het blik en doet hem nonchalant, zonder verwachtingen open. 'En?', zegt Jan en terwijl Jaap met het koekjesblik naar zijn broer loopt zegt hij: 'Het lijkt er wel op!'

	Hij zet het blik op de zoldervloer en samen met zijn broer gaan ze er omheen zitten. Ze zien een vijftal genummerde enveloppen met in elke envelop een handgeschreven brief.

	'Spannend!', zegt Jaap en neemt de eerste envelop. Voorzichtig haalt hij de brief er uit en vouwt hem open en begint te lezen:

	 

	"Lieve Ankie,

	Ik moet je iets bekennen. Ik ben verliefd op jou. En natuurlijk ben ik maar 26 jaar en jij 30 en heb jij al tien jaar een relatie. En natuurlijk mogen wij geen relatie hebben, want we zijn collega's, maar lieve Ankie, wees maar niet bang, dit is ons geheim en dit blijft geheim!

	Op het schoolfeest wist ik het zeker. Ik ben verliefd op jou en volgens mij zijn deze gevoelens wederzijds. We moeten wel uitkijken dat het niet teveel opvalt.

	Graag wil ik ook van jou horen hoe jouw gevoel naar mij toe is. Ik snap ook best als je verder niets van me wil, maar wil dat dan wel graag weten.

	Groetjes van JanJaap ter Horst"

	 

	Jan en Jaap kijken elkaar aan, een beetje lacherig. 'Díé moeder van ons!', zegt Jan, 'had jij dit verwacht?', vervolgt hij. Jaap schudt zijn hoofd. 'Oké,  de volgende brief, lees jij die maar voor!', zegt hij uitgelaten.

	 

	"Mijn lieve Ankie,

	Ik ben blij, heel blij met je reactie. Wat heerlijk om te horen, dat jij ook gek op mij bent. En natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met ons geheim, maar dat gaat ons wel lukken.

	Weet je Ankie, ik vind jou een prachtige vrouw met een prachtig lichaam. Jij windt me heel erg op!

	Ben best wel wat jaloers op jouw man. Wat heeft hij een prachtige vrouw. En ik respecteer jouw mening volledig dat je bij je man wil blijven omdat je veel van hem houdt en hij van jou. Maar ik kan me ook goed voorstellen, dat je er veel moeite mee hebt dat je met je man geen kinderen krijgt, terwijl jullie allebei heel graag een kindje willen! Maar wel fijn dat hij het prima vindt dat wij contact hebben!

	Liefste Ankie, ik verheug me heel erg op een weekendje weg samen. Kan ik je eindelijk eens ongestoord vasthouden!

	Liefs JanJaap"

	 

	'Ik word hier wel wat stil van!', zegt Jaap, 'ze ging vreemd, maar eigenlijk dus niet, want pappa wist hier van!'  'Maar hij moet toch jaloers geweest zijn?', zegt Jan.

	Jaap pakt de volgende envelop en haalt de brief er uit.

	 

	"Mijn liefste,

	Wat een nachten hebben wij gehad! Jij hebt van mij een man gemaakt! Dit weekend vergeet ik nooit meer en wat ik van jou begrijp, vergeet jij dit weekend ook nooit meer!

	En ook al vind ik het heel erg jammer dat jij ons contact wilt stoppen omdat je kiest voor je man, ik zal je nooit vergeten!

	Ik hoop dat je me af en toe een briefje stuurt om te vertellen hoe het met je gaat.

	Verder hoop ik dat je toch nog heel gelukkig blijft met je man en dat jullie samen toch nog een kindje krijgen!

	En omdat ik een andere baan heb gekregen wordt het voor ons allebei even wat gemakkelijker. Mijn nieuwe baan is in Gouda en mijn ouders wonen daar ook en omdat ik nog geen woning heb, ga ik tijdelijk bij hun wonen.

	Mijn nieuw adres is: Graaf Florisweg 16 in Gouda.

	Lieve Ankie, het ga je goed en ik hoop toch af en toe wat van je te horen!

	Liefs JanJaap"

	 

	'Waarom moeten wij dit allemaal weten?', zegt Jan vragend, 'brieven op zolder, zei mamma, maar ik hoef haar avontuurtjes eigenlijk niet te weten, ik word er een beetje onpasselijk van, dit wil je toch niet weten van je ouders?', vervolgt hij. 'Ik ben het helemaal met je eens!', antwoordt Jaap, 'maar laten we nu maar doorgaan, het zijn nog maar 2 brieven!', zegt Jaap en pakt envelop nummer 4.

	 

	"Liefste Ankie,

	Ik ben blij verrast dat ik een briefje van je kreeg. Het is alweer een paar maanden geleden dat wij dat heerlijk weekend samen hebben gehad. Ik denk er nog vaak aan terug.

	Maar nog meer verrast ben ik dat je zwanger bent!

	Ik heb jouw brief een aantal keren opnieuw moeten lezen om er zeker van te zijn dat ik begreep wat je schreef.

	Je weet dus zeker dat het kindje van mij is, omdat je na ons weekend geen seks meer hebt gehad met je man. Maar je schreef ook, dat je man op de hoogte is en heel blij is met "jullie" kindje. 

	Ik moet er behoorlijk aan wennen dat ik pappa  word, maar ik ben er ook wel van overtuigd dat het moet lopen zoals het nu loopt en dat jullie de ouders worden en ik mij afzijdig hou!

	Ik wens jou een prima zwangerschap en een hele goede bevalling!

	Hou me op de hoogte als je bevallen bent van "ons kindje".

	Heel veel liefs van JanJaap"

	 

	De broers kijken elkaar aan. 'Denk jij wat ik denk?', zegt Jaap. 'Ik vind het heftig hoor!', zegt Jan en pakt de laatste envelop uit het koekjesblik en opent de brief.

	 

	"Lieve Ankie,

	Dank je wel voor het prachtige geboortekaartje en van harte gefeliciteerd!

	En dank je wel dat je mij ook feliciteert met de geboorte van onze zoons, want het is een tweeling geworden hè, fantastisch. En wat een leuke namen hebben ze! Te gek dat jullie de babies naar mij hebben genoemd: Jan en Jaap!

	Ik voel me een hele trotse,  jonge pappa en ik weet zeker dat de tweeling in zeer goede handen is en dat ze van jou en van je man heel veel liefde krijgen!

	En als de jongens ooit de behoefte hebben om contact met me op te nemen dan ben ik er voor hen!

	Heel veel liefs van JanJaap en een dikke kus voor de jongens!"

	 

	'Pfff!', zegt Jaap. 'Kolere!', reageert Jan. Er valt een lange stilte terwijl de beide broers staren naar het koekjesblik met brieven.

	Na een poosje zo te hebben gezeten verbreekt Jan de ijzige stilte: 'Gaan we hier iets mee doen, willen we hier iets mee doen?', vraagt hij aan zijn broer. 'Pappa is dus niet onze echte pappa!', zegt Jaap. 'Maar het voelt wel zo!', vervolgt hij teleurgesteld. 'Precies, maar pappa en mamma zijn dood en onze biologische vader zal nu zo'n 86 jaar oud zijn als híj nog leeft!', zegt Jan, 'en ik ben toch wel benieuwd naar hem, want hij heeft pappa en mamma wel blij en gelukkig gemaakt met onze geboorte!'

	'Dat is waar, maar ik heb er wel wat moeite mee, ik vind het moeilijk!', reageert Jaap, 'maar aan de andere kant heeft mamma op haar sterfbed niet voor niets gezegd dat er brieven op zolder lagen!', vervolgt hij.

	'Maar wat willen we er mee, wat hebben wij er aan, we kennen hem niet, hij heeft nooit een rol gespeeld in ons leven!', motiveert Jaap. 

	'Ik ben gewoon benieuwd naar hem, lijken wij op hem en vond hij het niet heel moeilijk om te weten dat hij kinderen heeft, maar net moest doen of wij niet bestaan en heeft hij uiteindelijk een vrouw en kinderen gekregen, zijn eigen gezin!', verdedigt Jan zijn nieuwsgierigheid.

	 

	Twee maanden later staan Jan en Jaap voor de deur van Graaf Florisweg 16 in Gouda, het huis waar hun biologische vader als 26-jarige bij zijn ouders woonde.

	Jan trekt aan de ouderwetse deurbel. Een luid belgerinkel klinkt binnen. De voordeur gaat langzaam open en in de deuropening staat een meisje van een jaar of 4. 'Is je vader of moeder er ook?', vraagt Jaap. 'Mám!', roept het meisje heel hard en na enkele tellen komt haar moeder bij de deur. 'Hallo!', zegt Jaap, 'misschien een rare vraag', vervolgt hij, 'maar mijn broer en ik zoeken een zekere JanJaap ter Horst, hij woonde hier als 26-jarige met zijn ouders en onze vraag is of u misschien weet waar hij nú woont, want ú woont hier nu?'

	'Oh nee, ik woon hier niet hoor!', zegt de vrouw vriendelijk, 'ik ben de buurvrouw en ik kwam net even afscheid van hem nemen!' 'Hoe bedoelt u "van hem"!', vraagt Jan. 'Ik heb net afscheid genomen van meneer ter Horst, van JanJaap, want hij heeft niet lang meer, terminaal, maar gelukkig thuis!', zegt de buurvrouw. 'Dus hier woont JanJaap ter Horst? Is hij 86 jaar?', vraagt Jaap. 'Ja, hij is 86, het is allemaal zo sneu!', gaat de buurvrouw verder, 'zijn ouders zijn jaren geleden bij een auto-ongeluk om het leven gekomen en toen is meneer ter Horst weer in zijn ouderlijk huis gaan wonen!'

	'Met zijn vrouw en kinderen?', vraagt Jan. 'Nee, JanJaap ter Horst heeft nooit een vrouw gehad en kinderen?....nou dat is een verhaal apart....hij vertelde mij regelmatig dat hij twee kinderen heeft, een tweeling, twee jongens, genoemd naar hem, Jan en Jaap, maar ja wat daar van waar is?....ik weet het niet, maar hij had het er altijd over en hij had een grote wens om ze ooit te zien voordat hij zou sterven!', ratelt de buurvrouw.

	Jan en Jaap kijken elkaar aan en richten zich dan tot de buurvrouw. 'Daarom zijn we hier, wij zijn op zoek naar hem, wij zijn Jan en Jaap!', zegt de tweeling en geven de buurvrouw een hand om zich voor te stellen. 'Meen je niet!', zegt de buurvrouw, 'echt waar?', vervolgt ze, 'oh kom binnen, dit zal hij geweldig vinden, dit heeft hij op dit moment nodig, echt nodig, oh wat fijn!'

	 

	Met de buurvrouw voorop, loopt de tweeling de kamer binnen. Midden in de woonkamer staat een ziekenhuisbed met daarin een oud mannetje met zijn ogen dicht en naast het bed op een stoel zit de huisarts zoals blijkt.

	Jan stoot zijn broer aan, want een blik van herkenning overvalt hen, zo veel lijken zij op hun vader. 'Dit zijn de zoons van meneer ter Horst!', zegt de buurvrouw met een zachte stem tegen de huisarts. Blij verrast zegt deze tegen Jan en Jaap: 'Net op tijd, hij heeft niet lang meer, kom er bij zitten!' En dan richt de huisarts zich met stemverheffing tot de stervende: 'Meneer ter Horst...meneer ter Horst....JanJaap ter Horst.....uw kinderen zijn er....hoort u mij?....uw kinderen zijn hier, speciaal voor u!'

	Langzaam gaan de ogen van de doodzieke, stervende JanJaap ter Horst open. Geen zwakke ogen, maar een heldere blik. Op zijn gezicht komt een blijde glimlach en enkele tranen lopen over zijn wangen.

	Zowel Jan als Jaap houden een hand van hun biologische vader stevig vast en strelen die zachtjes. Fluisterend en met de laatste adem weet hij nog te zeggen: 'Heb altijd van Ankie gehouden!....heb elke dag aan jullie gedacht!' En met een laatste krachtinspanning weet hij nog te zeggen: 'Kaarsjes!' en daarna vertrekt het leven uit hem. Jan en Jaap voelen de ontspanning in de handen. Liefdevol leggen ze de beide handen van hun vader op elkaar.

	 

	Stil en met betraande ogen staat de tweeling even later in de hoek van de woonkamer van hun vader te kijken naar een tafeltje met daarop 60 kaarsjes. Boven de tafel hangt een prikbord met daarop bevestigd het geboortekaartje van Jan en Jaap. Daar omheen talrijke hartjes van verschillend materiaal!

	 


Gouda

	 

	Daar ga ik dan! Ik verlaat mijn huis aan de Burgemeester Martenssingel, een mooie chique brede straat met in het midden een singel met aan weerskanten een groenstrook met bomen en daar weer naast een rijstrook. Ik loop richting het centrum van Gouda.

	Als ik langs kapper Magic loop zwaai ik vriendelijk zoals altijd. Vriendelijk wordt er ook teruggezwaaid. Even verderop kom ik langs de electriciteitswinkel van Rik van Dam. Ik zie hem druk praten met een klant. Weer even verder staat in de deuropening van slagerij Andalucia de eigenaar in zijn witte stofjas. Ik ga naar hem toe en geef hem een hand. ‘Alles goed?’, zegt hij. ‘Ja prima en met jou?’, antwoord ik. Hij knikt bevestigend en loopt met een klant de slagerij binnen. Ook ik ga verder.

	Op de hoek van de Burgemeester Martenssingel en de IJssellaan zit kapsalon Safari. Hier laat ik mijn haar altijd knippen voor een tientje. De kapper en zijn zoon zijn druk bezig, maar allebei zwaaien ze even naar mij met een schaar of kam in hun hand als ik langs kom.

	Ik loop verder. Waar het water van de singel stopt, daar gaat de Burgemeester Martenssingel over in de Burgemeester Martensstraat. Deze straat is ook veel smaller.

	‘Hoi!’, hoor ik en zie Sarie op de fiets. Sarie woont vlakbij me en we zitten allebei op dezelfde sportschool. Hij stapt af en loopt naar mij toe. ‘Hoe gaat’ie!’, vraagt hij, zoals hij altijd een gesprek begint. ‘Ja goed joh!’, antwoord ik, ‘met jou ook alles goed?.....jij gaat weer naar de sportschool?’, vraag ik wijzend naar zijn sporttas. ‘Ja, gezond hè!’, zegt Sarie en vervolgt: ‘Jij gaat weer naar háár toe?’ Ik knik bevestigend, waarop hij lachend zegt: ‘Doe haar de groeten!’

	Terwijl Sarie op zijn fiets stapt, vervolg ik mijn weg en kom ik bij de kruising van Fluwelensingel en Burgemeester Martensstraat. Als het voetgangerslicht op groen springt, steek ik de weg over en ga over de Doelenbrug. Op de brug komt de heerlijke geur van bakkerij van Dijk op de hoek van de Doelenstraat me al tegemoet. Genietend van deze geur loop ik de bakkerij voorbij terwijl ik een blik werp op de lekkernijen in de winkel en vervolg mijn route door de Doelenstraat. 

	In deze smalle straat met gevelhuisjes kom ik al snel aan de linkerkant van de straat de muziekwinkel van Van Beveren tegen. Dat zo’n klein winkeltje met muziekinstrumenten kan bestaan, vraag ik me telkens af als ik hier voor sta. Ook nu neem ik even de tijd om naar binnen te kijken: een prachtig winkeltje.

	Even verderop, aan dezelfde kant, ook weer zo’n kleine winkel: een slijterij. Op enkele van de betonnen paaltjes die aan weerskanten van de smalle straat staan, heeft de eigenaar gele dozen van het jenevermerk Ketel geschoven, waarschijnlijk om aandacht te vragen voor de aanwezigheid van zijn winkel, geen overdreven luxe, want voor je het weet ben je de slijterij voorbij.

	Als ik die gele dozen van jenever Ketel zie, schiet mij te binnen dat ik ooit voor het bedrijf Ketel een reclametekst heb bedacht: “Je-ne-ver Ketèl....you never can tell!”(de fabriek heeft er nooit iets mee gedaan, maar dat terzijde).

	Ik vervolg mijn weg. De Doelenstraat gaat nu over in de Walestraat, nog steeds even smal en nog steeds kleine gevelhuisjes. Nadat ik de sieradenwinkel ‘Het Kwartskristal” en een kleine avondwinkel passeer, ruik ik de zoete geur van Punsellie’s, de Goudse concurrent van de stroopwafel. Met de zaak waar je deze Punsellie’s kan eten en kopen aan mijn linkerkant op de hoek van de straat, gaat de Walestraat nu over in de Lange Noodgodsstraat. Deze saaie sombere straat is gelukkig kort en ik ga bij de Oosthaven rechtsaf, een mooi stukje Gouda: Een prachtige gracht met aan weerskanten een rijbaan, de ene rijbaan heet Oosthaven, de andere Westhaven. Imposante woningpanden staan hier.

	Al snel loop ik voorbij het restaurant “Buiten eten en drinken”. Dit was het eerste restaurant in Gouda waar mijn vrouw en ik samen met mijn zus en zwager hebben gegeten. Op die dag dat we daar aten kregen wij een rondleiding door Gouda van mijn zus en mijn zwager wat mede resulteerde in het feit dat we Gouda kozen als woonplaats. Gestoofde paling, gevangen in de Reeuwijkse plassen hebben mijn zus en ik toen gegeten, heerlijk!

	Al verder lopend kom ik voorbij Museum Gouda, waar op dat moment een tentoonstelling van Helmantel is. Helmantel, de geweldige schilder uit Westeremden, een heel klein dorpje in het noorden van Groningen. Maar ik ga een andere keer naar binnen om zijn werk te bewonderen.

	Eerst ga ik verder, de slijterij Den Gouwen Aar voorbij. De Oosthaven gaat nu over in Dubbele Buurt en aan het eind hiervan kijk ik tegen het bruine café “Cafeetje Heeeurlijk” aan, jazeker met drie e’s. Ik ben er nu bijna. Ik hoef alleen nog maar bij “Cafeetje Heeeurlijk” de Wijdstraat in te lopen en dan na zo’n 50 meter ben ik er!

	Daar staat ze dan. Midden op de Markt. Wat is ze prachtig. Als in een sprookje staat ze daar te stralen. Wat heeft Gouda een prachtig oud stadhuis!

	 


Dubbelganger

	 

	Iedereen heeft een dubbelganger of dubbelgangers, tenminste dat wordt altijd beweerd en dat krijg ik in mijn leven regelmatig te horen!

	Eind jaren 70 werd ik aan de grens met het toen voormalig Joegoslavië aangezien voor een lid van de Baader Meinhof Groep, ja ik leek heel veel op iemand die op een poster stond, waar alle leden van die groep op afgebeeld stonden. 

	Jaren later zagen sommigen in mij Hans Kazan of Maarten van Rossem. Ook zie ik het aan mensen die elkaar aanstoten en ‘onopvallend’ naar mij wijzen omdat ze een ander in me zien.

	Maar ík ben nog nooit in het echt mijn dubbelganger tegen gekomen! Hoe anders is dat voor Jacob van Ruigeveld!

	 

	‘Mag ik uw handtekening?’, zegt een meisje van een jaar of 13 tegen Jacob van Ruigeveld op het concertterrein, waar de band “Double Watch” straks gaat optreden. ‘Een handtekening van mij?’ vraagt Jacob verbaasd. ‘Ja of een selfie?’, vraagt het meisje enthousiast.

	‘Maar je kent me helemaal niet!’, antwoordt Jacob. Het meisje begint te lachen en zegt: ‘Ja dat zeggen ze allemaal, meneer Stone, maar ik weet echt wel hoe John Stone eruit ziet hoor!’, zegt het meisje een beetje verontwaardigd en gaat verder: ‘Meestal bent u in de kleedkamer met de bandleden en als ze optreden staat u achter het toneel, dus ik was al verbaasd dat ik u hier tref! Die liedjes die u schrijft voor “Double Watch” zijn zó goed, allemaal hits, ze zijn geweldig, wat bent u een goeie componist en tekstdichter! Maar ik snap het wel hoor, u wilt de sfeer eens meemaken tussen het publiek hè? Incognito hè? Nou dan maar geen handtekening of selfie, want ik ben al heel blij om u eens in het echt te ontmoeten!’, zegt het meisje stralend en loopt blij het publiek in.

	Met stomheid geslagen, maar nieuwsgierig en benieuwd wat het meisje net zei, loopt Jacob richting het podium. Alle bandleden staan startklaar en na een paar tikken van de drummer gaan alle instrumenten los en gaat de muziek als een tsunami het joelend publiek in.

	Jacob baant zich een weg door gillende en schreeuwende teeners om achter het podium te komen, maar moet eerst door een haag van beveiligers en de helpers van de band die te herkennen zijn aan een shirt met het woord “crew” er op.

	De beveiligers kijken hem onverstoorbaar aan en knikken bevestigend om aan te geven dat hij door mag lopen. De leden van de crew hebben het druk met hun werk. Zij steken een hand op in het voorbijgaan. Een enkeling noemt hem bij naam: ‘Hallo meneer Stone!’

	En onder het oorverdovend geluid van de muziek van de band komt Jacob steeds dichter bij de achterkant van het podium. In de verte ziet hij een groepje van drie mannen staan. Ze zijn druk aan het praten en zien hem niet staan, ook al omdat hij achter één van steunpilaren van het podium is gaan staan. Jacob zijn aandacht gaat naar de middelste man. Dit heeft hij nog nooit meegemaakt. Alsof hij in de spiegel kijkt, zo sprekend lijkt hij op John Stone, gewoon bizar!

	Vastgenageld aan de grond staat Jacob daar een poos en schrikt op uit zijn verbazing als de muziek plotseling stopt en een gigantisch groot applaus losbreekt. Bij het begin van het volgende lied verlaat hij de plek terwijl hij nog een laatste blik werpt op zijn dubbelganger. Hoofdschuddend van verbazing, maar ook een beetje met een eng gevoel loopt hij de weg terug naar het concertterrein. Onderweg wordt hij door diverse mensen begroet en aangesproken, maar hij is zó in gedachte, dat hij niets hoort en ziet!

	Voordat hij zich een weg heeft gebaand door de mensenmassa en aangekomen is op de parkeeerplaats is hij een half uur verder. Maar Jacob heeft geen idee van tijd op dit moment, pas als hij in zijn auto zit en de deur sluit en de stilte valt, dan overvalt de rust hem en begint hij zich te realiseren wat er is gebeurd!

	 

	‘Was het een leuk concert?’, vraagt Maria, de vrouw van Jacob, ‘wat ben je vroeg terug!’ vervolgt ze. Begripvol luistert ze naar zijn emotionele ervaring. ‘En hij is ook componist en tekstdichter net als jij?’, zegt Maria. ‘Ja professioneel, niet als hobby zoals bij mij, hoor!’, antwoordt Jacob. ‘En je keek niet toevallig in de spiegel?’, vervolgt Maria gekscherend, maar omdat ze ziet dat Jacob deze opmerking niet echt kan waarderen, zegt ze: ‘Ja ik heb ook weleens gehoord dat iedereen een dubbelganger heeft, gek hè?’

	Om hem wat af te leiden van zijn emoties begint ze over iets totaal anders. ‘Oh ja Jacob, voordat ik het vergeet, we hebben een uitnodiging van school gehad voor een oudergesprek, weliswaar pas volgende maand, maar dan weet je het alvast. Jij bent nog nooit op die school geweest, dus ik dacht.....?’ ‘Maar jij gaat toch altijd?’, zegt Jacob. ‘Ja maar het is ook een nieuwe leraar, ik ken hem ook nog niet....toch wel eens goed om eens te laten zien dat jij de vader bent?’,vervolgt Maria. ‘Ja dat is zeker zo, oké ik ga wel!’, zegt Jacob.

	 

	 

	‘Hij heet meester Johan, meester Johan Vermeer!’, roept Maria Jacob achterna als hij naar zijn auto loopt.

	Als Jacob het schoolplein op loopt en een groepje leerlingen passeert die daar zijn blijven hangen, ondanks dat de lessen voorbij zijn, groeten ze hem vriendelijk met de woorden ‘hoi meester!’ Een tikkeltje verbaasd groet Jacob terug. ‘Ja ik ben ook leraar, maar niet op deze school’, denkt hij.

	Op het moment dat hij de grote stevige deur van de school wil openmaken, wordt de deur van binnenuit hard open geduwd door een volwassen man. Verbaasd kijken ze elkaar even aan. ‘Het moet niet gekker worden!’, denkt Jacob, terwijl hij oog in oog staat met alweer een dubbelganger. Ook de dubbelganger staat even bevroren stil, maar heeft blijkbaar haast want terwijl hij ‘oh hoi’ tegen Jacob zegt, loopt hij snel de school uit.

	Jacob kijkt hem nog even na, maar gaat dan de school binnen. Hij komt in de hal en het eerste dat hij ziet is een groot whiteboard. Daar op geschreven staat met grote zwarte letters: “Wegens ernstige familieomstandigheden gaan de oudergesprekken met meester Johan Vermeer niet door. Sorry voor het ongemak. Een nieuwe afspraak wordt binnenkort met u gemaakt!”

	Jacob staat wat in gedachten naar het whiteboard te kijken.

	‘Ben je hier nou nóg?’, zegt een lerares tegen Jacob. ‘Kijk maar niet zo verbaasd, ga maar gewoon, je moeder heeft je nodig, wij redden het hier wel zonder jou, en wens haar beterschap dat oude moedertje van je!’, vervolgt de lerares en duwt hem zachtjes maar resoluut richting de deur waardoor Jacob net binnenkwam.

	Op het schoolplein staat nog steeds een groepje leerlingen. Op het moment dat Jacob langs ze loopt en hij de jongens groet, zegt één van hun verbaasd: ‘Hè....alweer meester Vermeer?....u rende hier zonet toch ook langs?’ En terwijl Jacob doorloopt en zijn beide armen in de lucht steekt zegt hij: ‘Wie weet!’

	 

	‘Wat ben je vroeg terug?’, vraagt Maria, maar nadat Jacob zijn relaas heeft gedaan zegt ze verbaasd: ‘Dat meen je niet, alweer?’ ‘Ja ik vind het eng worden, het maakt me een beetje bang en heel onzeker!’, zegt Jacob.

	‘Misschien moet je hulp vragen, moet je er eens over praten met een soort coach!’, vervolgt Maria. ‘Een coach, een coach!’, zegt Jacob geïrriteerd, ‘coaching, dat is wat ik ook doe met mijn leerlingen en collega’s, dan weet ik toch precies wat hij gaat vragen en waar hij heen wil!’, vervolgt hij. ‘Maar je kunt het toch proberen? En open kaart spelen, hem eerst vertellen dat jij ook coaching doet, misschien wordt het dan wel gewoon een goed gesprek tussen twee mannen en uh....oh ja...je moet hem dan ook vertellen dat je die dubbelgangers ziet sinds je moeder is overleden, misschien heeft het er niks mee te maken, maar je weet maar nooit, alles vertellen, dus denk er maar eens over na!

	 

	‘U bent Jacob van Ruigeveld!’, zegt de assistente en doet de deur van de kamer van de coach voor hem open. Jacob neemt plaats op een stoel aan het bureau van de coach met daarachter een hele grote spiegel.

	‘Nee hè, niet weer!’, roept Jacob en kijkt recht in het gezicht van alweer een dubbelganger.

	‘Om te beginnen wil ik je condoleren met het verlies van moeders, het raakt mij diep en ik leef met je mee!’, begint de dubbelganger. ‘Hoe weet jij dat mijn moeder is overleden, dat heb ík jou niet verteld!’, vraagt Jacob op een agressieve toon. 

	‘Vijftien jaar lang de zorg dragen, dat is niet niks, dat gaat je niet in de koude kleren zitten!’, zegt de dubbelganger, ‘daar weet ik alles van....en als dat wegvalt?....ja daar moet je goed mee om leren gaan, want anders kom je jezelf tegen....en dat is gebeurd hè?....je bent jezelf tegengekomen hè?....eerst John Stone de componist/tekstdichter, daarna meester Johan Vermeer en nu de coach?’

	‘Dat zijn mijn dubbelgangers, mijn dubbelgangers!’, schreeuwt Jacob emotioneel en vervolgt ‘en ja, ik heb er last van dat mijn moeder er niet meer is, ik word er onzeker van, ik begin te twijfelen aan wat ik kan: Ben ik wel een goeie componist/tekstdichter, ben ik wel een goeie leraar en ben ik wel een goeie coach!’

	‘En wat is je antwoord?’, hoort Jacob terwijl de deur van de kamer opengaat en de coach binnenstapt. ‘Hoi Jacob!’, zegt de coach en geeft Jacob een hand. ‘Nou, wat is je antwoord?’, vervolgt hij terwijl hij achter het bureau gaat zitten.

	‘Nou’, zegt Jacob een beetje onwennig, nadat de coach is binnengekomen, ‘de fans van mijn liedjes zijn enthousiast, de meeste leerlingen vinden mij wel oké en dat geldt ook voor hun ouders, en mijn collega’s geven mij de indruk dat ze mijn tips waarderen en dat ze er wat aan hebben!’

	‘En geeft jou dat een goed gevoel?’, vraagt de coach. ‘Ja, toch wel!’, antwoordt Jacob.

	‘Dan is twijfel niet nodig Jacob!.....de enkele momenten dat je ècht moet twijfelen is wanneer je wéér een dubbelganger ziet....dan moet je je afvragen of je dit ècht ziet of dat je jezèlf weer tegenkomt!’

	 


Anti-terreureenheid

	 

	‘Psst!’, fluistert mijn vrouw om 3 uur in de nacht. ‘Er staan allemaal mannen beneden!’, zegt ze nog steeds fluisterend.

	Om haar gerust te stellen, stap ik met tegenzin uit bed en ga voor het slaperkamerraam staan. Omdat we altijd bloot slapen, doe ik het slaapkamergordijn gedeeltelijk om mijn blote lijf. Vanuit het raam kijk ik naar beneden en tot mijn grote verbazing zie ik een hele grote groep mannen staan, maar niet zomaar mannen, maar mannen met kogelvrije kleding aan en allen met een helm op met een plastic doorzichtige kap er voor. Ik tel er 13 van die mannen en ze dragen allemaal een automatisch wapen. Eén van die mannen draagt geen wapen,maar heeft een zware stalen stootram om een deur mee in te beuken. De groep van 13 wordt toegesproken door twee mannen die zoals het lijkt hun instructie geeft. Er wordt zachtjes gepraat, zodat ik er nauwelijks iets van kan horen. Eén van de mannen kijkt voortdurend op zijn fel verlichte smartphone.

	Mijn vrouw ligt nog steeds in bed en onze oude hond ligt naast haar in zijn mand te slapen. Ze moet wel doof zijn, de hond dan, want bij het groepje mannen beneden aan ons slaapkamerraam staan ook een paar agenten met honden die hoorbaar aan het hijgen zijn, die honden dus, en onze hond reageert daar totaal niet op en gelukkig maar, want dat kon de actie, die zichtbaar gaande is wel eens verstoren.

	Ondertussen doe ik fluisterend verslag aan mijn vrouw van wat ik allemaal zie beneden. Zo ook dat ik zie dat de gehele straat is afgezet door rood-witte linten en vele politieauto’s. Vanuit mijn positie zie ik aan de overkant van de weg een lange rij van zo’n tien zwarte auto’s en busjes, meestal van het merk Audi en Mercedes, snelle auto’s in ieder geval.

	Het is nu een half uur verder en ik begin het knap koud te krijgen zo bloot, weliswaar half ingerold in het gordijn voor het openstaand raam. ‘Doe even je ochtendjas aan!’ fluistert mijn vrouw me toe, wetende dat ik pas weer in bed stap als de actie van de anti-terreureenheid is afgelopen.

	Even komt de gedachte bij me op om vanuit het slaapkamerraam een foto te maken, want wat ik zie dat gaat niemand geloven. Maar die gedachte laat ik maar varen, want stel dat ik een foto maak en de flits van mijn telefoon gaat, dan kunnen die mannen weleens gaan schieten, want ik zie duidelijk aan hun houding dat ze allemaal op scherp staan, zeer geconcentreerd! Sowieso komt de huidige situatie bij mij link over, want een anti-terreureenheid komt niet zomaar en waar gaan ze heen, is dat dichtbij ons huis, zijn wij dan wel veilig of moeten wij op de grond gaan liggen, zoals mijn vrouw voorstelt?

	De zwaar bewapende mannen staan nog steeds onder ons slaapkamerraam, op de hoek van de twee straten waar wij aan wonen. We hebben een hoekhuis en ik heb zicht op beide straten.

	Er komt beweging in de groep mannen. Gezamenlijk, achter elkaar aan, lopen ze de zijstraat in en verzamelen zich voor een huis waar een man en een vrouw wonen in de leeftijd van in de 40. Aardige, vriendelijke mensen, ze groeten altijd en in de supermarkt heb ik met hem weleens gepraat en dat was geen diepgaand, maar wel een leuk gesprek.

	Ieder ogenblik verwacht ik dat met de stootram toegang wordt verschaft, maar tot mijn verbazing doet één van de mannen van de eenheid met een sleutel de voordeur open en dan gaat alles heel snel en hectisch: Het hele huis wordt door de anti-terreureenheid van het ene op het andere moment fel wit verlicht en ik hoor een harde stem die zegt: ‘Wat hoor ik nou Ben?....is alles goed met je?....ben je wat in de war?.....zet dat blikje bier maar even neer en doe je armen maar omhoog!’

	En toen was het stil.Geen geroezemoes, geen geschreeuw, geen geknal. Na enkele tellen wordt de buurman geboeid en met een blinddoek voor door twee mannen van de eenheid naar buiten gebracht en in een klaarstaande politieauto gezet, die met hoge snelheid wegrijdt!

	Het felle licht in het huis blijft nog wel een half uur branden. Ondertussen zie ik dat een agent op de hoek van de straat een politieauto wenkt die verderop in de straat staat. De auto stopt recht tegenover ons slaapkamerraam. Twee agenten stappen uit samen met een vrouw, het is de buurvrouw van wie net haar man is afgevoerd.

	De uitgestapte agenten staan met haar te praten en maken haar met woorden, die ik dus niet hoor en gebaren die ik wel zie, duidelijk dat ze op de stoep moet blijven wachten. Pas als de volledige anti-terreureenheid de woning verlaat, loopt de buurvrouw richting haar huis, kijkt even snel naar binnen en loopt dan door en stapt bij een familielid naar binnen, verderop in de straat.

	Enkele agenten blijven nog een tijd achter in het huis. De volledige antiterreureenheid stapt, nadat ze zich hebben ontdaan van hun automatische wapens en kogelvrije kleding, in hun snelle auto’s en rijden in colonne de straat uit.

	 

	Tot zover de waargebeurde belevenis. De actie van de anti-terreureenheid en de politie blijkt te maken te hebben met het feit dat de man op de vrouw heeft geschoten en dat er drugs in het spel zijn, maar de preciese reden heb ik nooit kunnen vinden op internet en heb ik nooit van iemand gehoord, en ik blijf met de vraag zitten waarom er een speciale eenheid is geweest, want zo’n eenheid komt niet zomaar!

	 

	Deze belevenis heeft mij wel verleid om er een andere wending aan te geven: 

	 

	Ondertussen zie ik dat een agent op de hoek van de straat een politieauto wenkt die verderop in de straat staat. De auto stopt recht tegenover ons slaapkamerraam. Twee agenten stappen uit samen met een vrouw, het is de buurvrouw van wie net haar man is afgevoerd.

	De uitgestapte agenten staan met haar te praten en maken haar met woorden, die ik dus niet hoor en gebaren die ik wel zie, duidelijk dat ze op de stoep moet blijven wachten. 

	De buurvrouw doet dit en kijkt ondertussen wat om zich heen. Dan ziet ze mij voor het slaapkamerraam staan. Ze tikt één van de agenten aan en wijst voorzichtig in mijn richting. Zowel de buurvrouw als de beide agenten kijken nu naar mij. Het geeft mij een onbehagelijk gevoel. En helemaal omdat één van de agenten zijn smartphone pakt en begint te overleggen. Het enige dat ik hoor als flarden van het gesprek is: ‘......ja tegenover me!....het hoekhuis!....’

	‘Wat gebeurt er nú?’, fluistert mijn vrouw. ‘Ze kijken naar me!’, zeg ik zachtjes, waarop mijn vrouw vervolgt: ‘Wie zijn “ze”?’ ‘Die buurvrouw en die agenten!’, fluister ik. ‘Nou en!’, vervolgt mijn vrouw, ‘ze mogen toch wel naar je kijken, jij staat daar immers ook naar hén te kijken?’ ‘Ja maar ik zie dat ze het over mij hebben, ze overleggen, ze hebben het over ons huis!’, zeg ik wat paniekerig, ‘ze zullen toch niet denken dat in ons huis ook een bekende van de politie zit?’, vervolg ik. ‘Nou dan hebben ze wel een beetje gelijk, toch?’, fluistert mijn vrouw lacherig.

	‘Oh ze zijn klaar denk ik!’, geef ik mijn vrouw door ter informatie. ‘Wie zijn klaar?’, vraagt ze. ‘Die anti-terreureenheid, ze verlaten nu het huis van die buurvrouw!’, zeg ik. ‘En vertrekken ze nu met hun auto’s?’, vraagt ze nieuwsgierig. ‘Nou nee, ze verzamelen zich weer....recht tegenover ons huis....bij die agenten....de buurvrouw is richting haar huis gelopen....ze overleggen weer, ze krijgen weer instructies lijkt het wel en er wordt steeds naar ons huis gewezen!’, fluister ik met verhoogde hartslag.

	‘Kom nou maar gewoon in bed, je zal het wel koud hebben gekregen zo voor het openstaand raam!’, zegt mijn vrouw, ‘die lui redden zich wel, die zullen zo wel weggaan, doe het raam maar dicht, kom nou maar!’, dringt ze aan.

	Door haar overtuigingskracht, maar zeker ook doordat ik door en door verkleumd ben, stap ik bij mijn vrouw in bed en voel de warmte van haar heerlijke lijf.

	‘Gefeliciteerd met je verjaardag!’, fluistert ze en geeft me een kus. ‘Oh ja, da’s waar ook, ik was het helemaal vergeten in alle consternatie!’ ‘Het is vier uur!’, zucht mijn vrouw, ‘zullen we proberen te slapen?’

	Maar na enkele minuten zit ik rechtop in bed. ‘Hoor jij dat ook?’, vraag ik. ‘Ga nou maar slapen!’, zegt mijn vrouw. ‘Maar ik hoor duidelijk voetstappen op de trap, heel veel voetstappen!’, zeg ik en wil het bed uitgaan, maar dan wordt de hele slaapkamer fel verlicht. Zowel mijn vrouw als ik zijn verblind door het felle witte licht en zelfs onze hond is overrompeld en probeert zich te verbergen in haar mand zonder te blaffen wat heel uitzonderlijk is voor haar.

	En dan gebeurt het. Mijn vrouw heeft het licht op het nachtkastje aangedaan, het felle witte licht gaat uit en mijn vrouw en ik kijken recht in de ogen van de volledige anti-terreureenheid die samen met hun leiders strategisch om het bed zijn gaan staan! En dan na een teken van de leider beginnen ze uit volle borst te zingen:

	‘Lang zal hij leven,

	lang zal hij leven,

	lang zal hij leven onze ouwe chef, onze ouwe chef, onze ouwe chef,

	hiep hiep hoera,

	hiep hiep hoera,

	hiep hiep hoera!’

	‘Ach we waren toch in de buurt!’, zegt de leider na de aubade, ‘en we komen niet zomaar, dat weet je, maar we willen je toch even feliciteren met je verjaardag chef!’ En hij loopt naar mij toe, feliciteert me en zegt tegen mijn vrouw: ‘Kijk, je voordeursleutel, bedankt hè!’ En hij richt zich nogmaals tot mij: ‘We hebben je toch niet teveel laten schrikken?’ Ik glimlach maar wat en voordat ik, nog niet bekomen van de schrik, kan antwoorden is de volledige eenheid weer net zo snel vertrokken als ze gekomen zijn.

	 

	‘Jij wist hier van hè?’, vraag ik mijn vrouw. ‘Ja leuk hè!’ zegt ze en kruipt heel dicht tegen me aan, ‘welterusten schat!’ vervolgt ze en slaat haar arm om me heen. Heerlijk vind ik dit om zo dichtbij  elkaar te zijn.

	Hoe anders is het nu met de buurvrouw en de buurman! Wellicht voelen zij heel iets anders!

	 


Het verschil tussen Groningen en de Randstad

	 

	 

	Het wordt minder

	 

	‘Hoe is het?’, vraagt de dokter van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. ‘Nou het wordt minder!’, antwoordt Bertus uit Groningen die net is komen wonen in de Randstad.

	‘Dat is mooi om te horen!’, zegt de dokter. ‘Mooi?’, zegt Bertus verontwaardigd, ‘dat is helemaal niet mooi!’ ‘Maar dan hebben de medicijnen toch goed gewerkt?’, vervolgt de dokter met gefronste wenkbrauwen. ‘Nee!’, zegt Bertus, ‘die hebben helemaal niet gewerkt, want het wordt minder zoals ik al zei!’

	‘Ja, dat bedoel ik!’, zegt de dokter verbaasd, ‘omdat de klachten minder erg zijn geworden, hebben de medicijnen goed gewerkt, toch?’, zegt de dokter wat geïrriteerd en hij probeert zo rustig mogelijk te blijven wat hem zichtbaar niet helemaal lukt.

	‘Maar dat zeg ik niet hè, dat mijn klachten minder erg zijn geworden!’, zegt Bertus, nu ook wat geïrriteerd, ‘want dat is niet zo, het wordt juist minder!’

	De kale dokter zit met zijn handen in het haar. Hij begint wat onrustig op zijn bureaustoel te schuiven, tikt wat zenuwachtig met zijn pen op een schrijfblokje op het bureau, schraapt zijn keel een paar keer en gaat dan geforceerd-rustig de volgende vraag aan Bertus stellen:

	‘U zegt dat het minder wordt!’ De dokter wacht even en vraagt dan: ‘Wat wordt er dan minder...kunt u dat beschrijven?’

	‘Wat er minder wordt?’, zegt Bertus met stemverheffing. Hij snapt er niets van dat de dokter, toch geen domme man, hem niet begrijpt, want hij spreekt toch gewoon Nederlands?

	‘Ik kwam bij u met pijnklachten in mijn knie, u gaf me medicijnen en ik heb nog steeds die klachten, het is zelfs erger geworden!’, zegt Bertus en voegt er aan toe: ‘Het wordt minder!’

	‘Oh..... het wordt sléchter!’, zegt de dokter opgelucht. ‘Ja dat zeg ik....het wordt minder!’, verzucht Bertus.

	 

	 

	Af

	 

	‘Mevrouw Jansen, ik wil u iets geven voor uw verjaardag, maar u heeft alles al, weet u iets?’ zegt Marieke, de huishoudelijke hulp.

	‘Kom mee naar de keuken!’ zegt mevrouw Jansen. Aangekomen in de keuken trekt ze de keukenkastjes open en terwijl ze wijst naar de diverse pannen en schalen en die tegelijkertijd even aanraakt zegt ze: ‘Die is af en die is af en die is af...!’ En zo gaat ze door, net alsof ze tikkertje aan het spelen is. ‘Allemaal meegenomen vanuit Groningen naar hier in Gouda!’ voegt mevrouw Jansen er aan toe. Marieke staat er verbaasd en verontrustend naar te kijken.

	‘En als je af bent dan doe je niet meer mee?’, vraagt de huishoudelijke hulp. ‘Ja, dan moet je weg hè!’, antwoordt mevrouw Jansen, ‘en dat geldt niet alleen voor pannen en schalen hoor, maar ook voor ons mensen’, zegt ze, ‘er zal een tijd komen dat ik ook af ben, Marieke!’

	‘Maar mevrouw Jansen, u wou me iets laten zien, wat ik u als verjaardagscadeau zou kunnen geven, weet u nog wel?’, vraagt Marieke en ze gaat verder: ‘Gaat het wel goed met u?’

	‘Hè!’, zegt mevrouw Jansen en kijkt de huishoudelijke hulp heel verbaasd aan. ‘Ja natuurlijk gaat het goed met me, vind jij van niet?’

	‘Nou’, zegt Marieke, ‘u laat me niet zien wat ik u als verjaardagscadeau zou kunnen geven, maar u speelt tikkertje, u speelt tikkertje met pannen en schalen en dat vind ik wel een beetje apart op zijn zachtst gezegd!’

	‘Tikkertje, tikkertje!’, zegt mevrouw Jansen verbaasd, ‘ik wijs alleen datgene maar aan wat versleten is, wat aan vervanging toe is, wat dus af is, zoals we in Groningen zeggen!’

	Marieke bloost, pakt mevrouw Jansen even beet en zegt dan: ‘U krijgt een prachtig cadeau van mij hoor!’

	 


Ferdinand en Jan-Willem

	 

	‘Ook weer op reis?’, vraagt Ferdinand op station Gouda aan een man, die hij een paar keer op een zaterdagochtend daar heeft gezien.

	‘Ja meestal ‘s zondags, maar de laatste keren inderdaad op zaterdag!..... en waar brengt de reis jóú naar toe?’, vervolgt de man.

	‘Ik ga om de week naar mijn vader in Assen, even op bezoek bij het oude mannetje, wat boodschappen halen, de administratie doen en gezellig samen eten en drinken en na een paar uur stap ik weer op de trein. En jij?’, zegt Ferdinand en steekt zijn hand uit naar de man, ‘trouwens, ik heet Ferdinand!’

	‘Jan-Willem’, zegt de man en schudt de hand van Ferdinand, ‘ik ga elke week naar Zwolle, naar mijn oude moeder en daarvandaan naar mijn vader!’

	‘Je ouders zijn gescheiden?’, vraagt Ferdinand nieuwsgierig. 

	‘Ja zoiets!’, antwoordt Jan-Willem en laat door een onverschillig handgebaar merken, dat hij er verder niets over wil vertellen.

	‘Het is wel een hele zorg hè die oudjes en wij zijn ook niet meer piep hè, ik ben 68 en jij?’, zegt Ferdinand. 

	‘Ik ben 66.....oh daar komt mijn trein!’, reageert Jan-Willem. 

	‘En ook mijn trein...vind je het goed dat ik bij je ga zitten, kunnen we nog wat verder praten!’, zegt Ferdinand. 

	‘Ja prima, gezellig!’, zegt Jan-Willem.

	In de trein aangekomen gaan ze naast elkaar zitten, zodanig dat ze tot Utrecht Centraal achteruit rijden. Vanuit Utrecht vertrekt de trein namenlijk in tegenovergestelde richting, zodat ze het vervolg van de reis vooruit rijden. Het is een ervaringsfeit van beide mannen.

	‘Ga jij elke week naar ze toe?’, vraagt Ferdinand. 

	‘Ja, elke week en niet alleen in het weekend, maar ook wel eens doordeweeks!’, zegt Jan-Willem. ‘Nou, ik hield het niet vol elke week!’, reageert Ferdinand, ‘en mijn vader vindt het best, want mijn zus komt het ander weekend, we wisselen elkaar af zeg maar, en nog eens 3x per dag Thuiszorg en 1x per dag wordt zijn eten thuis gebracht, dus mensen genoeg over de vloer!’

	‘Ja dat krijgt mijn vader ook allemaal, 3x Thuiszorg en 1x zijn eten!’, zegt Jan-Willem, ‘want hij woont nog op zichzelf.....mijn moeder niet hoor, die woont in een verzorgingshuis....jouw vader woont ook nog zelfstandig?’

	‘Ja hij woont ook nog steeds op zichzelf’, antwoordt Ferdinand, ‘hij is geen man voor een verzorgingshuis, hij heeft niet zoveel met anderen....maar als ik zo vrij mag zijn.....jij zei op mijn opmerking of je ouders gescheiden zijn: “Ja zoiets!”....maar wat bedoel je daar eigenlijk mee?’

	Jan-Willem wordt wat stil en kijkt wat naar buiten en terwijl het landschap aan het raam voorbijraast zegt hij: ‘Dat ligt wat gevoelig, ik praat er eigenlijk nooit over, want het is zoals het is!’

	‘Als je er niet over wil praten, dan is dat oké hoor?’, zegt Ferdinand, ‘ik ben gewoon benieuwd!’

	‘Nou ja, we zijn nou toch gezellig aan het praten over onze oudjes!’, zegt Jan-Willem en gaat verder: ‘Voordat ik geboren was heeft mijn moeder een man ontmoet en ze werden verliefd op elkaar en van het één kwam het ander, ze raakte zwanger. Niks aan de hand zou je denken, maar die man was getrouwd en had al een kind, een jongetje van 2 jaar. Die man, mijn vader dus,  wilde niet scheiden en zijn vrouw mocht ook niet weten van mijn bestaan!’

	‘Zo, wat een verhaal joh!’, zegt Ferdinand die aandachtig het levensverhaal van Jan-Willem aanhoort, ‘en had je als kind wel contact met je vader?’, vraagt hij.

	‘Sporadisch, hij kwam af en toe bij ons langs, hij bleef maar even, ik kan het me ook niet zo goed meer herinneren!’, zegt Jan-Willem, ‘pas toen zijn vrouw was overleden, ik was toen al een jaar of 40, kregen we meer contact en ga ik sindsdien regelmatig naar hem toe. Hij woont niet in Zwolle en toen we meer contact kregen reisde hij al niet meer, geen auto en ook niet de trein, hij kon dat toen al niet meer opbrengen, dus ga ík met de trein! Als kind heb ik het af en toe wel moeilijk gehad met de hele situatie en niet zozeer omdat er geen vader thuis was, want ik wist niet anders, maar door de reacties van vriendjes op school die mij pestten met opmerkingen dat mijn vader dood was, of dat ik geen vader had of dat mijn vader was weggelopen of dat mijn moeder hem had weggepest.....het was geen leuke periode!’, zegt Jan-Willem met een brok in zijn keel.

	‘Het grijpt je nog steeds aan hè?’, zegt Ferdinand, ‘maar ja, dit soort dingen komen in de beste families voor hoor!’, zegt hij op een luchtige toon, ‘mijn vader heeft ook eens buiten de pot gepist, het huwelijk van mijn ouders stond op het punt van scheiden en ze waren het er ook al over eens dat ik bij mijn moeder zou blijven, ik was immers nog maar een ventje van 2!’

	‘En ze zijn toen gescheiden?’, vraagt Jan-Willem. 

	‘Nee, ze zijn bij elkaar gebleven, nou ja bij elkaar, ze gingen vaak hun eigen gang, ze leefden een beetje hun eigen leven. Maar ik had dat als kind niet door hoor, ik wist niet anders, ik merkte wel bij vriendjes thuis dat die ouders heel anders met elkaar omgingen, die ouders raakten elkaar aan, waren attent en lief voor en tegen elkaar, ik vond dat heel raar omdat ik het afstandelijke van mijn ouders gewend was en dacht dat dat normaal was. Vooral in de pubertijd zag ik het verschil tussen hoe mijn ouders met elkaar omgingen en hoe andere ouders dat deden. Ik had daar toen best wel last van en vooral toen ik ouder werd en op mezelf ging wonen nam ik mezelf voor om pas een relatie aan te gaan als er liefde was!’, zegt Ferdinand.

	‘En is dat laatste gelukt?’, vraagt Jan-Willem heel belangstellend. 

	‘Pas na een paar mislukte relaties ben ik de vrouw van mijn leven tegengekomen!’, antwoordt Ferdinand, ‘en jij?...ook getrouwd met de vrouw van je leven?’, vraagt hij.

	‘Niet de vrouw van mijn leven, maar de mán van mijn leven!’, zegt Jan-Willem, ‘en dat was óók nogal een dingetje.....want mijn vader zag dat eerst helemaal niet zitten......”een homo!”, zei hij, “kun je niks beters krijgen?”.....maar na de nodige woordenwisselingen en nadat hij Ben een paar keer had ontmoet was het ijs gesmolten en heeft hij Ben nu volledig geaccepteerd!’

	‘Nou, gelukkig maar!.....die vader van mij zou er ook heel veel moeite mee hebben....soms denk ik vanwege de felheid zoals hij reageert, dat hijzelf nogal wat latente homoseksuele gevoelens heeft, dat hoor je wel vaker!’, zegt Ferdinand.

	 

	‘BESTE REIZIGERS....HET VOLGENDE STATION IS STATION ZWOLLE EN WE KOMEN AAN OP DE VERWACHTE TIJD....DEZE TREIN GAAT NA EEN KORTE STOP DOOR ALS INTERCITY NAAR STATION ASSEN EN ALS EINDBESTEMMING STATION GRONINGEN....!’

	 

	‘Zwolle!’, zegt Ferdinand tegen Jan-Willem, ‘jij moet er hier uit?’ 

	‘Nou weet je wat!’, zegt Jan-Willem, ‘ik ga mijn moeder bellen dat ik eerst naar mijn vader ga en dat ik daarna bij haar kom, dan kan ik samen met jou doorreizen naar Assen!’ 

	‘Assen?’, vraagt Ferdinand verbaasd, ‘woont jouw vader ook in Assen?’ 

	‘Ja, had ik dat nog niet gezegd, ja we zijn ook zo aan het praten, gezellig toch?’, antwoordt Jan-Willem. 

	‘Je had wel gezegd, dat hij niet in Zwolle woont!’, zegt Ferdinand, en lachend zegt hij: ‘En Assen is inderdaad niet in Zwolle....gezellig man, dat we nog een tijdje samen reizen, kunnen we nog meer praten!’

	‘Hallo mam....ja met Jan-Willem.....ja ik kom vandaag bij je, maar ik kom wat later, ik denk tegen het eind van de middag....ja eind van de middag....eind-van-de-middag.....ja vandaag.....ik ga eerst naar pappa....naar-pappa.....ja ik ook van jou...kus!...nee-niet-de bus...kus....precies, kus!’

	Jan-Willem en Ferdinand kijken elkaar aan. ‘Knetterdoof!’, zegt Jan-Willem lachend. 

	‘Ja, mijn vader ook en dan doet hij meestal ook zijn gehoorapparaat niet in, want dat is volgens hem niet nodig!’, zegt Ferdinand en schudt daarbij zijn hoofd. 

	‘Eigenwijs zijn ze die oudjes, mijn vader en moeder doen exact hetzelfde, ook zeggen dat ze goed kunnen horen zonder oortjes. Misschien doen wij later precies hetzelfde!’, zegt Jan-Willem.

	 

	Na zo’n 40 minuten rijden komen de beide mannen aan op station Assen. Op het perron geven ze elkaar een hand. 

	‘Het was gezellig, en als we elkaar weer eens treffen op station Gouda en we weer dezelfde kant op gaan, dan kunnen we wel weer samen reizen!’, zegt Ferdinand. 

	‘Ja te gek!’, reageert Jan-Willem enthousiast. 

	‘En nou even kijken of ze nog een ov-fiets voor me hebben!’ , zegt Ferdinand. 

	‘Oh dan loop ik met je mee, want ik moet er óók één!’, reageert Jan-Willem.

	Nadat ze allebei een blauw-gele fiets hebben uitgezocht en startklaar naast elkaar op het fietspad staan zegt Ferdinand, terwijl hij wijst: ‘Ik moet die kant op!’ 

	‘Nou dan rij ik zover met je mee, want ik moet ook die kant op!’, zegt Jan-Willem en legt zijn hand even op de arm van Ferdinand, die zijn arm onopvallend terug trekt en net doet of zijn rugzak niet goed zit.

	‘We kunnen ook wel eens wat afspreken in Gouda!’, zegt Jan-Willem terwijl ze naast elkaar fietsen. ‘Ach, we zien wel!’, reageert Ferdinand, die de toenadering van Jan-Willem nu toch wel lichtelijk opdringerig begint te vinden, maar om zijn gevoel wat te verbergen, vraagt hij: ‘In welke wijk moet jíj zijn, waar woont jóúw vader?’ 

	‘In Noorderpark!’, antwoordt Jan-Willem, ‘hij woont in de Schweitzerstraat, Schweitzerstraat 12!’

	Ferdinand trapt op de rem. Even daarna ook Jan-Willem, die met zijn fiets aan de hand omdraait en terugloopt naar Ferdinand. 

	‘Wat is er?’, vraagt Jan-Willem. ‘heb ik iets verkeerds gezegd?’ 

	‘Iets verkeerds gezegd.....iets verkeerds gezegd!’, reageert Ferdinand emotioneel, ‘Schweitzerstraat 12?.....dat kán niet, want daar woont míjn vader!’

	 


8.24 - 3

	 

	Op het natte trottoir in de stromende regen ligt een man van middelbare leeftijd. De zwaailichten van de ambulance en de politie weerspiegelen in de glimmende stoeptegels. En terwijl de politieagenten de nieuwsgierige omstanders op afstand houden, is het ambulancepersoneel druk bezig om de doorweekte man uit zijn bewusteloze toestand te halen.

	‘Hallo meneer....gaat het?’, vraagt de verpleger aan de man, die langzaam het bewustzijn weer krijgt en verdwaasd om zich heen kijkt. ‘Hoe heet u?’, zegt de verpleger die zonder het antwoord af te wachten de kleding van de man wat losser maakt. 

	‘Wat zegt u?...kunt u wat harder praten?’, vraagt de andere verpleger. 

	De man mompelt wat binnensmonds, waarop de verpleger zich voorover buigt en zijn oor dichtbij zijn mond houdt.

	‘Wat zegt u?’, herhaalt de verpleger, ‘8.24-3!’, fluistert de man, ‘8.24-3?’ zegt de verpleger en kijkt verbaasd naar zijn collega. 

	De man probeert overeind te komen, maar de verpleger duwt hem professioneel-rustig weer naar beneden. 

	‘Blijft u maar even liggen, u heeft een grote hoofdwond, die gaan we even behandelen en dan nemen we u ter controle mee naar het ziekenhuis!’

	De man stribbelt tegen met alle kracht die hij nog heeft, terwijl hij nu met meer overtuiging in zijn stem nog steeds ‘8.24-3!’ zegt, maar door de overmacht van het ambulancepersoneel en een toegesnelde agent wordt hij met de brancard in de ziekenauto geschoven. 

	‘Zo’n wond krijg je niet zomaar door het vallen hoor!’, zegt de verpleger tegen de agent die meehielp om de gewonde man op de brancard te krijgen. 

	‘Waar zit je aan te denken?’

	‘Nou, die man moet een hele harde klap met iets hebben gehad, dat kan niet anders, het bloed spoot eruit, dit moet je rechercheren hoor!’, zegt hij indringend terwijl hij de achterdeur van de ambulance sluit.

	Met de sirene en zwaailichten aan scheurt de ambulance weg. De agent kijkt de auto nog even na, maar loopt dan resoluut naar zijn collega’s. 

	‘Laten we de omstanders even vragen of ze wat gezien hebben, want die gewonde man kon wel eens neergeslagen zijn volgens die verplegers!’, zegt hij tegen zijn collega’s.

	 

	‘Agent, agent!’, roept een vrouw die buiten adem aangerend komt en zich aan hem vastklampt. ‘Hij kreeg een héle harde klap!’, zegt de vrouw en ze wijst naar de plek waar de gewonde man gevonden werd. ‘Eerst stonden ze gewoon te praten en toen begonnen ze allebei driftig met hun armen te zwaaien en toen die man, die daar op de grond lag schreeuwde “Doe het niet!” en hij bij die andere man probeerde iets van zijn lijf af te trekken, toen kreeg’tie met een ding een hele harde klap en toen viel’ie neer, zomaar op de grond, in de regen, op de natte tegels!’

	De vrouw staat geen seconde stil terwijl ze dit vertelt en trekt de agent tijdens haar emotionele verslag steeds aan zijn arm.

	‘Doe wat...doe wat!’, schreeuwt ze tegen de agenten, ‘hij is die kant op....richting het station!’ en ze probeert één van de agenten die kant op te duwen, maar het blijft een vergeefse poging en de agent blijft stevig staan en in plaats van een stap te verzetten houdt hij haar bij de arm vast.

	‘Hoe zag hij er uit?’, vraagt hij, ‘kunt u een beschrijving van hem geven, wat voor broek had hij aan, wat voor kleur, wat voor blouse of trui of jas, en zijn gezicht, een nederlandse man of een andere nationaliteit, en zijn haar, wat voor soort haar had hij, en een pet en een bril en een baard of snor?’

	En terwijl de vrouw probeert een zo volledig mogelijke beschrijving te geven van de man, blijken er meer getuigen van het gebeuren te zijn:

	‘Hij is het station ingerend!’ 

	‘Die man die later gewond op de grond lag die begon als eerste te slaan hoor!’ 

	‘Ze schreeuwden in het nederlands tegen elkaar, maar ze zagen er niet nederlands uit!’ 

	‘“Ik móét het doen” riep die ene man en sloeg hem toen neer!’ 

	‘Hij sloeg met een ijzeren stang op zijn hoofd!’ 

	‘Hij sloeg met een stuk hout heel hard in zijn nek!’

	 

	Twee agenten lopen in stevige pas richting het station. Een paar blijven achter om de omstanders te kalmeren en ze aan te manen om maar weer gewoon door te lopen.

	‘Zie je hem daar op het perron?’, zegt één van de agenten die samen met zijn collega het looptempo nog meer verhoogt en met zijn telefoon contact heeft met een collega in het station. 

	‘Ingestapt zeg je?.....en de trein is weg?’.....welk perron sta je, Piet?’

	‘Hij is’em gepeerd!’, zegt de agent tegen zijn collega en begint langzamer te lopen. Ondertussen stappen ze samen de stationshal in, nog wel in stevige pas.

	‘Is het al bekend welke trein?’

	‘Ja dat lijkt me wel?

	‘En zijn onze collega’s op het volgende station al op de hoogte?’

	‘Dat moeten we zo even aan Piet vragen!’

	Aangekomen op het perron lopen ze naar collega Piet, die direct begint uit te leggen wat hij heeft gezien en wat hij inmiddels heeft gedaan.

	‘Nou die man die jij had beschreven kwam dit perron op, hij keek me aan en draaide zich toen snel om en liep weg. Ik heb hem daarna hier niet meer gezien en ook de collega’s in de stationshal hebben niet gezien naar welk perron hij is gelopen, maar onze collega’s die bij de in-en uitgang staan hebben hem niet het station zien verlaten, dus zal hij in een trein zijn ingestapt.’

	‘Hoe kwam hij bij jou over?’

	‘Gehaast en hij keek voortdurend om zich heen en hij was dik aangekleed voor de tijd van het jaar, dat viel me wel op.’

	‘Heb je de collega’s op het volgende station al ingelicht?’

	‘Ja dat is gebeurd en wel een aantal stations, want we weten dus niet op welk perron en in welke trein hij is ingestapt, maar als we dat weten dan zullen ze hem daar uit de trein halen. En de centrale meldde dat er ook iemand van ons naar het ziekenhuis is om de gewonde man te horen om achter de identiteit van de dader te komen.’

	 

	‘De wond is gehecht, maar meneer is nog behoorlijk in de war!’, zegt de dienstdoende arts tegen de rechercheur.

	‘Kan ik hem al horen?’

	‘Dat is op dit moment zinloos, want hij zit onder de medicijnen en zal heel slaperig zijn.’

	‘Maar mag ik het proberen, zodat we iets meer te weten komen over wat er gebeurd is en over de dader?’

	‘U mag het proberen, maar nogmaals, hij is erg in de war en heeft zijn rust wel nodig.’

	De arts loopt voor de rechercheur uit en stapt de kamer binnen waar de ernstig gewonde man ligt. Zijn hoofd zit in het verband en hij zit aan een infuus en aan een monitor. De arts gebaart de rechercheur om vragen te stellen aan de patiënt.

	‘Ik wil er bij blijven, want meneer kan in zijn huidige toestand nog weleens heftig emotioneel reageren en dan grijp ik in en wil ik dat u stopt!’

	‘Dat begrijp ik!’ De rechercheur pakt een stoel en schuift deze dicht tegen het bed aan.

	‘Meneer...meneer?....kunt u mij horen?.....ik ben Wouter van der Zee, ik ben rechercheur van de politie. U ligt in het ziekenhuis met een hoofdwond. Kunt u mij vertellen wat er gebeurd is?’

	De gewonde man begint wat onrustig te worden. Af en toe gaan zijn ogen open en hij kreunt een beetje.

	‘Kunt u zich herinneren wat er is gebeurd? We hebben u gewond gevonden op het trottoir in de buurt van het station.’

	Bij het woordje “station” begint de man zijn armen heftig te bewegen en probeert wat te zeggen, maar meer dan klanken zijn het nog niet.

	‘Even wachten!’, zegt de arts, ‘heb geduld, geef hem nu de rust!’ en hij kijkt met een professionele blik op de monitor.

	‘Ja dat is oké, maar zag u hoe hij reageerde op het woordje “station”?’ fluistert de rechercheur.

	‘Een gunstig teken, dan is hij niet alles in zijn geheugen kwijt, maar nogmaals doe het rustig aan!’

	Na enkele minuten knikt de arts tegen de rechercheur ten teken dat hij verder kan gaan met het horen van de man.

	‘Meneer?....meneer?’

	De man doet zijn ogen open en gaat met zijn hand naar de pols van de rechercheur die met zijn armen leunt op het bed.

	‘U wilt me wat zeggen?’

	De man trekt zachtjes aan de arm, waardoor de rechercheur met zijn hoofd dichtbij zijn hoofd komt.

	‘Stop-pen!’, zegt de man, zó zachtjes dat het nauwelijks hoorbaar is.

	‘Wilt u dat ik stop?’

	‘Nee....stop hèm!’

	‘Wie moet ik stoppen, meneer?’

	‘8.24-3!’

	‘Wat bedoelt u met 8.24-3?’

	‘Station!’

	‘Maar meneer, wat is dan 8.24-3?’

	‘Trein!’

	De gewonde man doet zijn ogen dicht en zucht van vermoeidheid.

	‘Wacht maar even’, zegt de arts tegen de rechercheur, ‘laat hem even bijkomen, hij is moe, u kunt zo wel weer verder, ik snap dat u haast hebt, maar het kan niet sneller, laat hem het tempo bepalen.’ De dokter wijst naar zijn patiënt. ‘Gezien zijn reactie heeft hij net zoveel haast als u, misschien nog wel meer, hij wil u blijkbaar heel iets belangrijks vertellen, maar dat lukt hem nog even niet, geduld, hoe vervelend dat op dit moment ook is!’

	Na enkele minuten doet de man zijn ogen weer open. Zijn blik is nu helderder dan zonet. De arts stoot de rechercheur aan die wat om zich heen kijkt in de steriele ziekenhuiskamer.

	‘Hij is er weer hoor, gaat uw gang.’

	‘Hij.....in de trein!’, zegt de gewonde man nu met meer kracht in zijn stem, waardoor de rechercheur niet zo dicht meer met zijn hoofd bij dat van de man hoeft te gaan luisteren.

	‘Stop hem.....stop hem.....gevaarlijk!’

	‘Begrijp ik van u dat degene die u zo hard geslagen heeft, in de trein zit en dat hij gevaarlijk is en dat wij, de politie, hem moeten stoppen?’

	‘Voorzichtig....voorzichtig.....bomgordel!’

	De rechercheur schrikt op van het woord “bomgordel” en kijkt de arts indringend aan. Ondertussen heeft de man zijn ogen weer gesloten om op adem te komen.

	‘Is hij aan het ijlen?’

	‘Nou ik denk het niet, ik weet eigenlijk wel zeker van niet, hij zei dit in volle bewustzijn en ik denk dan ook dat u dit heel serieus moet nemen.’

	 

	De rechercheur gaat de ziekenhuiskamer uit en gaat op de gang bellen.

	‘Ja bomgordel.....nee, geen idee wie hij is......ja in de trein.....zet er maar actie op.....ja zal ik proberen, maar zal moeilijk worden, want communicatie gaat moeilijk, hij is nog erg gewond....!’

	 

	Als hij de kamer weer binnenstapt, doet de gewonde man net weer zijn ogen open en kijkt hem indringend aan alsof hij nog veel meer wil vertellen.

	‘Meneer, ik heb de meldkamer op de hoogte gebracht van uw mededeling over die bomgordel en ze komen in actie, maar we moeten weten welke trein, anders kunnen we niks doen helaas!’

	De gewonde man kijkt de rechercheur ongelovig aan.

	‘Trein kent u!....8.24-3....stop hem....alsjeblieft!’

	Tranen lopen over de wang van de man.

	‘Alsjeblieft....alsjeblieft....snel!’

	De rechercheur kijkt de arts vragend aan. ‘Mis ik iets....wat is verdomme 8.24-3!’

	‘Kan het het nummer van de trein zijn?’

	‘Ja zou kunnen, maar treinnummering wordt niet zozeer gebruikt door reizigers, maar meer voor NS en Prorail......verdomme, verdomme, verdomme!’

	‘En een vertrektijd?’

	‘Shit....een vertrektijd....8 uur 24!.....en die 3?’

	De rechercheur loopt al vloekend te ijsberen door de kamer.

	‘Perron 3!’, zegt de zwaar gewonde man met uiterste krachtinspanning.

	De rechercheur loopt naar het bed van de man, kijkt hem indringend aan. ‘Ik moet dit zeker weten, bedoelt u met 8.24-3 dat de trein waar de man met de bomgordel in zit, dat dat de trein is die om 8 uur 24 is vertrokken van perron 3?’

	‘Is mijn broer!....heeft slechte plannen!....hou hem tegen!....alstublieft!’

	De gewonde man sluit zijn ogen weer van vermoeidheid, maar heeft een rust van opluchting op zijn gezicht.

	 

	De rechercheur rent de ziekenhuiskamer uit, terwijl hij zijn telefoon pakt en direct begint te bellen.

	‘Het is de trein die is vertrokken om 8 uur 24 van perron 3.....ja dat klopt, een man met een bomgordel....beschrijving is inmiddels bekend....saillant detail is dat die man de broer is van die gewonde man in het ziekenhuis.....motief?....geen idee.....alles uit de kast trekken hoor, hij is gevaarlijk.....laat de trein niet doorrijden tot een station, om extra slachtoffers te vermijden!’

	 

	‘BESTE REIZIGERS.....U ZULT WEL GEMERKT HEBBEN DAT DE VENTILATIE IS UITGEVALLEN WAARDOOR HET WAT WARMER IS GEWORDEN IN DE TREIN....WE DOEN ER ALLES AAN OM DIT ZO SNEL MOGELIJK TE VERHELPEN.....DANK VOOR UW BEGRIP!’

	‘Dat hebben wij weer’, zegt een vrouw van middelbare leeftijd tegen haar man.

	’Wat maakt het uit schat, wij kunnen wel tegen een stootje en we zijn gelukkig luchtig gekleed.’

	‘Hebt u het niet warm, meneer, u heeft zoveel kleren aan?’

	‘Hou op Sjaan, bemoei je er niet mee, sorry hoor, mijn vrouw bemoeit zich altijd met iedereen, dat is een apart dingetje van haar, verder wel lief hoor.’

	De man tegenover het echtpaar knikt en trekt een minuscuul klein lachje.

	‘Het is goed bedoeld hoor!’, zegt ze met zachte stem tegen haar man.

	‘Weet ik schat, maar doe maar niet, meneer stelt het niet op prijs.’

	De deur van de coupé gaat open en twee mannen in werkkleding lopen door het gangpad.

	‘Zo....kolere....hier is het warm....sorry mensen, we gaan het zo snel mogelijk repareren hoor!’

	En terwijl de mannen om zich heen kijken en zich alles goed in zich opnemen, lopen ze door naar de volgende coupé. Als ze nog maar net uit het zicht zijn, valt er een branderige lucht te bespeuren.

	‘Herman, ruik je ook iets branderigs?’

	‘Ja schat, dat zal wel met de kapotte ventilatie te maken hebben, zullen ze zo wel gerepareerd hebben Sjaan, komt goed meisje.’

	Ondertussen rijdt de trein steeds langzamer totdat hij helemaal stilstaat met aan weerskanten van de trein alleen maar weilanden.

	‘BESTE REIZIGERS’, klinkt door de trein, ‘ZOALS U GEMERKT HEBT STAAN WE STIL.....DE VENTILATIEPROBLEMEN ZIJN WAT ERNSTIGER DAN WE IN EERSTE INSTANTIE DACHTEN....MAAKT U ZICH GEEN ZORGEN....OOK NIET ALS U EEN BRANDERIGE LUCHT RUIKT....HET PROBLEEM WORDT MET GROTE ZORG OPGELOST!’

	En dan gaat alles snel, heel snel. In een sneltreinvaart spelen de gebeurtenissen zich af in de treincoupé waar Sjaan en Herman zitten. 

	Een ondoorzichtige dichte mist van witte rook vult de coupé. Veel geschreeuw van menselijke gedaantes in donkere kleding. Sjaan en Herman voelen de gedaantes tegen zich aanstaan, maar door schrik overmand zitten ze verstijfd.

	‘Armen omhoog en snel!’, wordt er geroepen en hierna volgt een ruzieachtig gestommel.

	‘Weg met die handen, klootzak....ik zei weg met die handen!’

	Nog meer gestommel volgt en veel gevloek en dan is het rustig.

	‘Onder controle?’

	‘Ja onder controle, alles oké!’

	 

	De witte rook trekt nu snel op en Sjaan en Herman kunnen elkaar en de coupé weer zien. In het gangpad ligt de man die tegenover hen zat plat op zijn buik met zijn handen geboeid en aan het touwtje op zijn achterhoofd is te zien dat hij geblinddoekt is. Hij ziet er veel dunner uit, want de dikke kleding die hij aan had is uit. Hij wordt omringd door zwaar bewapende mannen van een arrestatieteam. Een paar mannen dragen de onschadelijk gemaakte bommengordel de trein uit.

	‘Dat was even schrikken hè?’, zegt één van de mannen, terwijl hij zijn helm met plastic kap eraan, afzet. ‘Het was nodig, echt waar....wel een hele spannende reis voor jullie!’

	De geboeide man wordt ondertussen afgevoerd, hij kan nauwelijks lopen, hij ziet er slap en duizelig uit en de kleren die hij nog aan heeft zitten vol met scheuren.

	‘Hier word je toch sprakeloos van?’, zegt Sjaan.

	‘Jij en sprakeloos?’ Herman knijpt haar even in haar been en kijkt haar verliefd aan.

	 

	Op een terras zitten rechercheur Wouter van der Zee en de toen gewonde man een biertje te drinken en wat bitterballen te eten.

	‘Wat ben ik blij jou te zien Achmed’, zegt de rechercheur.

	‘En anders ik wel.’

	‘Hoe gaat het met je, ben je weer helemaal hersteld van je hoofdwond?’

	‘Van mijn hoofwond wel, maar het heeft heel lang geduurd voordat ik weer normaal kon praten en voordat ik me weer alles herinnerde, maar waar ik nog steeds mee zit.....!’

	Achmed stopt een moment, zijn lippen beginnen wat te trillen en hij krijgt een brok in zijn keel.

	‘Die broer van me Wouter, ik begrijp dat niet, mijn eigen broer, hij die net zo’n opvoeding heeft gehad als ik, hoe kon het toch dat hij zich aansloot bij een terroristische organisatie die erop uit is om onschuldige mensen te vermoorden, waarom Wouter!’

	De tranen lopen over de wangen van Achmed.

	‘Hier!’ Wouter geeft hem een papieren zakdoekje, neemt een slok bier en prikt een bitterbal op en dipt die even in de mosterd. ‘Ik heb daar geen antwoord op, wel weet ik dat mensen zoals jouw broer gelukkig een minderheid zijn en dat het een hele prettige gedachte is dat er mensen zoals jij nog steeds in de meerderheid zijn!’

	Wouter heft zijn glas, net als Achmed en met de andere hand prikken ze allebei een bitterbal.

	‘Proost jongen, op je gezondheid en op een lange vriendschap!’

	‘Ja proost Wouter, op onze vriendschap!’

	 


Corfu

	 

	Met mijn koffer rollend over de vloer van vertrekhal 3 op Schiphol, loop ik richting nummer 19, de incheckbalie van Corendon.

	Daar heb ik afgesproken met de mannen. Zal ik ze nog herkennen na twintig jaar? Zal het weer net zo leuk worden als twintig jaar geleden? Wel een risico, want in al die jaren hebben we nauwelijks contact gehad, raar eigenlijk, want het klikte ontzettend tijdens die vakantie op Corfu in Griekenland. Nou ja, het zal wel een mannending zijn om jaren niets van je te laten horen en dan ineens weer te bedenken om samen op vakantie te gaan, terug naar waar wij elkaar hebben ontmoet.

	Geen van de mannen is actief op Facebook of What’sapp, dus hebben we in het begin na de vakantie regelmatig gebeld en gemaild, maar ja dat verwaterde al snel, zeker de laatste jaren. Ik was dan ook blij verrast dat Vincent de Bruyn me opbelde en voorstelde om eens weer met zijn drieën op vakantie naar Corfu te gaan. Hij had Ton van Lunteren ook al gebeld en die vond het een te gek idee, aldus Vincent.

	En vandaag is dan de dag dat wij elkaar weer zien na al die jaren. Hoe zal het met Ton van Lunteren zijn, zal hij nog steeds die fanatieke PvdA’er zijn, zal hij nog steeds die charmeur zijn met zijn goeie babbel. En Vincent, hij was net gescheiden van zijn vrouw toen wij elkaar ontmoetten op Corfu en was wel een beetje klaar met relaties, hij was toen bedrijfsleider bij een supermarkt, de Edah.

	 

	‘Hee Maurice, Maurice Dekker, ouwe rukker!’, zegt Ton van Lunteren en omhelst me als ik ben aangekomen bij nummer 19 van de balie van Corendon.

	‘Ja wel oud, maar dat rukken, dat valt wel tegen hoor tegenwoordig.’

	‘Dat laat’ie doen natuurlijk!’, zegt Ton lachend tegen Vincent.

	‘Zo, de toon voor de vakantie is gezet’, zegt Vincent en steekt zijn rechter arm naar me uit, trekt me tegen zich aan en slaat zijn andere arm om me heen. ‘Fijn dat je er bent man!’

	Bij de incheckbalie krijgen we stoel 26 A, B en C toegewezen, naast elkaar dus, er wordt door de vriendelijke dame uitgelegd bij welke gate we moeten instappen en hoe laat. Met de boardingpas op zak en de koffers achterlatend op de transportband gaan we richting de gate.

	Het voelt best wel onwennig na al die jaren en het duurt dan ook even voordat het gesprek wat op gang komt, tenminste voor Vincent en mij. Ton is wat dat betreft geen spier veranderd en of dat nu komt omdat hij uit de randstad komt en Vincent en ik uit het noorden, ik weet het niet, maar wat kan die man lullen. En niet alleen tegen ons, maar tegen iedereen die wij tegenkomen. En het gaat nergens over, oppervlakkig gelul, altijd met een grapje en druk, oh zo druk. Vroeger dacht ik al dat hij adhd heeft en ik denk het nu weer. En ondanks dat ik iedere keer weer om zijn flauwe grappen moet lachen, geeft het me tegelijkertijd een vertrouwd gevoel waardoor die twintig jaar niet meer bestaan.

	 

	‘Laat Ton maar bij het gangpad zitten, dan kan hij wat heen en weer lopen en met iedereen lullen!’, zeg ik tegen Vincent en ik schuif zelf op naar het raam. Vincent lacht begrijpend en gaat naast me zitten.

	‘Jij bent nog steeds bij het onderwijs?’, vraagt Vincent mij.

	‘Ja nog steeds, niet meer als leraar, maar als coach van de leraren. Ik was wel klaar met een eigen klas met leerlingen en ik zag dat de meeste leraren hulp nodig hadden en naar handvaten zochten om hun leerlingen beter te begeleiden. Heerlijk werk.’

	‘Het zijn toch leerlingen met gedragsproblemen?’

	‘Ja, hele diverse problemen. Ook veel adhd’ers, je weet wel, van die druktemakers zoals hij ’, zeg ik lachend en knik in de richting van Ton, die al hele gesprekken voert met zijn buurman aan de andere kant van het gangpad.

	‘En...ben jij nog steeds bedrijfsleider van een supermarkt, want dat was je toch twintig jaar geleden? Van de Edah toch, maar die bestaat niet meer hè!’

	‘Nee de Edah bestaat al jaren niet meer, ik werd toen bedrijfsleider van de Jumbo, maar sinds een aantal jaren geef ik les op de Jumbo Academy, eigenlijk net zoiets als jij doet, ik geef trainingen aan collega’s!’

	‘Kon je geen baan vinden bij Turkish Airlines?’, horen we Ton met stemverheffing tegen een stewardess zeggen. ‘Pardon?’, zegt ze verontwaardigd, ‘ik ben een Turkse Nederlander, schaamt u zich niet voor zo’n opmerking’, reageert de stewardess en loopt verder.

	Vincent en ik kijken elkaar aan met gefronste wenkbrauwen.

	‘Hij was toch PvdA’er?’, zegt Vincent tegen mij.

	‘Nou, dat klinkt niet als een PvdA’er!’, antwoord ik en ik zie en hoor nu dat een vrouw met een hoofddoek, die schuin voor Ton van Lunteren zit, zich richt naar hem.

	‘U moet zich schamen, diep schamen en excuses aanbieden zou wel op zijn plaats zijn!’

	‘En dat moet jij zeggen? Je hebt zeker wat last van de warmte door dat hoofddoekje!’, zegt hij lachend en kijkt triomfantelijk om zich heen. Verder maakt hij een wegwerpgebaar naar haar en zegt in zichzelf: ‘Excuses...no way!’ Hij doet zijn ogen dicht en valt als een blok in slaap.

	Vincent en ik kijken elkaar aan. Verbaasd zijn we en we schamen ons ook voor het gedrag van onze vriend, medereiziger.

	‘Dit kan echt niet!’, zeg ik tegen Vincent. ‘Sorry hoor!’, zeg ik tegen die mevrouw en maak een excuserend gebaar.

	‘Ik maak u geen verwijten hoor, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden!’ en ze knikt met een vies gezicht naar Ton.

	‘Als Ton een leerling van mij zou zijn en hij dit gedrag zou laten zien, dan zou ik hem vragen of hij zijn pilletje wel heeft ingenomen’, zeg ik tegen Vincent, ‘want hij is zo ongeremd en valt als een blok in slaap!’

	‘Hoort dat bij de verschijnselen van adhd?’

	‘Jazeker en Ritalin zorgt er eigenlijk voor dat je niet in slaap valt en dat de scherpe kantjes van je gedrag er wat af gaan!’

	‘Maar dit soort discriminerende opmerkingen maken, dat is toch geen kenmerk van iemand met adhd?’

	‘Nee, niet direct, maar als hij zijn medicatie te laat inneemt of heeft vergeten in te nemen, dan draagt dat wel bij aan zijn ongeremdheid, maar dat is inderdaad nooit een excuus om te discrimineren!’

	 

	Na een half uur zie ik de stewardessen met hun smalle karretjes die precies door het gangpad kunnen langzaam onze kant op gaan. Vincent en ik pakken de kaart uit de rugleuning van de stoel voor ons en kijken wat we straks willen bestellen bij de stewardessen. Ton ligt nog in diepe slaap. Vincent stoot hem aan en na enkele pogingen wordt hij wakker. Hij kijkt verschrikt op en kijkt om zich heen.

	‘Zijn we er al?’

	‘Nee’, zegt Vincent, ‘maar ze komen zo langs voor eten en drinken, wil jij ook wat? Maurice en ik nemen een sandwich met bacon en ei en wat te drinken.’

	‘Nee, ik wil geen eten!’, zegt hij terwijl hij een vies gezicht trekt, ‘ik wil alleen maar een flesje water om mijn pil in te nemen want dat ben ik vergeten, bestel jij dat zo voor mij?’ Zonder het antwoord af te wachten legt Ton zijn hoofd weer tegen de hoofdsteun van zijn stoel en valt onmiddelijk in slaap.

	Vincent kijkt mij aan. ‘Dus toch, je hebt gelijk!’

	Ik trek de hoeken van mijn mond naar beneden en tegelijkertijd haal ik mijn schouders op om aan te geven dat we nog niet weten of de pil van Ton wel Ritalin is. ‘We gaan het zien!’

	‘Mag ik twee sandwiches met bacon en ei, een cola, een ijsthee en een flesje water voor die slaapkop, met de excuses namens onze vriend!’, zegt Vincent tegen de stewardess.

	‘Het is goed, we zijn wel wat gewend hoor!’

	Terwijl Vincent alles afrekent, geeft de stewardess het bestelde aan ons en zetten wij het op onze uitgeklapte tafelbladen. Na een stevige por wordt Ton weer wakker, pakt zijn flesje en neemt een grote slok. Dan haalt hij uit zijn borstzak van zijn blouse een doosje, pakt een strip en drukt er een pilletje uit. Met een slok water neemt hij de pil in. Ik herken direct zo’n doosje en lees ook duidelijk het woord Methylfenidaat, de werkzame stof van Ritalin.

	Vincent kijkt mij vragend aan. Ik knik bevestigend. En terwijl wij genieten van ons broodje en drankje en Ton alweer is gaan slapen, glijdt de Boeing 737-800 gestaag door richting Corfu.

	 

	Nadat het vliegtuig na twee uur en drie kwartier landt, lopen we bij het uitstappen tegen een muur van warmte aan en stappen in de volle bus die ons in enkele minuten van het vliegtuig naar de aankomsthal brengt. Daar nemen we onze koffers van de loopband en gaan naar de uitgang.  Buiten staat de reisleidster van Corendon en vertelt welke transferbus ons naar de plaats Gouvia brengt. Na een klein half uur worden we afgezet bij het Louvre Hotel.

	Een kamer met drie bedden staat voor ons klaar en met de airco op volle toeren open ik mijn koffer en haal mijn toiletspullen, een schone korte broek, een boxershort en een blouse eruit. Vincent staat onder de douche en Ton haalt zijn volledige koffer leeg en legt het keurig netjes in de kledingkast.

	De kamer bestaat eigenlijk uit twee kamers. In de ene staan twee één-persoonsbedden en daar bevindt zich een badkamer, en in de andere kamer staat een één-persoonsbed, daar is ook een badkamer, maar kleiner en hier bevindt zich een keukenblokje met aanrecht en een koelkast.

	Ton is zonder overleg naar de kamer met keukenblokje gegaan en legt daar de inhoud van zijn koffer in de kast. Ik vind het best.

	Ik zoek één van de bedden uit en ga er op liggen totdat Vincent klaar is met douchen en ik me lekker kan opfrissen.

	Ik hoor de douche ook al lopen in de badkamer van Ton. Na enkele minuten stopt de douche van Vincent en enkele tellen later loopt hij bloot naar zijn bed en gaat erop liggen.

	‘Heerlijk, zo even opfrissen, ik was er wel aan toe, ik voel me een totaal ander mens!’

	‘Dan ga ik nu even!’ Ik trek mijn bezwete kleren uit, pak mijn schone boxershort en loop naar de badkamer.

	Als ik onder de douche het zweet van mijn lijf heb gespoeld en in mijn boxer de kamer binnen loop, zie ik Ton in zijn korte broek en blote bast op zijn bed liggen met zijn smartphone in zijn hand. Vincent ligt ook nog op bed, maar nog steeds helemaal bloot. Het valt me op dat hij een behoorlijk grote pik heeft en hij ziet dat ik er even naar kijk en beantwoordt dat met een glimlach.

	‘Het is biertijd mannen, een lekkere koude halve literse Mythos!’

	Zowel Vincent als Ton springen op van hun bed en kleden zich aan net als ik en we lopen de griekse zwoele avond in op zoek naar een bar. Het is nog vroeg, dus een restaurant zoeken we straks wel.

	 

	‘Yamas!’ Ik hef mijn bierglas en de mannen volgen mijn voorbeeld. ‘En dat er nog vele liters mogen volgen deze vakantie en dat het net zo gezellig wordt als twintig jaar geleden.’

	‘Dat zal toch wel?’, zegt Ton.

	‘Nou ik hoop het, want ik heb me er enorm op verheugd, even geen gezeik, maar alleen mannen onder elkaar!’, zegt Vincent.

	‘En lekker achter de wijven aan!’ voegt Ton er aan toe.

	‘Vincent en ik hebben op dit moment geen relatie, dus wij kunnen los gaan, maar jij Ton, jij hebt een vrouw met kindjes thuis zitten, toch?’

	‘Ach joh, dat maakt haar helemaal niet uit, doe wat je niet laten kunt, zegt ze altijd, want dat doe ik ook....we hebben een hele open relatie!’

	Ondertussen zet de ober een bakje met gezouten vliespinda’s op onze tafel, en nadat we de volgende drie halve literse Mythos hebben besteld, neemt hij de drie lege flessen mee.

	‘Een beetje een klein bakje hè!’, zegt Ton tegen de ober en wijst naar de pinda’s.

	‘Sorry?’, zegt de ober vriendelijk, ‘problem?’

	‘Hij verstaat je niet, hij spreekt geen nederlands!’, zeg ik.

	‘Nou hij is toch niet doof?....en met stemverheffing: ‘Een beetje een klein bakje hè, die pinda’s, een beetje weinig hè?’

	De ober kijkt ons vriendelijk lachend aan, maar heeft geen idee waar het allemaal om gaat.

	‘Hé Zorba, je lacht me toch niet uit hè?’

	Ik voel dat dit helemaal uit de hand loopt en leg de ober in het engels en gedeeltelijk in het grieks uit wat Ton bedoelt.

	‘Entáxie!’, zegt de ober, loopt snel naar binnen en zet een moment later twee extra bakjes pinda’s op onze tafel. ‘Okay?’

	Vincent en ik steken onze duim op. Ton begint direct te graaien in het bakje met pinda’s en laadt zijn mond vol.

	Ik baal er ondertussen behoorlijk van hoe brutaal en respectloos Ton met mensen omgaat en ik kan mijn mond dan ook niet houden.

	‘Je kan dat toch ook op een andere manier zeggen? Dat is toch niet aardig?’

	‘Niet aardig, niet aardig? Die Grieken hebben godverdomme een smak geld van ons gehad en dan komen wij, de geldschieters hier op vakantie en dan krijgen we zo’n klein lullig bakje met pinda’s? En dan moet ik dat op een andere manier zeggen? Ik hoef me niet aan te passen, dan doen zij maar, zij hebben er een puinhoop van gemaakt, wij niet!’

	‘Niet echt een PvdA standpunt. Jij was toch twintig jaar geleden een fanatieke PvdA’er?’

	‘Ja was, dat klopt, maar dat is zo’n vage partij geworden, waarbij de eigen bewoners van ons land totaal vergeten worden en asielzoekers meer rechten krijgen dan onze eigen bevolking. Nee, ik was daar helemaal klaar mee en ben nu raadslid van de PVV in onze gemeente!’

	Ik word hier helemaal stil van en ik zie dat ook Vincent geschrokken is van de harde houding van onze vriend en ook hij lucht zijn hart.

	‘Je bent zo hard en verbitterd, wat is er met jou gebeurd in die twintig jaar, waar is die Ton gebleven die de verbindende factor wilde zijn tussen mensen, je zit zo vol haat!’

	Ton van Lunteren maakt een arrogant wegwerpgebaar naar ons. ‘Jullie komen er ook nog wel achter, let maar op!’

	Er is ondertussen een enorme spanning ontstaan tussen ons, tenminste tussen Vincent en mij enerzijds en Ton anderzijds. Niet echt een lekker vakantiegevoel en om uit de negatieve spiraal te komen stel ik voor om af te rekenen en op zoek te gaan naar een restaurant om even lekker te eten, want ook dat is vakantie in Griekenland. Het idee leidt inderdaad af van het negatieve. Wat vrolijker, ook van het bier, lopen we langs de verschillende restaurantjes, waarbij ik me afvraag of het restaurantje er nog is van weleer.

	‘Weten jullie nog het restaurant waar we toen regelmatig gingen eten, met die heerlijke Griekse salades, die fantastische tzatziki en die grote hoeveelheden gegrild vlees? En waar een ober werkte die wat nederlands sprak omdat hij gewoond en gewerkt had in Utrecht? En hij vertelde de ene mop na de andere, weliswaar in gebrekkig nederlands, maar heel komisch! Oh wat hebben we toen gelachen!’

	Vincent en Ton knikken bevestigend en met de herinnering aan toen komt de vrolijkheid snel weer terug en gaan we op zoek.

	‘Dit kan het wel eens zijn,’ zegt Ton, ‘ja dit moet het wel zijn, wel andere stoelen en ander personeel natuurlijk, maar kijk daar maar eens!’ Ton wijst naar het midden van het terras naar een hoop gemetselde rotsblokken, waar een fontein uitspuit! ‘Ja dit is het, dit stond er toen ook!’

	Uitgelaten nemen we plaats aan een tafel met nu wèl heerlijke stoelen, dit in tegenstelling tot de té rechte stoelen met riet-gevlochten harde zittingen van twintig jaar geleden, waar we na enkele minuten al rugpijn hadden.

	Al snel komt de ober met de menukaarten en als we hem het verhaal vertellen van twintig jaar geleden dat we hier altijd aten en dat er toen een ober was die een beetje nederlands sprak en moppen tapte, trekt de ober een lach van oor tot oor en in vloeiend engels vertelt hij ons dat dat zijn vader is, maar dat die nu met pensioen is en dat de zaak nu door hem gerund wordt.

	‘Doe hem de groeten van ons als je hem ziet’, zeg ik, me realiserend dat de beste man ons zeer waarschijnlijk totaal niet herinnert na al die jaren en na al die toeristen. Ondertussen vertellen we de ober wat we willen eten en drinken.

	 

	Ook na twintig jaar is het eten hier nog steeds fantastisch goed en hoogstwaarschijnlijk gaan we hier nog vaker eten.

	‘Kalinychta!’, zeggen we bij het afscheid, wat goedenavond en welterusten betekent. De ober zwaait enthousiast, wenst ons ook nog een goeie avond en bedankt ons voor de ruime fooi die we achtergelaten hebben op onze tafel.

	 

	We stappen de heerlijke zwoele griekse avond in. In rustig tempo flaneren we wat door de gezellige straatjes met restaurants en barretjes. Ik merk aan mezelf dat ik best wel wat moe ben zo’n eerste dag. Ik merk dat ook aan Vincent, hij wordt steeds stiller. Bij Ton is geen spoortje van vermoeidheid te bespeuren, hij maakt alweer een praatje, met vooral vrouwen. 

	‘Oké!’, hoor ik hem zeggen terwijl hij onze kant opkijkt en naar ons toe loopt. ‘Leuke griekse wijven joh, ze willen naar de Old School Rock Bar, gaan jullie ook mee?’

	‘Leuke vrouwen bedoel je!’, zeg ik verbeterend en kijk Vincent aan, die al aanstalten maakt om met Ton richting de giechelende vrouwen te lopen. Ik loop achter ze aan en nadat we ons hebben voorgesteld gaan we met zijn zessen naar de Old School Rock Bar.

	Keiharde muziek en zelfs voor griekse begrippen loeidure drankjes. Maar ik moet toegeven, het zijn bloedmooie vrouwen en het windt me ondanks mijn vermoeidheid behoorlijk op dat één van die vrouwen haar arm om me heenslaat en haar andere arm op mijn bovenbenen laat rusten. Dit is dan ook de enige communicatie die we hebben, want door de keiharde muziek is praten onmogelijk, maar ik moet zeggen dat dit geen onprettige manier van communiceren is.

	Een uur later en enkele biertjes verder wil ik naar bed, ik ben moe. Ton heeft inmiddels twee vrouwen om zijn nek hangen en ik denk: ze moesten eens weten hoe hij over Grieken denkt, maar ja hij krijgt het toch weer voor elkaar, de charmeur. Ook Vincent heeft het wel gehad en ik zie hem instorten van vermoeidheid. Ton wil natuurlijk blijven, dus lopen Vincent en ik naar ons appartement. 

	In ons appartement neem ik nog even een snelle verfrissende douche en met de airco aan en nadat ik Vincent welterusten heb gewenst , ga ik met mijn blote lijf op bed op het laken liggen en val als een blok in slaap. Langzaam glij ik in een droom......!

	 

	*Sophía zit nog steeds rechts naast me op de barkruk. Haar linker arm heeft ze over mijn schouder gelegd en haar rechter rust op mijn bovenbenen. We kijken elkaar aan, ze glimlacht heel verleidelijk. Haar mond komt steeds dichter bij mijn mond, totdat ik haar warme rode lippen proef. Haar tong glijdt doelgericht tussen mijn lippen in mijn mond. Onze natte tongen spelen met elkaar.

	Ze trekt me steeds dichter naar zich toe en de hand die op mijn benen rustte begint mijn bovenbenen te strelen. Langzaam gaat haar hand elke keer iets hoger totdat haar hand ter hoogte van mijn piemel is. Ze maakt me geil en terwijl wij steeds intenser tongzoenen, voel ik dat ze de rits van mijn broek losmaakt en geraffineerd haar hand in mijn boxershort laat verdwijnen. Al snel heeft ze mijn piemel in haar hand die inmiddels behoorlijk stijf en nat is geworden.

	Met veel gevoel en heel intens knijpt ze er stevig in en beweegt ze haar hand ritmisch op en neer. Mijn ademhaling wordt steeds zwaarder en luidruchtiger. Sophía glimlacht, ‘ssssst’, zegt ze. Ik heb het niet meer en kan me niet meer inhouden en schokkend van genot kom ik klaar!*

	 

	‘Wat doe jíj nou?’, zeg ik tegen Vincent die naast me in bed ligt en mijn piemel in zijn hand heeft. Ik duw zijn hand weg en loop snel naar de badkamer waar ik me grondig douche. Ik voel me vies, ik voel me genomen.

	Als ik na het douchen weer de slaapkamer in kom, ligt Vincent op zijn eigen bed met een boxershort aan. Hij durft me niet aan te kijken.

	‘Waarom Vincent, waarom!’

	‘Sorry Maurice, ik kon me niet beheersen, ik zag je daar zo bloot liggen en ik zag dat je een erectie kreeg. Ik dacht dat je ook op mannen valt. En twintig jaar geleden was ik net gescheiden toen we hier ook op Corfu waren en ik viel op jou, ik vond je geweldig, ik vond je mooi en dat vind ik nog steeds en ik dacht dat dat gevoel wederzijds was, dat wij samen meer hebben dan dat we hebben met Ton, naast elkaar zitten in het vliegtuig, de bedden naast elkaar op de slaapkamer....!’

	‘Hou op Vincent, hou op!’, onderbreek ik hem.....’wat een conclusie!.....ik vind je aardig, maar ik val niet op mannen, je hebt me aangerand Vincent, aangerand!’

	‘Wat is er?’, hoor ik Ton met een slaperige stem vragen.

	‘Nee niks, ga maar weer slapen!’ En ik had het nog maar net gezegd of ik hoor hem alweer snurken.

	Nadat Vincent en ik onze bedden verder uit elkaar hebben gezet en ik ook een boxershort heb aangetrokken, probeer ik nog een paar uur te slapen, het is vier uur in de nacht.

	‘Nogmaals sorry Maurice, het spijt me erg!’

	‘Ja.... ga maar slapen!’

	 

	In de ochtend word ik met een kater wakker, maar niet van de drank zoals bij Ton. Ik voel me rot, ik voel me akelig, ik voel me in de war.

	Zo gezellig het twintig jaar geleden met zijn drieën was, zo gespannen is het nu. Tenminste zo voel ik het. Het is nog maar de vraag of Ton en Vincent dit ook zo ervaren. 

	Kan ik hier mee omgaan? Kan ik het aan om steeds hatelijke opmerkingen van Ton aan te horen, kan ik het aan met de gedachte dat Vincent op mij valt? Het is zo anders als twintig jaar geleden!

	Vincent durft me niet aan te kijken en eerlijk gezegd vind ik dat op dit moment ook wel prima. Ton is stil, hij heeft vannacht teveel gezopen en heeft een kater met hoofdletter K. 

	Maar onze 8-daagse vakantie is nog maar net begonnen, dus vind ik dat we er het beste maar van moeten maken.

	‘Zullen we zo naar het strand gaan? Huren we daar wat strandbedden en gaan relaxen aan de zee!’ 

	Vincent is zichtbaar opgeruimd, hij zag de bui al hangen en hij reageert dan ook als eerste enthousiast op mijn voorstel. Het zal Ton worst zijn.

	Op het strand zetten we drie bedden naast elkaar met twee parasols.

	‘Laat Ton maar in het midden!’, zeg ik tegen Vincent, die begrijpelijk met zijn hoofd knikt en timide op één van de andere strandbedden plaatsneemt. Hij is duidelijk aangeslagen en geschrokken, hij weet zich totaal geen raad met de situatie en dat vind ik dan ook weer zielig. Vincent is geen klootzak, zoals Ton met zijn walchelijke ideeën.

	Twintig jaar geleden smeerden we elkaars rug in met zonnebrand zonder er over na te denken. Vincent waarschijnlijk wel, maar daar heb ik toen niets van gemerkt. Ik heb er nu geen zin in en trouwens Ton ligt zijn roes uit te slapen en Vincent kijkt strak voor zich uit richting de zee en durft natuurlijk zijn diensten niet aan te bieden.

	‘Yassas...hallo!’ De drie dames van gisteravond groeten ons en lopen in onze richting.

	‘Alles goed?’, vraagt Sophía aan mij in keurig engels.

	‘Ja prima!’ Ik raak direct wat opgewonden nu ik haar weer zie en ik denk aan de droom van vannacht, maar die is zo beladen, dat ik daar maar niet over begin.

	‘Hebben jullie het nog laat gemaakt?’

	‘Nou nee...!’, zegt Sophía.

	Ze aarzelt, kijkt Maria en Eleni aan en kijkt dan naar de slapende Ton.

	‘Ik durf het haast niet te vertellen....maar jullie vriend....zei zulke lelijke dingen over Grieken....en hij vond dat wíj alles moesten betalen in de bar, omdat wij miljarden hadden gekregen van Nederland....en dat wij ontevreden zijn....en er een zootje van hebben gemaakt! We hebben toen in de bar ons deel betaald en zijn weggegaan!’

	Met tranen in de ogen staat ze aan het voeteneind van mijn strandbed. Ik sta op en sla mijn arm om haar schouder en samen met Maria en Eleni loop ik een eindje met hun over het strand.

	‘Gaat het weer een beetje? Die Ton die spoort niet hoor. Twintig jaar geleden was hij een enthousiaste socialist en kwam op voor mensen die hulp nodig hadden. Hij vond het prachtig om mensen te helpen. Maar nu? Ik schaam me voor hem en na deze vakantie wil ik geen contact meer met hem. Ik vind zijn ideeën té erg!’

	Bij drie strandbedjes waar een badlaken op ligt stoppen ze. Maria en Eleni gaan er op zitten. Ook Sophía gaat op haar bed zitten.

	‘Blijf je nog even?’ En ze tikt met haar vlakke hand op haar strandbed. ‘Zal ik je rug even insmeren?’

	En terwijl ze mijn rug langzaam en sensueel insmeert en wij daar allebei van genieten, zie ik even verderop Ton en Vincent op hun strandbed, allebei met hun smartphone in de hand.

	 

	Vanaf het moment dat Sophía mijn rug had ingesmeerd spraken we elke avond af op het strand. Een heerlijke wandeling of gewoon tot in de kleine uurtjes met zijn tweeën op een strandbed liggen, lekker tegen elkaar aan. Ik was diepgelukkig!

	Overdag trokken Ton, Vincent en ik met elkaar op en we sloten dan de dag af met een etentje bij één van de vele restaurants. Ik probeerde me zo min mogelijk te ergeren aan de uitlatingen van Ton, maar als er in mijn bijzijn een beledigende of discriminerende opmerking door hem werd gemaakt, dan zei ik er wat van. Vincent deed verder geen poging meer om intiem te worden met mij.

	 

	De laatste avond van onze vakantie loop ik weer gezellig en inmiddels hevig verliefd met Sophía over het strand.

	‘Je huilt!’ Ik veeg met mijn hand haar tranen weg en kus haar intens. ‘Niet huilen schatje, we zien elkaar snel in Nederland!’

	‘Ja maar ik vind het zo erg dat je morgen weggaat, dat doet pijn in mijn hart!’, snikt ze.

	We lopen verder, innig omarmd over het nog warme zandstrand.

	‘Weet je Maurice, mijn vriendin Maria is een beetje verliefd op Víncent, dat is toch best een aardige man, niet zo’n gemenerik als Ton? En stel dat het tussen hun ook wat wordt en zij ook naar Nederland komt, dat zou ik heel leuk vinden!’

	‘Oh schat, dat wordt niks!’, zeg ik lacherig en wijs naar een rustige bar op het strand.

	‘Oh nee dat wordt niks!’, zegt ook Sophía als ze die kant op kijkt.

	Bij de bar staat Vincent hartstochtelijk te zoenen met een man. Hij schrikt even als hij ons ziet. Ik steek mijn duim op, hij lacht en steekt ook zijn duim op.

	Glimlachend lopen Sophía en ik verder. 

	‘Ik ben blij met jou!’, zegt ze. 

	‘En ik met jou en wat ben ik blij dat ik na twintig jaar weer terug ben gekomen op Corfu!’

	 


De talkshowpresentator

	 

	‘Ik zie dat het je nog steeds heel veel doet!’, zegt de talkshowpresentator en kijkt me indringend aan.

	Het publiek wordt ijzig stil in afwachting van mijn antwoord. Dit is de eerste keer dat ik weer in het openbaar verschijn en de eerste keer dat zij mij aangedaan zien.

	‘Oh nee hoor, ik heb wat in mijn oog!’, zeg ik nonchalant wrijvend in mijn ogen terwijl een paar tranen over mijn wangen lopen. 

	Het publiek in de studio begint te lachen door mijn opmerking, waardoor ik mij even kan herpakken. Tegelijkertijd probeer ik een lach op mijn gezicht te krijgen om maar zoveel mogelijk mijn emotie te onderdrukken en aan het publiek tegen beter weten in te laten merken dat het allemaal wel meevalt!

	‘Weet je Matthijs, het is ook niet niks!’

	Weer moet het publiek lachen, zoals ze dat gewend zijn bij mij als komiek.

	‘Dat snap ik!’, zegt de presentator serieus en maant het publiek tot stilte, ‘maar ja, ik ken jou vrij goed denk ik en we hebben het hier weleens vaker over gehad en ik dacht echt dat je al verder was, sorry man, het is echt niet mijn bedoeling om jou zo te confronteren met wat jou is overkomen!’ De talkshowpresentator legt even zijn hand troostend op mijn arm. ‘Maar weet je, het intrigeert me...dat jij tot zoiets in staat bent...jij als pacifist!’

	‘De eerste klap is een daalder waard, zeggen ze Matthijs, nou, mijn klap was een tientje, wat zeg ik, wel vijftig euro waard!’

	Even klinkt er gelach vanuit het studiopubliek, maar al snel wordt het stil in afwachting wat ik nog meer ga zeggen.

	‘De situatie was bizar. Je moet je voorstellen, midden in de nacht, in ons eigen huis. Ik word wakker van geschreeuw van mijn vrouw, ze ligt niet meer naast me in bed. Ik spring uit bed, ren de trap af en storm de kamer binnen. Wat ik daar aantrof, niet normaal!’

	‘Gaat het?’, onderbreekt Matthijs me, die ziet dat het me moeite kost om een verslag te doen van het gebeurde. ‘Je hoeft het niet te vertellen hè?’

	Ik knik naar hem om te laten zien dat het wel gaat. 

	‘Laura zat bloot op een stoel met duct tape over haar mond, de angst die uit haar ogen straalde ging mij door merg en been, ik zag aan haar blik dat ze me wilde waarschuwen, waarschuwen voor wat later bleek de inbreker te zijn. Die indringer zag mij binnen komen stormen in mijn blote pielemans en was door mijn verschijning dusdanig afgeleid dat hij de slappe lach kreeg en zijn aandacht verslapte. “Deze act heb ik nog nooit gezien van jou, die moet je er inhouden, ziet er verdomd lullig uit!”, zei hij nog voordat hij door mij zo’n harde klap voor zijn kop kreeg, dat hij tot verbazing van Laura en mij in één keer horizontaal ging. Ik was namelijk zó kwaad Matthijs, ik liet me verleiden tot deze agressie, want niemand maar dan ook niemand raakt mijn Laura aan!’

	 

	Het studiopubliek joelt en ik krijg een staande ovatie.

	De talkshowpresentator geeft me met een brede grijns een stevige hand en richt zich tot het publiek: ‘Leo van Dijk, dames en heren!’

	 


Een warme zomeravond

	 

	Langzaam zakt de zon in de zee en tekenen de mensen zich zwart af tegen de gouden achtergrond. Zoals zovele warme zomeravonden dit jaar is het gezellig druk op het strand. Wat een geweldige zomer. Deze van 2018 schijnt zelfs nog warmer te zijn dan die van 1976.

	Ik voel me goed bij dit weer en vooral als de zon ondergaat en de warmte blijft hangen op het strand en de boulevard. Lekker in een korte broek en een luchtige blouse rondlopen. Dit weer heeft lètterlijk weinig om het lijf en ik word daar heel blij van. En ik ben niet de enige. Mensen worden vrolijker van dit weer. Mensen worden gezelliger van dit weer. Mensen worden meer ontspannen van dit weer. Maar het lijkt vanavond wel of iederéén uitgelaten is, zo heb ik het nog niet eerder meegemaakt!

	De hele tijd word ik begroet, wil men met mij op de foto en wil men mij een hug geven. Dit moet toch een vergissing zijn. Ze zien in mij een ander. Ze zien in mij een bekende, maar ik ben een volslagen onbekende Nederlander, net zoals die andere onbekende Nederlanders die benaderd worden op het strand en op de boulevard. De enige overeenkomst is zo te zien onze leeftijd, want al die onbekende Nederlanders zijn 65 plussers!

	‘Hallo meneer’, ‘dag mevrouw’, ‘hee hallo’, ‘fijne dag meneer’.... en.... ‘meneer, mag ik met u op de foto?’, ‘mag ik een selfie van ons beide maken, mevrouw?’, ‘samen op de foto?’.... en... ‘u lijkt op mijn opa, mag ik u een knuffel geven?’, ‘mag ik u omhelzen?’, ‘een hug?’

	Ik vind het niet eens raar, het past helemaal bij dit schitterend weer, het past helemaal bij deze machtig mooie ondergaande zon, het past helemaal bij deze bijzonder aangename temperatuur.

	 

	‘s Avonds laat, als het iets frisser begint te worden maar nog steeds heerlijk voor Nederlandse begrippen, stap ik het strandpaviljoen binnen om een lekker witbiertje te nuttigen. 

	Ondanks dat het buiten aangenaam warm is, is het hier binnen onaangenaam druk met veel overdreven enthousiast gejuich. 

	Terwijl ik mij door de herrie een weg baan richting de bar, zie ik iemand een grote metalen beker als trofee omhoog houden onder groot applaus. Je zou zweren door het volledig over de top overdreven enthousiasme,dat dit de huldiging is van een wereldkampioen.

	Maar dan valt mijn oog op een groot aanplakbiljet en begin ik het te begrijpen: Met grote zwarte  letters op een rode achtergrond staat daar te lezen “SoVa-Go” en tussen haakjes “een Sociale Vaardigheidstraining in de praktijk in wedstrijdvorm”, daaronder staat de datum waarop het gehouden wordt en dat is dus vandaag en aan de hand van de beschreven vaardigheden snap ik nu waarom ik het gevoel kreeg dat ik een bekende Nederlander was, dát hebben ze in ieder geval bereikt!

	 

	- een onbekende 65 plusser groeten: 2 punten

	- met een onbekende 65 plusser een selfie maken: 5 punten

	- een onbekende 65 plusser een hug geven: 10 punten

	 

	‘Geef mij maar een witbiertje!, zeg ik tegen de barman. ‘Daar krijg je geen punten voor hè!’, antwoordt hij lachend.

	 


Geloof

	 

	De verleiding van het geloof

	is de overtuiging van hun gelijk,

	het maakt gelovigen doof

	en blind in de praktijk!

	 

	De boodschap van boven

	wordt dan echt vergeten,

	ze zijn niet meer aan het geloven,

	maar doen alsof ze het zeker weten!

	 


Het is maar een voetbal

	 

	‘De bal, de bal!’, roepen een paar kinderen in paniek, terwijl ze naar de bal wijzen die over het bevroren meer rolt. Eén van de kinderen rent er achteraan en stapt zonder na te denken op het ijs.

	‘Niet doen!’, roep ik zo hard ik kan, ‘stop....niet het ijs op!’

	Het meisje van een jaar of 10 kijkt verschrikt naar mij en blijft stokstijf staan op het ijs, terwijl ze mij ziet aan komen rennen.

	‘Geef me je hand....loop langzaam naar mij toe...wees maar niet bang....dat kraken van het ijs is normaal....niet stoppen....in één keer doorlopen!’

	Voetje voor voetje en met een angstige blik in haar ogen komt het meisje naar mijn uitgestoken hand. Als ze me vastpakt en ik haar op de kant heb getrokken, loopt ze snel naar de andere kinderen die haar troostend vastpakken.

	‘Waar blijft die bal?’, roept een jongen van een jaar of 14, die zeer geïrriteerd aan komt lopen.

	‘Jullie zouden toch de bal ophalen? Wat zijn jullie een stelletje kutkinderen! Kunnen niet eens een bal ophalen! En nu?’, richt hij zich agressief tegen de kinderen en wijst richting de bal die nog steeds op het ijs ligt. ‘Wie gaat hem halen? Nou? Kom op? Wie?’

	De kinderen kijken elkaar vragend aan en dan stapt hetzelfde meisje die ik van het ijs had gehaald uit de groep en gaat weer richting het bevroren meer.

	‘Dat gaat dus niet gebeuren!’, zeg ik en loop naar het meisje en hou haar tegen. ‘Doe het lekker zelf, je bent zo’n grote stoere jongen, dit kun je vast zelf wel!’

	‘Kutkerel, waar bemoei je je mee?’

	‘Met jou, zoals je ziet, stop met het plagen van die kinderen, ga je moeder maar plagen!’

	De jongen kijkt me aan met een felle blik en loopt kwaad weg, terwijl hij agressief tegen alle losliggende takken en graspollen schopt. ‘Ik krijg jou nog wel!’, roept hij in mijn richting.

	Het meisje dat het ijs op wilde gaan, staat weer bij de andere kinderen. Ze huilt. Ze proberen haar te troosten terwijl ze druk aan het overleggen zijn.

	‘We moeten die bal van het ijs halen, anders hebben we een vet probleem!’, hoor ik ze hard fluisteren.

	‘Waarom is die bal zo belangrijk? Het is maar een voetbal, toch?’

	De kinderen kijken mij betrapt aan en kijken elkáár vragend aan. Ik zie ze weer druk overleggen, terwijl ze mij uit hun ooghoeken in de gaten houden. Na een tijdje slaat de stemming om en komen ze met vrolijke gezichten naar mij toe.

	‘Meneer?....wilt u ons helpen?’

	‘Waarméé kan ik jullie helpen?’

	‘Kunt u ons helpen om die bal van het ijs te halen?’

	‘Ja dat kan ik wel en dat wil ik ook wel, maar nogmaals, waarom is die bal zo belangrijk?’

	Weer kijken de kinderen elkaar vragend aan alsof ze elkaars toestemming nodig hebben om mij een antwoord te geven.

	‘We mogen er van hem niet over praten, dat is geheim en we hebben hem beloofd om het aan niemand te vertellen en....uh...!’

	‘Da’s goed joh, ik hoef het niet te weten, geheim is geheim, ik zal de bal van het ijs halen!’

	Voorzichtig zet ik mijn eerste stappen op het ijs. Het kraakt aan alle kanten. Scheuren vliegen met een hoog fluitend geluid in de dunne ijslaag. Ik moet in beweging blijven, want anders zak ik er doorheen. De bal ligt op zo’n 50 meter vanaf de kant en op het moment dat ik hem kan pakken moet ik even stilstaan en gaat het ijs breken. Ik ga snel weer in beweging richting de oever, maar vind het lastig om mijn evenwicht te houden met de bal in mijn handen. Daarom rol ik hem met een ferme uithaal richting de oever waar de kinderen blij de bal in ontvangst nemen en weg lopen. 

	Het ijs begint nu gevaarlijk te golven en terwijl ik doorstap zie ik, dat de jongen van die bal aan de oever staat, gaat zitten en met veel kracht het ijs kapot trapt en binnen een mum van tijd een paar meter vanaf de kant al het ijs heeft doen veranderen in water met stukken ijs.

	‘Wat doe je nou?....stop daar mee!....ben je gek geworden?’

	De jongen steekt zijn middelvinger op en loopt heroïsch weg.

	Omdat ik nu wel zeker weet dat ik een nat pak haal, probeer ik te rennen op de vervaarlijk bewegende ijsvlakte in de hoop dat ik door mijn snelheid het kapot getrapte ijs zoveel mogelijk kan overbruggen. Maar vlak voordat het ijs over gaat in water verlies ik mijn evenwicht en glij het ijskoude water in, waar ik door de snelheid direct bij de oever beland en er uit kan klimmen.

	Kleddernat kijk ik om me heen om iets van de bewoonde wereld te ontdekken en om hulp te gaan zoeken, want in deze vrieskou moet ik zo snel mogelijk me verwarmen. In de verte zie ik een paar grote huizen staan. Bij de eerste de beste bel ik klappertandend aan.

	‘Zo, kutkerel, wat kom je hier doen?’, schreeuwt de jongen van die voetbal en van het kapot trappen van het ijs.

	‘Zijn je ouders ook thuis?’

	‘Wat nou...ouders...je blijft maar doorgaan hè?...rot op, ga naar je eigen huis!’

	‘Wie is daar, Kevin?’ Een man van mijn leeftijd komt in de deuropening, neemt mij van kop tot teen op en maakt een gebaar naar mij om binnen te komen.

	‘Laat die kutkerel niet binnen, pap!’

	‘Ga maar even naar de kamer, Kevin, ik wil even met die meneer praten!’

	Rillend van de kou sta ik in de gelukkig heerlijk verwarmde grote hal van het herenhuis. Door de glas in lood ramen straalt de winterzon sprookjesachtig naar binnen.

	‘Loopt u maar even mee, want u moet eerst droge kleren aantrekken en wat warms drinken, want zo wordt u doodziek!’

	Nadat we in de grote betegelde keuken zijn aangekomen en ik een warme beker koffie in mijn handen gedrukt krijg, loopt de man weg om even later terug te komen met een broek, een boxershort, sokken en pantoffels.

	‘Trek dat maar uit en doe dit maar aan!’, zegt hij en wijst naar mijn natte kleding en naar een radiator, ‘en hierop kunt u het drogen!’

	De man neemt zelf ook een beker koffie en gaat aan de grote eettafel zitten. Ik zet mijn beker neer en kleed me om. Ik voel me direct beter nadat ik mijn koude natte plunje uit heb en de droge aan heb. Als ik al het natte spul op en onder de radiator heb gelegd, ga ik bij de man aan tafel zitten.

	‘Ik ben zó blij dat u me helpt, het is te gevaarlijk koud buiten en als het aan uw zoon had gelegen dan had ik nog buiten gestaan!’

	‘Ja, sorry daarvoor.’ De man neemt een slok van zijn koffie en kijkt me dan indringend aan. ‘Kevin kwam helemaal overstuur thuis, hij heeft me verteld van zijn voetbal op het ijs, van die kinderen, van u en van het kapot maken van het ijs. Soms weet ik ook niet wat ik met hem aan moet. Hij is zo gevoelig. Hij heeft het er zo moeilijk mee, maar ja het is ook nog maar een jaar geleden dat zijn moeder is overleden. De rotkanker. En die voetbal is alles voor hem, die heeft mijn vrouw hem op haar sterfbed gegeven, hij is namelijk stapelgek op voetballen!’

	De man wordt stil en kijkt me met betraande ogen aan.

	‘Oh shit, wat stom van me wat ik tegen uw zoon heb gezegd!’

	‘Dat kon u niet weten en ik wil niet dat Kevin zo brutaal doet tegen anderen, wat de reden dan ook is!’

	‘Maar toch heb ik het gevoel dat ik het op één of andere manier wil goedmaken met uw zoon. Al was het alleen maar om u te bedanken voor de goede zorg en gastvrijheid, waar vind je dat nog? En ik heb wel een idee! U zegt dat Kevin helemaal gek is van voetballen? Zit hij op een voetbalclub?’

	‘Nee, hij is niet zo’n clubmens, hij heeft namelijk best wel wat extra begeleiding nodig en waar vind je zo’n club?’

	‘Ik ben trainer van de voetbalclub hier in de buurt, ik heb wel meer moeilijke gastjes gehad en ik wil me wel ontfermen over Kevin, tenminste als hij dat ziet zitten, want in zijn beleving ben ik nog steeds die kutkerel!’

	De man kijkt me verrast aan. ‘Als u dat zou willen doen?....ik word er stil van!.....ik weet natuurlijk niet of Kevin dat wel ziet zitten, hij is namelijk bang voor nieuwe dingen, maar het zou zó goed zijn voor hem.....geef me even de tijd, ik ga naar hem toe en ik ga er met hem over praten!’

	De man geeft me nog een kop koffie en gaat de keuken uit en komt na een kwartier samen met Kevin weer de keuken in.

	‘Nou Kevin?’.....zegt de man en geeft zijn zoon een klein duwtje, zodat hij naar mij toe komt. ‘Wat hebben we afgesproken, wat zou je doen en wat zou je zeggen?’

	Kevin geeft mij een slap handje en met zijn ogen verlegen en ongemakkelijk gericht naar beneden zegt hij ‘sorry’.

	‘Ja, het is goed jongen.....sorry met woorden is prachtig, maar sorry door daden is nog beter, dus hoop ik, dat je een volgende keer wat op je woorden let en een ander niet weer in gevaar brengt door zoiets als wat jij deed, je weet wel, het ijs kapot trappen......maar ook ik wil mijn excuses maken Kevin, want ik had nooit zo’n opmerking over je moeder moeten maken, sorry.....trouwens, heb jij je voetbal weer terug?’

	Kevin richt zijn blik nu omhoog, kijkt me aan maar niet meer verlegen en heeft twinkels in zijn ogen na mijn vraag over zijn voetbal en hij knikt bevestigend.

	‘En nu we het toch over voetballen hebben....ik heb je vader verteld dat ik trainer ben van de voetbalclub hier in de buurt...van VVI....Voetbal Voor Iedereen....en dat ik het fijn zou vinden dat jij bij ons komt voetballen en dan word ik jouw persoonlijke begeleider....zou je dat willen?’

	‘Ja, pappa heeft het me verteld....maar...uh.... ik heb geen voetbalkleding...en uh....geen schoenen en....uh....!’

	‘Maar zou je het willen?’

	‘Misschien wel!’

	‘En....kun je wel een beetje voetballen?’, zeg ik plagerig.

	‘Ja, natuurlijk kan ik dat!’, reageert hij overenthousiast.

	‘Nou, dat moet je dan maar eens gaan bewijzen. Haal je voetbal eens op, dan gaan we hier een potje voetballen, tenminste, als je vader het goed vindt!’

	‘Pap?’

	De man knikt naar zijn zoon, die blij de keuken uitrent. Ondertussen tillen de man en ik de eettafel op en zetten hem aan de kant en maken twee doeltjes van de stoelen. Al snel komt Kevin uitgelaten terug en geeft mij de bal.

	‘Zo....je moeder heeft er verstand van, want dit is een hele professionele voetbal, in de eredivisie spelen ze hier ook mee!’

	Kevin glimlacht van oor tot oor en hij raakt nog meer uitgelaten als ik hem een paar keer de bal door de benen speel. Ook zijn vader staat te genieten. Ik zie ook direct dat de techniek van Kevin niet geweldig is, maar zijn enthousiasme en inzet compenseert dat. Als ik hem dan vertel, dat ik zulke voetballers als hij heel goed kan gebruiken op de club, krijgt hij twinkels in zijn ogen en kijkt hij blij naar zijn vader.

	 

	Mijn kleren zijn ondertussen gedroogd en nadat ik me weer heb omgekleed, neem ik afscheid van Kevin met de vraag: ‘Je komt hè?....je bent goed jongen, we hebben je nodig!....hand erop!’

	Verlegen geeft hij me een hand en gezien zijn slap handje, ben ik er nog niet van overtuigd dat hij naar de club komt.

	De vader van Kevin begeleidt me naar de voordeur. Voordat hij de deur opendoet, richt hij zich tot mij: ‘Hoe krijgt u het voor elkaar....ik heb Kevin in tijden niet zo blij gezien....ik ben u heel dankbaar....en zoals u die opmerking maakte over die bal die hij van mijn vrouw heeft gekregen....en zoals hij genoot met het potje voetballen....prachtig....en al krijg ik hem niet op uw club, deze mooie ervaring heeft hij toch maar gehad.....nogmaals bedankt!’ 

	 

	Stil en onder de indruk verlaat ik het herenhuis en ben ik weer eens met mijn neus op de feiten gedrukt, dat niet voor iedereen geldt: “Het is maar een voetbal!”

	 


Terugkijken op 2018

	 

	‘Maar....er zijn ook goeie Surinamers!’, hoorde ik oma toen zeggen.

	 

	Toen!....dat is ruim 30 jaren geleden en nu....? Nee, tegenwoordig hoor je dat niet meer! Discrimineren? Ben je gek! Beledigende opmerkingen maken? Nee, joh, natuurlijk niet, nee dat was van 30 jaar geleden! Nee, in 2018 deden we dat niet meer, nee in 2018 letten we op onze woorden, hielden we rekening met elkaar, gingen we met respect met elkaar om.

	 

	‘Maar de agressieve tegenstelling tussen voorstanders en tegenstanders van zwarte Piet dan?’ 

	‘Zwarte Pieten, nee die zijn er al jaren niet meer, nee joh, dat was nep nieuws!’

	‘En die haatdragende opmerkingen van Geert Wilders en Thierry Baudet dan?’ 

	‘Van wie? Geert wie? Thierry wie? Nee, nooit van gehoord! Nee joh, fake-news!’

	‘En dan al die vluchtelingen, die hier veilig willen wonen?’

	‘Vluchtelingen? In Nederland? Hou op, dat is gewoon nep nieuws, want als er vluchtelingen uit oorlogsgebieden hier zouden willen wonen, dan zouden we ze met open armen ontvangen toch? Want zo zijn wij Nederlanders! 

	Ja, het was een fantastisch jaar en natuurlijk was er in 2018 wel eens wat, bijvoorbeeld met moslims, maar je moet maar zo denken: Er zijn ook goeie moslims!’

	 


Edwin en Eef

	 

	 

	De voordeurbel gaat. Edwin Verstraten doet de deur open en kijkt recht in de ogen van twee agenten.

	‘Ja?’

	‘Bent u meneer Verstraten.....Edwin Verstraten?’, vragen de agenten.

	‘Ja, die staat voor u, waar kan ik jullie mee helpen, heren?’

	‘Mogen we even binnenkomen, we willen u iets zeggen en u iets vragen, het is nogal privé!’

	 

	‘Nou brand maar los!’, zegt Edwin terwijl hij naar de bank wijst in de woonkamer als uitnodiging aan de agenten om te gaan zitten. Hijzelf neemt plaats in een ruime fauteuil tegenover de bank.

	‘Laten we maar direct met de deur in huis vallen.....er is een ongeluk gebeurd met Piet Verstraten, uw vader....het ongeluk was fataal voor hem.....hij is overleden!’

	De agenten kijken Edwin afwachtend aan.

	‘Ja en?....dit is wat u te zeggen hebt?.... maar u hebt ook wat om te vragen?’

	Verbaasd om deze reactie van Edwin kijken de agenten elkaar aan, maar richten zich dan weer tot hem.

	‘Omdat uw vader onder verdachte omstandigheden is overleden, willen we informatie van familie, vrienden, kennissen en collega’s, om zo een compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Van u willen we graag weten, waar u 28 februari, dus gisteravond tussen 18.00 en 20.00 uur was!’

	‘Dus ik ben verdachte?’

	‘Zo moet u het niet zien, maar wij proberen zoveel mogelijk uit te sluiten!’

	‘Nou dan kan ik jullie vertellen, dat mijn vrouw en ik tussen 17.00 en 18.00 uur bij die lul waren, hij leefde jammer genoeg nog. Om 18.15 uur waren we weer thuis, mijn vrouw kan dat bevestigen, nietwaar Eef?’

	De vrouw van Edwin komt de kamer binnen en knikt bevestigend.

	‘Willen jullie wat drinken? Koffie of thee?’, vraagt ze de agenten.

	‘Nee, dank u, we gaan zo weer, vriendelijk aangeboden....nog een laatste vraag....aan uw reactie betreffende uw vader merk ik een bepaald soort aversie, kunt u dat verklaren?’

	‘Aversie...aversie....ik haat die man....er is zoveel gebeurd!’

	Edwin slaat stil en Eef doet een arm om hem heen.

	‘Je hoeft niet alles te vertellen schat, dat komt nog wel!’, zegt zijn vrouw, ‘hij is gelukkig niet meer, een last van je schouders!’

	De agenten staan op, geven Edwin en zijn vrouw een hand. ‘We houden contact!’

	 

	Een paar weken later gaat de telefoon. Edwin neemt op en krijgt te horen dat de agenten nog een keer langs willen komen omdat er meer duidelijk is geworden betreffende de dood van zijn vader.

	 

	‘Ik heb jullie gemist op de crematie van uw vader en uw schoonvader!’, zegt één van de agenten, terwijl hij een slok neemt van zijn koffie, ‘mag ik vragen wat de reden daarvoor is?’

	‘Nou dat is niet zo moeilijk hè!’, zegt Eef tegen Edwin.

	‘Nee, alhoewel hij mijn vader is, kon ik het niet opbrengen om hem de laatste eer te bewijzen, want die eer verdient hij niet na wat hij vroeger allemaal heeft uitgevreten met mij!’

	‘U bent kwaad op uw vader hè?’

	Edwin en Eef knikken, terwijl de agent verder gaat.

	‘We weten nu veel meer dan de vorige keer dat we hier bij u waren....uw vader is in zijn huis van de trap gevallen en daarbij lelijk terecht gekomen, waardoor hij is gestorven....na diepgaand onderzoek is gebleken, dat hij zich heel beroerd voelde en naar bed wilde gaan....bovenaan de trap is hij waarschijnlijk heel duizelig geworden....!’

	De agent stopt even met praten, kijkt Edwin en Eef indringend aan en gaat dan verder.

	‘Maar we hebben nóg een lichaam gevonden....iemand van de thuiszorg!.....zij had uw vader onder aan de trap gevonden, heeft direct 112 gebeld en heeft tijdens het wachten op de ambulance en de politie een flesje water leeggedronken....het flesje had ze nog in haar hand toen wij haar levensloze lichaam vonden.....en bij nader onderzoek bevatte dat flesje een euthanasiemiddel en....meneer en mevrouw Verstraten.....op dat flesje zaten de dna sporen van u beide.....!’

	‘Thuiszorg?’, zegt Eef en kijkt Edwin onthutst aan.

	‘Oh, wist u dat niet?.....wist u niet dat uw vader kanker in het laatste stadium had?.....hij had nog maar enkele dagen te leven!’

	 

	Geboeid en aangeslagen worden Edwin en Eef in de politiebus gezet!

	 


De serveerster

	 

	Een harde bons op de douchedeur: ‘Hey mister....it is not allowed to take a shower after four o’clock!’

	Ik sta net onder de douche op een camping in Poreč in Kroatië na een lange autoreis. Met deze engelse zin met een zwaar accent word ik verdomme gesommeerd om mijn net ingezeept lichaam snel af te spoelen.

	Braaf als ik ben, maar balend, stap ik de douchecabine uit en kijk in het lachend gezicht van Hans, die met hetzelfde accent zegt: ‘Hey mister....shall we drink some beer?’

	‘Dus jij was het!’, zeg ik.

	Lachend gaan we naar de dichtstbijzijnde gelegenheid om aan de bieren te gaan. Het is nog zo’n 35 graden ondanks dat we hier aan zee zijn. Maar om hier te zitten, is absoluut geen straf en het ene na het andere biertje valt er lekker in.

	 

	Hans, mijn kameraad, is een zeer spontane, enthousiaste Amsterdammer. Dit in tegenstelling tot mijzelf. Ik ben meer gereserveerd en afwachtend en dat zal komen door mijn Groninger roots. 

	Hans maakt met iedereen die hij tegenkomt een babbeltje, niet diepgaand, oppervlakkig zelfs, maar de meeste mensen vinden hem sympathiek, zo ook de serveerster van het restaurant waar we nu zitten en waar we de komende dagen regelmatig te vinden zijn voor een hapje en een drankje. De serveerster vindt hem trouwens meer dan sympathiek, maar ik krijg niet de indruk dat Hans dat doorheeft.

	Het restaurant heeft een groot terras wat weer grenst aan het zandstrand dat vol staat met luxe ligbedden. Een prachtige locatie, vandaar dat wij hier al dagen komen eten, een drankje komen nuttigen en overdag heerlijk de tijd doorbrengen op een ligbed, afgewisseld met een duik in de zee. De serveerster komt ons regelmatig opzoeken om te vragen of we nog wat willen eten en of drinken. Dat doet ze zowel in het restaurant, het terras als op het strand. En elke keer als ze bij ons komt, dan laat ze duidelijk aan Hans merken dat ze hem leuk vindt.

	‘Je hebt niks door hè?’

	‘Hoe bedoel je?’, zegt Hans.

	‘Nou, ze is gek op je, ze flirt steeds met je!’

	‘Wie!’

	‘Hans!....ben je blind?.....die serveerster natuurlijk!’

	‘Oh zij!....ja natuurlijk zie ik dat, maar een vakantieliefde?....no way....dat wordt toch nooit wat....nee joh, het is goed zo!’

	‘Oh, daar zal je haar hebben!’, zeg ik tegen Hans, ‘zullen we nog een biertje doen, lekker zo hier op het strand?’

	Met een stralende glimlach komt ze naar ons toe.

	‘Two beer, please!’, zeg ik tegen haar, maar ze heeft alleen maar oog voor Hans en dat laat ze overduidelijk merken, dus moet ik mijn bestelling herhalen als ze naar mij kijkt en met haar hoofd knikt zo van ‘zeg het maar!’

	Even later komt ze ons de twee halve liters bier brengen. Haar gezicht is betrokken. Hans en ik kijken elkaar verbaasd aan.

	‘Are you oké?’, vraagt Hans haar.

	‘Tomorrow, I leave!’ en ze wijst met haar vinger in de lucht, ‘to my friends and parents!’

	‘Oké...have a good time....enjoy!’, zegt Hans.

	‘Ze gaat morgen dus terugvliegen naar haar vrienden en haar ouders!’......‘je zal haar gaan missen!’, zeg ik lacherig en plagerig.

	Hans trekt een heel serieus gezicht. ‘Raar!’ zegt hij, ‘ze heeft mij laatst verteld dat haar ouders niet meer leven....nou ja, waarschijnlijk een kwestie van gebrekkig engels....maar het blijft een raar typje!’

	 

	De volgende dag liggen wij weer heerlijk in de zon op een ligbed. Ook nu smaken de biertjes ons goed ondanks dat ze niet meer worden gebracht door “onze” serveerster.

	Door de vele biertjes moet ik nodig piesen, maar ik ben niet zoals Hans die dan even de zee in loopt, nee ik ga keurig in het restaurant naar de wc.

	Terwijl ik op de wc ben hoor ik heftig vuurwerk en veel, heel veel geschreeuw van mensen. Als ik de wc uitstap zie ik door het restaurant zwaarbewapende militairen naar het strand rennen. Geen vuurwerk maar er wordt geschoten. Op het strand ligt een speedboot. Tussen de badgasten in het zand liggen 4 roerloze lichamen in het zwart met een bivakmuts op. De toeristen op de ligbedden zien er bebloed uit en bewegen niet.

	De angst knijpt mijn keel dicht en vastgenageld aan de grond ben ik de eerste seconden niet in staat om geluid te maken. Maar dan zet ik het op een lopen richting het ligbed van Hans. Militairen proberen me tegen te houden, maar Hans zijn naam schreeuwend kom ik toch bij hem. Hij zit onder de bloedspetters en ligt roerloos scheef op het bed met zijn handen voor zijn ogen. Naast hem in het zand ligt een dood lichaam van één van de terroristen.

	‘Hans....Hans!’

	Een militair trekt mij weg bij het bed.

	‘My friend....he is my friend!’, schreeuw ik, ‘Hans...Hans!’

	Tot mijn verbazing en dat van de militair begint Hans te bewegen, voorzichtig doet hij zijn handen van zijn gezicht en zie ik de angst in zijn ogen. De militair laat mij los, zodat ik mijn kameraad vast kan pakken en troosten.

	‘Ze kwamen aanvaren...stapten uit en begonnen zo maar op de badgasten te schieten!’, zegt Hans.

	Hij barst in tranen uit en snikkend gaat hij verder.

	‘Toen ze bij mij kwamen werd er door één van de terroristen geroepen ‘not him!’ en liepen ze naar de andere toeristen.....ze werden gewoon afgemaakt....oh ik was zo bang!’

	Hans trilt over zijn hele lichaam.

	‘Toen hoorde ik schoten van de andere kant....van die militairen en werd hij doorzeefd...!’

	Hans wijst naar het dode bebloede lichaam van de terrorist naast hem.

	‘De bloedspetters vlogen tegen me aan....oh man....ik voel me zo vies.....ik wil hier weg!’

	Hans stapt op van zijn ligbed en kwaad spuugt hij op de dode terrorist.

	‘Klootzak....godverdommese klootzak!’, roept hij tegen het lijk en trekt kwaad de bivakmuts af....!

	 

	Als door de bliksem getroffen staan Hans en ik verstijfd naar het gezicht te kijken van de doodgeschoten serveerster!

	‘Leave the beach please!’, horen we de militair tegen ons zeggen en tegelijkertijd maakt hij een armgebaar om zijn order nog meer kracht te geven. Ook de andere militairen horen we ‘leave the beach.....leave the beach please!’ zeggen.

	Hans en ik verlaten slenterend het strand terwijl we een arm om elkaars schouder hebben en lopen tussen de ligbedden door waar de dode lichamen inmiddels door witte lakens zijn toegedekt.

	Het is stil, doodstil!

	 


Zweven

	 

	Jarenlang heb ik dezelfde droom gehad, ik kon vliegen. 

	Meestal stond ik in een drukke winkel, spande mijn lichaam aan en kwam dan na veel inspanning los van de grond. Daarna was het gemakkelijk. Ik zweefde zonder moeite boven de mensenmassa. Wenden en keren kostte totaal geen moeite. Het landen heb ik nooit meegemaakt, dan was ik alweer wakker!

	Wat deze standaarddroom betekent, daar ben ik nooit achtergekomen. Ik heb wel eens gelezen, dat als je met gemak rondvliegt in je droom, “dat je dan alles onder controle hebt, dat je boven iets uitgestegen bent, en dat het vermogen om je vlucht te sturen representatief is voor je persoonlijk gevoel van macht”(aldus droominfo.nl).

	Maar omdat ik met deze uitleg niets kan, ben ik niet verder gaan zoeken en heb gewoon geaccepteerd dat het zo was en niet anders. Intens heb ik genoten van deze droom. Elke keer verheugde ik me erop als ik naar bed ging dat de droom weer kwam en gelukkig gebeurde dat regelmatig.

	Waarom ik die standaarddroom nu niet meer heb, kan ik niet verklaren. Het is ook zinloos om een verklaring te zoeken. Wat heb ik er aan. Het is alleen verrekte jammer dat ik die droom niet meer heb, ik vond het heerlijk. Wat een vrijheid!

	 

	Bij het gemis aan dat gevoel ben ik op zoek gegaan naar een goed alternatief. En volgens mijn informatie benadert hang gliding dat.

	Omdat ik van plan was om samen met mijn vrouw op vakantie te gaan naar Kreta in Griekenland, heb ik eens goed geïnformeerd of ik daar ook kan hang gliden en ja hoor dat kan. Ik wil dat wel eens ervaren en voelen of het te vergelijken is met het zweven in mijn droom.

	 

	‘s Nachts komen we aan bij appartement Anixi in Sissi. We horen zeegeluiden, maar door de duisternis zien we niks. Dat wordt wel anders als wij ‘s ochtends wakker worden en naar buiten kijken. Wat een prachtig uitzicht. We zitten enkele meters af van de zee, maar omdat het heel rotsachtig is, is het niet geschikt om daar te zwemmen. Daarvoor moeten we zo’n 500 meter lopen om bij een heerlijk zandstrand te komen. Dit doen we dan ook een aantal dagen, zoals gebruikelijk bij ons. En als we de ligbedden op het strand wat zat zijn, dan huren we tijdens onze vakantie meestal een auto om de omgeving te verkennen.

	Bij de huurauto zit een landkaart van Kreta en we besluiten in westelijke richting te gaan, richting Chania. Al snel wordt het bergachtig en een vergelijking met Oostenrijk misstaat niet. De airco draait op volle toeren en dat is gezien de hoge temperatuur geen overbodige luxe. Mijn vrouw en ik genieten intens van het verkennen van dit prachtige eiland, het grootste eiland van Griekenland. Regelmatig stoppen we even voor een fotomoment en/of voor een hapje en een drankje.

	In de buurt van Chania, terwijl we op een terras zitten met een prachtig uitzicht over de zee, genietend van een heerlijke koele freddo cappuccino (koude koffie), wijst mijn vrouw in de lucht: ‘Moet je kijken!.....dat is toch wat jij ook eens wil?’

	Meerdere hang gliders glijden door de lucht en mijn hart gaat sneller kloppen.

	‘Ja, ik ben heel benieuwd of het net zo’n kick geeft als in mijn droom!....als er zoveel hang gliders hier te zien zijn, dan zal er in de buurt wel een bedrijf zijn waar je zo’n ding kan huren!’

	 

	Langzaam rijden we over een smalle weg de bergen in, de ene haarspeldbocht na de andere. Dit moet de weg zijn die wordt aangegeven om bij het hang gliding bedrijf te komen. Terwijl ik voortdurend schakel tussen de eerste en de tweede versnelling, komen we uiteindelijk op het hoogste punt en ja hoor, daar staat een gebouwtje met de naam: “Daedalus en Icarus”. Dit moet het zijn en gezien de naam zal dit het bedrijf zijn waar je kunt hang gliden, want volgens de Griekse mythologie waren Daedalus en Icarus toch wel de eerste ‘piloten’ die zelfstandig door het luchtruim zweefden.

	‘Heeft u wel eens gevlogen?’, vraagt één van de medewerkers.

	‘Ja in mijn dromen!’

	‘Da’s een goeie!’, zegt de man lachend, ‘nou dan vliegen we samen om het u te leren!’

	 

	Vastgemaakt aan het aluminium frame begin ik keihard te rennen en precies op het moment, dat de berg ophoudt en overgaat in de afgrond zweef ik als een vogel.

	‘Goed gedaan!, roept mijn begeleider en zweeft mij voorbij....‘en let op hè.....niet te hoog, want dan ben je de opstijgende warmte kwijt!.....en ook niet te laag, want dan word je gepakt door de golven!’, schreeuwt hij door de lucht.

	‘Ik zweef, ik zweef!’, hoor ik mezelf roepen.

	Wat een vrijheid en het voelt zoals in mijn droom van weleer. Het loskomen van de aarde is dan weliswaar anders, maar het zweven door de lucht voelt net zo. Ook nu gaat het wenden en keren heel gemakkelijk. Heerlijk om zo gewichtloos te zijn en wat een prachtig uitzicht. De stranden, vol met toeristen kan ik nu duidelijk zien. Een enkeling zwaait naar me en ik zwaai maar terug.

	‘Richting Ikaria!’, roept mijn begeleider en zweeft mij vooruit. Hij kijkt ook niet meer om. Blijkbaar heeft hij het volste vertrouwen in me.

	Het ene eiland na het andere glijdt onder me weg. Grote schepen klieven de hoge golven van de Ikarische zee. Dit zweven werkt betoverend, het hypnotiseert me en in mijn enthousiasme ga ik steeds hoger vliegen. In de verte zie ik de contouren al van het eiland Ikaria. Ik ben er bijna. Hoger en hoger ga ik, heerlijk dat zweven. 

	Heel in de verte hoor ik mijn naam roepen. ‘Niet zo hoog....ga lager!’, roept mijn begeleider.

	Maar het is te laat. De thermiek is verdwenen en ik ga als een aangeschoten vogel de diepte in richting de kolkende zee. Schreeuwend van angst kom ik met een klap op het harde water terecht....!

	 

	Weer hoor ik mijn naam roepen, maar dit keer van heel dichtbij.

	‘Wat is er?’, vraagt mijn vrouw verschrikt, ‘je hebt gedroomd....wakker worden!.....wat heb je gedroomd?’, zegt ze.

	Badend in het zweet maar blij, word ik wakker naast mijn vrouw....blij, omdat ik in het echt niet ben neergestort, maar ook zeker blij dat ik weer eens in mijn slaap aan het zweven ben geweest!

	 


De auto-roof

	 

	Ik hoor het Pieter Janssen, de autodealer nog zeggen: ‘Het kost een beetje, maar dan heb je ook wat!’

	Een paar duizend euro meer en ik kon kiezen welke kleur ik maar wilde. Dan had ik een unieke auto. En ik kreeg de mondelinge en schriftelijke garantie dat er dan van deze auto maar één was, een collectors item, zeg maar.

	Ik liet me verleiden door de mooie praatjes van Janssen en koos voor oranje met een mintgroen dak en vanaf het balkon van ons appartement hadden mijn vrouw en ik een prachtig uitzicht op ons juweeltje.

	 

	‘Hee schat, we hadden toch de garantie gekregen dat onze auto uniek was?.....er was er toch maar één van?’, roep ik vanaf het balkon tegen mijn vrouw die binnen in huis is.

	‘Ja hoor....mondelinge en schriftelijke garantie....hoe dat zo?’, zegt ze, terwijl ze ook het balkon opstapt.

	‘Nou kijk maar!’, en ik wijs naar de grote parkeerplaats waar onze auto staat, maar waar nu twee identieke voertuigen richting die van ons rijden.

	‘Kijk nou!’, zegt ze, ‘ze stoppen bij onze auto!’

	‘Ze breken hem open!....wel verdomme!.....ze jatten hem!’, schreeuw ik.....’geef me de autosleutel van jóúw auto....we gaan er achteraan....en bel 112!’

	Mijn vrouw en ik rennen zo snel mogelijk de trappen naar beneden van het appartement en zien, als we beneden zijn, dat de dieven er met onze nieuwe auto vandoor gaan gevolgd door de twee gelijk uitziende oranje voertuigen met een mintgroen dak. Met gierende banden gaan wij er in de auto van mijn vrouw achteraan. De dieven hebben het door dat ze gevolgd worden en aangekomen op de zesbaans snelweg gaan ze met de auto’s naast elkaar rijden en, alsof het het spelletje “balletje-balletje” is, wisselen ze steeds van rijbaan, zodat wij moeite hebben om te weten welke van ons is.

	‘Hou hem in de gaten!’, roep ik tegen mijn vrouw, terwijl ik mij concentreer op de weg en ik de hoge snelheid van de dieven probeer bij te houden.

	Dan plotseling verlaten de dieven met de drie auto’s de snelweg via een afrit. Ik moet boven op de rem om deze afrit ook te halen, daardoor krijgen de dieven een ruime voorsprong.

	‘Sneller....sneller!’, schreeuwt mijn vrouw.

	Onderaan de afrit is een rotonde, waar we in de verte nog net zien, dat elke auto van de dieven een andere afslag neemt, één gaat naar rechts, een andere gaat rechtdoor en de derde slaat af naar links. Welke auto de onze is, is voor ons een raadsel.

	‘Shit, we zijn ze kwijt verdomme.....en nu?’, zeg ik, terwijl ik de auto aan de kant zet om ruimte te maken voor enkele politiewagens die met zwaailicht en sirene aan komen scheuren. Mijn vrouw en ik kijken elkaar aan.

	‘Laten we naar het dichtsbijzijnde politiebureau gaan om aangifte van diefstal te doen!’, zegt mijn vrouw beslissend.

	 

	Even eerder:

	‘Melding autodiefstal.....inzet helicopter en politiewagens volgens protocol!’, zegt de coördinator.

	Binnen enkele ogenblikken is de helicopter in de lucht en zijn de politiewagens op de weg.

	‘Ik zie ze!’, roept de piloot door de geluidsinstallatie die rechtstreeks contact heeft met de politiewagens, ‘ze rijden naast elkaar op de A12 en daarachter de aangever van diefstal, de eigenaar van één van de auto’s.....let op....verdachten nemen de afslag richting Goudse Poort, een bedrijventerrein.....verderop een rotonde.....verdachten gaan daar splitsen...!’

	 

	‘Fijn dat jullie er zijn!’, zegt de politieagente op het politiebureau tegen ons, ‘alstublieft, een kopje koffie tegen de schrik!....wij waren zó blij met jullie informatie die jullie gaven toen u ons belde....de missing link, zeg maar....door uw informatie wisten we hun methode van diefstal....er zijn namelijk al talrijke auto’s de laatste tijd gestolen...en meestal belde de gedupeerde te laat en wisten ze niet hoe hun auto gejat was....onze mensen hebben hun werk goed kunnen doen door uw informatie en....goed nieuws....ze hebben de gestolen auto’s gevonden in een bedrijfshal en de dieven gearresteerd....ook de leider van de bende is aangehouden....ik denk een bekende van u!’

	‘Een bekende?’, zeg ik en kijk mijn vrouw vragend aan.

	Aandachtig kijken we naar de agente.

	‘Ja een bekende....deze meneer probeerde gratis allemaal unieke auto’s te verzamelen en deze dan met veel geld te verkopen.....u kent hem vast nog wel......Pieter Janssen....kent u hem nog?’

	Mijn vrouw en ik kijken elkaar geschokt aan.

	‘Shit...die autodealer!’, zeggen we tegen elkaar.

	 


Als een boer met kiespijn

	 

	‘Schiet op nou, ik hou het niet meer!’

	‘Ja je wacht maar even hoor....ik zit te poepen ja!’, zegt Pieter Jan geïrriteerd tegen zijn vrouw door de wc deur. ‘We moeten de wc pot trouwens laten repareren, want hij beweegt af en toe, heel gek!’

	‘Maar ik hou het echt niet meer!’, zegt Geertruida met een beknepen stem.

	‘Dat zeg je altijd en dan valt het meestal mee....je wacht maar even....ik ben bijna klaar.....hoor je me....bijna klaar.....! Geertruida?....Geertruida?... zeg nu wat!’

	Pieter Jan hoort een bonk alsof er iemand of iets tegen de deur valt.

	‘Geertruida?....zeg eens wat....Geertruida?....ja zo kun je het ook proberen....lekker niks zeggen, zodat ik me ongerust voel en snel van de wc afkom, maar daar trap ik niet in!’

	Pieter Jan maakt rustig zijn toiletgang af, trekt door en wil de deur openen wat niet lukt.

	‘Doe niet zo flauw, laat me er uit, jij moest toch zo nodig naar de wc!’, roept hij.

	Met al zijn kracht duwt hij tegen de deur, maar hij krijgt er geen beweging in. Ook het roepen naar zijn vrouw heeft geen resultaat. Pieter Jan begint zich nu behoorlijk ongemakkelijk te voelen, maar vooral ongerust. Duwen levert niets op, maar schoppen ook niet, alhoewel dat laatste vanuit het kleinste kamertje eigenlijk ook onmogelijk is.

	‘Mijn telefoon!’, zegt Pieter Jan in zichzelf.

	‘Hoi Fred....met pappa....ik zit op de wc!’

	‘Dat soort details hoef ik niet te weten, hoor!’

	‘Ja sorry....maar ik kan er niet uit....heel gek allemaal!’

	‘En als je mamma eens roept?’

	‘Heb ik steeds gedaan, maar ze antwoordt niet nadat ik een harde bonk op de wc deur hoorde!’

	‘Zat je weer veel te lang op de wc?....haha....heeft ze je als straf opgesloten?...haha!’

	‘Ja, lach er maar om, maar ik zit er maar mee....weet je Fred....het is allemaal zo raar....de wc pot bewoog toen ik er op zat!’

	‘Dat doet ie al zo lang....heb je hem nog steeds niet gerepareerd?’

	‘Nee, maar dit keer was het anders!’

	‘Hoe bedoel je “anders”?....beweegt hij nu meer....logisch, als je er nog niks aan hebt gedaan toch?’

	‘Het was meer een golvende beweging!’

	Even wordt het stil op de telefoon.

	‘Fred, ben je er nog?’

	‘Ja, ik ben er nog...ik zat na te denken....pa, kijk eens om je heen in de wc....zie je ook scheuren, die er nog niet zaten?’

	‘Oh my god....hele dikke scheuren Fred....er zit zelfs één waardoor je naar buiten kan kijken...jezus....dit is niet normaal!’

	‘Pa?....ik zie net in het nieuws en op internet, dat er alweer een aardbeving is geweest daar bij jullie....een beste dit keer....ik kom direct naar je toe!’

	 

	Overal in het dorp klinken sirenes en hoort Fred schreeuwende en huilende mensen. In de buitenmuur van zijn ouderlijk huis zit een scheur van boven naar beneden, zo breed dat je je hand erin kan steken. De voordeur staat op een kier en met veel moeite, omdat hij uit het lood staat, duwt Fred hem open. Eén grote ravage treft hij aan. Kapot porselein ligt tussen de scherven van de vele glazen uit de omgevallen kasten, enkele plafondplaten hangen triest naar beneden.

	‘Pa....ma...ik ben er....alles goed?....zeg even wat!’

	‘Ja hier!’, roept zijn vader vanuit de wc, ‘doe de deur alsjeblieft open!’

	‘Lukt nog niet....er is een kast tegenaan gevallen....oh shit!’

	‘Wat is er Fred?...Fred?’

	‘Mamma ligt onder die kast!’

	Geertruida ademt zwaar, maar beweegt nadat Fred haar aanraakt en haar blijft roepen.

	‘Heb je pijn?’

	Ze doet haar ogen open en kijkt verward in de ogen van haar zoon.

	‘Weet je wat er gebeurd is?’, vraagt Fred om te controleren of ze wellicht een hersenschudding heeft.

	‘Waar ben ik?’, zegt Geertruida met een zwakke stem en ze probeert omhoog te komen wat haar zichtbaar veel kracht kost en wat momenteel niet mogelijk is.

	‘Blijf maar liggen, mam....niet bewegen....ik moet eerst de kast van je af halen!’

	Nadat Fred de zware eiken kast rechtop heeft gezet, ontfermt hij zich weer over zijn moeder. Ze ligt bezaaid onder een laag boeken, van die ouderwetse encyclopedieën die de generatie van zijn ouders alleen maar hadden omdat het zo interessant stond en waar ze nauwelijks in hadden gelezen.

	Na enkele ogenblikken wordt het duidelijk hoe zijn moeder er aan toe is. Haar hoofd is bebloed, maar dat lijkt mee te vallen nadat Fred met zijn zakdoek die hij altijd in zijn broekzak heeft, het inmiddels gestold bloed er wat afveegt. Ernstiger ziet één van haar benen er uit. Haar rechter been ligt in een bepaalde hoek naast haar lichaam wat alleen maar kan als het gebroken is.

	‘Hoe is het met mamma!’, roept Pieter Jan.

	‘Niet goed denk ik....ik doe nu de wc deur een klein stukje open...als jij nu voorzichtig duwt want hij klemt....voorzichtig hoor, want mamma ligt hier!’

	 

	‘Oh schat!’, zegt Pieter Jan tegen zijn vrouw en gaat op zijn knieën naast haar zitten en streelt teder haar gezicht, ‘heb je pijn lieverd?’

	‘Valt wel mee, maar mijn benen voelen zo raar!’, antwoordt Geertruida.

	‘Ambulance is onderweg!’, zegt Fred, terwijl hij zijn telefoon weer in zijn zak stopt, ‘pa, ga jij straks maar met mamma mee, ik rij wel achter jullie aan en dan zien we elkaar wel in het ziekenhuis!’

	 

	‘Wat hebben jullie een mazzel gehad!’, zegt de chauffeur van de ambulance tegen Pieter Jan die naast hem zit, ‘moet je kijken!’, en terwijl de ziekenwagen langzaam langs het huis van Pieter Jan en Geertruida rijdt, wijst hij naar de achterkant van het huis waar de volledige achterwand is ingestort en waar de wc pot nu onder de blote hemel staat.

	‘Dan moet je niet de gewoonte hebben om lang op de wc te zitten!’, vervolgt de chauffeur.

	‘Tja!’, lacht Pieter Jan als een boer met kiespijn.

	 


Zijn laatste verleiding

	 

	Langzaam begint Bart het te merken. Zijn wangen kleuren rood van de warmte, zijn ogen worden tranerig en slaperig, en zijn hart pompt als een gek.

	Het is nu een uur geleden dat hij de pillen heeft ingenomen en behalve de huidige verschijnselen merkt de 80-jarige nog niets. Hij zet de tv aan, doet de videoband in de videorecorder en drukt op play.

	 

	Bart heeft een mooi leven gehad. Tot enkele jaren geleden was hij een gerenommeerd portret-en landschapschilder. 

	Alhoewel hij in een prachtig herenhuis in de Utrechtse binnenstad woonde, ging hij regelmatig naar Zuid-Frankrijk, waar hij een tweede huis had in Bormes-Les-Mimosas, een schitterend, pittoresk plaatsje dat bekend staat om zijn bloemrijke steegjes en vooral in de maand februari, in de volle bloeiperiode van de mimosa. Meermalen heeft Bart daar de muren vol met gele bloemen vastgelegd in olieverf.

	Op de kunstmarkt verkocht hij dan zijn doeken, vooral aan toeristen. Maar ook in de plaatselijke musea hing zijn werk en in Nederland had hij vaak exposities. Regelmatig werden zijn schilderijen gekocht en vooral Chinese-en Japanse kunsthandelaars betaalden veel.

	 

	Maar vanaf zijn 75ste werd alles echter anders. Het begon met zijn ogen. Alsof er vliezen voor kwamen, de scherpte ging weg. Ook een bril mocht niet baten.

	Toen begonnen zijn gewrichten, hij kreeg artrose in zijn handen. Hij liet zomaar dingen vallen. En ook zijn gehoor werd kwartelachtig en hij had hartfalen.

	Door zijn slechte ogen en zijn pijnlijke handgewrichten kon hij niet meer schilderen. Hij had geen inkomsten meer, slechts een klein pensioentje van een paar jaar werken als leraar op de kunstacademie.

	Zijn prachtig herenhuis in Utrecht werd verkocht en ook zijn tweede huis in Bormes-Les-Mimosas moest er aan geloven.

	Zijn gezondheid liet steeds meer te wensen over en Bart belandde in een verpleeghuis. Hij had best een mooie luxe kamer, daar lag het niet aan. Het personeel was heel lief voor hem, dat was het niet. En het eten en drinken en de totale verzorging was uitstekend, ook daar zat het hem niet in. Nee, dat was het punt niet.....Bart was niet meer gelukkig, dat was hem door zijn gebreken afgenomen, hij voelde zich bestolen van zijn vaardigheden!

	Zijn wereld stortte in en in die periode begon hij medicijnen te verzamelen om daarvan uiteindelijk een cocktail te bereiden die hij dan zou innemen als hij klaar was met het leven.

	Hij had het precies in zijn hoofd hoe hij het zou doen.....nog één keer een porno-video draaien....nog één keer een pilletje viagra....nog één keer een hoogtepunt....zijn laatste....en dan de cocktail innemen...bye bye leven....adieu....vaarwel!

	 

	 

	‘Meneer van Dijk heeft zijn tv wel héél hard aan staan!’, zegt de ene verpleger tegen zijn collega in het verpleeghuis.

	‘Ja Bart wordt steeds dover!’

	En terwijl de beide verpleegkundigen richting de deur van de kamer van Bart lopen, kijken ze elkaar verbaasd, maar vooral glimlachend aan.

	‘Hoor jij ook wat ik hoor?’

	Zonder te kloppen, omdat dat toch geen zin heeft, openen de verpleegkundigen de kamerdeur. Ze kijken tegen de achterkant van de leren stoel van Bart en ze zien de tv waarop een pornofilm luidruchtig draait.

	‘Meneer van Dijk!.....meneer van Dijk!’, schreeuwt de ene verpleegkundige.

	Ze lopen naar hem toe en zien Bart met zijn broek en onderbroek op zijn enkels zitten. Zijn hoofd hangt naar beneden. Op het bijzettafeltje ligt een dichtgeknoopt boterhamzakje vol met pillen, verder een glas water en een lege doordrukstrip van viagra-pillen.

	De verpleegkundigen voelen standaard zijn hartslag en als die er niet meer is, slaan ze direct alarm. Ze zetten de tv uit. 

	‘Zijn laatste verleiding!’, zegt de ene verpleegkundige, wijzend naar de tv.

	‘Tja!’, zegt de andere, ‘hij was klaar met zijn leven....voor hem een opwindend einde.....maar nu heeft hij zijn gewilde rust!’
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