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De uitnodiging

	 

	‘Kwamen ze naar ú toe?’, vraagt Klaas Verbeuken, journalist van de krant.

	‘Ja, niet te geloven toch?’, antwoordt Pim de Bruin, ‘ze kennen me niet eens, ik heb nog nooit wat gepubliceerd, ja een paar e-boekjes in eigen beheer, voor familie, vrienden en kennissen!’

	‘Kwamen ze bij u thuis?’

	‘Nou nee, ook zo raar, ik zat in de trein van Gouda naar Groningen, ik reis veel en altijd 1e klas, lekker rustig, altijd plek, komt er een vent naast me zitten terwijl er heel veel lege plekken waren in de coupé. Hij begroette mij heel vriendelijk, zag dat ik aan het werken was op mijn tablet en zei: “Ga gewoon verder, stoor je niet aan mij!” Dat deed ik dus wel, mijn concentratie was volledig weg, ik was weer bezig met een verhaal, maar de aanwezigheid van mijn buurman leidde me af en ik klapte mijn tablet in. “Het is best een hele reis hè, van Eindhoven naar Amsterdam, maar u heeft dan alle tijd om lekker weer een kort verhaal te schrijven!”, vervolgt die vent terwijl hij naar mijn tablet wijst.

	‘Van Eindhoven naar Amsterdam?’, vraagt Klaas Verbeuken, ‘maar u zat toch in de trein naar Groningen?’

	‘Ja, ook naar Groningen!....Een mooie stad hè?’, antwoordt Pim de Bruin, ‘maar waar was ik gebleven....oh ja....raar toch dat die vent wist dat ik korte verhalen schrijf?...maar goed, het werd nog veel gekker.....zegt’ie tegen me: “Meneer de Bruin, heeft u wel eens een láng verhaal geschreven?” ‘Ik zeg: “U kent mijn naam?.... wat bijzonder....maar om u een antwoord te geven op uw vraag....wat is lang?” “Nou bijvoorbeeld een lengte van 29.000 woorden of 96 pagina’s?”, vervolgde hij. “Nee, een verhaal met zo’n lengte heb ik nog nooit geschreven!”, zei ik. “Maar zou u dat willen?”, zei hij. “Ja, willen wel, maar kunnen? Nee, dat kan ik niet! Als ik met een verhaal bezig ben, dan ben ik snel uitgeluld!”, voegde ik er aan toe, “maar waarom vraagt u mij dit allemaal, u kent mij niet eens!”, zei ik en toen kwam die vraag: “Meneer Pim de Bruin, schrijver van een paar e-boeken met korte verhalen, als afgevaardigde van de commissie vraag ik u officieel of u voor het komend jaar het Niet-Boekenweekgeschenk zou willen schrijven!” Nou, daar werd ik even stil van, wat een eer!’

	‘Hoor ik het nu goed, zegt u dat u gevraagd werd om het NIET-Boekenweekgeschenk te schrijven? U bedoelt zeker Het Boekenweekgeschenk!’, vraagt Klaas Verbeuken verbaasd.

	‘Nee, dat bedoel ik niet, u hoort het goed, het Niet-Boekenweekgeschenk! Wat een eer hè?’

	‘Dit is nieuw voor mij en onze krantenlezers, wat moeten we ons daarbij voorstellen, kunt u dat uitleggen?’, zegt de journalist een tikkeltje in de war.

	‘Kijk, ik wist het in eerste instantie ook niet, ik was sowieso niet zo blij dat hij naast me ging zitten in de trein van Groningen naar Delfzijl, maar ja om dan te zeggen dat hij daar weg moet gaan is ook raar en die stoel was vrij, dus mocht hij daar gaan zitten, maar ja hij was net een stalker, overal kwam ik hem tegen!’

	‘Wat vertelt u me nu? U zat toch in de trein van Eindhoven naar Amsterdam?’, valt Klaas Verbeuken hem in de rede.

	‘Van Eindhoven naar Amsterdam? Ja en hij ook!.....trouwens, u moet me niet steeds onderbreken....wilt u het nou weten of niet!’

	‘Ja graag!’ zegt de journalist.

	‘Kijk, nou doet u het weer!’, zegt Pim de Bruin lachend, ‘maar ja u bent de journalist, dit is uw rol, u kunt niet anders dan mij onderbreken en vragen stellen, sorry...maar goed, waar was ik gebleven....oh ja....het Niet-Boekenweekgeschenk....dus ik vraag die man wat dat inhoudt, want ik wilde wel weten waaraan ik begon....zegt hij: “Het moet een boekje worden met duidelijk minder dan 29.000 woorden of minder dan 96 pagina’s, nou en daar bent u goed in, dat is ons gebleken, u houdt van kort, dus dat zit wel goed. Er zal wel veel kritiek komen, omdat we u gekozen hebben, want u bent niet bekend. Trekt u zich daar maar niets van aan! Dat is nou juist de kracht van deze formule, nml. het Niet-Boekenweekgeschenk laten schrijven door een Niet-bekende Nederlander!”

	‘Dit is een primeur voor Nederland!’, zegt de journalist trots, ‘misschien wel voorpagina nieuws, maar wat ik niet geheel snap is het feit dat ze bij ú terecht gekomen zijn, hebt u enig idee?’

	‘Nou nee, die paar e-boekjes heb ik naar vrienden, familie en kennissen gestuurd zoals ik u al zei en van een enkeling kreeg ik een reactie, nou hoeven ze van mij niet te reageren hoor, maar het is wel leuk als ze van mijn verhalen hebben genoten, alhoewel ik totaal niet de pretentie heb om literair te schrijven, nee joh het zijn maar niemandalletjes, hersenspinsels, maar ik was wel heel erg benieuwd, net zoals u, dus vroeg ik het hem, we waren ondertussen net vertrokken van station Vlissingen, richting Rotterdam!’

	‘Hè!’, roept Klaas Verbeuken, ‘Vlissingen richting Rotterdam?....hoor ik het nou goed?...het was toch de trein richting Delfzijl?’

	‘Ja, daar ben ik ook vaak geweest, een leuk plaatsje aan zee....maar goed....die man, mijn schaduw, zei dus dat hij was geattendeerd door meerdere mensen die mijn e-boekjes hadden gekregen van mij....ja het kan soms raar lopen!’

	‘Oké!’, zegt de journalist, ‘gaat de Spoorwegen ook nog wat doen met uw Niet-Boekenweekgeschenk, want bij het gewone Boekenweekgeschenk mogen de mensen vrij reizen!’

	‘Ja, daar had hij het wel over’, antwoordt Pim de Bruin, ‘maar ik vond het een vaag verhaal, want terwijl we van ‘s-Hertogenbosch naar Gouda reden, gaf hij mij het idee, dat mensen in de trein het Niet-Boekenweekgeschenk bij het vertoon van een geldig vervoersbewijs gratis krijgen!’

	‘Van ‘s-Hertogenbosch naar Gouda!’, mompelt Klaas Verbeuken in zichzelf en nadat hij van de verbazing is bekomen: ‘Dat is dus ongeveer net zoals met het gewone Boekenweekgeschenk!’, zegt de journalist, ‘behalve dan dat je het boekje ín de trein krijgt!’

	‘Nou, er is een duidelijk verschil, je mag met mijn boekje alleen maar vrij reizen op bepaalde trajecten, een beetje vaag hè?’, zegt Pim vragend.

	‘Ja, inderdaad wat vaag, maar in ieder geval wil ik u bedanken voor dit interview en uh...oh ja, wanneer komt uw boekje uit?’

	‘Ik heb de tijd tot september, want in de herfst moet het klaar zijn, dus heb ik nog even de tijd!’, zegt hij.

	De krant

	 

	‘Hoe ging het interview met Pim de Bruin?’, vraagt de hoofdredacteur van de krant, ‘ben je meer te weten te komen over die onbekende schrijver van het Boekenweekgeschenk?’

	‘Heb je even?’, reageert Klaas Verbeuken, ‘chaos!....echt...chaos was het!....ik zal het je wel laten lezen wat ik heb genoteerd....maar ik deed het interview omdat jij zei dat hij de volgende schrijver was van het Boekenweekgeschenk...!’

	‘Ja, dat is toch ook zo?’, reageert de hoofdredacteur.

	‘Nou nee, hij is de schrijver van het Niet-Boekenweekgeschenk!’, zegt Klaas Verbeuken.

	‘Wat zeg je me nou!.....het Niet-Boekenweekgeschenk?....daar heb ik nog nooit van gehoord!....je maakt een grapje hè?’

	‘Nee, echt, hij is de schrijver van het Niet-Boekenweekgeschenk....de eerste keer in Nederland....en Peter’, zegt Klaas Verbeuken tegen zijn hoofdredacteur, ‘en wij hebben de primeur!’

	 

	De volgende dag staat op de voorpagina van de krant:

	 

	 

	Schrijver bekend.

	 

	Behalve het Boekenweekgeschenk komt er dit jaar ook een Niet-Boekenweekgeschenk. Uniek in de Nederlandse leesgeschiedenis. Het boekje wordt dunner dan het Boekenweekgeschenk en wordt geschreven door een Niet-bekende Nederlander.

	De schrijver die hier voor is uitgenodigd om het boekje te schrijven heet Pim de Bruin. Hij is uitgekozen door de Boekenweekcommissie op basis van een aantal e-boeken die hij in eigen beheer heeft gemaakt en vervolgens aan vrienden, familie en kennissen heeft gestuurd.

	De kracht en charme, zoals de commissie het duidt, ligt in het feit dat zijn korte verhalen heel filmisch zijn. 

	Allemaal niemandalletjes en hersenspinsels, zoals Pim de Bruin het zelf noemt, maar de commissie beschrijft het als meeslepend, boeiend en gemakkelijk lezend.

	Het Niet-Boekenweekgeschenk is in de herfst beschikbaar en bij vertoon van een geldig vervoersbewijs gratis te verkrijgen in de trein.

	Net zoals bij het Boekenweekgeschenk geeft het Niet-Boekenweekgeschenk ook recht op een dag vrij reizen met de Spoorwegen, maar met dien verstande dat dat slechts geldt op nog nader aan te kondigen trajecten.

	 

	 

	De schrijver

	 

	Pim de Bruin, een grijze man op leeftijd en geheel gekleed in het zwart zit in de trein van Gouda naar Groningen. Hij reist 1ste klas omdat dat lekker rustig is en hij zich dan beter kan concentreren op het schrijven van verhalen.

	Hij reist vaak met de trein en vindt het erg boeiend om meerdere trajecten te nemen, ‘zo zie je nog eens wat!’, zegt hij altijd, en ‘geniet van het leven, want je bent er maar even’, ook een dooddoener maar hij gelooft er heilig in.

	Het moment is daar, dat de Bruin vandaag begint met het schrijven van een nieuw verhaal, eigenlijk wil hij eens proberen om een lang verhaal te maken, een klein boekje. Waar het over moet gaan, daar heeft hij nog geen idee van, dat moet groeien terwijl hij schrijft. Eén ding is zeker, hij wil het hele boekje schrijven in de trein en wel op zijn favoriete trajecten. Wellicht beschrijft hij wat hij zoal buiten ziet tijdens de treinreis, maar hij wil er absoluut geen reisverhaal van maken, want daar zijn er al genoeg van, vindt hij. Veel interessanter lijkt het hem om te beschrijven wat hij ín de trein meemaakt.

	 

	Het is abnormaal druk in de 2e klas. Alle stoelen zijn bezet. Gelukkig is dat anders in de 1ste. Daar zijn nog enkele vrije plekken, maar alleen in de stilte coupé.

	Als de conducteur de coupé binnenkomt, wordt het snel duidelijk waarom het zo druk is: ‘Mag ik uw plaatsbewijs zien of heeft u het Boekenweekgeschenk, want dan reist u vandaag namelijk gratis zoals u wellicht weet!’

	Hoe fijn zou Pim de Bruin het vinden als híj eens een boekje zou schrijven die dan door iedereen gelezen wordt en gebruikt als gratis vervoersbewijs in de trein en dat het dan net zo druk wordt als nu. Maar het Boekenweekgeschenk is niet voor hem weggelegd, misschien moet er iets nieuws bij komen, bijvoorbeeld het Niet-Boekenweekgeschenk, bedenkt hij, een dunner boekje en geschreven door een Niet-bekende Nederlander.

	Vóór hem is een vrouw gaan zitten. Ze heeft haar jas opgehangen, maar door het bewegen van de trein tikt haar rits voortdurend tegen de zijwand. Hoe bedoel je: Stilte coupé! Pim kijkt een man die naast hem zit met gefronste wenkbrauwen aan en probeert oogcontact te maken met de vrouw die zelf niet door heeft of niet hoort hoe irritant haar jas de stilte steeds doorbreekt. Maar hun blikken kruisen niet één keer, vandaar dat hij de vrouw voorstelt om haar jas een kwartslag te draaien. Verbaasd reageert ze op hem, maar doet het wel.

	De stilte is nog maar net teruggekeerd of een luide stem van de conducteur klinkt door de speaker met de mededeling dat het volgende station er aan komt. Hoe bedoel je: Stilte coupé!

	Het nadeel van een stilte coupé is dat er behalve non-communicatie geen communicatie is. Gelukkig verlaten veel mensen in Zwolle de trein en komt er plaats vrij in de 1ste klas waar je wel mag praten. Pim de Bruin neemt daar plaats voordat er nieuwe reizigers binnenkomen.

	‘Hier is nog plek opa!’, hoort Pim zeggen en een meisje van een jaar of 6, een jongetje van een jaar of 8 en één van een jaar of 10, hebben de hand vast van een grijze man op leeftijd en geheel gekleed in het zwart en ze trekken hem naar de stoelen tegenover hem.

	De opa van de kinderen gaat zitten en knikt een beetje verontschuldigend voor het nodige lawaai die zijn kleinkinderen maken. De treinpassagiers knikken terug, zo van “het is oké!”

	De man die net nog naast Pim in de stilte coupé zat, zit nu ook weer naast hem.

	Als de trein van het station Zwolle vertrekt richting Groningen, beginnen de kleinkinderen hun opa dwingend te vragen of hij zijn voorleesboek aan hun wil voorlezen.

	‘Opa heeft een boek geschreven en het is nu klaar en hij heeft ons beloofd dat hij het in de trein voorleest!’, zegt het jongetje van 10 tegen Pim.

	‘Ja ik weet het!’, zegt Pim.

	‘Maar misschien vindt meneer dat wel vervelend’, zegt opa en knikt naar mij.

	‘Nee hoor, het is leuk, laat maar horen!’, antwoordt Pim de Bruin.

	Opa pakt een schrijfblok uit zijn tas, zijn kleinkinderen kruipen tegen hem aan en hij zegt: ‘Het boek heet: “Opa’s voorleesboek - De rand van het bos”....en hij begint te lezen:

	 

	 

	 

	“Een wandeling

	 

	In het grote bos lopen vader en moeder hert met hun 3 kinderen: Berta, Gerta en Herta. 

	Het is een stralende dag. De zon schijnt op hun mooie vachten. Een heerlijke dag om een wandeling te maken. 

	Pappa en mamma laten hun kinderen zien waar ze veilig kunnen lopen, wat ze kunnen eten, waar ze kunnen spelen en met wie ze kunnen spelen.

	Na een tijdje wandelen komen ze aan de rand van het bos.

	‘Verder dan hier mogen jullie nooit gaan. Dat is verboden terrein. Dat is gevaarlijk!’, zegt pappa hert tegen zijn kinderen.

	‘Waarom is dat gevaarlijk pappa? Het is toch gewoon gras?’, vraagt Herta het hert.

	‘Dat is het nou net!’, zegt pappa hert, ‘in het gras zien ze je!’

	‘En wie zijn “ze”?’, zegt Herta.

	Pappa hert kijkt mamma hert even aan, want wat hij nu gaat zeggen is best wel eng. Mamma hert knikt, zo van “het is goed, vertel het maar!”

	‘Sommige mensen hebben geweren en schieten op herten!’, zucht pappa.

	‘Zijn ze dan boos op ons, pap?’, vraagt Berta.

	‘Nou nee!’, zegt pappa.

	‘Wij hebben hun toch niks gedaan?’, vraagt Gerta.

	‘Nou nee!’, zegt pappa.

	‘Herten doden mag toch niet?’, vraagt Herta.

	‘Nou, dat is het nou juist....soms mag het wel....dan hebben die mensen toestemming...dan hebben ze een vergunning om ons te schieten. Dat zijn jagers!’, vervolgt pappa hert.

	‘Maar nu even wat vrolijks hoor!’, zegt mamma hert, ‘we gaan een hardloopwedstrijd doen....wie is het eerste bij de grote eikenboom midden in het bos?’

	Mamma hert begint direct te rennen, gevolgd door pappa en de kinderen.

	Na enkele minuten zien ze de boom. Gerta is er het eerst, dan Berta, mamma en pappa.

	Maar waar is Herta het Hert?

	 

	Kobus het Konijn

	 

	Kobus het Konijn huppelt gezellig met zijn broertjes en zusjes door het bos.

	Plotseling ziet hij Herta het Hert aan komen rennen.

	‘Kijk uit!’, roept Kobus.

	Maar het is te laat. Herta loopt hem omver en Kobus rolt over de grond. Gelukkig groeit daar mos en dat is lekker zacht.

	‘Hee!’, schreeuwen zijn broertjes en zusjes, ‘wegpiraat, kun je niet uitkijken?....je bent niet alleen in het bos!’

	Herta is erg geschrokken en stopt meteen.

	‘Gaat het?’, vraagt Herta aan Kobus, ‘heb je pijn?’

	‘Nee hoor, dat valt wel mee, maar ik ben wel erg geschrokken. Heb je haast of zo?’

	‘Ja, ik doe een hardloopwedstrijd met mijn zusjes en mijn pappa en mamma!’, zegt Herta, ‘wie het eerst bij de grote eikenboom is!’

	‘Nou, dan ben jij het laatst!’, zegt Kobus, ‘maar ga nu maar snel, want anders worden je pappa en mamma heel ongerust!

	Na een tijdje komt Herta aan bij de grote eikenboom. Pappa en mamma en zijn zusjes zijn er al. Ze zijn inderdaad heel ongerust.

	‘Waar kom jij nu vandaan?’, vraagt pappa, ‘je bent toch niet verder gegaan dan de rand van het bos?’

	En dan vertelt Herta, dat ze in botsing is gekomen met Kobus het Konijn.

	‘Hoe is het nu met hem? Is hij gewond? Moest je niet bij hem blijven?’, zegt mamma hert.

	Herta vertelt dat het allemaal goed is met Kobus en dat Kobus had gezegd dat zij snel naar haar pappa, mamma en haar zusjes moest gaan.

	‘Wat lief van hem!’, zegt mamma hert.

	‘Maar je bent dus niet verder gegaan dan de rand van het bos?’, vraagt pappa hert nog een keer.

	‘Nee hoor!’, antwoordt Herta, ‘maar....wie heeft de hardloopwedstrijd eigenlijk gewonnen?’

	Gerta hert staat trots te glimlachen en zegt: ‘Ik natuurlijk!’

	‘Dan heb jij zeker de kortste weg genomen, dwars door de bosjes, want je hebt de takken en bladeren nog op je hoofd!’, zegt Herta.

	Iedereen moet heel hard lachen en van vrolijkheid stampen de herten op de grond.

	 

	Mollie de Mol

	 

	‘Kan het misschien ook wat zachter? Wat een herrie maken jullie!’, zegt Mollie de Mol, terwijl hij zijn kopje boven de grond uitsteekt. ‘Ik heb dan weliswaar hele slechte ogen, net niet blind, maar er mankeert me niks aan mijn oren ja?’

	‘Sorry hoor!’, zegt mamma hert, ‘sorry, dat je last van ons hebt....maar moet je eens zien hoe Gerta er bij staat met al die takken en bladeren in haar gewei....daar moeten we zo om lachen!’

	‘Ja, dat zie ik dus niet....het zal wel!’, zegt Mollie, ‘maar jullie deden een hardloopwedstrijd?...ik vind dat ook leuk.....mag ik meedoen?’

	‘Maar jij met je korte pootjes kan toch niet zo snel als wij met onze lange dunne poten?’, zegt Berta hert, ‘dan winnen wij toch altijd?’

	‘Ik dacht het niet!’, zegt Mollie de Mol, ‘want ik ga door de gangen onder de grond en ik ga winnen, zeker weten!’

	‘Maar ik heb geen zin meer in een wedstrijd!’, zegt Herta, ‘mag ik gewoon wat rondlopen?’

	Pappa en mamma hert vinden dat oké. Dus gaat de wedstrijd tussen Mollie de Mol en pappa, mamma, Gerta en Berta hert. Ze spreken af dat ze gaan rennen naar het meertje in het bos en dat komt dan ook goed uit, want ze hebben wel wat dorst gekregen van de eerste wedstrijd.

	Herta geeft de start aan: ‘Klaar?......3, 2, 1....go!’

	Mollie de Mol duikt de grond in en de hertjes rennen in hoog tempo het bos in. Herta het Hert blijft achter en begint heel erg te giechelen.

	‘Hou op....hou op!’, roept ze, ‘dat kietelt....heel erg!’

	Overal op haar poten lopen mieren, echte bosmieren. 

	 

	Mieke de Mier

	 

	Herta het Hert staat midden in een groot nest van duizenden mieren. En die mieren gaan met gemak via de poten van haar omhoog.

	Keurig lopen ze achter elkaar aan en vooraan loopt Mieke de Mier.

	‘Hoi Mieke!’, zegt Herta, ‘laat je vriendjes eens ophouden....het kriebelt zó erg!’

	‘Jij begon hè!’, zegt Mieke, ‘jij gaat zomaar in ons huis staan met je harde poten....hier wónen wij!....maar als je even een paar passen opzij gaat en goed schudt met je poten, dan laten wij los....dus dansen jij!’, zegt Mieke de Mier.

	En terwijl Herta het Hert allerlei gekke bokkesprongen maakt, laten de mieren los omdat ze de slappe lach krijgen van die gekke bewegingen van Herta.

	‘Waarom ben je alleen?’, vraagt Mieke, ‘meestal ben je met je zusjes en je pappa en mamma.

	‘Oh ja, zij zijn bezig met een hardloopwedstrijd....en je raadt nooit tegen wie!’

	‘Nou, ik denk tegen Mollie de Mol, want hij is snel joh.....hij gaat supersnel door de gangen onder de grond!’, zegt Mieke, ‘maar waarom wou je niet meedoen?’

	‘We hadden net een wedstrijd gedaan en ik had geen zin meer, ik wil gewoon wat rondlopen!’, zegt Herta het Hert.

	Ondertussen zit Herta te denken aan de woorden van haar vader: ‘Niet verder gaan dan de rand van het bos, want dat is gevaarlijk!’

	‘Ach....dat zal toch wel meevallen!’, denkt ze.

	‘Zeg Mieke, wat ik je nog wilde vragen....weet jij welke kant ik op moet om naar de rand van het bos te gaan?’

	Mieke kijkt Herta streng aan....’het is die kant op’, zegt ze en wijst met één van haar kleine pootjes....’maar niet verder gaan dan de rand van het bos hè, want dat is gevaarlijk voor herten.....jagers, dat weet je wel, toch?’

	‘Ach gevaarlijk, gevaarlijk!’, denkt Herta, ‘dat zal toch wel een beetje meevallen?’

	En ze loopt richting de rand van het bos!

	 

	Arie de Arend

	 

	Ondertussen rennen pappa, mamma, Gerta en Berta hert heel hard door het bos. Aangekomen bij het meer worden ze opgewacht door Mollie de Mol.

	‘Hè hè....zijn jullie er nu pas?’, zegt Mollie, ‘ik dacht dat jullie niet meer zouden komen!’, zegt hij lacherig, ‘ik zit hier al een hele poos op mijn molshoop!’

	‘Nou, gefeliciteerd met de overwinning, wat ben jij snel joh!’, zegt mamma hert.

	Pappa, Berta en Gerta zijn al naar het meer gelopen om water te drinken. Ook mamma gaat dit nu doen.

	‘Heejaa...heejaa!’, horen de herten en de mol hoog in de lucht.

	‘Hee....hallo Arie!’, roept pappa hert, ‘alles goed?’, vraagt pappa aan Arie de Arend.

	Arie de Arend is een hele grote roofvogel met hele goeie ogen.

	‘Met mij wel, maar met je dochter Herta niet zo, denk ik!’, roept de arend naar beneden, ‘maar Willie het Wild zwijn is vlakbij haar, dus zal het wel loslopen!’

	‘Loslopen!....loslopen!’ zeggen pappa en mamma hert, ‘kijk dat krijg je er van als ze niet bij ons blijft....maar heb je gezien waar ze is?’

	‘Ze liep naar de rand van het bos en keek heel nieuwsgierig naar het open veld. Ik heb toen een paar keer een duikvlucht gemaakt om te zien of er ook jagers zijn!’

	‘En?...wat gezien?’, vraagt pappa zenuwachtig.

	‘Nee hoor, geen enkele jager, maar ik hou het wel in de gaten en Willie het Wild zwijn ook!’, roept Arie.

	‘Ja maar wat kan Willie doen als Herta toch het open veld in gaat!’, zegt mamma hert bang.

	‘Oh, laat dat maar aan Willie over, hij is slim hoor!’, roept Arie naar beneden en vliegt met grote klappen van zijn vleugels weg.

	Pappa, mamma, Berta en Herta hert kijken elkaar bang aan. Ze gaan dicht bij elkaar staan om elkaar te steunen en besluiten dan om snel naar de rand van het bos te gaan.

	Ook Mollie de Mol gaat snel naar die plek, maar hij gaat natuurlijk via de gangen onder de grond.

	 

	Willie het Wild zwijn.

	 

	Herta het Hert staat aan de rand van het bos en kijkt uit over het open veld. Alleen gras groeit hier met af en toe een paardenbloem of een boterbloem.

	‘Hoi Herta!’, klinkt een zware stem achter haar.

	Herta draait zich om en kijkt in het stoere gezicht van Willie het Wild zwijn.

	‘Hoi Willie....wat een mooi grasveld hè?.....dat ziet er toch helemaal niet gevaarlijk uit?’, zegt Herta.

	‘Nee, dat is het op zich ook niet, maar voor jou wel....voor jou en andere herten is het gevaarlijk....trouwens voor zwijnen ook, daar zijn de jagers ook gek op!’, zegt Willie.

	‘Ach....dat zal toch wel een beetje meevallen!’, zegt Herta en loopt het open veld in.

	‘Wat ben jij eigenwijs!’, zegt Willie, ‘ik zou het niet doen, maar als je het toch doet en de jagers gaan op je schieten, dan moet je direct gaan liggen, dan heb je nog een kans om te overleven....en pas weer opstaan als je niks meer hoort en dan als een speer het bos weer inrennen!’, roept Willie haar achterna.

	‘Heeft ze het toch gedaan!’, vraagt Mollie de Mol aan Willie het Wild zwijn, nadat Mollie net is aangekomen bij de rand van het bos.

	‘Ja....eigenwijs hè!’, antwoordt Willie, ‘maar ik heb een plan hoor!’

	Arie de Arend neemt een paar keer een duikvlucht en als hij dan heel dichtbij Herta is, roept hij heel hard: ‘Ga terug....ga terug!’

	Maar Herta trekt zich ook hier niets van aan, nee Herta loopt gewoon verder het open veld in, Herta ziet geen gevaar!

	Maar dan hoort Herta heftige schoten...”takketakketakketak....takketakketakketak”. Een hele poos gaat dit door. Van angst gaat Herta plat op de grond liggen, haar hartje bonst heel hard.

	‘Mamma....pappa....Gerta....Berta!’, roept ze zachtjes, ‘help me...help me!’

	Dan plotseling stoppen de schoten en denkt ze aan de woorden van Willie het Wild zwijn: ‘....en pas weer opstaan als je niks meer hoort en dan als een speer het bos weer inrennen!’

	Snel gaat ze opstaan, maar als ze net rechtop staat beginnen de schoten weer, maar nu nog harder en langer....”takketakketakketak....takketakketakketak.....takketakketakketak!”

	Huilend van angst gaat ze weer op de grond liggen en wacht ze af totdat het schieten helemaal stopt en niet weer begint.

	‘Ik ga dit nooit weer doen!’, snikt ze, ‘wat stom van me!’

	 

	 

	 

	 

	De rand van het bos

	 

	Aan de rand van het bos staan Willie het Wild zwijn, en pappa, mamma, Berta, Gerta hert, en Mollie de Mol. Hoog in de lucht zweeft Arie de Arend, hij neemt af een toe een duikvlucht naar Willie en roept dan: ‘Het gaat goed Willie...het gaat goed!’ en vliegt dan weer omhoog over het open veld.

	Ook Kobus het konijn en zijn familie zijn aangekomen en zelfs Mieke de mier en al haar vriendjes staan nu aan de rand van het bos. Ze hadden allemaal het nieuws gehoord, dat Herta het Hert eigenwijs het open veld in is gelopen.

	‘Zo is het wel genoeg!’, zegt pappa en mamma hert tegen Willie het Wild zwijn. En als Willie het niet hoort: ‘Stop maar....stop maar....het is genoeg!’, schreeuwt pappa hert.

	Willie had een groot stuk hout aan zijn slagtanden geprikt en sloeg daar heel snel en heel hard mee tegen een holle boom, waardoor hij het geluid namaakte van het schieten van een geweer!

	 

	Herta het Hert merkt dat het schieten is gestopt en bang en voorzichtig strekt ze haar poten en rent richting het bos. Daar ziet ze iedereen staan. Ze loopt direct naar pappa, mamma, Gerta en Berta hert en duwt zich tegen hen aan: ‘Ik was zo bang!....ik had moeten luisteren naar iedereen die zei dat het open veld gevaarlijk is!....ik doe dit nooit weer!’, zegt Herta.

	‘Wij zijn blij dat je weer bij ons bent!’, zeggen de herten, ‘en we hopen dat je er wat van geleerd hebt!’

	‘En bedankt hè!’, zegt pappa en mamma hert tegen Willie het Wild zwijn en Arie de Arend.

	En terwijl iedereen applaudiseert omdat het avontuur gelukkig goed is afgelopen, lopen de herten met zijn allen het bos weer in.”

	 

	Een diepe zucht van opluchting klinkt uit de monden van de kleinkinderen.

	‘Een mooi verhaal!’, zegt Pim de Bruin, ‘en gelukkig is het goed afgelopen!’

	De kindjes knikken bevestigend en opa straalt.

	Ondertussen klinkt door de speaker dat de trein station Groningen nadert, de eindbestemming van deze reis. 

	‘Het begin is er!’, zegt de man naast Pim en wijst naar de tablet.

	Pim klapt hem dicht en stopt hem in zijn tas. Hij heeft een tevreden gevoel over het schrijven. Het begin is er inderdaad en hij heeft er zin in dat hij een week later weer een reis maakt en verder gaat met zijn verhaal.

	 

	‘Dit is toch de intercity van Eindhoven naar Amsterdam?’, vraagt Pim de Bruin aan de conducteur.

	‘Ja, hoor....en lekker rustig....geen Boekenweekgeschenk meer....wat een gekkenhuis was dat vorige week....overal is nu plek hoor, zowel in de 2e als de 1ste klas!’, zegt de conducteur.

	Pim neemt plaats in de 1ste klas, hangt zijn jas op, gaat zitten en klapt zijn tablet open. Naast het middenpad zit een jonge vrouw van in de dertig.

	‘Is deze plaats vrij?’, vraagt een man aan Pim.

	‘Ja hoor!’, antwoordt Pim, maar is verbaasd over het feit dat er in de coupé eigenlijk overal vrije plekken zijn, maar dat deze man uitgerekend naast hèm wil zitten, maar goed, daar zal hij wel een reden voor hebben, denkt hij.

	‘Wat een verschil met vorige week hè?....toen was het een gekkenhuis in de trein door het Boekenweekgeschenk.....je zal het boekje maar geschreven heb, heerlijk toch?’, zegt de man.

	Omdat Pim geen zin heeft om te praten, antwoordt hij alleen met de woorden ‘ja druk’ en kijkt zogenaamd geconcentreerd naar zijn tablet, maar hij kan de concentratie nog niet vatten.

	‘Plaatsbewijzen graag!’, zegt de conducteur, ‘dank u wel....oké....en nog een fijne reis!’, zegt hij tegen Pim en de man.

	‘Dit plaatsbewijs is niet geldig!’, hoort Pim de conducteur tegen de jonge vrouw zeggen, ‘deze ov-kaart staat op naam van een ander, kijk maar...uw foto staat er niet op!’

	‘Klopt!’, zegt de jonge vrouw overtuigd van haar gelijk, ‘dit is de ov-kaart van mijn vriend en kijk maar naar de geldigheidsdatum, het is echt een geldig plaatsbewijs!’

	De conducteur blijft opvallend rustig en gaat verder met de uitleg. Pim de Bruin en de man die naast Pim zit kijken elkaar aan met een blik van verstandhouding.

	‘Dat is juist wat u zegt, het is een geldig plaatsbewijs, maar alleen voor uw vriend, de ov-kaart is namelijk persoonsgebonden én deze kaart is alleen maar geldig in de 2e klas!’

	‘Kijk, dit heb ik ook nog....nu is het wel oké zeker!’, zegt de vrouw geïrriteerd tegen de conducteur.

	‘Dit is een kaartje voor een gratis upgrade van 2e naar 1ste klas....dat is op zich oké, maar dan moet u wel een ov-kaart hebben op uw naam !’, vervolgt de conducteur heel beheerst.

	‘Wel godverdomme....je ziet toch dat dit een geldig plaatsbewijs is?’, zegt de vrouw met veel agressie in haar stem. Ondertussen pakt ze haar telefoon en zoals blijkt, belt ze haar vriend: ‘Die conducteur hier doet moeilijk...zeikt over mijn plaatsbewijs....mijn gratis upgrade is volgens meneer hier niet geldig met jouw geldige ov-kaart, omdat jij er niet bij bent.......ja, heb ik hem verteld van de geldigheidsdatum....schijnt niet te kunnen....ja inderdaad gezeik....ja schat, daar kan jij ook niks aan doen dat je niet mee kon.....wat zeg je.... is het wél geldig?....staat dat op de site van de spoorwegen?.....ja schat, ik van jou!’

	De vrouw kijkt de conducteur aan met een overwinningsblik.

	‘Nou mijn vriend heeft gekeken op de site en daar staat duidelijk dat ik moet reizen met een geldig plaatsbewijs en dat die upgrade ook geldt met een geldig plaatsbewijs, dus wat loop je nou te zeiken!’, zegt de vrouw fel en met een grijns op haar gezicht.

	‘Ik zal het nog een keer uitleggen!’, vervolgt de conducteur geduldig, ‘uw plaatsbewijs is niet geldig omdat het niet op uw naam staat, dus moet ik u een plaatsbewijs in rekening brengen en eigenlijk ook een boete, maar als u nu betaalt, dan laat ik die boete vervallen!’

	‘Ben je besodemieterd....je denkt toch niet dat ik ga betalen, terwijl ik een geldig plaatsbewijs heb....no way!’, zegt de jonge vrouw.

	‘Wat u wil, dan zal ik maatregelen nemen!’, zegt de conducteur en loopt de coupé uit.

	‘Ik wil me er niet mee bemoeien, maar ik doe het toch!’, zegt Pim de Bruin, ‘maar je hebt niet gelijk, een ov-kaart is persoonsgebonden en je kan niet reizen met een ov-kaart van iemand anders, nou ja laat ik het zo zeggen, je kan er wel mee reizen, maar het is niet geldig als plaatsbewijs!’

	De man naast Pim steekt zijn duim omhoog naar hem en zegt: ‘Jouw mening is mijn mening!’

	‘Waar bemoei jij je mee!’, zegt de jonge vrouw agressief tegen Pim.

	‘Nou, dat is duidelijk hè......met jou dus!’, zegt Pim. De man naast hem grijnst van oor tot oor.

	Ondertussen komt de conducteur weer de coupé binnen, vergezeld door twee agenten. Ze lopen naar de jonge vrouw.

	‘Oh, kun je het niet alleen?’, zegt de vrouw arrogant.

	‘Even dimmen nou!’, zegt één van de agenten, ‘de conducteur zal u nog één keer uitleggen hoe het zit!’

	‘Dat is niet nodig hoor!’, zegt de vrouw’ ‘ik weet dat ik gelijk heb en dat zal wel blijken bij de rechter, want ik pik dit niet!’

	‘Als u het zo stelt en niet voor rede vatbaar bent, verzoek ik u met ons mee te komen!’, zegt de agent dwingend.

	De jonge vrouw pakt kwaad haar tas en verlaat met de conducteur en de twee agenten de coupé. Nadat de trein is gestopt op station Utrecht, ziet Pim de Bruin de vrouw op het perron lopen met aan weerszijde een agent.

	‘Dit is mooi te gebruiken voor je verhaal!’, zegt de man naast Pim.

	‘Tja!’, zegt Pim en kijkt naar zijn tablet. 

	Ondertussen is de trein weer gaan rijden met eindbestemming Amsterdam.

	 

	Een week later zit Pim de Bruin weer in de trein. Dit keer van Groningen naar Delfzijl. Terwijl hij nog maar net zit, zijn tablet nog niet eens opengeklapt heeft, merkt hij dat de man die steeds naast hem zit in de trein er nu ook weer zit. En ondanks het feit dat de trein haast leeg is, zit hij weer naast hem. Pim raakt er wat aan gewend, dat hij niet los komt van zijn schaduw, dus zit er niets anders op dan het maar te accepteren.

	Pim de Bruin maakt zijn tablet gebruiksklaar en is benieuwd wat hij op dit traject mee zal maken.

	‘Heb je al een idee wat je gaat schrijven?’, vraagt de man.

	‘Dat ligt er aan wat ik mee ga maken....maar er gebeurt altijd wel iets....we gaan het zien....verdorie ik ga nu ook al in mezelf praten!’, zegt Pim.

	De treinreis van Groningen naar Delfzijl stelt op zich niet zoveel voor, behalve dan een blik van herkenning zoals het huis in Noorderhoogebrug waar Pim zo’n 35 jaar heeft gewoond en dat hij kan zien vanuit de trein even nadat station Groningen Noord is gepasseerd, en ongeveer halverwege de reis het dorpje Stedum, waar hij zo’n 5 jaar heeft gewoond.

	Een gevoel van heimwee heeft hij absoluut niet, het is slechts een vertrouwd gevoel, net als de vertrouwdheid van een lekkerbekje eten in Delfzijl.

	‘Goast ook noar Delfziel? (Ga je ook naar Delfzijl?)’, zegt een man die schuin voor hem zit en zich heeft omgedraaid naar Pim, ‘komst oet Holland, oet de randstad? (kom je uit Holland, uit de randstad?)’

	‘Ja ik kom uit Gouda, maar heb eigenlijk mijn hele leven in Groningen gewoond!’

	‘Joa...ik heurde die hollands proat’n (ja, ik hoorde je nederlands praten).....proatst altied in diezelf? (praat je altijd in jezelf?)’, vervolgt de man lachend, ‘en proatst doe gain grunnings meer? (en praat je geen gronings meer?)’

	‘Nee praten lukt niet meer, maar ik versta het nog goed hoor!’, antwoordt Pim.

	‘Wat bist an doun? (wat ben je aan het doen?)’, vraagt de man en wijst naar de tablet van Pim, ‘bist an schrie’m?’ (ben je aan het schrijven?)’

	Pim de Bruin legt de man uit dat hij probeert een klein boekje te schrijven, een soort lang kort verhaal en dat hij dat doet in de trein op zijn favoriete trajecten. De man voor hem wenst hem succes en draait zich weer om.

	‘Zou jij wel een soort Boekenweekgeschenk willen schrijven, dus als Niet-bekende Nederlander? En we noemen dat dan het Niet-Boekenweekgeschenk! Een dunner boekje dan het Boekenweekgeschenk, dus beduidend minder dan 96 bladzijdes zoals staat voor het Boekenweekgeschenk!’, zegt de man naast Pim.

	‘Ja, ik zat er net aan te denken....als dit verhaal wat wordt dan zou het toch een leuk Niet-Boekenweekgeschenk zijn?.....en minder dan 96 bladzijdes is geen probleem voor mij!’, antwoordt Pim.

	‘Joe proat’n weer in joezelf! (U praat weer in uzelf!)’, zegt de man voor hem met een luide lacherige stem.

	Alhoewel Pim de Bruin eigenlijk alleen voor zichzelf schrijft, omdat hij dat lekker vindt om zijn fantasie de vrije loop te laten, zou hij het wel een hele eer vinden als zijn werk werd uitgekozen voor bijvoorbeeld het Niet-Boekenweekgeschenk. Ook zoiets.....Pim heeft het Niet-Boekenweekgeschenk bedacht, een grapje zeg maar, maar deste meer hij er over nadenkt deste meer gaat hij er in geloven dat het uitvoerbaar is. Kijk.....en als bedenker moet de commissie hem toch als eerste het Niet-Boekenweekgeschenk laten schrijven.

	‘Ik ben het met je eens!’, zegt de man naast hem.

	Pim glimlacht.

	Door de speaker in de treincoupé schalt de stem van de conducteur die vertelt dat de eindbestemming Delfzijl over enkele minuten wordt bereikt.

	Pim klapt zijn tablet in, stopt hem in zijn tas en verlaat de trein op weg naar een heerlijk lekkerbekje!

	 

	Op de boulevard van Vlissingen neemt Pim de Bruin nog even een bakje kibbeling met saus alvorens richting station te lopen, een fikse wandeling.

	Het is een heerlijke dag, de zon schijnt en hij heeft tijd genoeg om de trein te halen van Vlissingen naar Rotterdam.

	Het is druk op het station en zowel in de app als op de borden is te lezen dat de trein later zal aankomen in Vlissingen in verband met een aanrijding met een persoon.

	Flarden van gesprekken vangt Pim op met verschillende meningen....’wat vreselijk voor de nabestaanden!’.....’dat kun je toch de machinist niet aandoen?’.....’ben ik mooi de dupe, kom ik te laat voor mijn sollicitatiegesprek in Rotterdam!’.....’zelfmoord oké, maar doe dat lekker zo dat niemand er last van heeft!’....’dit kan wel even duren, ik heb het vaker meegemaakt en toen duurde het zo’n twee uur!’...’wat een ellende, alleen maar verliezers!’....’triest, triest, triest!’

	Na een uur inspirerend wachten komt de trein er aan. Omdat Pim zo’n aanrijding met een persoon ooit zelf eens heeft meegemaakt, dat wil zeggen als passagier van de trein natuurlijk, gaat zijn blik onwillekeurig naar de voorkant van de trein, alhoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat dit de trein is van het ongeluk.

	Langzaam vult de trein zich met over het algemeen ongeduldige treinreizigers. Pim zoekt de horizontale blauwe streep aan de buitenkant van de trein en weet dan dat dat de 1ste klas is en ook hij stapt in.

	Hij gaat zitten en klapt zijn tablet open om alvast op te schrijven wat hij op het perron heeft meegemaakt.

	‘Wat zal ik het leuk vinden en een eer als men mij zou vragen om dat boekje te schrijven’, denkt Pim de Bruin, ‘maar ja ik heb het Niet-Boekenweekgeschenk zelf bedacht, het bestaat niet eens, dus zal het ook wel niet gebeuren en trouwens, hoe zal die commissie aan mij komen, ze kennen me niet eens?’, vraagt Pim zich af.

	‘Jij hebt jouw geschreven e-boekjes aan vrij veel mensen gestuurd!’, zegt de man die alwéér naast hem zit, ‘en er hoeven maar een paar mensen bij te zitten, die enthousiast zijn en die zitten er zeker bij en die dan het initiatief nemen om zo’n e-boekje te sturen naar die commissie als die er al zou zijn!’, vervolgt de man.

	‘Ja, je weet niet hoe het loopt hè?’, zegt Pim en kijkt verontschuldigend naar een vrouw die naar hem kijkt omdat hij hardop in zichzelf praat, ‘dit is geen stilte-coupé!’, zegt hij grappend. De vrouw glimlacht.

	En dat het geen stilte-coupé is wordt even later bewaarheid. Op station Bergen op Zoom staat een vrij grote groep voornamelijk jonge enthousiaste voetbalsupporters. Allen hebben het shirt van Feyenoord aan.

	Het “hand-in-hand-kameraden” nemen ze een beetje te letterlijk, want als een ketting gaan ze door alle coupés terwijl ze hun clublied maar blijven zingen en elkaars hand vasthouden. Iedereen zal weten dat hun club straks gaat spelen en dat zij er voor hen zijn. Dat deze steun op deze manier zal helpen betwijfelt Pim, maar er fanatiek in geloven helpt altijd.

	Na een paar keer de hele trein door te lopen wordt de ketting ontbonden en verzamelen de supporters zich in de tussencabines bij de deuren.

	Heel opvallend is het dat niemand van de supporters in hun enthousiasme tegen de andere passagiers aanlopen of er tegenaan botsen, dit in tegenstelling tot een man in keurig pak die met zijn rollend vakantiekoffertje op station Dordrecht de trein instapt en het presteert om tegen iedereen in de coupé waar Pim de Bruin zit aan te botsen.

	Maar dat botsen blijkt een rede te hebben, want op het moment dat de keurige meneer voorbij Pim is gelopen mist Pim zijn smartphone die hij op het opklaptafeltje had neergelegd. En Pim is niet de enige, want vele treinreizigers zijn hun telefoon nu kwijt na de botsing met de “gentleman”

	met koffertje.

	Pim begint na zijn constatering direct te schreeuwen net als de vele passagiers: ‘Hou de dief....hou de dief!’ en nadat Pim snel aan een medepassagier vraagt of zij op zijn tablet wil letten, zet hij het op een lopen en wat is hij blij met de Feyenoordsupporters!

	‘Is dit hem?’, zegt één van de supporters die de “keurige” meneer stevig vasthoudt. De anderen zorgen er voor dat zijn weg volledig wordt geblokkeerd en de dief geen kant uit kan.

	‘Wat is dit voor een brutaliteit!’, roept de man met een bekakt accent, ‘ik heb niets gedaan zoals u ziet!’ en hij doet zijn handen open om zijn woorden kracht bij te zetten.

	‘Waar is zijn koffer?’, vraagt Pim die om zich heen kijkt.

	‘Een koffer had hij niet bij zich!’, zegt een voetbalsupporter.

	‘Bedoel je deze?’, vraagt een andere Feyenoordaanhanger, ‘die lag hier onder de stoel!’

	Pim pakt hem aan en opent hem en vindt tientallen smartphones en enkele tablets.

	‘Jij had niets gedaan?’, zegt Pim tegen de dief. ‘Als jullie hem even vasthouden, dan waarschuw ik de conducteur.

	Als Pim even later terugkomt met de conducteur en iemand van de spoorwegrecherche bedankt hij de voetbalsupporters met ‘ik hoop dat Feyenoord wint’, waarop zij weer met zijn allen beginnen te zingen ‘hand in hand...kameraden!’

	Teruggekomen op zijn plek bedankt hij de vrouw dat ze op zijn tablet heeft gepast en gaat zitten schrijven.

	‘Je hebt heel wat op te schrijven!’, zegt de man die nog steeds naast hem zit, ‘dat kan een leuk Niet-Boekenweekgeschenk worden!’ Pim glimlacht.

	Aangekomen op station Rotterdam Centraal ziet en hoort hij de voetbalsupporters de trein verlaten en ziet hij op het perron de “keurige” man geboeid tussen twee agenten lopen.

	‘Een boeiend gezicht!’, denkt Pim de Bruin. De man naast hem glimlacht.

	 

	Een Bossche bol eet je in ‘s-Hertogenbosch, een maaltijd van ongeveer 12 cm doorsnede, een calorie-bom. 

	Dus voordat Pim naar het station van ‘s-Hertogenbosch gaat op weg naar zijn woonplaats Gouda, nuttigt hij nog even dat beroemde lekkernij in café Hart van Brabant met het uitzicht op de Sint-Janskathedraal.

	Omdat het zoals altijd heel druk is op het terras, schuift hij aan bij een tafeltje bij een man op leeftijd met grijs haar en geheel in het zwart gekleed.

	‘Ultiem genieten is dit!’, zegt “the man in black” en wijst naar zijn Bossche bol, ‘dat had ik net nodig na al die ellende met die ouwe takken!’

	‘Vertel!’, zegt Pim in de hoop dat hij weer een uitbreiding krijgt van zijn verhaal, ‘ouwe takken?....hoe bedoel je?’

	‘Nou!’, zegt de man in het zwart, ‘ik heb de zorg voor mijn oude moeder en voor mijn schoonouders....ik word helemaal leeggezogen, terwijl ik mijn energie wil stoppen in mijn kinderen en kleinkinderen, de nieuwe generatie....ik ben die oudjes eigenlijk helemaal zat!’

	Pim kijkt naar zijn Bossche bol. ‘Eet smakelijk!’, zegt hij.

	‘Geniet er maar van zolang het nog kan....even jezelf verwennen....heel belangrijk!’, aldus de man in het zwart, ‘we worden allemaal veel te oud...wat een zorgen!’

	‘Maar ja, wat doe je er aan!’, zegt Pim met zijn mond vol met het soezendeeg van de Bossche bol en het slagroom om zijn mond.

	‘Nou, ik heb wel een idee over de ideale wereld, wat ouderdom betreft!’, antwoordt de man in het zwart, ‘zoals je wellicht weet krimpen mensen als ze ouder worden, maar dat zou extremer moeten, zodat je direct kan zien aan de lengte van de mensen boven de grond hoe lang ze nog te leven hebben....het ideale daarvan is dan ook dat als je iemand ziet die nog maar een klein stukje boven de grond uitsteekt en die zich zijn leven lang heeft misdragen dat je daar dan zogenaamd per ongeluk op kan gaan staan om hem of haar zodoende de grond in te laten zakken, maar ook die oude mensen die wel heel goed zijn geweest voor de wereld maar die door hun ziekte of hun bestaan een mensonterend leven leiden, die dus letterlijk lijden, die zou je dan prima helpen door even op hen te gaan staan!’

	‘Ik hoor het mezelf zeggen!’, denkt Pim terwijl de man in het zwart en hij de laatste restanten van de Bossche bol in hun mond stoppen en ook de laatste slok van de cappuccino nemen, ‘nog even afrekenen en dan richting station, het begint al donker te worden!’

	‘Ja, terug naar Gouda, terug naar huis!’, zegt de man in het zwart.

	In de trein loopt Pim direct door naar de 1ste klas. Als hij zit en zijn tablet heeft opengeklapt ziet hij naast zich ook weer die man zitten die steeds naast hem zit en in het spiegelbeeld van het glas van het raam ziet hij de man in het zwart met zijn tablet opengeklapt voor zich.

	‘Nou, je hebt weer heel wat om op te schrijven!’, zegt de man naast Pim, ‘een beetje ongenuanceerd hè dat idee over de ouderdom?’

	‘Ach ja!’, denkt Pim glimlachend, ‘maar ja ik heb het zelf bedacht en het is toch niet uitvoerbaar, dus kan het geen kwaad!....trouwens, stel dat ik het Niet-Boekenweekgeschenk schrijf, zal dan de Spoorwegen ook nog wat gaan doen net zoals bij het Boekenweekgeschenk?’

	‘Misschien heeft de Spoorwegen wel het idee, dat mensen in de trein het Niet-Boekenweekgeschenk gratis krijgen als ze op een bepaalde dag gaan reizen!’, zegt de man naast Pim.

	‘Dat is dan bijna hetzelfde als met het Boekenweekgeschenk?’, denkt Pim.

	‘Nou, gezien de onbekende schrijver, het kleinere geldbedrag en het kleinere formaat kwa bladzijdes zou het best eens zo kunnen zijn, dat het gratis krijgen van het boekje alleen geldt op bepaalde trajecten!’, zegt de man naast hem.

	‘Bepaalde trajecten!’, denkt Pim en kijkt naar buiten, het zwarte buiten en hij kijkt recht in het gezicht van de man in het zwart.

	De Spoorwegen

	 

	‘Klaas Verbeuken!’, zegt de journalist tegen de woordvoerder van de Spoorwegen, een grijze man op leeftijd en geheel in het zwart gekleed en Klaas geeft hem een hand.

	‘Nico Later!’, zegt de man.

	‘Over uw naam heeft u vroeger zeker wel vaak opmerkingen gehad!’

	‘Nou nee, niet zo zeer vroeger, maar meer later!’, lacht de woordvoerder van de Spoorwegen, ‘en nog steeds, tot vervelends toe als mensen weggaan van kantoor en ik nog niet en ze dan zeggen “Láter!”...maar goed....koffie of thee?’

	Onder het genot van een kopje koffie kan het interview beginnen.

	‘Wat we nu weten is dat een zekere Pim de Bruin, een onbekende schrijver die slechts een paar e-boekjes heeft geschreven met korte verhalen, is uitgekozen om het Niet-Boekenweekgeschenk te schrijven. En dat is nieuw. Het Boekenweekgeschenk bestaat al, maar het Niet-Boekenweekgeschenk niet. Ook weten we dat dit boekje veel dunner zal worden dan het Boekenweekgeschenk.

	Wat we niet weten is, en daarom ben ik bij u, of net zoals bij het Boekenweekgeschenk de Spoorwegen ook nog een rol van betekenis gaan spelen en dan zit ik te denken aan bijvoorbeeld een dagje vrij reizen net zoals met het huidige Boekenweekgeschenk?’, zegt de journalist.

	‘Wij hebben inderdaad de vraag gekregen van de commissie die er over gaat of wij net zoals bij het Boekenweekgeschenk het boekje van het Niet-Boekenweekgeschenk willen laten dienen als plaatsbewijs voor een dagje reizen!’, antwoordt de woordvoerder van de Spoorwegen, ‘maar, het heeft nog al wat haken en ogen....kijk, het is nieuw....de schrijver onbekend....het boekje is veel dunner....tja...een dagje vrij reizen...dat kost een beetje hoor!’

	‘Wel een beetje vaag, toch?’, vervolgt Klaas Verbeuken.

	‘Nou, dat valt wel mee hoor....kijk...want op welke datum doen we het....en uh...wordt het vrij reizen overal....allemaal dingen waar goed over nagedacht moet worden!’

	‘Het blijft wat vaag, vind ik!’, zegt de journalist.

	‘Nou, laat ik dan dit zeggen....ik heb contact gehad met de schrijver....even brainstormen zeg maar...en als wij dan alles op een rijtje zetten...de mogelijkheden, de onmogelijkheden en de wensen...dan zal het zo worden, dat een reiziger met een geldig vervoersbewijs ín de trein het Niet-Boekenweekgeschenk gratis krijgt, maar dan geldt het slechts op bepaalde trajecten, namelijk de favoriete trajecten van Pim de Bruin, de trajecten die u wel bekend zijn naar aanleiding van een interview dat u heeft gehad met Pim!’

	‘Ooo...kee!’, zegt de journalist aarzelend, ‘.....en uh....de datum?....is dat ook al bekend?’

	‘Oh ja, de datum is geprikt....in de herfst....op 18 september....een symbolische datum....geboortedag van de moeder van de schrijver!’, zegt Nico Later resoluut.

	De hoofdredacteur

	 

	Peter van den Broek, een man op leeftijd met grijs haar en volledig gekleed in het zwart, de hoofdredacteur van de krant, zit achter zijn bureau in afwachting van het nieuws van journalist Klaas Verbeuken over het Niet-Boekenweekgeschenk en dan met name de informatie van de Spoorwegen.

	‘En?....ben je meer te weten gekomen of blijft de informatie vaag?’, vraagt de hoofdredacteur aan Klaas die net zijn kantoor binnenstapt met twee bekertjes koffie in zijn handen.

	‘Jij ook Peter?’, vraagt de journalist en knikt naar de koffie.

	‘Wel ja, ik drink de hele dag koffie, maar deze kan er nog wel bij!’

	‘Nou het begon vaag’, begint Klaas, ‘maar uiteindelijk weten we nu veel meer....de Spoorwegen doen mee bijvoorbeeld....en de datum van vrij reizen is ook rond...namelijk op 18 september, dat schijnt de geboortedag te zijn van de moeder van Pim de Bruin!’

	‘Ja, weet ik!’, reageert de hoofdredacteur, ‘en wat weet je over de trajecten?’

	‘Nou, volgens de woordvoerder van de Spoorwegen moet ik bekend zijn met die trajecten naar aanleiding van het interview met Pim de Bruin, het schijnen de favoriete trajecten van de schrijver te zijn!’, zegt de journalist.

	‘Ja, ik weet het!’, zegt Peter van den Broek, ‘nou dan moet je dat interview nog even nakijken en die trajecten verwerken in het bericht dat we morgen gaan plaatsen.....over trajecten gesproken!....heb ik je dat wel eens verteld?....ik was toen nog geen hoofdredacteur, dat werd Klara, ze was net zo oud als jij nu bent en zij zou de krant wel even reorganiseren en ons laten zien hoe het moest.....heb ik je dit nog nooit verteld?....eerlijk zeggen hoor!’

	Met een glimlach op zijn gezicht zegt Klaas Verbeuken: ‘Ja...je hebt dat wel eens verteld, maar het is zo’n mooi verhaal, dat wil ik nog wel eens horen, want het zit je wel hoog en terecht en dat snap ik!’

	‘Nou, ze kwam dus binnen hier op de redactie die Klara en het eerste wat ze deed was een gesprek met de jonge journalisten, en dat waren ze toen allemaal, maar ik mocht er niet bij. Een tikkeltje vreemd en dat vonden die jonge gasten ook, maar Klara legde dat doodleuk en zonder gêne uit dat ik oud was en daarom niet goed, geen goede ideeën had en dat ze daarom de komende tijd mij in de gaten ging houden en ging controleren en dat ze dus met mij een begeleidingstraject in ging.

	Alom verbazing bij mijn collega’s en dat probeerden ze Klara ook duidelijk te maken, haar uit te leggen dat zij mij volledig verkeerd inschatte omdat ik min of meer de mentor van die jonge gasten was, dat ze van mij leerden!

	Maar Klara wilde daar niets van weten, nee ik was te oud en niet flexibel genoeg om de noodzakelijke veranderingen binnen de krant aan te kunnen en ze voorzag een hele strijd met mij.

	Mijn collega’s beaamden dat laatste gniffelend en wensten haar veel sterkte met de opmerking: 

	“Ja een strijd wordt het en die strijd ga jij niet winnen, Klara!”’

	Klaas Verbeuken zit handenwrijvend en met een lach op zijn gezicht aandachtig naar Peter van den Broek te luisteren. ‘Spannend!’, zegt hij.

	‘Nou het spannende moest toen nog komen!’, vervolgt Peter, ‘want nadat ze met mijn jonge collega’s had gepraat, nam ze mij onder vier ogen en vertelde ze mij doodleuk dat gezien mijn leeftijd ik veel begeleiding nodig had om de krant een boost te geven en als ik dwars lag, dat ik dan op de schopstoel kwam te zitten!’

	‘Nou, en dat pikte je dus terecht niet!’, zegt Klaas Verbeuken.

	‘Nee, echt niet!’, vervolgt Peter, ‘mij gaan dreigen met ontslag, dat gaat niet werken, dat is vragen om moeilijkheden, dus zei ik haar: “Over schoppen gesproken Klara....nou heb jij het zo ver geschopt in je carriere en nu ga jíj tegen de schenen schoppen van iemand waarmee je zou moeten samenwerken gezien zijn ervaring en expertise, maar het enige wat je doet is tegen het zere been van mij en mijn collega’s schoppen....nou Klara...veel sterkte daarmee, maar als er één straks op de schopstoel zit dan ben jij dat wel, als je niet al eerder een burn-out hebt gekregen!” ‘

	‘Precies!’, zegt Klaas, ‘een goed verhaal en wat onhandig van die Klara, geen wonder dat ze overspannen is geworden zoals je mij wel eens hebt verteld, echt onhandig, je zou haast zeggen ‘eigen schuld, dikke bult’, dat ze dat nou niet meekregen toen in hun opleiding, dat begrijp ik niet, dat was bij mij wel anders, daar werd juist op gehamerd ‘gebruik de expertise die er is in je nieuwe baan’, het is ook zo dom en vermoeiend om tegen de stroom in te varen, daarmee bereik je je doel nooit, maar Peter, ze heeft uiteindelijk één ding wel bereikt en dat is dat jij de hoofdredacteur werd en daar ben ik heel blij mee!’

	Klaas Verbeuken houdt zijn koffiebekertje omhoog alsof hij een toast uitbrengt. Ook Peter van den Broek doet zijn bekertje even omhoog.

	De trajecten

	 

	De volgende dag staat in de krant het onderstaand bericht:

	 

	De trajecten bekend

	 

	Zoals een tijd geleden hier vermeld in de krant, komt er dit jaar behalve het Boekenweekgeschenk ook een Niet-Boekenweekgeschenk.

	Dit boekje, dat minder pagina’s bevat dan het Boekenweekgeschenk, wordt geschreven door Pim de Bruin, een onbekende schrijver, die slechts bij een enkeling bekend is van zijn korte verhalen, in eigen beheer uitgegeven als e-boeken.

	Uit informatie van de Spoorwegen blijkt dat ook zij weer meedoen net als bij het Boekenweekgeschenk, maar omdat het Niet-Boekenweekgeschenk geschreven is door een onervaren onbekende schrijver en minder pagina’s bevat, is er één dag bepaald en op die dag krijgen reizigers op vertoon van een geldig vervoersbewijs ín de trein het gratis Niet-Boekenweekgeschenk, maar het geldt slechts voor bepaalde trajecten.

	Zowel de dag als de trajecten zijn nu bekend. Het gaat om 18 september en om de volgende trajecten:

	Gouda - Groningen, Eindhoven - Amsterdam, Groningen - Delfzijl, Vlissingen - Rotterdam en ‘s Hertogenbosch - Gouda!

	De talkshow presentator

	 

	‘We gaan begínnen!’, roept Jeroen Pauw en gaat aan het hoofd van de grote tafel zitten. Als het applaus is gestopt, richt hij zich tot zijn enige gast, ‘aan tafel zit Pim de Bruin....welkom!...daar zit je dan...we hebben afgesproken dat ik je mag tutoyeren hè?’, vraagt hij aan Pim.

	Pim de Bruin knikt wat verlegen. Nooit had hij verwacht dat hij in een praatprogramma zou zitten en eigenlijk schijt hij zeven kleuren van angst, want hij heeft het gevoel dat hij niets te vertellen heeft, wat moet hij nog toevoegen aan zijn Niet-Boekenweekgeschenk.

	‘Even een korte inleiding voor de kijkers’, zegt Jeroen Pauw, ‘en voor de goede gang van zaken...u ziet het goed dames en heren, er zit maar één persoon aan tafel en de andere 5 stoelen zijn leeg....nou ja leeg?....maar dat wordt straks wel duidelijk.....oké, jij heet Pim de Bruin, jij bent een niet-bekende Nederlander, jij hebt slechts een paar e-boekjes met korte verhalen geschreven en aan vrienden, familie en kennissen gegeven en op één of andere manier is men bij jou gekomen om te vragen om het Niet-Boekenweekgeschenk te schrijven, hoe kan dit!’, zegt Jeroen met een lachend gezicht.

	‘Nou....’, begint Pim aarzelend, ‘ik heb eigenlijk geen flauw idee!’

	Het publiek lacht uitbundig en Pim gaat verder.

	‘Ik heb het Niet-Boekenweekgeschenk gewoon bedacht en ook dat ze mij hadden gevraagd, want dat zou wel heel leuk zijn, toch?’

	Jeroen kijkt Pim wat verbaasd aan en daarna schuin omhoog met een nadenkend gezicht en reageert dan met ‘je bent dus eigenlijk niet gevraagd door iemand van de commissie van het Niet-Boekenweekgeschenk?’

	‘Nou nee, want die commissie heb ik dus ook zelf bedacht, maar wat zou het mooi zijn als die commissie wel zou bestaan en mij had gevraagd om het Niet-Boekenweekgeschenk te schrijven!’

	‘Oh wacht even!’, interrumpeert Jeroen, ‘dus als ik het goed begrijp....heeft niemand de commissie geattendeerd om jou het boekje te laten schrijven?’

	‘Ja, maar dat zou toch prachtig zijn als het wel zo zou zijn gelopen, dat zou ik geweldig vinden, een hele eer, want zo geweldig schrijf ik niet!’

	Jeroen Pauw barst in lachen uit, net als het publiek. ‘Dus het bestaat gewoon niet!’, roept hij met een lachend gezicht, ‘waar hebben we het over!’

	‘Nou, het Niet-Boekenweekgeschenk bestaat ondertussen wel, tenminste met dit gesprek erbij krijgt het steeds meer vorm!’

	‘Goed!’, zegt Jeroen met een zucht en met pret ogen, ‘maar nu die lege stoelen....jij had me gezegd in het voorgesprek dat we hebben gehouden, dat je 5 belangrijke figuren uit je boek zou meenemen, namelijk zoals jij ze noemt: je schaduw, opa, de Bossche bol etende man, de woordvoerder van de Spoorwegen en de hoofdredacteur van de krant.....Pim, waar zijn ze!’, roept Jeroen lachend en wijst naar de lege stoelen.

	‘Dat zal ik je vertellen....in het boekje zijn al deze figuren mannen op leeftijd met grijs haar en gekleed in het zwart.....en kijk eens naar mij?’

	‘Het wordt steeds gekker, als ik het zo mag zeggen, ga jij nu de vragen stellen?’, zegt Jeroen met nog steeds een grijns op zijn gezicht.

	‘Gekker? Ik ben niet anders gewend.....maar kijk eens naar mij.....wat zie je dan?’

	‘Ik zie een man op leeftijd....niet lullig bedoeld hoor!’

	‘Maakt niet uit....maar ga eens door...!’

	‘Ik zie een man op leeftijd.....met grijs haar en uh....helemaal gekleed in het zwart!’

	‘Ja....en wat voor conclusie kun je daar dan uit trekken?’, vraagt Pim de Bruin.

	‘Dat jij net zo gekleed bent als die 5 figuren in je boek!.....maar....leg maar uit Pim, leg maar uit wat je bedoelt....het wordt zo’n raad-spelletje en daar heb ik niet zo’n zin in’, reageert Jeroen Pauw en neemt de leiding weer duidelijk in handen.

	‘Kijk, als je het boekje leest, dan zal het hopelijk wel duidelijk worden.....,maar om niets te verraden zal ik een tipje van de sluier oplichten: die 5 figuren zijn één en dezelfde persoon!’

	‘En, omdat ik 5 lege stoelen hier zie, kan ik concluderen, dat jij en die 5 figuren dezelfde persoon zijn?’, vraagt Jeroen olijk.

	‘Ik zeg niks meer.....de mensen moeten het boekje maar gaan lezen!’, antwoordt Pim de Bruin.

	De verjaardag

	 

	‘Hoi mam!.....alvast van harte gefeliciteerd!’, zegt Pim de Bruin tegen zijn moeder in het verzorgingshuis en hij geeft haar drie kussen op haar wangen, ‘wat een heerlijk weertje hè?

	‘Gefeliciteerd waarmee, jongen?’

	‘Het is 17 september!’

	‘Zeventien september?....vandaag?.....maar dan ben ik morgen jarig!.....oh jongen wat fijn dat je er bent, is er tenminste één die aan mijn verjaardag denkt, want zelfs ik ben het vergeten en in dit huis herinneren ze mij ook niet, ze hebben het zó druk de schatten, want dat zíjn ze, allemaal!’

	‘Nou, dan heb ik mooie cadeaus voor je, cadeaus die je goed van pas komen!’ En Pim geeft zijn jarige moeder een witte kartonnen doos van de Hema met een heerlijke slagroomtaart er in, en een kalender waar hij belangrijke gebeurtenissen al heeft ingevuld, zoals verjaardagen, doktersafspraken, uitstapjes en dergelijke.

	Met een glimlach van oor tot oor na het in ontvangst nemen van de cadeaus van Pim staat ze met moeite op met de mededeling dat ze even wat gebaksschoteltjes zal gaan pakken. En ze maakt aanstalten om de Hema gebaksdoos mee te nemen naar de keuken.

	‘Ho ho....blijf zitten mam....jij bent jarig, dus moet jíj verwend worden!’ En Pim pakt de gebaksdoos en loopt er mee naar de keuken, waar hij twee gebaksbordjes neerzet en daarop een grote punt slagroomtaart neerlegt. Met op ieder bordje een gebaksvorkje toegevoegd, stapt hij de kamer weer binnen en ziet zijn moeder in haar stoel zitten met de kalender aandachtig bekijkend.

	‘Handig hè?’, zegt hij, ‘een geheugensteuntje en je kunt er zelf natuurlijk ook van alles bij schrijven!’

	Nog steeds kijkt ze aandachtig naar de kalender, slaat bladzijdes om, heen en terug. ‘Het is toch vandaag de 17e september?’

	‘Ja, morgen is jouw verjaardag immers!’

	‘Dat weet ik, maar jouw boekje, het Niet-Boekenweekgeschenk....dat boekje krijgen mensen toch morgen gratis in de trein?....maar dat zie ik nergens staan op de kalender!....en je zou me op de hoogte houden jongen!....of is de datum veranderd?...ik kan het niet terugvinden!’ Ondertussen blijft ze maar bladeren.

	‘Nee, de datum is niet veranderd, maar....uh...ik had het zó druk....en uh....daarom mam...!’, hakkelt Pim.

	‘Daarom?...hoe bedoel je?...en hoe is het boekje eigenlijk geworden?...een beetje tevreden?’ De moeder van Pim kijkt hem aan en ziet zijn ondeugende stoute blik. ‘Je wilt toch níét zeggen dat je het boekje voor september niet hebt klaargekregen?...en als dat zo is, hoe moet dat dan morgen, als de reizigers jouw boekje gratis in de trein krijgen op vertoon van een geldig vervoersbewijs, want zo had je het toch bedacht?’

	‘Om je heel eerlijk de waarheid te zeggen, ik ben er nog steeds mee bezig. Ook dit bezoekje aan jou, zo op je verjaardag met slagroomtaart en de kalender als cadeau en dit gesprek, dat komt allemaal in het boekje. En die datum, de 18e september is ook maar een bedenksel van mij, zoals alles van het Niet-Boekenweekgeschenk en eigenlijk weet ik niet goed wáár ik moet stoppen en wannéér ik moet stoppen en hoe dit verhaal moet gaan eindigen!’

	‘Dat ik dóódga, zou een mooi einde zijn, maar dat was ik nog niet van plan!’, zegt de moeder hard lachend, ‘en jij Pim, je bent een rare fantast, maar ik hou van je!’

	Code rood

	 

	Het is herfst. Het is 18 september. Het is een echte Hollandse herfst, maar dan in het kwadraat. De regen klettert extreem hard tegen de ramen van het strandhuis van Pim de Bruin. De wind giert er omheen als een bezetene en tilt de dakpannen op.

	Pim is wel wat gewend, maar wat hij nu beleeft heeft hij in jaren niet meegemaakt. Bang is hij niet uitgevallen, maar deze storm is niet normaal. Hij knijpt hem behoorlijk, maar is machteloos, niets kan hij doen. De zee beukt als een bulldozer tegen de duinen en neemt elke keer als hij dit doet een lading zand mee terug de zee in.

	‘Wat is Nederland toch een raar land’, denkt Pim, gisteren was hij immers bij zijn moeder in het verzorgingshuis en toen scheen de zon nog. 

	Gek wordt hij van het geraas, oorverdovend en om dat geluid te maskeren zet hij de tv aan en valt precies midden in het journaal, een extra uitzending.

	‘Code rood’ hoort hij steeds en hij ziet beelden van de rampgebieden die er momenteel ontstaan zijn door de “zwaarste storm sinds 1953”, zoals deze ellende wordt benoemd door de nieuwslezeres. En alhoewel de storm landelijk ontieglijk veel schade heeft aangericht en nog steeds aanricht, zijn de deskundigen in de studio er al wel over eens dat het hier niet gaat om één tornado, maar om twee en elk uit een andere richting.

	Aan de hand van een landkaart laten zij zien, dat de ene tornado vanuit zee Zeeland binnen denderde en niets ontziend een spoor van vernieling achterliet richting Rotterdam. 

	‘Heel bijzonder’, zegt de ene deskundige,’...het lijkt wel een orkaan....heel ongewoon voor Nederland....de verwachting is dat hij of zij nu verder trekt naar het noorden en daar de zee weer op gaat....dat laten de satelietbeelden tenminste duidelijk zien, dus de ellende is nog lang niet voorbij!’

	‘En over ellende gesproken!’, vult de andere deskundige hem aan, ‘vanuit het zuiden van ons land is een tweede tornado ontstaan, nou ja, noem het ook maar orkaan, en die trekt richting de randstad....uit de omgeving van ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven is al melding gemaakt van afgewaaide daken, uit de grond getrokken bomen en veel wateroverlast. Het verkeer ondervindt erg veel overlast, vele wegen waaronder ook snelwegen zijn te gevaarlijk. Er wordt dan ook aangeraden om thuis te blijven als je niet persé naar buiten hoeft!’

	‘En hoe zit het met het openbaar vervoer?’, vraagt de nieuwslezeres aan de deskundigen, ‘rijden er wel treinen bijvoorbeeld?’

	‘Ik krijg net door van de Spoorwegen’, aldus één van de deskundigen, ‘dat er nog wel beperkt treinen rijden, maar op bepaalde trajecten is het volledig gestagneerd door kapotte bovenleidingen of door bomen over de rails en daar rijden vandaag de hele dag geen treinen. 

	Het ergste is het op de trajecten Vlissingen-Rotterdam, Gouda-Groningen, Groningen-Delfzijl, Eindhoven-Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch-Gouda....hier rijden dus in elk geval de hele dag geen treinen!’

	De uitgeverij

	 

	Terwijl de storm nog steeds rond zijn huis giert en nog steeds niet in kracht is afgenomen en de tv luid het onheilspellende nieuws zijn kamer in spuit, gaat Pim de Bruin achter zijn bureau zitten om op zijn tablet al deze indrukken vast te leggen.

	Zo tegen het einde van het schrijven van zijn Niet-Boekenweekgeschenk heeft hij nu het gevoel dat hij in een spinnenweb is beland: hij zit vast in zijn eigen fantasie....vandaag zou iedereen met een geldig vervoersbewijs het Niet-Boekenweekgeschenk in de trein krijgen, had hij bedacht, maar het boekje is nog niet klaar, had hij bedacht....gelukkig rijden er vandaag geen treinen op die trajecten waarvoor die actie geldt, had hij bedacht, maar toch!....wellicht wordt er een andere datum geprikt, heeft hij bedacht....kortom, hij moet een einde bedenken....hij moet uit dat plakkerige web zien te komen....meestal gebeurt het in de natuur zo, dat de spin je verdooft en je laat oplossen alvorens je op te vreten....dan is je probleem ook voorbij....daar kan hij ook voor kiezen....nee, hij wil het boekje afmaken....hij moet een einde bedenken!

	Ondanks het geraas van de storm en het harde geluid van de tv hoort Pim, weliswaar na een tijdje het gerinkel van zijn vaste telefoon. Hij loopt er heen.

	‘Ja, hallo!’, zegt Pim.

	‘Met Theo...Theo Watering...van uitgeverij “DHL-Z”’

	‘Já...hállo!, roept Pim met stemverheffing.

	‘Met Theo Wátering!...van uitgeverij “DHL-Z”’, roept hij terug.

	‘Hoi Theo...ik versta je slecht, want het is hier zo’n kabaal door de storm...heb je nieuws?’

	‘Ja, dat kun je wel z.......we.......uit!’

	‘Wat bedoel je met uit?.....we hebben een hele slechte verbinding!’, schreeuwt Pim door de telefoon. Ondertussen is hij bang dat de uitgeverij wil zeggen dat ze er uit gaan stappen, dat ze niet verder met hem willen gaan, dat het over en uit is.’

	‘Nou, ik zei....dat kun je wel zéggen....we zijn er úít!’ roept Theo.

	‘Oh en?....hoe moet ik dit opvatten?’ Pim zijn adrenaline-niveau schiet omhoog. Zou het dan nu echt gebeuren? Wordt hem nu echt verteld dat zijn boekje door een uitgeverij uitgegeven wordt, zoals hij hoopt? Of wordt hem nu verteld dat het gaat zoals hij bedacht heeft!

	‘Nou Pim, we hebben besloten om jouw werk, het Niet-Boekenweekgeschenk te accepteren!’

	‘Oh geweldig, wat fijn!’, zegt Pim blij en opgelucht.

	‘En we gaan er helemaal in mee, zoals jij het bedacht hebt. Natuurlijk krijg je van ons alle steun die je maar wil hebben. Jouw project past dan ook precies binnen onze visie. Onze uitgeverij heet immers ook niet voor niets “DHL-Z”, d.w.z. “Doe Het Lekker-Zelf”!

	Onze acceptatie is dan ook een goed einde van je werk, dus je kunt het boek nu met een gerust hart afsluiten, zet er maar een punt achter, zou ik zeggen!’

	 

	Pim de Bruin legt de telefoon neer en hij loopt opgelucht naar zijn bureau. Hij gaat op zijn bureaustoel zitten, opent op zijn tablet het Niet-Boekenweekgeschenk, gaat naar de laatste bladzijde en het laatste woord en....zet een punt.
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